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GİRİŞ 


“Nasıl bir aheser, insan!” diyerek ne kadar özel olduğumuza hayret eder Hamlet. 


Ne soylu bir aklı var! Yetenekleri ne kadar da sınırsız! 

Görüntüsü, hareketleri ne kadar eşsiz, ne kadar hayranlık uyandırıcı! 
Tavırları âdeta bir melek gibi! 

Kavrayışı tıpkı bir Tanrı gibi! Dünyanın en güzeli! Hayvanların en üs- 


tün olanı! 


“Hayvanların en üstün olanı” çok güzel bir ifadedir. Hamlet bizleri gerçekten özel, kutsal ve sınırsız düşüncelere sahip canlılarmışız gibi yerlere göklere sığdıramamıştır. Bu, aynı zamanda öngörülü bir ifadedir; çünkü diğer canlılardan üstün olduğumuzu söylerken, aynı zamanda onlarla bir olduğumuzu da kabullenir. William Shakespeare bu cümleleri yazdıktan sadece 250 yıl sonra Charles Darwin insanoğlunun bir hayvan olarak sınıflandırılması konusuna —4 milyar yılı kapsayan, birçok dalı olan ve milyarlarca türden oluşan tek ve şaşırtıcı bir aile ağacının ufacık dalları oluşumuza— inkâr edilmez bir şekilde açıklık getirmiştir. Bu organizmaların hepsi —biz de dahil— tek bir kökene sahiptir ve bunun da varlığımızı sağlayan tek bir kodu vardır. Yaşamın molekülleri evrensel olarak paylaşılmaktadır; bugünlere ulaşmamızı sağlayan mekanizmalar aynıdır: genler, DNA, proteinler, metabolizma, doğal seçilim ve evrim. 
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Hamlet daha sonra insanoğlunun temelindeki ikileme kafa yorar: Bu toz zerresinin özü nedir? 


Bizler özeliz ancak çok önemli olduğumuzu söyleyemeyiz. Bizler hayvanız ancak tanrılar gibi davranırız. Darwin, “tanrıları andıran bir zekâya” sahip olduğumuzu söylerken Hamlet gibi konuşmuştur ancak insanoğlunun —Darwin'in dilini yirmi birinci yüzyıla uyarlayacak olursak “tüm insanların”— “kendilerinden aşağı kökenlerinin izlerini” taşıdıklarını inkâr edemeyiz. 


İnsanların özel hayvanlar olduğu fikri kim olduğumuzun temelini oluşturmaktadır. Bizleri evrimsel kuzenlerimizden daha üst basamaklara çıkaran hangi yeteneklerimiz ve hareketlerimizdir? Bizleri hayvan yapan ya da onların en üstünü olmamızı sağlayan şey nedir? Elbette tüm organizmalar eşsizdir. Bu sayede kendi eşsiz çevrelerinde yaşayıp buralardan faydalanırlar. Şüphesiz bizler kendimizi çok istisnai canlılar olarak görmekteyiz ancak diğer hayvanlardan gerçekten daha özel miyiz? 


Hamlet ve Darwin'in dışında, insanların istisnai olmaları fikrine, tartışmaya açık bir şekilde daha az önemli olan modern kültür eseri İ7an1/- maz Aile adlı süper kahramanları konu alan çizgi filmden de bir itiraz gelmiştir: “Herkes özeldir... ve bu da kimsenin özel olmadığını söylemenin bir diğer yoludur.” 


İnsanlar da hayvandır. DNA'mız, son 4.000 milyon yıldır yaşamış hiçbir canlıdan farklı değildir. Bu DNA'da var olan kodlama sistemi de farklı değildir; bildiğimiz kadarıyla genetik kodlama evrenseldir. 
DNA'yı oluşturan kodlanmış dört harf (A, C, T ve G olarak bilinir) bakterilerde, bonobo maymunlarında, orkidelerde, meşelerde, tahtakurularında, kabuklu deniz hayvanlarında, #riceratop türü dinozorlarda, 7yrannosaurus rexte, kartallarda, balıkçıllarda, mayada, cıvık mantarda ve çörek mantarında da aynıdır. Bu organizmalarda DNA'ların bağlanması ve canlının fonksiyonlarını yerine getiren 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protein moleküllerine çevrilmesi de temelde aynıdır. Hayatın belirli hücreler halinde organize edilmesi de evrenseldir." Sayılamayacak kadar çok olan bu hücreler, her birine has süreçlerle evrenin geri kalanından enerji sağlar. 


Bu prensipler biyolojinin dört önemli faktöründen üçüdür: evrensel genetik, hücre teorisi ve hücresel metabolizmanın temel süreci anlamına gelen oldukça teknik ama seçkin bir kelime olan (ve hücrelerin yaşama sürecinde harcamak üzere, çevrelerinden enerjiyi nasıl elde ettiklerini gösteren) kemiosmoz. Dördüncü faktör, doğal seçilim yoluyla evrimdir. 
Bir araya geldiklerinde birleştirici bu büyük teoriler, tartışılmaz bir şeyi ortaya çıkarırlar: yeryüzündeki tüm yaşamın ortak bir soya dayandığı ve buna bizlerin de dahil olduğumuz gerçeğini. 


Evrim yavaştır ve dünya, varlığının büyük bir kısmında yaşama ev sahipliği yapmıştır. Bilimde gelişigüzel bahsettiğimiz zaman kavramı son derece yanıltıcıdır. Dünyadaki yaşama bizler sonradan dahil olsak da türümüz 3 bin yüzyıldan daha yaşlıdır. Bizler zaman okyanusunun bir yanından diğer yanına büyük oranda değişmeden geçtik. Fiziksel olarak bedenlerimiz 200 bin yıl önce Afrikada var olan Homo sapiens'ten çok da farklı değildir.” O zamanlar da bugün olduğu gibi konuşabiliyorduk ve beyinlerimizin boyutunda belirgin bir farklılık yoktu. Afrika içinde veya Afrika'nın dışına göç edilmesi sonucunda genlerimiz çevre ve beslenme değişikliklerine tepki verdi. Bireyler arası farklılıklara, yüzeysel özelliklerdeki değişimlere —ten rengi, saç yapısı ve birkaç diğer özelliğe— neden olan DNA değişikliğini genetik değişkenler açıklar. Ancak 200 bin yıl öncesinden Homo sapiens 


* Virüsler normalde ve geleneksel olarak bu tanımın dışındadır; virüslerin yaşayıp yaşamadığına dair tartışmalar vardır; ancak ben virüslerin yararlı amaç ve niyetler doğrultusunda yaşayan canlıların özelliklerini gösterdiklerini varsaymak ya da onları umursamamak konusunda kararsızım. Hücresel canlı bir oluşumun varlığı olmaksızın kendilerini yenileyemiyor olmaları bence önemli değil. Bu zamana kadar hiçbir organizma birbirine bağımlı olmadan var olmamıştır. Virüslerin, evrim konusundakı rolleri küçük görülemez ve ilerleyen bölümlerde de göreceğimiz üzere virüslerin varlığı yaşam sürdüğü müddetçe önemli bir etmen olmuştur. 

** İlk Homo sapiens örnekleri Fasta bulunmuştur ve yaklaşık 300 bin yaşındadır ama bunlar, anatomik olarak en eskisi 200 bin yaşında olan modern insanlar şeklinde niteleneceğine ar kaik olarak adlandırılırlar. 
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kadın ve erkekleri toplayıp saçlarını keserseniz ve her birine yirıni birinci yüzyıl kıyafetleri giydirirseniz, günümüzde de dünyanın hiçbir yerinde uygunsuz görünmeyeceklerdir. 

Bu konuda bir açmaz söz konusu. Farklı görünmüyor olsak da insanlar değişti ve bu değişim oldukça derin. Bu değişimin ne zaman gerçekleştiğine dair tartışmalar olsa da 45 bin yıl öncesinde bir şeyler olduğu kesin. Birçok bilimci bunun ani bir değişim olduğunu —evrimsel anlamda “aniden kasıt, yıldırım hızından ziyade yüzlerce nesil ve düzinelerce yüzyıldır düşünüyor. Bu tür değişimlerdeki zaman kavramını kestirmek için yeterli dil verilerine sahip değiliz; ancak arkeolojik kayıtlardan takip edebildiğimiz kadarıyla modern insanlarla bağdaştırılan bir dizi davranışın ortaya çıkışını ve birikimini gözlemleyebiliyoruz. 
Bu zamandan öncesinde, bu davranışlar ya daha az gözleniyordu ya da hiç gözlenmiyordu. Yeryüzünde yaşamın ne kadar uzun süredir var olduğunu düşününce, bu değişimin bir kalp atışı kadar kısa sürede gerçekleştiğini varsayabiliriz. 

Değişim bedenlerimizde, fizyolojimizde ya da DNA'mızda gerçekleşmemiştir. Değişen kültürdür. Bilimsel anlamda, kültür belirli bir zaman ve mekânla bağdaştırılan eserler anlamına gelir. Bunlara aletler, bıçak teknolojisi, balıkçılık aletleri, dekoratif amaçla boya maddelerinin kullanımı ve takılar da dahildir. Bir ocağın arkeolojik kalıntıları; ateşi kontrol etme, yemek pişirme ve belki de sosyal bir bağ kurma anlamlarına gelebilir. Maddi kültürden davranışlar konusunda çıkarımlarda bulunabiliriz. Fosillerden insanların nasıl göründüklerine dair fikir sahibi olabilirken, atalarımızın hayatlarıyla ilgili alet edevatların arkeolojik kalıntılarından tarihöncesi insanların nasıl o/duklarını ve ne zaman bu hale geldiklerini anlayabiliriz. 

40 bin yıl öncesinde dekoratif takılar ve müzik aletleri tasarlıyorduk. Sanatımızda sembolizm yaygındı, yeni silahlar ve avcılık teknolojileri geliştiriyorduk. Birkaç bin yıl içinde hayatlarımıza köpekleri aldık. Kurtları evcil hayvanlarımız haline getirmeden önce onları besin aramamıza eşlik edecek şekilde evcilleştirdik. 
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Bu davranışların art arda gelmesi kimi zaman Büyük İleri Atılım olarak adlandırılır çünkü bu sayede bugün bulunduğumuzu varsaydığımız yer olan entelektüel bilgeliğe adım atmışızdır. Aslında bu “bilişsel bir dönüşümdür” ancak ben hem devamlılığı olan hem de muhtemelen birkaç bin yıl ya da daha uzun süren bir süreci bu şekilde tanımlamaktan hoşlanmıyorum. (Gerçek dönüşümler yıldırım hızıyla gerçekleşmelidir.) Modern davranışlar, dünyanın birkaç yerinde kalıcı olarak ve hızlı ortaya çıkar. Bizler de hem gerçekçi hem de soyut, karmaşık heykelcikler yontmaya, fildişinden hayali canavarlar yapmaya başlayıp mağara duvarlarını avlarımız ve hayatımızdan önemli hayvan resimleriyle süslemeye başladık. Bildiğimiz en eski Homo sapiens figüratif sanat örneği 40 bin yaşındaki otuz santimetrelik aslan kafalı zayıf bir adam heykelidir. Son Buz Devri zamanında bir mamut dişine kazınmıştır. 


Bundan kısa bir süre sonra küçük kadın heykelcikleri yapmaya başladık. Bunlar, günümüzde Venüs heykelcikleri olarak biliniyor. Bu oyuncakların özel bir arnacı olup olmadığını bilmesek de bazı araştırmacılar bunların —iri memeleri, şiş cinsel organları ve çoğunlukla tuhaf derecede küçük başları olan kadınlar— cinsel anatomilerinin abartılı olması nedeniyle bereket tılsımları olduğunu düşünmektedir. 
Bunlar belki yalnızca sanat eseri ya da oyuncak olarak üretilmiştir. Her halükârda bu tür heykelciklerin yapımı büyük bir yetenek ve öngörü eşliğinde soyut düşünce konusunda bir kapasite gerektirmektedir. Aslan adam hayali bir varlıktır. Venüs tılsımları insan bedeninin kasten yanlış temsil edilmesi ve soyutlanmasıdır. Bu figürlerin toplumdan uzak olmaları da mümkün değildir: Artistik el sanatları pratik gerektirir ve bu güzel sanat eserlerinden günümüze sadece çok az sayıda parça kalmış olsa da tekrarlayan bir süreci, yetenekli zanaatkârların nesillerini temsil etmektedir. 

Bu eserlerin bazıları, modern davranışlarımızın tam anlamıyla oluşmasından önce ortaya çıkmıştır ancak çok kısa sürmüş ve ardından da arkeolojik kayıtlardan yok olmuşlardır. Son 200 bin yıl içinde 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yaşayan ve kültürü şekillendiren tek insan türü Homo sapiens değildir. Popüler bilgiden uzak olan yabani Homo neanderthalensis basit formda olmasına rağmen bir tür insandı. Onları dik duran, toz içinde yaşayan, dili ve aletleri kaba kullanan, soyu tükenmiş maymunlar olarak düşünmek yanlıştır. Neandertaller, modern davranışlara dair net göstergeler sergilemişlerdir; takı yapmış, karmaşık avcılık tekniklerinin tadını çıkarmış, alet kullanmış, ateşi kontrol etmiş ve soyut sanat eserleri bırakmışlardır. Doğrudan atamız olan ve bizlerin ileri atılımının eşsizliğini baltalayan Homo sapiens'lerden ayrılamayacak şekilde çok yönlü olduklarını düşünmemiz gerekir. Geleneksel olarak Neandertallerin kuzenimiz olduğunu düşünsek de onlar aynı zamanda atalarımızdı: Artık onların ve bizim soyumuzun yarım milyon yıl öncesinde birbirinden ayrıldığını ve iki topluluğun tüm bu süre zarfında zaman ve mekân açısından izole olduğunu biliyoruz. Ancak atalarımız Afrika'yı 80 bin yıl kadar önce terk edip Neandertal topraklara göç ettiler. Avrupa ve Orta Asya'ya ulaştılar; bizler de 50 bin yıl önce onlarla çiftleştik. Bedenleri yeterince farklı olduğu için bugün gördüğümüz şekliyle insanların fiziksel çeşitliliğinin dışındaydılar: Daha küçük bir çeneye, daha iri bir göğüskafesine, kalın kaşlara ve kaba yüzlere sahiplerdi. Çok da farklı olmadıkları için onlarla çiftleştik. 
Her iki taraftan da kadın ve erkekler kaçamak buluşmaların ardından çocuk sahibi oldu. Bunu, onların kemiklerinde bulunan genlerimiz ve hücrelerimizdeki onlara ait genler sayesinde biliyoruz. Çoğu Avrupalı az ama önem arz edecek kadar Neandertal DNASI taşır ve bu, farklı türler olduğunu ilan ettiğimiz bu iki insan türü arasında net farklılıklar bulunduğu —yani bu iki organizmanın bir araya gelerek bebek yapamayacağı— düşüncesini boşa çıkarır. Neandertal DNASı, tam olarak anlaşılamayan nedenlerden dolayı genomumuzdan yavaş yavaş silinse de günümüzde insanlar onların yaşayan genetik miraslarını taşımaya devam etmektedir. Tıpkı daha doğudaki bir başka insan tipi Denisovalılar ve belki de henüz keşfedilmemiş ancak DNA'mızda var olan diğer insan türlerinde de olduğu gibi. 
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Neandertaller ile diğer insanlar, ilk buluşmada bu dünyada çok uzun süre bir arada kalmadılar ve 40 bin yıl kadar önce Homo sapiens onların hepsinden daha uzun süre yaşamayı başardı. Neandertallerin, Homo sapienste gördüğümüz gibi tam anlamıyla davranışsal bir modernleşme sürecinden geçip geçmediğini bilmiyoruz ve bunu öğrenemeyeceğiz; ancak kanıtlar, mağara adamları ve kadınlarının pek çok 


açıdan bize çok benzediklerini gösteriyor. 


Bizler hayatta kaldık; onlar ise öldü. Homo sapiens'in Neandertallerden neden daha avantajlı olduğunu bilmiyoruz. Bildiğimiz şey, tüm canlıların yeterince uzun bir zaman zarfı sonunda soylarının tükeneceği ve bu zamana kadar var olan türlerin yüzde 97'sinin soylarının tükenmiş olduğudur. Neandertallerin yeryüzünde varoluşu, bizim şu zamana kadar sandığımızdan çok daha uzundu ve 40 bin yıl kadar önce soylarının tam olarak neden tükendiğini hâlâ anlayabilmiş değiliz. Yaşayan çok fazla Neandertal olmaması soylarının tükenmesinin sebebi olabilir. Belki onlardan daha zekiydik. Belki beraberimizde, bizlerin bağışıklık geliştirdiği ancak onlar için ölümcül olan hastalıklar getirdik. 
Belki nüfusları yavaş yavaş tükendi. Bildiğimiz tek şey, bu süre içinde insanların tipinin, kalıcı ve evrensel olarak bugün olduğumuz şekline dönüştüğüdür. 

Bizler kesinlikle en yakın akrabalarımızın hepsiyle çiftleştik. Homo sapiens daha ileri gitti ve etkili bir şekilde türedi. Eğer sıralamalar sizin için önemliyse, birçok açıdan dünya üzerindeki baskın yaşam formları olduğumuzu söyleyebiliriz. (Bakteriler bizlerden sayıca fazladır —insan hücrelerinden daha çok bakteri hücresi taşırsınız— ve dayanıklılık açısından çok daha iyilerdir. Bizlerden dört milyar yıl öndedirler ve soylarının tükenmesi gibi bir ihtimal bulunmamaktadır.) Günümüzde hayatta olan yedi milyardan fazla insan var ve bu sayı tarihin herhangi bir döneminden daha fazladır. Bu sayı sürekli artmaktadır. Pratik zekâmız, bilim ve kültürümüz sayesinde birçok hastalığın kökünü kazıdık; bebek ölümlerini etkili bir şekilde azalttık ve yaşam süresini onlarca yıl uzattık. 
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Hamlet de tıpkı bilimcilerin, filozofların ve dinlerin binlerce yıldır yaptığı gibi dehamıza hayret eder. Ancak bilginin gelişimi, bizlerin benzersizliğini yavaş yavaş ortadan kaldırmıştır. Nicolaus Copernicus bizleri evrenin merkezindeki bir dünyadan, sıradan bir yıldızın yörüngesine çekmiştir. Yirminci yüzyıl astrofiziği güneş sistemimizin galaksimizdeki —ki o da evrendeki milyarlarcası arasında sadece tek bir galaksidir— milyarlarcası arasında sıradan bir sistem olduğunu açığa çıkarmıştır. Halihazırda yaşam barındıran tek bir dünyadan haberimiz var; ancak Güneş'in çekim gücünden uzaktaki ilk gezegenlerin keşfedildiği 1997'den beri binlerce eşsiz semadan haberimiz oldu ve Nisan 2018'de özel olarak yeni dünyaları araştırması için yeni bir uydu uzaya gönderildi. Kimyanın biyolojiye dönüşümü ve kıraç bir kayadan yaşamın ortaya çıkışı için gerekli koşulları giderek daha iyi kavrıyoruz. 
Dünyanın ötesinde yaşam olup olmadığı sorusu artık değişti; evrenin farklı yerlerinde yaşayan canlıların olmaması tuhaf olurdu. Zaman içinde dahası anlaşılacak olsa da şimdilik yaşamın sadece dünyada oldugunu biliyoruz. Ancak artık bir zamanlar sandığımız kadar benzersiz olmadığımızı biliyoruz ve daha fazla bilgi edindikçe, bu gerçek kendini daha fazla belli ediyor. 


Charles Darwin, bizleri doğal dünyaya yaklaştırmış, özel canlılar olma fikrinden uzaklaştırmıştır. Diğer hayvanlardan evrimleşmiş hayvanlar olduğumuzu göstermiş, yaratılmış değil, atalarımızdan türemiş canlılar olduğumuzu söylemiştir. Darwin 1859 yılında Türlerin Kökeni kitabında önemli fikirlerini dünyaya duyurduğunda, biyolojinin bu faktörlerinin inkâr edilemez moleküler kanıtları henüz ortaya çıkmamıştı. Darwin bu büyük eserde, insanlardan bahsetmedi ancak kendisine ait doğal seçilim mekanizmasının yakın zamanda kendi türümüze de ışık tutacağının sinyallerini verdi. 1871 yılında çıkan İnsanın Türeyişi kitabında, titiz ve öngörülü beynini bizlerin oluşumuna yoğunlaştırıp dünya tarihindeki diğer tüm organizmalar gibi evrim geçirmiş bir hayvan olduğumuzu söyledi. Çoğunlukla tüysüz olmamıza rağmen bizler de maymunuz. Atalarımız da maymun. Hatlarımız ve hareketlerimiz, doğal seçilim yoluyla yontuldu ya da belirlendi. 
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Bu açıdan hiçbirimiz özel değiliz. Tüm canlılardan farksız bir biyolojiyle ve benzer bir şekilde evrensel bir mekanizmayla evrim geçirdik. 
Ancak aynı zamanda evrim bizlere ironik bir şekilde doğadan ayrı olma hissini veren birtakım bilişsel güçler verdi ve bu sayede diğer türlerin çok daha ötesinde karmaşık bir kültür geliştirebildik. Bu da bizlere özel olduğumuz ve özel bir şekilde yaratıldığımız fikrini verdi. 


Ancak bir zamanlar sadece insanlara özgü olduğu zannedilen birçok özellik aslında öyle değildir. Doğayı kullanıp teknolojiyi icat ederek eskiden ulaşamadığımız pek çok şeye ulaşmaya başladık ancak diğer birçok hayvan da aletlerden faydalanmaktadır. Seks ile üremeyi birbirinden ayırdık ve seksi çoğunlukla zevk için kullanmaya başladık. 
Bilimciler, hayvanların zevk alma ihtimalini yok saysa da onlardaki cinsellik faaliyetlerinin büyük kısmı da üremeyle sonuçlanmamakta ya da sonuçlanamamaktadır. Türümüzde sıklıkla eşcinsellikle karşılaşırız. Bir zamanlar —ve günümüzde de pek çok yerde- eşcinsellik contra naturam (doğaya karşı bir suç) olarak görülmekteydi. Halbuki aynı cinsiyetten iki canlının cinsel faaliyetlerine doğada binlerce hayvanda sıklıkla rastlanır. Örneğin erkek zürafaların cinsel birleşmelerinin çoğunluğu bu 


şekildedir. 


İletişim yeteneğimiz diğer bütün hayvanlarınkinden daha üstün görünmektedir ancak belki de henüz biz onların ne söylediklerini bilmiyoruz. Ben bu kitabı yazıyorum ve sizler de okuyorsunuz. Bu, diğer türler arasında gözlemlediğimizden çok daha ileri düzeye evrimleşmiş bir iletişim şekli. Bu, bizleri onlardan kesinlikle farklı kılsa da bir peygamberdevesi karidesinin bunu pek de umursayacağını söyleyemeyiz. 
Bizlerin gördüğü pek de önemli sayılmayacak üç dalga boyuna kıyasla, peygamberdevesi karidesleri on altı farklı dalga boyunu görmektedir ve bu da onlar için bizlerin binlerce yıl içinde edindiği kültürden ve özsaygıdan çok daha işlevseldir. 


anarengi en iyi şekilde tespit edebilecek olan fotoreseptörlerine sahip olduğunu artık biliyoruz. Yeni anarenk yeşil skalasında olacaktır. 
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Yine de kitaplar, bizlerle diğer canlılar arasındaki uçurumu simgeleyen şeylerdir. Bu, neredeyse hiçbiriyle yakından ilişkimin olmadığı binlerce insanın ortaya çıkardığı bilgileri paylaşmam anlamına gelir. 
Onların fikirleri üzerine çalışıp zihinlerimizi konuyla ilgilenen kişiler için yeni ve ilginç olmasını umduğum hikâyelerle zenginleştirmek adına bu fikirleri, hayal etmekte bile güçlük çekeceğim karmaşıklıktaki bir alete kaydettim. 


Bu kitap, şu anki halimize nasıl ulaştığımızla ilgili paradoksu konu almaktadır. Ortalama bir maymunken, aletler, sanat, müzik, bilim ve mühendislik alanlarında eserler ortaya koyacak devasa zekâ gücüne sahip olmamızı sağlayan evrime bir bakış atar. Eski kemiklerden ve günümüz genetik biliminden bildiğimiz kadarıyla evrenin yaşı boyunca geçirdiğimiz evrimsel yolculuğun mekaniklerine hâkimiz (gerçi hâlâ keşfedilecek çok fazla konu var) ancak davranışlarımız ile zihinlerimizin gelişimi ve bugünkü kültürel ve sosyal varlıklar olarak eşsiz bir şekilde evrimleşmemiz konularında çok daha az bilgiye sahibiz. 


Ancak elinizdeki kitap aynı zamanda bizlerle eşit olan hayvanlarla da ilgilidir. Bizler benmerkezci türlerizdir. Kendimizi ve davranışlarımızı diğer hayvanlarda da görmekte zorlanırız. Bazen bu karakteristikler bizimkiyle ortak bir kökeni paylaşsa da durum sıklıkla öyle değildir. Oluşumlarını dikkate almaksızın davranışlarımızı, bu özellikleri dünya üzerinde gördüğümüz diğer bölgeleri de belirterek aydınlatmaya ve sadece bize has olanlar, evrimsel kuzenlerimizle paylaştıklarımız ya da benzer görünseler de bağlantısı olmayanlar olarak sınıflandırmaya çalıştım. İnsanlardaki teknolojinin evrimi —taşların ve odunların işlenmesinde ustalaşmaları, yüz binlerce yıl önce ateş kullanmaları— ile alet kullanan diğer birçok hayvanda- ki teknolojinin evrimini inceleyeceğim. Evrim biyologları cinsellik üzerine düşünmekten hoşlanırlar. Ben de cinselliği üremeden nasıl ayırdığımızı anlamaya çalışmanın yanı sıra hayvanların cinsel yaşamlarının da üremek için biyolojik bir zorunluluk olmak dışında nasıl bir zevk karnavalına dönüştüğünü inceleyeceğim. Bu kitapta hem 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bizler hem de doğadaki mükemmel çeşitlilikler anılsa da bizler şüphesiz melekleri andıran tavırlardan ziyade, korkunç kâbuslar —şiddet, savaş, soykırım, cinayet, tecavüz— yaratma konusunda da yetenekliyizdir. Bu tavırlar, belgesellerde gördüğümüz vahşi doğadaki korkunç boyuttaki şiddetli olaylardan ve cinsel faaliyetlerden farklı mıdır? 
Son bölümde de davranışsal modernitenin evriminin arkasındaki nedenleri —yani bugünkü halimizin ortaya çıkışını— inceleyeceğim. 
Bedenlerimiz, zihinlerimizden çok daha uzun zaman önce modernleşti ve bu da incelemeye değer bir bilmece. 

Biyologlar kimi zaman kendimizi kimi zaman da yeryüzündeki yaşamın genel hatlarını anlamak için evrim mucizesini değerlendirir. Bu kitap, tüm organizmaların geçtiği masalsı ve dolambaçlı yolculuğa hızlı bir bakış atmaktadır. Sonuçta, bunu takdir edebilecek olanlar sadece bizleriz. 


Nasıl bir şaheser, insan! 


Biyolojinin temelleri son iki yüzyıl içinde atılıp tekrar tekrar test edildi ve artık tam olarak yerli yerine oturdu. Doğal seçilimin prensiplerini, hücrelerde kimya tarafından harekete geçirilen genetiğe bağladık. 
Yaşamın okyanus tabanlarındaki basit bir başlangıçtan, gezegenin her bir noktasına kadar nasıl yayıldığını resmetmek için bu prensipleri tarih içinde sıraya dizdik. Bunun, yeryüzündeki yaşam çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı anlamına geldiğini ve artık detaylarla ilgilenmeye başladığımızı düşünebilirsiniz ancak bilim asla uyumaz çünkü bildiklerimiz her daim eksiktir. Doğanın çoğunluğu gözlemlenmemiştir ve her geçen gün bizi yeni türlerle, hayvanlarda ve diğer organizmalarda daha önce görmediğimiz ve tahmin edemeyeceğimiz yeni özelliklerle şaşırtmaya devam etmektedir. 

İlerleyen sayfalarda göreceğiniz bazı bilgiler bu kitabı yazmayı bitirdiğim yıl olan 2018'de keşfedilmiştir. Bu da detayların kısıtlı olduğu ya da sadece bir ya da birkaç durumda gözlemlendikleri anlamına geliyor.Bu, yeni gözlemlenen davranışların sapkın gözlemler, ciddi 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anlamda sıradışı özellikler olduğu anlamına gelir. Diğerleri ise çoğu türe ya da tüm türlere genellenebilir. Televizyonda gördüğümüz tüm muhteşem belgesellere göre çoğu hayvan, hayatının büyük kısmını insanlar tarafından görülmeden, insanlar için yaşanması zor ya da imkânsız çevrelerde yaşar. Bilimin doğası şu şekildedir: Ararsanız bulursunuz. Bu hayvanların incelenmesi hem kendi başına önemlidir hem de kendi şartlarımıza bir bakış açısı geliştirmemizi sağlar. 

Kimi zaman bazı davranışların paylaşılan bir evrimsel kökeni varmış gibi görünür. Bazı davranışlar insan olmayan hayvanlarda bulunur çünkü bu davranışlar onların hayatta kalma çabası için büyük katkı sağlar; bu şekilde birçok kez evrim geçirmişlerdir. Tıpkı böcekler, yarasalar ve kuşların kanatlı olmaları ama uçmayı öğrenme konusunda geçmişlerinde pek ortak yanları olmaması gibi. Filozof Daniel Dennett bunları “iyi numaralar” olarak adlandırır ve bu da bu davranışların yararlı olmaları nedeniyle tarih boyunca çok kez ortaya çıktığı anlamına gelir. Uçmak iyi bir numaradır ve birbirlerine uzak akraba olan canlılarda tekrar tekrar evrim geçirmiştir; gelgelelim aynı tür canlılarda da birçok kez evrim geçirmiştir. Evrim şu şekilde etkili olabilir: Belirli bir özelliği gerçekleştirmek için bir plan yapıldığında, bu plan istenildiği zaman harekete geçirilebilir. Son birkaç yüz milyon yıldır, böceklerdeki kanatlar çevrelerine uyum sağlamak için onlarca ya da yüzlerce kez var olup yok olmuştur ancak bu süre boyunca, kanatların altında yatan genetik mekanizma hiç değişmemiştir. Uçmak sadece işe yaradığı zaman kullanışlı ve değerli bir etkinliktir. Bu yüzden ihtiyaç olmaması halinde kışlıklarınız gibi ıskartaya çıkarılır ve bu genler arşive kaldırılır. 


Kendi evrimimizi çalışmanın birçok potansiyel güçlüğü vardır. 
Ortak kökenlere işlevlerin benzerliklerini atfederken nasıl ki dikkatli oluyorsak, bugünkü davranışlarımız ile bu davranışların ilk oluştukları zamandaki oluşma nedenlerini birbirine karıştırmama konusunda da dikkatli olmalıyız. Bedenlerimizin ve davranışlarımızın kökeni ile ilgili sahte bilim sayılabilecek birçok etkileyici efsane vardır. Bir konuda net olayım: Tüm canlılar evrim geçirmiştir ancak bu, tüm 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davranışların evrimin merkezindeki fikir olan adaptasyonla açıklanabileceği anlamına gelmez. Özellikle de bizlerin sahip olduğu birçok davranış, evrim geçirmiş varlığımızın bir yan ürünüdür ve hayatta kalmamıza yardım eden özel bir hizmet sunmamaktadır. Bu mantıksızlık özellikle de detaylı bir şekilde inceleyeceğimiz cinsel davranışlarımız için geçerlidir. Hayvanlarda da benzer cinsel davranışlar görürüz ve bunların bazıları bizlerdeki zevkle eşleştirilebilecekken bazıları da kriminal şiddetle eşleştirilebilir. Bir açıklama ne kadar düzgün ya da ilginç olursa olsun bilim; gerçekleri, kanıtları ve yıkım konusundaki fikirleri test etme yeteneğini inceler. 


Evrimsel her yol benzersizdir ve tüm canlılar birbiriyle akrabayken, her birinin varoluşu; seçilimi yönlendiren farklı baskılar, varyasyon, seçilim ve evrimsel değişimin oluşabileceği şablonu sağlayan DNA'lardaki rasgele değişiklikler nedeniyle farklı bir hikâyedir. Evrim kör, mutasyon gelişigüzeldir ancak seçilim öyle değildir. 

Deneme yanılma korunaklı bir süreçtir; radikal biyolojik değişiklikler normalde ölümle sonuçlanır. Bazı evrimsel gelişimler belirgin bir şekilde çok faydalıdır ve hiçbir zaman tam olarak yok olmazlar. Görme buna bir örnektir. Okyanusta görebilmek, görme yeteneğini 540 
milyon yıl önce ilk elde eden yaşam formu için belirgin bir avantajdır. 
Yemek istediğiniz şeyleri görüp onlara doğru gider, sizi yemek isteyen şeyleri görüp onlardan yüzerek uzaklaşırsınız. Evrim geçirdikten sonra görme yetisi hızla yayılmıştır. O zamandan beri fototransdüksiyon ışığı görüntüye çevirme- için var olan genetik program, neredeyse görebilen tüm organizmalarda aynı kalmıştır. Bunun aksine, ağaç dalındaki şişman larvayı eğri bir çubukla çıkaran bir karga, tamamen aynı şeyi yapan bir şempanzeden bağımsız olarak evrim geçirmiştir ve bu iki canlının temelde çok az genetik ortaklıkları vardır. Tüm yetenekler evrim geçirmiştir ancak bu, hepsinin ortak kökenleri olduğu anlamına gelmez. Bizlere tanıdık gelen benzerlikleri ve farklılıkları ayırıp filtrelemek, kendi evrimimizi anlamak için çok önemlidir. 
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Birbirlerine bağlı olsalar bile bu kitapta bahsedilen tüm özellikleri ayırmamız gerekir. Bunların ortaya çıktıkları düzeni ya da şartları yeniden oluşturamayız. Beyinlerimizin genişlemesi, bedenlerimizin değişimi, yeteneklerimizin keskinleşmesi ve sosyalleşmemiz farklı şekillerde gerçekleşti. Bizler alev çıkarıp ateş yaktık, toprağı sürüp masallar uydurduk, tanrılar yaratıp hayvanları yönettik. Kültürün başlangıcı tüm bunlara dayanıyordu ve bilgi akışı ile uzmanlık tarafından güç buldu. Bu bilgiyi bize veren bir elma değildi; elmalar tarımsal ustalığımızın ürünüdür. Bunu hayatlarımızı yaşama şeklimiz sayesinde elde ettik. Akrabaların topluluklar oluşturduğu artan kalabalıklar içinde yaşamaya başladık ve topluluklar içindeki görevler uzmanlara -müzisyenler, ressamlar, zanaatkârlar, avcılar, aşçılar- düştü. Bu uzmanlıkların aktarımından —zihinlerin birbiriyle ilişkisinden— modernizm doğdu. Bizler kültürü benzersiz şekilde biriktirip bunu diğerlerine öğretiriz. Bilgiyi diğer nesillere ve yakın biyolojik bağlarımızın olmadığı insanlara sadece DNA yoluyla değil birçok yönden aktarıyoruz. Bilgi ve deneyimlerimizi kaydedip paylaşıyoruz. Kendimizi, diğerlerine öğretirken, kültürümüzü şekillendirirken ve hikâyeler anlatırken oluşturduk. 


Darwin tipik önsezileriyle, durumun şöyle olabileceğinden şüphe etmiştir: 


Sürekli gelişim kapasitesine sahip olan sadece insanoğludur. İnsanoğlu, diğer hayvanlarla kıyaslanamayacak ölçüde büyük ve hızlı bir gelişim yeteneğine sahiptir. Bu konu tartışma kabul etmez ve bu, temelde edindiği 


bilgiyi anlatma ve aktarma yeteneği sayesinde mümkündür. 


Bizler önemli ölçüde kendimizi ışığa tutan ve “Biz özel miyiz?” diye soran tek türüzdür. Paradoks bu ki bu sorunun cevabı hem evet hem 


de hayırdır. 
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Evrenin varoluşundan beri çok özel olmayan hayvanlar olmaktan, benzersiz şekilde yaratıldığımızı ve yaşayan dünyanın geri kalanından farklı olduğumuzu düşünmeye kadar geldik. Bu da aynı anda iki pozisyona da sahip olabileceğimiz bir duruma girmemize neden oldu. Ardından, bizlerin tartışmasız şekilde hayvan olduğumuzu gösteren ve aynı zamanda nasıl sıradışı olduğumuzu ortaya koyan bir inceleme ortaya çıktı. 


İNSANLAR VE DİĞER HAYVANLAR 


ALETLER 


İnsanlar teknolojiyle donatılmış canlılardır. Bu tanım, modern çağda özel bir anlama sahiptir. Bu kelimeleri bir bilgisayarda, internete kablosuz internetle bağlanarak ve arka planda bir internet tarayıcısı açıkken yazıyorum. Bu tür elektronik cihazları ve hizmetleri, teknolojinin günümüzde vücut bulmuş hali olarak düşünürüz. Bilimkurgu yazarı Douglas Adams, teknolojiyle iletişimimiz konusunda üç kural ortaya koymuştur: 


1. Doğduğunuz anda dünyada var olan her şey normaldir, sıradandır ve dünyanın işleyişinin doğal bir parçasıdır. 

2. On beş yaşınız ile otuz beş yaşınız arasında icat edilen her şey yeni, heyecan verici ve devrimseldir; muhtemelen bu konularda bir kariyer edinebilirsiniz. 

3. Otuz beş yaşınızdan sonra icat edilen her şey nesnelerin doğal düze- 


nine karşıdır. 


Medyadaki yeni teknolojiler konusunda özellikle de yaşlı insanların, küçükleri kastederek, “Kimse çocukları düşünmüyor mu?” şeklinde dile getirdikleri şüpheleri vardır. 


Durum her zaman olduğundan farklı değil. Milattan önce beşinci 


yüzyılda Sokrates gençlere zarar vereceği kaygısıyla yeni ve yıkıcı bir teknolojinin tehlikelerine karşı öfke kusmuştur: 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Unutkanlık, öğrenen kişilerin ruhunda vardır çünkü hafızalarını kullanmazlar... birçok şeyi duyup hiçbir şey öğrenmeyebilirler; bilge görünürler ama genelde hiçbir şey bilmezler; gerçekliği olmayan bir olgunluk 


gösterisiyle sinir bozuculardır. 


Sokrates'in öfkesini uyandıran bu teknoloji, yazıydı. İki bin yıl sonra on altıncı yüzyılda, Conrad Gessner adında İsviçreli bir bilge, dilbilimci ve bilim insanı da, bilgi teknolojisinin bir diğer potansiyel yeniliğine —baskı makinesine— karşı öfkesini ifade etti. 

Değişen bir şey yok... Günümüzün kültürel teknoloji rahatsızlığı da ekranlarla etkileşim halinde geçirdiğimiz zamandan kaynaklanıyor. 
Hem yazılı medyada hem de internet medyasında, ekran başında geçirdiğimiz zamanla ve bunun neden olabileceği potansiyel tehlikelerle ilgili sürekli söylentiler dolanır. Küçük çaplı suçlardan seri cinayetlere, otizmden şizofreniye kadar pek çok konu, son yıllarda ekran karşısında geçirilen uzun sürelerle bağdaştırılmaktadır. Problemin eksik ve yanlış betimlendiği, bilimsel olmayan bu tartışma genel anlamda sinir bozucudur. Bir bilgisayar oyunu oynayarak geçirilen beş saat ile beş saat boyunca bilgisayardan kitap okumak eşit midir? Oyunda şiddet veya kaosun olması ya da kitabın şiddeti ve silah kullanımını teşvik etmesi eşit midir? Sinemada film izlemek ile ailenizle birlikte bilgisayar oyunları oynamak aynı şey midir? 

Henüz verilere ulaşılamamıştır ve şimdiye kadar yapılan çalışmalar kuvvetli sonuçlar elde edilmesini sağlayamamış ya da bir şekilde eksik çıkmıştır. Ancak araştırmaların bir kısmı daha yaratıcı ya da kültürel işler yapmak veya kendimizi teknoloji olmadan ifade etmek yerine zamanımızın çoğunu ekran karşısında geçirdiğimizi söylemektedir. Elbette, bir boya fırçası da bir kalem, ucu sivriltilmiş bir çubuk ya da elektron hızlandırıcısı kadar teknolojik bir alettir. Teknolojik destek yokluğunda sanatsal, yaratıcı ya da bilimsel olarak yaptığımız hiçbir şey olmazdı. 
Şarkı söylemek, dans etmek, hatta atletizmin ve yüzmenin bazı şekilleri 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dışarıdan bir teknolojinin varlığına doğrudan bağlı olmadan gerçekleşir; ama kızımın saçını topuz yapıp jölelediğini, kırılan tırnaklarını kesip bale yapmadan önce bale ayakkabılarını giydiğini izlerken, tüm kültürü ve varlığı tamamen aletlere dayalı bir hayvan türü olduğumuzu düşünmeden edemiyorum. 


Peki, o halde alet nedir? Bunun birkaç tanımı mevcut. Hayvan davranışları ile ilgili bir ders kitabındaki tanım şudur: 


Kullanıcının aleti kullanım esnasında ya da kullanımdan önce tuttuğu ya da onu doğrudan ustalıkla kullandığı, aletin uygun ve etkili yönlendirilmesinden sorumlu olduğu bağımsız ya da yönlendirilebilecek şekilde bağımlı olan bir ekolojik nesnenin, başka bir nesnenin, organizmanın veya kullanıcının; şekil, konum ve şartlarını değiştirmek amacıyla haricen kul- 


lanılması. 


Bu tanım fazla uzun olsa da çoğu temeli içermektedir.” Bazı tanımlar, bulunan bir alet ile geliştirilen bir alet arasındaki kullanım farkını ortaya koyar ve bu da teknoloji olarak nitelenir. Anafikir, hayvanın bedeninin dışında bir aleti kullanması ve gücünü aşacak türden fiziksel bir eylemi ortaya koymasıdır. 


Aletler, kültürümüzün vazgeçilmez bir parçasıdır. Bazen biyolojik evrimi kültürel evrimin karşıtı olarak anlatırız. Kültürel evrim öğretilip toplumsal olarak aktarılırken, biyolojik evrim DNA'mıza kodlanmıştır. Ancak gerçek şu ki aslında bu ikisi birbiriyle bağlantılıdır ve gen-kültür evriminin birlikte gerçekleştiğini düşünmek doğru olacaktır. Her biri birbirine etki etmiştir. Fikirler ile yeteneklerin kültürel aktarımı, bunu yapmak için biyolojik olarak kodlanmış bir yetenek gerektirmektedir. Biyoloji kültürü harekete geçirir ve kültür de biyolojiyi değiştirir. 

* Robert W. Shumaker, Kristina R. Walkup ve Benjamin B. Beck, Animal Tool Behaviour: The Use and Manufacture of Tool by Animal, Johns Hopkins University Press, 2011. 
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Dijital saatin icadından milyonlarca yıl önce, teknolojik bir kültüre mecburduk. Hatta terminolojide bu teknolojik bağlılığımızı dile getirmiştik. En eski gen kuzenlerimizden biri -muhtemelen atamız— Homo habilis olarak adlandırılır. Bu ismin sözlük anlamı “eli işe yatkın insan”dır. Bu insanlar 2,1 ila 1,5 milyon yıl önce Doğu Afrika'da yaşamışlardır. Yaklaşık üç milyon yıl öncesinden kalan Australopithecine primatından daha düz bir yüze sahip olan /abilis sınıfından çok az örnek vardır ama yine de uzun kolları ve küçük kafaları olduğu bilinir. Beyinleri bizimkinin yarısı kadardır. Homo habilis türü insan maymun olmaktan ziyade maymun insandır. Muhtemelen daha zayıf olan Homo erectus türünün ataları olsalar da onlarla aynı zamanlarda da yaşamış ve belki de Homo habilis'in kendi tür grubu içinde türediğinin göstergesi olmuşlardır. 

Eli işe yatkın insan statüleri büyük ölçüde, litik —yani taş— teknolojilerin kullanımına dair kanıtların olduğu numunelerden kaynaklanmaktadır. Bazı araştırmacılar, aletlerin varlığının Homo cinsi ile daha öncesinden gelenler arasında bir sınır anlamına geldiğini düşünür ve bu da insanların alet kullanımıyla ayırt edildikleri anlamına gelir. 
Homo habilis ile ilişkilendirilen en yoğun koleksiyonlar Tanzanya'daki Olduvai Boğazı'ndan elde edilmiştir ve bu teknoloji türüne Oldowan alet takımı adı verilmiştir. Bu takımı tanımlamaya ve nasıl kullanıldığını anlatmaya yarayan pek çok teknik jargon vardır; “litik aşındırma” bu terimlerden biridir ve çoğunlukla kuvars, bazalt ya da obsidyen taşını yontmak, şekillendirmek ve keskinleştirmek için kullanılır. Litik levhalar halinde bize ulaşan arkeolojik ipuçlarının çoğu, taştan yontulmuş bir alet formundadır ancak aletin kendisi zaman içinde kaybolmuştur. 
Obsidyen? marifetli bir taştır. Volkaniktir ve alet yontmak için iyi bir tercihtir; çünkü uçları çok iyi keskinleştirebilir ve bazı cerrahlar bunu neşter keskinleştirmek için kullanır. 
enlem en ii lerin çöl sahip Obi, liz alar dak Gi İl ne 


ğuduğunda şekillenen taştır. Bu da feldspat ve kuvars açısından zengin silikat bileşenlerine sahip olduğu anlamına gelir. 
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Bu eylemler, uygun taşların ve planların kullanımını harekete geçiren bilişsel bir yeteneği işaret etmektedir. Bir taş baltaya, platforma ve ham malzemeyi yontacak bir örse ihtiyaç vardır. Yontmak kasıtlı ve yetenek gerektiren bir eylemdir; bu takımda farklı aletler bulunur. Bunlardan bazıları balta başı olarak kullanıldığını düşündüğümüz Oldowan kesicisi gibi ağır aletlerdir. Diğerleri ise hafıf aletlerdir: deriden et kazımak için kazıyıcılar, oymacı kalemi adındaki keski uçlu taşlar ve ahşap kazımak için diğer aletler. Alet takımındaki bu çeşitlilik, belirli aletlerin farklı eylemler için kullanımını ayırt etme konusundaki bilişsel yeteneği göstermektedir. 


Homo habilis, insan olduğuna karar verdiğimiz soyun en eski üyeleri arasındadır ve bu kararın verilmesi alet kullanımıyla da ilgilidir. Ancak bu yapay sınır, bilimsel tarihle doğrulanmamıştır; eli işe yatkın insanlar, eli işe yatkın olan ilk insanlar değildi. Olduvai'nin bin kilometre kuzeyinde, Turkana Gölü'nün batı kıyısında Lomekwi ismindeki bölge yer alır ve burası ilk insanların önemli yaşam alanlarından bir diğeridir. 
Burası 1998 yılında Kenyanthropus platyops, kabaca “düz yüzlü Kenyalı adam” anlamına gelen bir türün kalıntılarının keşfedildiği alandır.” Bazılarının, morfolojik olarak Australopithecus'a yeterince benzediği için ayrı şekilde düşünülemeyeceğini iddia ettiği büyük insansı maymunların tartışmalı eski bir türüdür. Taksonomik tanımlarımız bu rasgele sınırlar konusunda bulanık olduğundan ben de çok emin değilim. Kalınuların seyrek olması nedeniyle pek çok varsayımda bulunulmaktadır. 
300 Australopithecine'e ait kalıntılar bulunmuştur ancak bunlardan 
sadece bir tanesi Kenyanthropus'tur. 


2015 yılında New York'taki Stony Brook Üniversitesinden gezici bir 
araştırma ekibi, Lomekwi'de yanlış bir yöne sapıp alet yapımı niyetini 


* Tarihi olarak “adam” kelimesi, Neandertal Adam, Cro-Magnon Adamı gibi ortak türleri tanımlamak için kullanılmıştır. Türümüzün yüzde ellisini yok sayan si ir bozucu bir kullanımdır ama insanoğlunda olduğu gibi kolay ve kapsayıcı “insan” kelimesinin eklenmesiyle düzeltilebilir. Ancak bu durumda “insan” özel olarak Kenyanthropus platyops'u içinde barındırmayan Homo sınıfını ifade eder, ama Yunancada kelime anlamı “insan” olan anthropws kelimesi insanlığı ifade eder. Bu nedenle tam olarak nasıl ifade etmem gerektiğini bilmiyorum. Hem Homo'yu -insanları— hem de isimleri tam olarak “güneyden gelen maymuna benzer şeyler” anlamındaki Australopithecines'i kapsar. 
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ortaya koyan litik kalıntıların etrafa yayılmış olduğu bir alana denk geldi. Daha fazla kazı yaptıktan sonra birçok farklı kalıntı ve alete rastladılar. İçinde bulundukları toprağın tarihi tam olarak saptanabiliyordu. 
Normalde kolay olmasa da bu durumda volkanik küllerin katmanına ve jeolojideki manyetik kutup tersinmesine bağlıydı.” Bulunan aletler Oldowan takımındakiler kadar kapsamlı değildi ama daha eskiydi. 
Muhtemelen 3,3 milyon yıllık. Bir örnekteki litik levhalardan biri yontulduğu taşla bağdaştırılabiliyordu. Bunun duygusal bir anlamı vardır: Maymunu andıran bir insanın orada oturup bir amaç uğruna taşı yonttuğunu hayal edin. Belki taşın ayrılmasından memnun olmayıp iki yarımı da yok saymış ve başka bir malzemeyle yoluna devam etmiştir. 
Ya da belki de yırtıcı bir hayvan tarafından kovalanmıştır. Parçalar orada zarar görmeden üç milyon yıl beklemiştir. 


Bu aletleri kimin yaptığını bilmesek de Homo cinsinin —insanların— ilk dönemlerine dayandıkları bilinmektedir. Bu süre 700 bin yıl, bunu yapanlar da düz suratlı Kenyalılar olabilir. Oldowan alet takımı, insanların varlığının bilindiği Kenya'daki Turkana Gölü'nün doğu kıyısındaki Koobi Fora ve Güney Afrika'daki Sterkfontein de dahil Afrika'nın kilit bölgelerinde bulunmuştur. Bu aletler Fransa, Bulgaristan, Rusya ve İspanya ile 2018 yılının Temmuz ayında Çin'in güneyinde de —Afrika'nın dışında keşfedilen en eski parçalar— bulunmuştur. Bu teknolojinin kullanıldığı zaman ölçeği devasadır ve muhtemelen bir milyon yıldan daha uzun bir süreyi kapsar. 


İnsanlardaki teknoloji tarihi incelemelerinde, Oldowan aletleri zamanla daha karmaşık aletlerden oluşan bir setle yer değiştirdi. 
1859 yılında büyük balta başlarının bulunduğu, Doğu Afrika'daki 


* Manyetik kutuplar sürekli olarak hareket eder ve gezegenimizin tarihi boyunca çok kez ters dönmüştür. 
Bunun nedenini tam olarak bilmiyor ve ne zaman ters döndüklerini de tam olarak tahmin edemiyoruz. 
Değişim binlerce yıl içinde yaşanmıştır ve bilinen süre içerisinde manyetik kuzey ve güneyin dönüşüyle ilgili herhangi bir iz bulunmamıştır. Ancak bu dönüşümler, taşlardaki mikroskobik parçalarda kayıt altına alınmış ve böylece taşların oluşum tarihlerini tespit etmekte faydalı olmuştur. Kuzey Kutbu şimdilerde yılda birkaç kilometre hızla güneye hareket etmektedir ancak endişe etmemiz gerekmez çünkü üzerimizde gözle görülür bir etki yaratması söz konusu değildir. Bu durum, manyetik hassasiyete sahip olup, dünyanın doğal kutuplarını yön bulmada kullanan birçok göçmen kuş için de sorun teşkil etmez. 


İnsanlar ve Diğer Hayvanlar |“ 


Saint-Acheul'dan binlerce kilometre uzakta, Amiens adında bir kuzey Fransız banliyösü vardır ve burası tüm insanlık tarihindeki en yaygın endüstrinin görüldüğü yerdir. Bunlar ilk keşfedilenler değildi —on sekizinci yüzyılın sonunda benzer örnekler Diss adındaki güzel alışveriş kasabasının bulunduğu Suffolk köyünde de bulunmuştu— ama günümüzde Aşölyen alet takımı olarak bilinen kalıntılardandı. 


Aşölyen el baltaları, Oldowan atalarına kıyasla daha büyük bir titizlikle incelendi. Tipik olarak gözyaşı damlası şeklinde, keskin uçlu olacak şekilde yontulmuş ve her iki tarafı da düzleştirilmiş bıçaklar halinde 
şekillendirilmişlerdi. Aynı zamanda 20 santimetrelik kesici uçlarıyla, 5 
santimetrelik tipik Oldowan kesicilerine kıyasla daha büyüklerdi. Bir alet ya da silah yapımı konusunda oldukça güçlü bir bilişsel yeteneğin meyvesi olmakla birlikte, yetenekli el-göz koordinasyonu ve daha da iyi derecede öngörü ve planlama gerektiriyorlardı. Bir taşın levha şeklini alması çeşitli aşamalar gerektirir. Önce ilk şekil yontulur, ardından bıçak keskinleştirilir ve taşın ikinci kez inceltilmesiyle daha da sivrileştirilir. 
Bir sonraki kumsal ziyaretinizde bunu çakıltaşlarıyla deneyin. Bu, zorlu ve marifet gerektiren bir süreçtir; zarif olmayan ya da hatalı bir hamle taşı çatlatabilir ya da parmağınıza zarar verebilir. 


Evrim sürecinde beyinler büyüdükçe bu keskilerin simetrisinde de bir iyileşme gerçekleşmiştir. Ekipmanların dünya çevresinde ve türler arasında dağıldığı görülmüştür. En eski Aşölyen aletleri 2015'ten itibaren, yerini aldığı teknolojinin ev sahibi (en azından ismen) Olduvai Boğazı'nda bulunsa da Avrupa ve Asya çevresinde de bunların örneklerine rastlanmıştır. Homo erectus da Homo ergaster, Neandertaller ve ilk Homo sapiens gibi bu keskileri yontmuştur. Bunları hayvan avlamak; hayvanı parçalarına ayırmak, etini derisinden, kemiğinden sıyırmak ve bu kemikleri şekillendirmek için kullanmışlardır. Bunlar mızrak başı olarak da fayda sağlamışlardır. Bazı araştırmacılar, bunların kimi zaman yapım amaçları doğrultusunda kullanılmadıklarını, törensel amaçlara hizmet ettiklerini ya da bazen para birimi olarak kullanıldıklarını söylemektedir. 
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Aşölyen aletler, insan tarihindeki baskın teknoloji formlarıdır. Zaman içinde ufak değişiklikler olsa da bu keskilerin ne denli sağlam kaldığını görmek gerçekten şaşırtıcıdır. Günümüzde çoğu insan telefon kullanmakta, araba sürmekte, okuma gözlüğü ya da kahve fincanı kullanmaktadır ama dayanıklılık açısından Aşölyen aletler çok daha öndedir. Bu dönemi teknoloji ile tanımlamaktayız. Paleolitik Dönem 2,6 milyon yıl öncesinden 10 bin yıl öncesine kadar sürmüştür. Paleolitik “eski taş” demektir ve aslında bu biraz ironiktir çünkü işlenen şeylerin çoğu muhtemelen ahşap ve kemiktir. 


Bu nedenle yirmi-otuz yıl önce, Homo türü aletlerle tanımlanmaktaydı. Ancak insan olarak adlandırmadığımız ilk insansı maymunların da taş aletler kullandığını artık biliyoruz. Bu nedenle tarihi açıdan alet kullanımının insanlarla sınırlı olmadığı sonucuna ulaşabiliriz. Daha sonra da göreceğimiz üzere bunun doğruluğu insan olmayan hayvanların alet kullanımı örnekleri sayesinde kanıtlanmıştır. Bu hayvanlar için teknolojik ekipmanlar taş yerine genellikle ağaçlardan elde edilen malzemelerdir ve bu nedenle ilk insanların da ahşabı kullanmadıklarını düşünmek için bir neden yoktur. Ahşap elbette biyolojik olarak ayrışır ve bu nedenle tarihöncesinde alete dönüştürülmüş ahşaplara dair çok az kalıntıya sahibiz. Kuzey İtalya'daki Toskana'da antik marangozluğa dair en iyi örneklerin yer aldığı güzel bir bölge bulunmaktadır. Bunlar yaklaşık 170 bin yaşındaki şimşir parçalardır. Aşölyen taşlar ve soyu tükenmiş düz dişli bir fil olan Palaeoloxodon antiguus'a ait kemiklerle birlikte bu bölgede bulunmuşlardır. Başka bölgelerde de birkaç mızrak bulunmuştur. Bu bölgeler arasında Essex'teki Clacton da yer alsa da, Toskana kalıntıları muhtemelen çok amaçlı çubuklardı ve kısmen ateş kullanılarak alete çevrilmişti. 
Şimşir sert ve katıdır. Çubukların da taş kazıyıcıyla kabuklarının kazındığına ve muhtemelen lifleri ile boğumlarının yakılarak çıkarıldığına dair kalıntılar bulunmaktadır. Bu mızrakları ve kazı çubuklarını kim yonttu? Zaman ve mekân, bu marangozluk işlerinden Neandertallerin sorumlu olduğunu işaret eder. 
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Bu ahşap aletler özellikle de o çağlarda çok az bulunurdu. Bu nedenle adlandırma geleneği söz konusu olduğunda, mümkün olan kanıtlarla çalışırız. Yontma Taş Devri'ni takip eden, Orta Taş Devri'dir ve bu da Mezolitik adı verilen $ bin yıllık bir süreçtir. Ardından da Neolitik dönemden günümüze kadar süren çağ gelir. 


Paleolitik dönem hem Oldowan hem de Aşölyen alet takımlarını kapsar ve bu ikisinin birleşimi insan teknolojisi tarihinin yüzde 95'ini oluşturur. İki tip arasında ölçülebilir oranda bir değişim gözlemlenebilir; ancak öte yandan da her biri bir milyon yıldan uzun süren iki dönemde insanların alet çantaları çok az değişmiştir. Gelişim açısından büyük atılımlar yoktur. İnsanlar bu süre içerisinde dünyada göç etmiş, Endonezya, tüm Avrupa ve Asya'ya kadar ulaşmışlardır. Anatomilerinin, türlerinin, küresel dağılımlarının yavaşça değiştiğini görsek de teknolojileri tanınabilir bir şekilde kalmıştır. 


Lomekwi aletleri 3,3 milyon yaşında olduğundan dolayı ilk teknolojik insanların, bizlerin ve şempanze, bonobo ve diğer büyük insansı maymunların evrimsel dallarının ayrımından dört milyon yıl uzakta olduklarını düşünmek yerinde olacaktır. Bir süre sonra bahsedeceğimiz üzere, günümüzde hepsi alet kullanmaktadır. Emin olmadığımız şey, kültürel alet kullanımının devamlılığıdır. İnsanlar bilgi ve yeteneği biriktirip zaman içinde aktarırlar ve genellikle bunu yaparken edindikleri yetenekleri kaybetmezler. Genellikle aynı teknolojiyi tekrar tekrar icat etmemiz gerekmez. Bu ayrılıktan sonra bütün insansı maymunlar sürekli olarak alet kullandılar mı ya da alet kullanımı unutulup sonrasında tekrar tekrar mı icat edildi? Bu çok net olmayan bir konudur ve muhtemelen bilinmesi mümkün değildir; çünkü diğer büyük insansı maymunların taşları yonttuklarına dair az sayıda kanıt olsa da fosil kayıtlarında çok iyi korunmadığından ahşap aletler konusundan emin değiliz. İnsanlardan önce var olan ama bizlere dönüşen insansı maymunlar, goriller, şempanzeler ve orangutanlar arasındaki ayrılıktan sonra ortaya çıkan atalarımızın temel Oldowan teknolojisinde ilerlemesiyle, nesneleri ustalıkla kullanma konusunda —-tüm insansı maymunlar da dahil olmak üzere— diğer tüm hayvanları aşan bir yeteneğe tanık oluyoruz. 


Nasıl Üretici Olunur? 


Bugünkü halimize ulaşmamızı sağlayan teknolojik yeteneklerimizi büyük bir atılım olarak düşünecek olursak, bizler ve diğer insansı maymunlar arasındaki farklılığın boyutu oldukça önemlidir. Bir aletin yapımı öngörü ve hayal gücü gerektirir; bunların da ince motor kontrol hareketlerine dönüştürülmesi gerekir. Bu da dikkat gerektiren bir beyin gücü demektir. Ancak aynı zamanda harekete geçirilen ustalığı da göz önünde bulundurmalıyız. Teknolojiyi düşündüğümüzde hem beyinlerin hem de bedenlerin fiziksel hareketlerinden bahsetmemiz gerekir. Ellerimiz şaşırtıcı derecede karmaşıktır. Robot bilimciler, normal bir insan elinin sahip olduğu serbestlik derecesini numaralandıran bir model elde etmeye çalıştıklarında yirmiden fazla, belki de otuz eylemi, üzerine düşünmeden gerçekleştirebildiğimiz görülmüştür. Kyung Wha Chung'un, Bruch Keman Konçertosu'nu çalarken ne denli büyüleyici bir yeteneğe sahip olduğunu düşünün. Ya da Shane Warne'un bir kriket topunun yere değdikten sonra neredeyse doksan derecelik açıyla dönmesini sağlayan vuruşunu ve dünyanın en iyi vurucusunu bile nasıl yanılttığını düşünün. El parmaklarımızdaki, ellerimizdeki ve bileklerimizdeki kasların bu şekilde sihirli hareketleri, hem motor kontrollerde hem de niyette büyük oranda nörolojik süreçler gerektirir. 

Bizler, sıradışı büyük beyinlere sahibizdir. Beyinlerimiz sıradışı bir şekilde katlanıp kıvrılmıştır. Bu da hücreler arası bağlantıların oldukça fazla olması ve böylece modern davranışların çoğunlukla bağdaştırıldığı 


Giriş İS 


beyin zarı yüzeyinin genişlemesi anlamına gelir. Beyne uygulanabilecek birçok ölçü birimi vardır ve bizler çoğunun —hepsinin değilzirvesine yakınızdır. 

Genel anlamda en büyük beyne sahip değiliz çünkü beyin, beden ölçüleriyle birlikte büyür. Mavi balinalar muhtemelen gelmiş geçmiş en büyük hayvanlardır; ama en büyük beyne sahip olan ispermeçet balinasıdır ve bu da yaklaşık sekiz kiloluk dev bir beyin anlamına gelir. Karada yaşayan ağır beyin şampiyonu Afrika filidir. Nöron sayısı bakımından da Afrika filleri zirvededir çünkü 250 milyar nörona sahiplerdir. Bu sayı ikinci sıradaki 86 milyar nörona sahip olan bizlerden yaklaşık üç kat daha fazladır. Kıyaslamak gerekirse, döllenmiş tek bir yumurtadan yetişkin bir kurda dönüşürken her bir hücresinin haritasının çıkarıldığı yuvarlak solucan Caenorhabditis elegans biyologlar tarafından birçok nedenle çok sevilir. Onun bütün sinir sistemi tam 302 hücreden oluşur. 
Bu belirgin azlığın sizi rahatlatmasına izin vermeyin; çünkü bizimle ortalama aynı sayıda gene sahiplerdir ama bizlerden daha ağır ve sayıca daha fazla olmanın yanı sıra evrimsel dayanıklılık açısından da yüzlerce 


milyon yıl öndedirler. 


Memelilerdeki beyin zarı, düşüncelerin ve karmaşık hareketlerin merkezi olması nedeniyle özellikle merak edilir ama bizler bu konuda da uzun yüzgeçli pilot balinası karşısında listede ikinci sırada yer alırız. 
Onların beyin zarında bizdekinden iki kat daha fazla hücre bulunur. 
Afrika filleri ise bu sayı bakımından, tüm büyük insansı maymunlardan, dört balina türünden, bir foktan ve bir liman yunusundan daha alt sıradadır. 


Bu tür bilimsel konularda benzerlikleri birbiriyle kıyaslamaya çalışırız. Sonuçta kadınlar erkeklerden daha küçüktür ve erkeklerden daha küçük beyinlere sahiptir. Ancak yeterince vurgulanmıyor olsa da bu durum bilişsel kapasite ya da davranışlar açısından ölçülebilir bir fark 


yaratmaz. Bu nedenle belki de beyin-vücut kitlesi kıyaslaması, beyin 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gücünü anlamak açısından nörolojik bir temel oluşturmaya çalışmakta daha yararlı bir ölçü birimidir. 

Aristoteles, bu ölçüye göre bizlerin en yukarıda olduğunu düşünmüş ve On the Parts of Animals (Hayvanların Kısımları Üzerine) isimli kitabında, “Tüm hayvanlar arasından insanlar, bedenlerine oranla en büyük beyne sahiplerdir,” demiştir. Aristoteles daha çok bir filozof olarak tanınsa da çok önemli bir bilimciydi ama bu konuda çok da haklı sayılmaz çünkü bir kez daha zirveye yakın olsak da zirvede değiliz. Karıncalar ve sivri fareler bizden daha önde. 1871 yılında konuyu inceleyen kişi Aristoteles'ten daha iyi bir bilimciydi. Bu kişi yine İnsanın Türeyişi kitabını yazan Charles Darwin'di: 


Oldukça küçük sinir varlığıyla, sıradışı zihinsel etkinlikler gerçekleştirildiği kesindir: Bu nedenle karıncaların mükemmel çeşitlilikte olan içgüdüleri, zihinsel güçleri ve eğilimleri kötü tanınmış olsa da, serebral gangli- on'ları küçük bir raptiyenin başının dörtte biri büyüklüğünde bile değildir. 
Bu açıdan, bir karıncanın beyni, dünyadaki en etkileyici atomlardan biri- 


dir. Hatta belki de insan beyninden bile daha etkileyicidir. 


Toplam vücut kitlemizin ancak kırkta birini beynimiz oluşturur. Bu oran farelerle neredeyse aynıyken, 1:560'lık oranıyla fillerden çok daha yüksektir. En düşük beyin-vücut kitlesi oranı, yılanbalığı benzeri bir balık olan Acanthonus armatus'a aittir. Sanki bu utanç onlara yetmezmiş 


gibi konuşma dilindeki isimleri de kemik kulaklı kıç balığıdır. 


1960'larda beyin gücü hesaplamaları için daha karmaşık bir yöntem icat ettik. Beyin kitle indeksi (ya da EO), asıl beyin kütlesi ile canlının boyutlarına bakılarak tahmin edilen kütlesini etkili bir şekilde kıyaslar. 
Böylece gözlemlenen karmaşık davranışlar ile hayvanları daha doğru bir şekilde sıralamamıza yardım eder. Bu sayede bilişsel süreçlerde beynin ne kadarının kullanıldığını daha doğru öğrenmeyi umarız. Beyinler, vücut ölçüsü ya da davranış karmaşıklığı hesaplarıyla tam olarak 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örtüşmez. Bu yöntem sadece memeliler için kullanışlıdır. Şu işe bakın ki sonuç olarak insanlar listenin en yukarısındadır. Farklı yunus tipleri ikinci sıradayken, ardından katil balinalar, şempanzeler ve makak maymunları gelir. 


Sorun şu ki beynin büyüklüğü her zaman daha fazla beyin hücresi anlamına gelmemektedir. Hücre yoğunluğu bilişsellik fizyolojisinin bir koludur ama başımızda on binlerce farklı hücre vardır ve bunların hepsi çok önemlidir. Genellikle beyinlerimizin bir seferde sadece yüzde 10'unu kullandığımız söylenir. (Bu da “bir de tamamını kullanacak olsak kim bilir ne olurdu” diye düşünmemize neden olur.) 
Ne yazık ki bu tamamen saçma bir şehir efsanesidir. Beynimizin tüm kısımları kullanılmakta ama her yeri eşit oranda kullanılmamaktadır. 
Beynimizin tembel bir şekilde uyarılmayı bekleyen, kullanılmayan büyük bir kısmı yoktur. Düşünce ve hareketin karmaşıklığının, henüz anlayamadığımız ve işlevsel olarak birbirine bağlı çoklu hücre tiplerine dayandığı düşünülür. Bilişsel işlem gücüne karar verirken tek faktör, hücresel yoğunluk değildir. 2007 yılında yapılan bir çalışma, EO'nun hassasiyetini baltalamış, insanlar konunun dışında bırakılırsa, tam beyin boyutunun bilişsel yetenek için daha iyi bir gösterge olduğunu ve beyin zarının göreceli boyutunun çok az farklılık yarattığını göstermiştir. 

Biyolojinin birçok alanında olduğu gibi beyinlerin, aletlerin ve zekâ- nın birbiriyle nasıl bağlantılı olduğu sorusunun basit tek bir yanıtı yoktur. Burada en zorlu araştırma alanlarından biriyle uğraşmamız gerekir: Nöroloji bilimi en azından beyin hücrelerinin düşünce ve eylemle bağlantısının ne ve nasıl olduğunu anlama konusunda kısmen yeni bir alandır. Davranış psikolojisi ve davranış bilimleri zorlu bilim alanlarıdır çünkü bu alanlarda deney yapmak zordur —insanlar üzerinde deney 


* “Yüzde 100'ünü kullanabildiğimizi hayal et”, 2014 yapımı Lugy filminde usta Morgan Freeman tarafından dile getirilen bir fikirdir. Farmakolojik olarak diğer yüzde 90 a erişim sağlayan telepati ve telekinezi yetenekleriyle bir şekilde Australopithecine ikiziyle karşılaşma imkânına sahip olan ve hatta Büyük Patlama yı gözlemleyen diğer başrol oyuncusu da Scarlett Johansson'dır. Bilimsel açıdan tam bir saçmalık olsa da tam da bu nedenden dolayı ısrarla tavsiye edilen bir filmdir. 
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yaparken göz önünde bulundurulması gereken etik sınırlamalar vardır— ve doğada yapılan gözlemler de elbette sınırlıdır. 


Beyin boyutu, yoğunluk, vücut kitlesine oranla boyut, nöron sayısı... 
Tüm bu faktörler önemlidir ve hiçbiri bizleri efsanevi şekilde orkestra- nın başına geçirdiğine inanılan faktörlerden değildir. Bu ölçü birimleriyle alay ettiğimi düşünüyorsanız şunu söylemeliyim ki bunların açık deliller olarak güven vermeleri gerektiği konusunda şüpheliyim. Büyük beyinler, davranışsal kapsamlılık açısından bariz bir şekilde önemlidir. 
Ancak davranışları ölçmemizin tek yolu beyin değildir. Evrim, bireyin çevresel baskılarına göre gerçekleşir ve bizim açtığımız yolda ilerlemesini beklemek mümkün değildir. Büyük beyinli, uzun yüzgeçli pilot balinaları yoğun neokortekslerine rağmen kemanı icat etmemişlerdir çünkü parmakları yoktur. 


Bu açıdan, böylesine artistik aler yapımı yeteneklerini nasıl geliştirdiğimiz sorusunun kısmi cevabı, şanstır. Çevremiz ve evrimimiz; el marifetiyle bir keman yapmak ya da bunu çalmak için gereken karmaşık beyinlerimizin doğal seçilimini destekler, besler ve geliştirir. Kısa süre sonra göreceğimiz üzere düzinelerce hayvan tarafından kullanılan aletler ve teknolojiler vardır ama bizlerin doğuştan sahip olduğu karmaşık marifetler onlarda bulunmaz. Bizleri çubuklar ve yontulmuş taşlar kullanacak, bunları levhalar haline getirebilecek ve uzun süreçlerin ardından heykel yapıp enstrümanları şekillendirebilecek kadar yetenekli kılan, kaynakları daha ulaşılabilir hale getiren unsurlar zihinlerimiz, beyinlerimiz ve ellerimizin ortak evrimidir. Birkaç hayvan benzer şekilde karmaşık beyinlere sahip olsa da hiçbiri, milyonlarca yıldır sahip olduğumuz alet yeteneklerimizin yanına dahi yaklaşamamıştır. 


Alet Kullanan Hayvanlar 


Gerçek şu ki bütün hayvanlar teknolojiyi kullanmaz. Alet kullanan hayvanlar, türlerin yüzde birinden azına denk gelir. Ancak bir canlının yeteneklerini genişletmeye yarayacak aletlerin kullanımı sayılarla sınırlıyken, taksonlarda farklılık söz konusudur: Alet kullanımı dokuz hayvan sınıfında —denizkestaneleri, böcekler, örümcekler, yengeçler, sümüklüböcekler, ahtapotlar, balıklar, kuşlar ve memeliler— belgelenmiştir. 

Yukarıdaki tanıma göre -bir aletin, kullanan kişi tarafından kasıtlı olarak işletilen bir ekipman olduğu— türlerin sadece yüzde birinin teknolojiye sahip olması anlaşılabilirdir. Heyecan verici bazı örnekler şu 


şekildedir: 


BESİN İŞLEYİCİLER 


Çoğu hayvan, teknolojiyi besinlere erişmek ya da bunları daha lezzetli hale dönüştürmek için kullanmıştır. Besinleri bölmek ya da içinde bulundukları doğal koruyuculardan çıkarmak için taş kullanımı en sık rastlanılan yöntemdir. Bazı makak maymunları; yengeçleri ve çift kabuklu yumuşakçaları yer. Bunların sert kabuklarını da taşlarla kırar. 
Aynı zamanda besin türüne göre farklı taşlar seçerler. Susamurları da 


sırtüstü yüzerken aynısını yapıp kendi karınlarını örs olarak kullanır. 
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Kapuçin maymunları, şempanzeler, mandriller ve diğer primatlar yemişleri taşlarla kırar. Bazıları kabukların içindeki yenilebilir tüm parçaları ucu sivri çubuklarla çıkarır. Gine şempanzesi treculia ağacının meyvesini ezip doğramak için taş kullanır. Bu meyve bir futbol topu kadar büyük ve serttir. 


Birçok tür tarafından batırmak, oymak, çıkarmak, kaşımak, kazmak, sürüklemek ve sondaj yapmak için kullanılan teknoloji çubuklardır. 
Primat davranışlarının duayeni Jane Goodall, elli yıldan uzun zamandır Tanzanyadaki Gombe Stream Ulusal Parkı'nda bir saha istasyonunu yönetmektedir. Burası, bir şempanzenin besin işlemek için —ki onlar için bu, beyaz karınca yakalamak demektir— çubukları geliştirdiğinin gözlendiği ilk yerdir. Goodall 1960 yılında David Greybeard adı verilen şempanzeyi körpe bir fidanı soyup ardından bir beyaz karınca yuvasına soktuğunu gözlemlemiştir. Şaşkına dönen Goodall bunu kendisi de denediğinde beyaz karıncaların çubuğa yapıştığını görmüştür. Bay Greybeard onları bu sayede yiyebilmekteymiş. Şempanzeler çubukları ayrıca arı kovanlarından bal çıkarmak, evlerini ve topluluklarını korumaya çalışan kızgın arılardan korunmak için kullanırlar. 


Orangutanların balıkları ve balık avlamayı sevdiği bilinir. Bazen ölü balıkları nehir kıyılarından toplasalar da nehirlerin sığ yerlerine çubuklar batırdıkları ve ardından çırpınan balıkları ellerine aldıkları görülmüştür. Ayrıca şimdiye kadar başarılı olduklarına tanık olunmasa da uçları sivrileştirilmiş çubuklarla göllerde balık tutmaya çalıştıkları da bilinmektedir. Bu, insanlardan görüp taklit ettikleri bir davranış olabilir. 
Eğer öyleyse bu, sadece bireyler arasında değil, farklı türlerin bireyleri arasında da kültürel özelliklerin aktarılmasına bir örnek teşkil eder. 


SULARI AŞANLAR 


Orangutanlar ve Kongo gorilleri, genellikle karşı kıyıya geçmelerini gerektirecek göllerin ve akıntıların yakınlarındaki yoğun ormanlık alanlarda yaşarlar. Büyük insansı maymunlar arasında sadece insanlar iki 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ayakları üzerinde durur. Yani arka ayaklarını yürümek için kullananlar sadece insanlardır. Yaşayan diğer büyük insansı maymunlar dört ayaklıdır ve ayaklarının üzerinde yürüyecek olsalar da bu çok uzun sürmez ve rahat etmezler. Dört bacağınızın üzerinde bir su birikintisini geçmek kolay değildir çünkü başınız yüzeyin altında kalabilir ve zemin muhtemelen tehlikeli ve engebelidir. Hem orangutanların hem de gorillerin geçecekleri yolu seçmek için uygun bir çubuk bulup zeminin derinliğini ve yapısını inceledikleri görülmüştür. Goriller aynı zamanda, göllerin ve akıntıların engebeli yüzeylerinden geçerken destek almak için de çubukları kullanırlar. 


GENEL AMAÇ 


Yapraklar da çubuklar gibi önemlidir. Orangutanlar, yapraklı dallarla daha ilgili görünürler ve bu yaprakları dikenli meyvelerle uğraşırken eldiven, yağmur yağarken şapka, sert ağaçlarda otururken minder, mastürbasyon yaparken de dalların üzerinde örtü olarak kullanır. Goriller, kavga öncesinde rakiplerini püskürtmek için etraflarına dallar savurur. 
Şempanzeler, yaprakların katmanlarını, su içtikleri bir tür sünger olarak kullanır. Filler, ağaç dallarını hortumlarıyla dikkatlice çekip üzerlerindeki sinekleri kovalar. Bozayılar, tüy dökme dönemlerinde kabuklu deniz canlılarının kabuklarından oluşan taşları, tüylerini dökmek için kullanır. En basit anlamda bunlar, hayvanların cansız çevrelerini kendi fiziksel yeteneklerinin ötesine geçebilmek için kullanmalarına örnektir. 
Şekillendirseler de, buldukları halde bıraksalar da, hayvanların kullandığı bu nesnelerin tümüne alet dememiz yerinde olacaktır. 


Sünger Kullanan Yunuslar 


Herkes yunusların ne kadar zeki olduğunu bilir. Oyunlar yaparlar, yüzücüleri kurtarırlar ve efsanevi şekilde yardımseverdirler. Daha önce bahsettiğimiz nöroloji bilimi ölçütlerine bakılırsa memeli deniz hayvanları (özellikle de yunuslar) çok yüksek puanlar almaktadırlar. 
Ancak büyük beyinlerine, karmaşık sosyal tavırlarına, kapsamlı ve hoş olmayan cinsel davranışlarına (kısa süre sonra bundan bahsedeceğiz) ve iletişim yeteneklerine rağmen ortalama bir yunus sadece yüzgeçlere sahiptir. 

Yaşayan kırk yunus çeşidinin hepsinde bizlerin elindeki kemiklere çok benzeyen kemikli ön yüzgeçler bulunur. Bu özelliği atların ön bacakları ve yarasaların kanatlarında da görebiliriz. Bu da tartışma götürmeyecek şekilde biz memelilerin ortak ve kısmen yeni sayılabilecek ortak atalarımız olduğunu göstermektedir. Ancak her ne kadar benzer parmak kemikleri olsa da yunuslar, farklı bir yetenek sergilemelerini sağlayacak bir kas sistemine ya da kürek gibi kullanacakları düz bir yüzgece sahip değillerdir. Kendilerini suyun içinde hareket ettirecek şekilde yüzgeçlerini öne ve arkaya sallamaktan başka bir şey yapmazlar. Kabul etmek gerekir ki yüzmede ne kadar yetenekli olurlarsa olsunlar, bir nesneyi tutup kavramalarını gerektirecek alet kullanımı örneklerine pek 


* Memeli deniz hayvanları, bildiğimiz en heyecan verici ve kapsamlı evrim sürecini geçirmiştir. Balinaya, yunusa ve diğer deniz memelilerine dönüşen hayvanlar, yaklaşık elli milyon yıl önce toynaklı hayvanlara dönüşen hayvanlardan ayrılmışlardır. Bu da demek oluyor ki balinalarla yakın akraba olan ve denizden anlamayan hayvan aslında suaygırıdır. 
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az rastlanır. Yunuslar, balinalar, liman yunusları ve diğer memeli deniz hayvanları yüzgeçleri nedeniyle bu konuda çok iyi değillerdir. 

Bu da, bir türün teknolojik güce ulaşması için büyük bir beyne sahip olması gerektiğini ama bunun başlı başına yeterli olmadığını hatırlatır. 
Bizler ellere ve beyne sahibiz, şempanzeler ise çubukları kullanmak için ellerini, dişlerini ve dudaklarını kullanır. Memeli deniz hayvanları çeneleri üzerinde çok az kas kontrolüne sahiplerdir ve elleri yoktur. Bu oldukça zeki ve büyük beyinli memelilerin alet kullanımına verilecek en gerçekçi örnek Avustralya'dan gelir; bu da gayet etkileyici ve önemlidir. 


Şişe burunlu yunuslar sıradışı bir şey yapar: Başka bir hayvanı alet olarak kullanır. Süngerler temel metazoanlardandır; yani hayvan krallığında en az kapsamlı olan, hatta sinir sistemi ve beyin hücresi bulunmayan canlılardır. Shark Bay'deki şişe burunlu yunuslar, burunlarına deniz süngerlerini geçirirler. Bu bölgedeki yunusların beşte üçü sünger kullanır ve araştırmacılar bunu denizkestanesi, yengeç ve deniz dibinde saklanan diğer iğneli canlıları ararken burunlarını —-daha teknik konuşmak gerekirse rostrum larını— korumak için yaptıklarını düşünürler. 
Burunlarına daha rahat ve güvenli bir şekilde oturması için özellikle huni biçimindeki süngerleri seçerler. Bir hayvan başka birini yemek için bir diğer hayvanı kullanmaktadır. 

Bu nedenle aynı yunus grubunda olsalar da sünger kullanan yunuslar, kullanmayanlardan farklı bir beslenme tarzına sahiptir. İkisi de aynı bölgelerde gezinir. Bu nedenle bu farklılığın ekolojik faktörlerden kaynaklanması seçeneğini yok sayabiliriz. Sanki aynı açık büfeye gitmelerine rağmen, biri yemek çubuğu kullandığı için farklı yemeği seçmektedir. 


Yunusların bu süngerleri nasıl tuttuğu ve ne yedikleri bu hikâyenin sadece küçük bir kısmıdır. Bu eylemde çok fazla tuhaflık vardır ve bunun kaynağı da sünger kullanan yunusların büyük çoğunluğunun dişi olmasıdır. Sünger kullanmayan erkeklerle çiftleşip yavrularlar ve dişi yavruları da kendileri gibi sünger kullanır. 


İnsanoğlunun Kitabı: 
Biz Oluşumuzun Hikâyesi 


Daha önce de bahsettiğimiz gibi burada öğrenme yoluyla biyolojik ve kültürel bir geçiş görülmektedir. Bazı davranışlar DNA'ya işlenir. 
Bazıları ise edinilir. Ancak yine de bu davranışın gelişimine izin verecek genetik ve fizyolojik bir çerçeveye yerleşir. 1980'lerden beri yunus topluluklarını çalışan bilimciler, sünger kullananlardan biyopsiler alıp bu sıradışı alet için genetik bir temelleri olup olmadığını incelemeye çalışsalar da sonuç olarak hiçbir şey bulamamışlardır. Yunuslardaki sünger kullanımının DNA'ya kodlanmadığı düşünülmektedir. Bu davranış tamamen öğrenilmektedir. Sünger kullananların DNA örneklerini alan bilimciler, aynı zamanda aralarındaki akrabalık ilişkilerini de inceledi ve 
bu da ilginç bir durumu ortaya çıkardı. Sünger kullanımı yaklaşık 180 
yıl —iki ya da üç nesil- önce tek bir dişi yunustan gelmekteydi. Artık bu alet geliştiricisinden “Süngerci Havva” diye bahsediyoruz. Bu grup içerisindeki akrabalığı, sünger kullanımının geçişini ve aynı zamanda bunun kalıtımsal olmadığını görebiliriz. Bu da alet kullanımının kültürel olarak aktarıldığı anlamına geliyor. Bu, memeli deniz hayvanlarında karşılaşılan ilk örnek. Kızlar sünger kullanımını annelerinden öğren- 


mişler. 


Sünger kullanımı kültürel bir geçiş olduğundan evrimsel yapbozu kısmen yansıtmaktadır çünkü sünger kullananlar, kullanmayanlar kadar çok türememişlerdir ve bu da davranışlarının, büyük bir yarar sağlamadığı ya da zarara neden olmadığı anlamına gelir. Ancak görünen o ki hayvanlardaki alet kullanımına dair belgelenen durumlar arasında bunların türeme uygunluğu konusuna etkisi olup olmadığına dair herhangi bir değerlendirme yoktur. Ancak bu, evrim biyolojisinin temelidir. Yavruların sayısını ve hayatta kalışlarını olumlu etkileyen karakteristikler seçilmektedir. Yirminci yüzyılın başında Darwin'in teorileri, matematiksel incelemelerin doğanın gözlemlenmesine uygulanması yoluyla biçimlendi. Artık “zürafaların boyunları uzun çünkü dolgun yapraklara ulaşmaları için uzayan bir boynun seçilmesi gerekliydi” açıklaması yeterli değildi (bkz. sayfa 108). Doğru yolu takip edersek, nesiller arasında bunun nasıl aktarıldığına bakarak potansiyel avantajı inceleyip 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modelleyebiliriz. Benim gördüğüm kadarıyla, alet kullanımı konusuna gelindiğinde evrimsel testin bu standardı yetersiz kalıyor. 


Kültürel aktarım, kendi evrimimiz için oldukça önemli bir fikir. 
İnsanların dışında yunuslarda, bazı kuşlarda ve bazı maymunlarda görülmekte. Genetik olarak kodlanmış biyolojik evrim ile öğretilen ya da öğrenilen kültürel evrim arasında yapay bir ayrım vardır. İçgüdüsel davranış, küflenmiş bir besinin sağlığa zararlı olabileceğini, öğrenilmiş davranış ise eskitilmiş rokfor peynirinin lezzetli olacağını bilmektir. Bu iki özellik birbirine bağlı değildir çünkü öğrenilmiş davranış, bilgiyi öğrenmek ve işlemek konusunda yetenek gerektiren biyolojik bir çerçeve üzerine inşa edilir. Bir hayvanın bu tür bir bilgiyi almak ve ona göre hareket etmek için büyük bir beyne ihtiyacı vardır. 

Kültürel aktarım aynı zamanda yenilik de gerektirir ve bu da oldukça az bulunur. Bu alandaki mükemmel yeteneklerimızden kısa süre sonra bahsedeceğiz. 


Kuşlar 


Şu ana kadar bahsettiğimiz örneklerin memeli ve çoğunun primat olması dikkate değer bir durum. Memelilerin beyinleri ve memelilerin bağdaştırıldığı karmaşık davranışlarla ilişkili yapılarla dolu ön beyinleri, genellikle diğer omurgalılardan daha büyüktür. Daha önce de bahsettigimiz gibi her şey boyut değildir. Zamanında birçok domuzun —genellikle zeki ve sosyal olduğu düşünülen bir hayvandır— beynini inceledim. 
Domuzların beyinleri kısmen küçüktür ve bir erik boyutundadır ama birkaç santimetrelik kafatasıyla çevrelenmiştir. Eğer hayatınızın çoğunu başınızı bir şeylere vurarak geçiriyorsanız o zaman sağlam bir kafatasınızın olması gerekir. 


Amerika papağanının beyni ortalama küçük bir ceviz kadardır ve bu da bir kuş için oldukça büyük bir boyuttur. Kuşlar geniş bir hayvan grubudur ve içinde 7! Rex, ondan daha korkunç olan Giganotosaurus ve kuşa daha çok benzeyen Arkeopteriks'i (araştırmacılar kuşların uçan dinozorlar olduğunu düşünür) de kapsayan teropod dinozorlarından doğrudan ayrılmışlardır. Küçük memeliler gibi kuşların da şimdilerde Meksika olarak bilinen sahile 66 milyon yıl önce düşen bir meteordan sonra çeşitlendiğini biliyoruz. Günümüzde yaşayan belki de 9 bin kuş türü vardır. Bu da memeli türlerinin yaklaşık iki katıdır. Bu kadar büyük bir grupta oldukça fazla çeşitlilik vardır: En küçüğü arı sinek kuşudur ve yaklaşık yarım çay kaşığı şekerin ağırlıgındadır. En büyüğü ise devekuşudur. Madagaskar'da yaşamış fıl kuşu 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daha da büyüktü. Üç metreden uzun ve yarım tondan daha ağırdı ama insanlar bu kuşları yediği için yaklaşık bin yıl önce soyları tükendi.) 
Günümüzde tüm kuşlar tüylüdür ve dişsizdir. Ayrıca yumurtaları sert 


kabukludur. 


Bilişsel davranışlar söz konusu olduğunda, tarihsel açıdan bize en yakın olan ve bizlerin ilgisini en çok çeken canlılara odaklanırız. Bu da primatları, memeli deniz hayvanlarını ve filleri diğerlerinden daha çok incelediğimiz anlamına gelir. Ancak yakın zamanda dikkatimizi kargalar ve papağanlara da verdik, üstelik bunun güzel bir nedeni vardı. 
Sosyal yetenekler ve aletler konusunda (yırtıcı kuşların da kendi korkutucu yetenekleri vardır, bundan birazdan bahsedeceğiz) kargalar, ekin kargaları ve kuzgunlar, kuş akrabalarından çok daha ileridedirler. 


Yeni Kaledonya kargaları, kuş teknolojilerinin kral ve kraliçeleridir. Sadece kütükleri ve çürümekte olan kabukları kazımak için çubuk kullanmakla kalmaz, bu aletleri kendi başlarına ustalıkla şekillendirirler. Laboratuvar şartlarında da vahşi hayatta da kargalar yaklaşık on santimetre uzunluğundaki bir dalı düzleştirene kadar soyar ve bunu besin bulmak için kullanır. Bu içgüdüsel bir davranıştır. Kafeste yetiştirilen bir karga sürüsü, bunun başka bir grup tarafından yapıldığına asla tanık olmamasına rağmen çubukları şekillendirip kullanmıştır. 
Bizler de kancaların sivri uçlu çubuklardan daha iyi olduğunu biliyoruz. Bu kargalar, şişman larvaları yakalamak için ucu kancalı aletler üretip kullanmış, bu larvaları kancaların ucunda taşımışlardır. Aletlerden birinin ulaşılamayacak ama görünür bir yere konduğu bir deneyde, kargalar daha küçük bir çubuk kullanıp larvaları yakalayacakları çubuklara ulaşmışlardır. İkinci bir nesneyi yakalamak için bir alet kullanmak, bir aleti (“aracı bir alet” olarak) bir diğeri üzerinde kullanmak insan olmayan hayvanlarda neredeyse hiç duyulmamıştır. Bu, onların birkaç adım sonrasını düşünebilmelerini sağlayan etkileyici bir benzer akıl yürütme yeteneğini gösterir: Uzun çubuğun besinlere ulaşmak için kullanıldığını biliyorum. Kısa çubuğu da uzun olana ulaşmak için kullanabilir miyim? 


| İnsanoğlunun Kitabı: 
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Geniş kapsamda alet kullanımının evrimsel faydalarının nicel degerlendirmelerini yetersiz olarak addetsem de 2018 yılında yapılan bir çalışma, Yeni Kaledonya kargalarıyla ilgili işe yarar sayılar ortaya koydu. Kancalı aletleri olan kargaların, dar bir delikten kurtları ya da larvaları, geniş bir delikten de örümcekleri ne kadar hızlı bir şekilde çıkarabildikleri incelenmiştir. Böcekleri kancalı çubuklarla, düz çubuklara kıyasla dokuz kat daha hızlı çıkarmışlardır. Bu üreme başarısına doğrudan bir ölçüt sayılmaz; ama eşeleme konusunda etkin olmak ya da besin avlamak, eş bulma konusunda olumlu bir etkiye sahiptir. Daha fazla zamanınızı eşeleyerek ya da besin peşinde koşarak geçirirsiniz ve bu da müstakbel eşiniz karşısında daha sağlıklı ve daha çekici görünmenizi sağlar. 

Kancalar önemli teknolojik yeniliklerdir. Bunu herhangi bir balıkçıya sorabilirsiniz. Orangutanlar elleriyle ya da basit düz mızraklarla balık avlayabilirler ama kanca, avı mızraktan daha iyi kavrar. Belki de Yontma Taş Devri'ndeki insanlar balıkları karıştırarak aramak yerine avlamaya bu şekilde başlamışlardır. İlk zengin insan kültürlerinin en az 70 bin yıl önce Güney Afrikadaki Blombos Mağarası sahilindeki imkânları kullandığını biliyoruz ve bunlara muhtemelen kolye olmak üzere dikkatlice delinmiş düzinelerce kalın kabuklu deniz salyangozu da dahildir (bunlar muhtemelen ilk takı örnekleridir). Sahilde bolca yenilebilir canlı izleri bulunur. O zamanlar muhtemelen denizden elde edilen sesil besinlerle —yani yüzemeyen hareketsiz yumuşakçalarla— besleniyorduk. Bu avlanmaktan farklı bir beslenme şeklidir. En azından bizlerin bildiği ilk kancalar, Japonya'daki yumuşakçalardan elde edilmiştir. Okinawa Adasında bulunmuş, farklı bir deniz salyangozu olan #rochusun düz kabuklarından 23 bin yıl önce dikkatlice ayrılmıştır. Elimizdeki iki örnekten biri neredeyse kusursuz bir şekilde korunmuştur ve toprak uçlu olsa da eti doğrayabilecek nitelikte yarımay şeklindedir. Bunlar ilk örnekler olsa da ve muhtemelen oturmuş bir teknolojiyi temsil etseler de bizlerin gelişimini gösteren önemli keşiflerdir: Balık kancaları da diğer unsurlar gibi ada zincirlerine başarıyla 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yerleştiğimizi ve cömert okyanuslardan balık toplamak yerine avlamak konusunda bir yetenek sergilediğimizi gösterir. 


Kimse koni şeklindeki salyangoz kabuğundan bir kanca yapmanın DNA'ya kodlanmış bir yetenek olacağını düşünmez. Bu öğretilmesi, öğrenilmesi ya da atalarımızdan altkültür olarak bizlere aktarılması gereken bir yetenektir. Evrimimizi keşfetmek için kültürel aktarım fikrinin önemi burada da ortaya çıkmaktadır. Shark Bay'deki sünger kullanan yunuslarda da gördüğümüz üzere fikirlerin bu şekilde aktarımı, bizimle ya da teknolojiyle sınırlı değildir. 


Kargaların sosyal bilişsel davranışları ise daha da şaşırtıcıdır. Sadece insan yüzlerini tanımakla kalmaz, aynı zamanda kendilerine ya da uzaklara bakan insanları da ayırt edebilirler. Bu konuda basit bir deney yapılmıştır: Bilimciler 2013 yılında Seattle'da bir karga sürüsüne yaklaşmıştır. Kimi doğrudan kargalara bakarken kimi bakmamıştır. Kendilerine doğrudan bakılan kuşlar, cumartesi geceleri barlara giden insanlar gibi etrafa daha hızlıca yayılmıştır. Belki de bu, kimi zaman tehdit oluşturan insanların yakınında şehirlerde yaşamaya adapte olmak zorunda kalmalarıyla ilgili bir durumdur. Kaçmak zordur; başka şartlar altında eşelemeye harcanabilecek zaman, çaba ve enerjinin kullanılmasını gerektirir. Güvercinler ve kargagillerden daha düşük bilişsel yeteneklere sahip olan diğer kuşlar, kendilerine yaklaşan insanın niyetini anlamaya çalışmadan oradan sıvışmaya çalışırlar. Kargalar üzerinde yapılan bir sonraki deney daha da tuhaftır. Araştırmacılar iki maskeden birini giyerek kuşlara yaklaşmıştır. İlk maskeyi giyenler yürüyüp giderken, ikinci maskeyi giyenler kuşların üzerine doğru ilerlemiştir. Kargaların bir maskeyi tehdit, diğerini ise iyicil olarak algılamaya şartlanmaları hedeflenmiştir. Beş yıl sonra, hâlâ aynı kuşların olduğu aynı yere döndüklerinde, artık yanlarında bu kuşların yavruları da vardır. İki maskeye verdikleri tepki de aynı olmuştur. Tehdidi hatırlayıp her nasılsa bu bilgiyi yavrularına da aktarmışlardır. Eğer bu sonuçlar doğruysa, bu bilgi aktarımının nasıl işlediğini hâlâ bilmediğimizi kabul etmeliyiz. 


gl İnsanoğlunun Kitabı: 
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Bu yeteneklere rağmen “kuş beyinli” lafı hâlâ birilerine hakaret etmek için kullanılır. Bu sözün kökeni bilinmemektedir ama Amerika'da yirminci yüzyılın ilk yarısında kullanıldığını biliyoruz. Bu, kargagillerin zekâsına karşı son zamanlarda geliştirdiğimiz ilgiden çok önceydi. Bu kullanımın nedeni sadece kuşların kısmen küçük beyinlerinin olması veya uçarı ve heyecanlı olmaları ve başları kesildikten sonra tavukların bir süre hareket edebiliyor olmaları da olabilir. Her iki şekilde de bu hakaret artık çok da mantıklı değildir. Herhangi bir ötücü kuşun ötmesi için gerekli olan karmaşık nöron sayısının ya da kakadular ile papağanların komik taklitlerinin çok ileri derecede olduğu bilinmektedir. 
Bu da beyinlerinin ortalama büyüklüğü ile ilgili bir bilmeceye neden olmuştur. 28 kuşun beyin anatomileri ilk kez 2016 yılında incelenmiştir. Kuşların bilişsel yeteneklerinin nörolojik temeli şaşırtıcı derecede basittir: Araştırmacıların bulgusu, nöronların çok daha yoğun bir şekilde sıkıştırıldığıdır. Kargagiller ve papağanların ön beyinleri büyük insansı maymunların beyinleriyle aynı boyutlardadır ve kimi zaman onlarınkinden daha yoğun bir şekilde nöronlarla doludur. Bu sonuç, akıllı ve uçan dinozorlara bir açıklık getirebilir. Kuş beyinli sözüne gelince, kuzgun, “Bir daha asla,” dedi." 


Artık birçok hayvanın aslında alet kullandığını bildiğimize göre asıl soruya gelelim. Teknoloji konusunda taş yontmaktan dizüstü bilgisayara uzanmamızı sağlayan sıradışı yeteneklerimiz düşünüldüğünde, aletin ne olduğunu düşünmek yerine bu yeteneğin nasıl edinildiğine odaklanmalıyız. Ne yunuslar becerilerini geliştirebilir ne de odamın kapısını tıklatan kuzgunlar; bunu işlenmiş bir çubuktan daha karmaşık bir alet kullanarak yapabilir. 


Belki de bizi onlardan ayıran kullanım değil, bu bilgiyi aktarmamız ve alet işleme konusundaki yeteneğimizdir. 


“Kuzgun, “Bir daha asla, dedi.” Edgar Allan Poe'nun “Kuzgun” şiirinde geçer. (çn.) 


Ateşli Melekler Düştü” 


Daha detaylı bahsetmemiz gereken özel bir alet var çünkü bu alet şaşırtıcı derecede yıkıcı. Dünyada milyarlarca yıldır yangınlar çıkmakta. Ateş, doğanın karşı konulmaz bir gücü, yanmayı besleyen molekül bağlarından karşı koyamayacağı sıcaklıklarda yok olan hücrelere kadar önüne çıkan her şeyi ortadan kaldırabilecek kimyasal bir reaksiyondur. 
Biyolojinin hayati molekülleri buruşup yok olur ve hücrelerimizdeki su kaynar. Ateş ve yaşam birbirine zıttır. 

Ancak ateş, çevremizin ve ekolojimizin bir parçasıdır. Böylesine ham bir güce adapte olmak, onu kontrol etmek ve kullanmak evrimi şekillendirmiştir. Yaşam başladığından beri kükürtü ve magmatik taşları dünyaya doğru iten, eriyik bir çekirdeğin üzerinde yaşıyoruz. Artık dört milyar yıl önce deniz yatağından çıkan lavların gücünün etkili olmadığını, kimyanın biyolojiye dönüştüğünü ve hayatın başladığı taşlık yaşam alanlarının ortaya çıkmasında oldukça önemli olduğunu da düşünüyoruz.” Bizler sadece ateşi kullanmaya başlamadık; aynı zamanda yaşam da ateşten doğdu ve onun içinde eridi. 

Darwin, insanların ateş yakma sanatını keşfetmesini “dilden sonra en mükemmel şey” olarak tanımlamıştır. Yanılıyor olamaz elbette; ama 


* Ateşli Melekler Düştü: Iron Maiden müzik grubunun “Fiery The Angels Fell” şarkısı. (çtı.) 


** Hayatın kökeni konusunda son zamanlardaki en makul teorimiz; sözde beyaz dumancılar olan hidrotermal bacaların, yaklaşık 3,9 milyar yıl önce Hadean döneminde, deniz yatağından belirdiği yönündedir. Bu kuleler o zamanlar (ve günümüzde) olivin mineralini oluşturmuş, alttaki canlı kaya karmaşasından geçip dolambaçlı gözenekler ve kanallardan süzülmüştür. Buna “serpanrinleşme” deriz. Hidrojen sülfur ile diğer yüklü kimyasalların mikroskobik haznelerden içeri ve dışarı hareket etmesi, ilk hücrelerin doğmasına neden olmuştur. 
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günümüzde ateşe Darwin'in bu sözleri yazdığı Viktorya dönemindeki kadar bağımlı değiliz ya da uluorta yanan ateşlerle ocak ağızlarını onun kadar sık görmüyoruz. 

Yine de bizler ateş severiz. Canlı veya uzun süredir ölü olan ve kömüre dönüşen ahşaptaki karbonunun içine hapsolmuş güneş enerjisini ve çok uzun zaman önce ölüp yakıt haline dönüşmüş hayvan kalıntılarını yakarız. Bir zamanlar hayati önem taşıyan karbon moleküllerinin kimyasal bağlarının yıkımı, ateşin enerji ortaya çıkarmasına neden olur. Sürekli havaya saldığımız karbondioksit, atmosferin diğer bileşenlerinden daha fazla enerji barındırır ve sera etkisi dünyamızı ısıtır. Modern dünyayı şekillendiren karbondioksit, şimdi de tuhaf bir şekilde onu tehdit eder. 


Ateş, sadece endüstri çağında değil, insanların şu anki görünüşlerine ulaşmalarından çok öncesinde de varlığımızı tamamen değiştiren bir alet olmuştur. 1,9 milyon yıl öncesinden 140 bin yıl öncesine kadar dünyanın çevresini başarıyla dolaşan Homo erectus'un da ateş kullanabildiğine dair güçlü kanıtlarımız bulunmaktadır. Ateşi ilk kullandıkları tarihler tam olarak bilinmemektedir. İnsanların yaşadığı antik yerleşimlerdeki toprakları incelemek maharet gerektiren bir iştir. 1,5 milyon ile 1,7 milyon yıl aralığında (nereyi incelediğinize bağlı olarak) yanmış kemik ve bitkilere dair moleküler kanıtlar bulunsa da bunlar açık alanlardır ve orada bulunma sebeplerinin, ilk insanların ateşi bilinçli kullanımından ziyade yıldırım düşmesi ya da yerel volkanlardan kaynaklanan orman yangıları olmadığını kesin bir ifadeyle söyleyemeyiz. Bazıları, dişlerinin şekline ve diğer morfolojik ölçütlere bakıldığında, Homo erectus'un 1,9 milyon yıl önce de yemeklerini pişirdiğini söyler. Arkeolojik anlamda ateşi işaret eden en erken tarih muhtemelen bir milyon yıl önce Güney Afrika'daki Wonderwerk Mağarası'na uzanmaktadır. 


Dönüşüm nasıl ve nerede gerçekleşmiş olursa olsun, insanlar ateşin kullanımını ara sıra olmaktan ziyade alışkanlığa ve ardından da zorunluluğa dönüştürdü. İnsan evrimindeki diğer tüm hikâyeler gibi bu dönüşüm de zaman içinde yavaş yavaş ve adım adım gerçekleşti. 
Bir değil birçok kıvılcım çaktı. Arkeologlar ateşin kontrollü kullanımı 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konusundaki ilk kanıtlar üzerinde tartışmaktadır. Gerçi arkeologlar pek çok konuda tartışır. 


100 bin yıl öncesinde ateşi büyük ölçüde kontrol altına almıştık. İnsanoğlunun sıcaklık ve ışık kaynağı olarak kullandığı ateşi hem kontrol altına alması hem de bir kıvılcımdan ateş elde etmesi bariz bir şekilde yararlı olmuştur. 75e /wgle Book (Orman Çocuğu) kitabındaki lider orangutan Kral Louie, sizin gibi olma konusundaki arzusunu belirtse de aslında insanlara özgü bir özelliğe sahiptir ve bunu dile getirecek kadar da akıllıdır. Ateşin insanoğlunun gelişimine etkisi hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Ateşi bir ısı kaynağı olarak kullanıp kuzeye, tropik bölgelerin ötesine yayıldık ve bu nedenle de evrim geçirdik. Bu da bize avlanmak, pişirmek ve ziyafet çekmek için büyük ya da küçük yeni canlılarla karşılaşıp bedenlerini kullanarak aletler, kıyafetler ve sanat eserleri yapma fırsatı verdi. Günümüzde de olduğu gibi bir şöminenin ya da ateşin etrafında sosyal olarak bir araya gelmek küçük görülmemesi gereken bir durumdur. Ateşin çevresinde sosyal bağlar kurulur ve sağlamlaştırılır, hikâyeler anlatılır, yetenekler aktarılır, yiyecekler hazırlanır ve paylaşılır. 


Bizler besinleri pişiren tek canlılarız. Enerji ve besinler kimi zaman tükettiğimiz bitkiler ile etlerin derinlerinde saklıdır ve ortaya çıkmaları için sindirilmeleri gerekir. Bu süreç kimyasal ya da mekanik olabilir. 
Dişlerimiz öğütmek, parçalamak ve çiğnemek için var olabilir ama tüm bunlar sindirime hazırlanma aşamalarıdır. Bu süreçlerin hepsi besinlerin ıslatılarak yumuşatıldığı, moleküler bir hassasiyetle kendilerini çiğneyecek olan enzimlere daha erişilebilir olmak için parçalandığı süreçlerdir. Birçok hayvan, sindirime destek olmak için yapay mekanik araçlar kullanır. Kuşların onları sindirime hazırlayacak dişleri yoktur ama kursakları vardır. Bu da sindirim sistemlerinde yer alan besinleri ıslatıp kimyasal çözünmelerini kolaylaştıran taşlarla dolu, kaslı bir kesedir. Bu taşlara gastrolit mide taşı— deriz ve bu sistem eski zamanlardan kalma bir sistemdir. Kretase ve Jurassic dönemlerden kalan birçok dinozorun fosilleşmiş kalıntılarında, karın boşluklarında düzleşmiş taşlar bulunmuştur. Bu, muhtemelen bir zamanlar kursaklarının olduğu yerdir. 
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Sindirim yeteneklerimizin bir kısmı için dışarıdan destek alırız. Yiyecekleri pişirerek karmaşık moleküllerin bağlarını kırar, midemizde sindirilmelerini kolaylaştırırız. Eti ısıtarak yumuşatırız. Daha yumuşak besinlerin yenmesi daha hızlıdır ve bu da haşlanmış bir lahanayı yemenin çiğ olanı yemekten daha kısa süreceği anlamına gelir. Böylece gerekli besinlere daha etkili bir şekilde ulaşabiliriz. Yemek yerken dış tehlikelere daha açık oluruz. Yemeğe odaklandığınız sırada, yırtıcılardan gelecek tehditlere karşı daha az temkinli olursunuz. Yemek yemeye daha az zaman ayırdığımızda, bir yırtıcı tarafından yenme ihtimalimiz de azalmış olur. 


Tüm bunlar yemek yapmayı evrimimizin arzu edilir ve önemli bir kısmı haline getirmiştir. Bazı araştırmacılar, tekrar tekrar yanan bir ekolojide yaşayıp bunun getirdiği faydalara adapte olmak için ateş sever primatlara dönüştüğümüzü düşünür. Bazıları yemek pişirmenin ya da en azından ısının besinleri nasıl değiştirdiğini anlamanın, insansı maymunların yanmış yerleri araştırmalarıyla başlamış olabileceğini söyler. 
Yirmi birinci yüzyılda bile bir hindiyi fırında tam olarak pişirmek fazlasıyla zordur. Bu nedenle orman yangınlarında hayvanların yandığını yada az piştiğini düşünmek mantıksız olmayacaktır. Ancak bu ilk sıcak yemekler, besinleri ısıyı kullanarak daha iyi hale getirme fikrinin kıvılcımlarını çakmış olabilir. 


Yanan bir ateşin yanında durmanın bir diğer belirgin faydası da tehlikeden kaçan diğer hayvanların hepsiyle karşılaşacak olmanızdır. 
Eğer bu hayvanları besin olarak görüyorsanız o halde yangın sayesinde açık büfede sunulan yiyecekleri andıracaklardır. Anavatanı Güney Afrika olan vervet maymununun bunu yaptığı ve ateşten kaçan omurgasız hayvanları yakalayıp yediği bilinmektedir. Ayrıca maymunların da bunu çok iyi bildiğini ve yakın zamandaki bir yangının ardından yangın bölgelerini özellikle eşelediklerini biliyoruz. Bu davranışın bazı başka faydaları da vardır. Vervet maymunları yırtıcılara bakmak için arka ayaklarının üzerinde yükselirler ve bu sayede otlaklarla merala- 


rı gözlemlerler. Anızlar yandığı zaman, maymunlar daha ilerileri de 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görebilir. Yanmış yerlerdeki vervet maymunları beslenmeye ve yavrularını beslemeye daha fazla, kendilerini yiyecek bir yırtıcıyı gözlemlemeye ise daha az zaman ayırır. 

Senegal, Fongoli'deki bizlerin daha yakın akrabası olan bozkır şempanzeleri, doğal ekolojilerinin bir parçası olarak ateşlerin arasında yaşarlar. Otlaklar sıcaktır ancak 2010'dan beri yağmur mevsimlerinin başlangıçları şaşmıştır. Ekim ayından sonra çıkan yangınlar, şempanzelerin bin metrekareye yakın alanlarının dörtte üçüne yayılır. Bunlar çoğunlukla yağmur mevsiminin başlangıcında gök gürültüsü ile yıldırımın kuru çalılarla buluştuğu zamanlarda başlar. 

Bilimciler bu şempanzeleri onlarca yıldır gözlemlemektedir. 2017 
yılında onların ateşle ilişkilerini rapora dökmüşlerdir. Raporda dikkat çeken birkaç unsur vardır. Bunlardan ilki şempanzelerin orman yangınlarından etkilenmemiş olmalarıdır. Çoğunlukla yanan çalıları yok saysalar da bazen birkaç dakika öncesinde yanan alanlara dalıp buraları incelerler. Sık sık yanmış alanlarda gezerler. Bu, vervet maymunlarının yırtıcılardan kaçınmak için kullandığı taktikle aynı olabilir. Kenya, Mara-Serengeti'de diğer büyük otçulların sağlıklı otlaklardan ziyade yanmış alanlarda bir araya geldiklerini biliyoruz. Bunlara zebralar, yabandomuzları, ceylanlar ve Afrika antilopları da dahildir. Bunun bir nedeni de belki küle dönmüş bitkilerin üzerinde ilerlemenin daha kolay ve daha çabuk olmasıdır. 

Bu şempanzelerin yaşam alanları yandığı zaman tahmin edilebilir davranışlarda bulunmaları, ateşi kontrol edemeseler de bunu anlamlandırabildikleri ve nasıl ilerlediğini tahmin edebildikleri anlamına gelmektedir. Bu, hayvanların en güvenli yol olan kaçış yerine mantık yürütebildiklerine ve bir tehlikeye yaklaşabildiklerine dair bilişsel bir ölçüttür. Bu karmaşık bir davranıştır. Ateşin yanışı karmaşık ve hızlı bir süreçtir. Yanan şeye, rüzgâra ve bir dizi diğer faktöre bağlıdır ve kısa süre içinde değişebilir. Yangınlar, saniyeler içerisinde yaşama elverişli olmayan derecelere ulaşıp maymunları tehdit eden dumanlar ile tehlikeli gazlar salabilir. 
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Ateşle ilişkimizin başlangıcını düşündüğümüzde, vervetler ve bozkır şempanzeleri potansiyel ipuçlarını bulmamızı sağlar. Doğaya bakar, günümüzde gördüklerimizin o zamanlarda yaşananlara benzer olduğunu düşünerek kıyaslamalar yaparız. Bu, benmerkezci bir düşünce olabilir. 
Tüm veriler bir şekilde işe yarar ama bizlerden önce var olan insansı maymunların davranışlarının, bizim bugüne uzanan yolculuğumuzu yansıttığına dair varsayımlarda bulunuruz. 


Peki, gerçekten öyle mi olmuştur? Günümüzdeki şempanzeler bizlerin yüz bin ya da bir milyon yıl önceki evrimimizi mi taklit etmektedir? 
Bunlar cevabı zor sorulardır. Davranış, kemiklerde ya da toprakta saklanamaz. Ağaçlarda yaşamaya son verilmesi gibi değişen çevre şartlarına göre bedenlerde nasıl değişimler gerçekleştiğini gözlemleyebilir ve bu canlılar tarafından ne tür davranışlar sergilendiğine dair çıkarımlarda bulunabiliriz. Ateşin bizi nasıl değiştirdiğine dair daha iyi ipuçlarımız ve aletlerimiz bulunmaktadır ancak kanıtlar da duman gibi hızla yok olmaktadır. Toprağa gömülü yanmış kalıntıları ya da ocaklardaki ve mutfaklardaki kalıntıları inceleriz. Aynı zamanda eski insanların morfolojilerini inceleyip pişmiş yemeklerin bedenlerini ya da günümüze ulaşan sağlam kısımlarını şekillendirmekte bir payı olup olmadığına bakarız. 
Vücut kitlesine ve beslenme saatlerine bakıp bu bedenleri oluşturması için gerekli enerji modelini üretebilir ve nasıl beslenmiş olduklarını tahmin edebiliriz. Yaşayan primat kuzenlerimiz üzerinde bazı testler yaparak, düzenli yangınla karşılaşan maymunlarda ve şempanzelerde gözlemlemeye başladığımız davranışlarla nasıl benzeştiklerini görebiliriz. 


Bunlar bir teori oluşturabilecek veri göstergeleridir ancak dikkatli olmamız gerekir. Çoğu büyük insansı maymun bozkırlarda yaşamaz. 
Çoğu şempanze, bonobo, goril ve orangutan yoğun orman çevrelerinde yaşar. Yangınlar buralarda çok yıkıcı olsa da neyse ki nadir görülür. Orman yangınlarının, büyük insansı maymunların hayatları üzerindeki etkileri konusunda az sayıda resmi rapor bulunur ama Endonezya ulusal parklarındaki (palm yağı üretiminin yaygınlaşmasıyla bağdaştırılırlar) turba kömürü yakımı orangutanlar üzerinde yıkıcı bir etki yaratmıştır. 
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2006 yılında, yüzlerce orangutanın orman yangınlarının doğrudan bir 
sonucu olarak öldüğü tahmin edilmektedir. 


Bozkırlar Afrika'daki evrim sırasında genişlemiştir. Ormanlar küçülmüş, morfolojimiz ağaçlarda yaşamaya uyumlu olmaktan yavaş yavaş uzaklaşmıştır. Günümüzde olduğumuz şekle nasıl dönüştüğümüz konusundaki tekli savlar genellikle fazla ikna edici değildir. Homo sapiens türüne dönüşümümüz Afrika'da gerçekleşmiş olsa da sanırım çok sayıda ilk Afrikalı insandan türeyen melez türler olma yolunda ilerlemekteyiz. 
En güçlü kanıt Afrika'nın doğusundan gelmesine rağmen, kıtanın geri kalanını çok dikkatli incelediğimiz söylenemez. Ayrıca aslında bilinen ilk Homo sapiens Marakeş'in doğusundaki Fas tepelerinde bulunmuştur. Bu da insan evrimini yönlendiren en büyük etkenlerden birinin şüphesiz yangınlar olduğunu göstermektedir ancak tek etken elbette bu değildir. Aralıksız devam eden bozkır yangınlarıyla hayatta kalmamız bizleri temelden değiştirmiştir. Ancak tüm atalarımız Afrika'nın ovalarında yaşamamıştır. 


Darwin tüm hayvanlar arasından sadece Homo sapiens'ın aletlerden ya da ateşten faydalandığını söylemiştir. Bu konuda fazlasıyla yanılmıştır. Hayvanlar kıvılcımları ateşe çeviremiyor olabilir ancak ateşi alet olarak kullanan tek canlı biz değiliz. Kargagillerin alet kullanımı konusunda kendilerini geliştirdiklerinden bahsetmiştik. 2017 yılına kadar yırtıcı kuşların alet kullanımına dair ne kadar yetenekli oldukları bilinmiyordu. Yırtıcı kuşlar, resmi olmayan, geniş bir sınıflandırmadır. Kızıl çaylak, kartal, balık kartalı, şahin, baykuş ve benzeri hayvanları içerir. 
Bu nedenle evrimsel ilişkileri belirtmez. Baykuşlar, ağaçkakanlara daha yakındır ve doğanlar da şahin ve kartal gibi yırtıcılardansa papağanlara daha yakındır. Bunların hepsi avcıdır. Kıvrık pençeleri ile gagaları vardır. Kimisi, odağı değişken olan hassas görüşe sahiptir ve havada uçtukları sırada çok küçük bir memeliye odaklanabilirler. 


Bazı yırtıcı kuşlar da ateş sever. Ateşi eşeleyen yırtıcı kuşlar, vervet maymunları ile benzer şekilde hareket eder. Lezzetli canlılar yanmış 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çalıların arasından kolaylıkla çıkarılabilir. Birçok yırtıcı kuş leşlerle beslenir. Ayrıca küllerin arasında pek çok kızarmış küçük memeli de bulunur. Bu davranış, 1941 yılında Doğu ve Batı Afrika, Teksas, Florida, Papua Yeni Gine ve Brezilya da dahil tüm dünyada bilim literatüründe- ki yerini almıştır. 


Ancak bu yırtıcı kuşların bazıları daha zekidir. Kara çaylaklar, ıslıkçı çaylaklar ve kahverengi doğanların dünya genelinde çeşitleri vardır ve özellikle de yanan kuzey tropik bozkırlarında buldukları leşleri yedikleri yer olan Avustralya'ya özgüdürler. Avustralya toprakları sıcak ve kuru olduğundan sık sık yanar. Avustralya Aborjinleri bunu çok iyi bilir ve binlerce yıldır yangınları büyük bir ustalıkla kontrol etmiştir. 
Belirli bitkileri ortadan kaldırmak, ayrıca etinden yararlandıkları kangurularla devekuşlarını çeken bitki ve otların artmasını sağlamak için ateşi kullanırlar. 


Bu yerliler aynı zamanda yerel bitki örtüsünü de tanır. Yıllar içinde, 2017 yılında yayımlanan bir çalışmada, Aborjinler ve sonrasında da Avustralyalı bilimciler kara çaylaklarla ıslıkçı çaylakların ve kahverengi doğanların düşünerek özellikle bir eylemde bulunduklarını gördüklerini rapor ettiler. Bu kuşlar, çalıların arasından yanan ya da köz olan çubukları alıp meşale gibi uzağa taşıyordu. Kimi zaman çok sıcak oldukları için düşürseler de bunları kuru otların olduğu bir alana bırakıp yeni bir yangın başlatmayı planlıyorlardı. Otlar yanmaya başladığında, yakındaki bir dala konup korkmuş, küçük hayvanların bu cehennemden çılgınca kaçmalarını ve kendilerine bir ziyafet çekmeyi bekliyorlardı. 


Avustralya Aborjinleri bu yangın başlatıcıları bir süredir tanıyorlar." 
Bu kuşlara bazı dini törenlerde öne çıkan “ateş şahini” adını veriyorlar. 
Waipuldanya isimli yerli bir Aborjinin /, 44e Aboriginal (Ben, Aborjin) adındaki otobiyografisinde bu kuşlardan bahsedilmiştir: 


* Bu araştırma Avustralya Kuzey Toprakları'nda, Darwin'e yakın bir yerde yaşayan Avustralyalı ecnik kuş bilimcisi Bob Gosford tarafından yürütülmüştür. Gosford ve ekibi bunu DEB (doğal ekolojik bilgi) olarak adlandırmış ve bilginin derinlerine inip Avustralya'nın ilk insanlarının uzun süreli gelenekleri ve yetenekleriyle ilişkilendirmiştir. Bu kısmen yeni bir uygulamadır ancak yerlilere alçakgönüllülük ve nezaketle yaklaşarak dünyayı nasıl daha iyi anlayabileceğimizi gösterir. 
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Bir şahinin köz halindeki bir çubuğu pençeleriyle alıp bir kilometre kadar uzaktaki kuru otların üzerine attığını gördüm. Ardından arkadaşlarıyla birlikte yanmış ve korkmuş kemirgenlerle sürüngenleri beklemeye koyuldu. Bu bölge yandığında, aynı süreç başka bir yerde devam etti. Biz bu yangınlara Jarulan adını veriyoruz... Atalarımızın bu numarayı kuşlar- 


dan öğrenmiş olması mümkün. 


Bu konu üzerine yapılan akademik çalışmalarda yangın başlatma davranışının kasıtlı olup olmadığına dair tartışmalar vardır. Son zamanlarda yapılan ilk resmi bilimsel kaynak niteliğindeki çalışma, yıllar içinde birden fazla görgü tanığının ifadelerine dayanarak yangın başlatma 


eyleminin tamamen kasti olduğu sonucuna vardı. 


Benim anladığım kadarıyla, insan dışında bir hayvan tarafından kasti başlatılan yangınlara dair belgelendirilmiş tek ifade bu. Bu kuşlar ateşi bir alet olarak kullanıyorlar. Yaptıkları, alete dair daha önceki tanımların çoğundaki davranışları içeriyor. Aynı zamanda ateşin insan elinden çıkan çorak bölgeler ya da dereler gibi doğal bariyerleri nasıl aştığı da açıklama bekliyor. Avustralya Aborjinlerinin Jarulan'ı başlatmayı kuşlardan öğrenmiş ve sonra da bunu Avustralya tarihi boyunca gerçekleşen yangınları başlatmak için kullanmış olmaları gayet olası. 
Eğer doğruysa bu durum, türler arası kültürel geçişe güzel bir örnek olabilir. Aynı zamanda ateşle asla bitmeyecek bir ilişkiye başladığımız milyonlarca yıl önce, atalarımızın da aynı şeyi yapmış olmaları olası. Ya da belki de bu sadece iyi bir numaradır ve bunu sadece bizler ve yırtıcı kuşlar kullanıyoruzdur. Her iki şekilde de yeni bir yangın başlatma yeteneği, ateşi kontrol etme yolundaki ilk adımdır. 


Bu, başka adımların takip edeceği anlamına gelmez. Kartalların metali işleyip yiyecekleri pişirme yolunda ilerledikleri anlamına da gelmez. 
Bu bilgi, vervet maymunları ile Fongoli şempanzelerinin yaptıklarından bir adım ileridedir. Ateşin ne kadar tehlikeli olduğunu ve ateşin doğasını anlama konusunda bir bilişsel kavrayış gerektirir. Ancak aynı 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zamanda sonraki adımı planlama ve olası riskleri hesaplama konusunda da bir yeteneği işaret eder. Küçük bir çocuğun yanan bir çubuğu tutmasına kaç yaşında izin verirsiniz? Doğanlar ve kızıl çaylaklar normalde çalıların arasında güvende olan bir besini elde etmek için çevreyi ustalıkla yönlendirip doğanın ölümcül gücünü kullanırlar. 


Ateş doğanın bir parçasıdır. Dünya yaşamın varlığından çok uzun zaman öncesinden beri yanmaktadır ve doğa, önündeki çevreye adapte olma konusundaki tutarlı yeteneğiyle cehennemi defalarca kez kucaklamıştır. Bizler ise birkaç adım ileri gittik ve bu ham kuvvete tam anlamıyla bağlandık. Çiğ besinler tüketmenin sağlık açısından ciddi riskleri vardır. Günümüzde başka enerji kaynaklarımız olsa da uzun süre önce ölen hayvanlarla bitkilerin kalıntılarını yakmaya en azından bir süre daha mecburuz. Ateşi kullanmak doğamızın bir parçası ve kıvılcım olmadan ateş yakamayız. Bunu yapabilecek tek canlı biziz ancak artık ateşi istediği şeye ulaşmak için bir araç olarak gören tek canlının insan olmadığını biliyoruz. 


İnsansı Maymunların Gezegeni İçin 
Verilen Savaş 


Şiddet doğanın özünde vardır. Hayvanlar, besin kaynaklarına ve dişilere ulaşmak için savaşırken ya da avlanırken mücadele ederler. Bir hayvanın fiziksel yeteneklerinin ötesine geçmek için teknolojiyi kullanmasına aletlerin şiddet içeren alt kümesi silahlar da dahildir. Kendi bedeninizden daha sert ve keskin bir nesneyle indirilen ölümcül darbeler, çarpışmaları daha kısa ve daha etkili hale getirir; bu nedenle daha çekicidir. Alet kullanan hayvanlar arasından birkaçı bunu silah olarak kullanmaktadır. 
Darwin, /nsanın Türeyişi adlı kitabında gelada babunlarının kimi zaman bir diğer babun türü olan Papio hamadryas'a saldırırken tepelerden aşağı taşlar yuvarladıklarını yazmıştır. Filler ile goriller çoğunlukla savunma amacıyla insanlara taş atarlar. (Bölgelerine giren davetsiz türlere de taş atabilirler ancak verdiğimiz örnek yakından gözlemlediğimiz saldırılardır.) 
Bunlar, özellikle silah olması için şekillendirilmemiştir ama yine de silah olarak kullanılması için seçilmiş olmalı. 


Boksör yengeç Lybia /eptochelis, düşmanlarından kurtulmak için iğneli denizşakayığını kıskaçlarıyla alıp taşır. Bu nedenle “eldivenli yengeç” lakabını almıştır. Eldiven bulamadığında diğer yengeçlerle savaşır. 
Eğer tek bir eldiveni varsa bunu ikiye böler ve şakayık, klonlanmış bir çift eldivene dönüşür. 


Yangınların çevresinde devriye gezen Senegal, Fongoli'deki bozkır şempanzeleri, herhangi bir kapasitede alet kullanan yüzde birlik hayvan 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grubu içinde bile nadir görülen, kendi yaptıkları silahlarla avlanırlar. 
Uyuyan Afrika lemurlarının yuvalarını fark ettiklerinde uygun bir çubuk bulup dişleriyle sıyırarak uçlarını sivriltirler ve çubuğu bir mızrak haline getirirler. Bunların ortalama uzunlukları yarım metre kadardır. 
Afrika lemurları geceleri ortaya çıkan türlerdir. Huzurla uyuyacakları ağaç kovukları oyar ve böylece ortadan sıvışmış olurlar. Bu yüzden bir şempanze onları ya aniden şaşırtmalı ya da silahlarını kovuğun içine doğru sürekli dürtmelidir. Bu eylemin hızı, lemurların kaçmasına fırsat vermez. Şempanzeler bu sayede lemurları âdeta şişe geçirip yerler. Bu, şimdiye kadar bizden başka bir omurgalının başka bir omurgalıyı avlamak için alet kullanmasına verilecek tek örnektir. 


Şiddetten bahsedildiğinde insanlar ilk sıradadır. Bunun nedeni, en basit malzemelerden Aşölyen başlı mızraklara, oklara, yaylara, bumeranglara hatta daha da ileri gidip silahlara, kurşunlara ve bombalara kadar ulaşan ve diğer hayvanları öldürmeyi giderek daha da kolaylaştıran aletler yapabilmemizdir. 


Tarihöncesinde daha iyi aletler ve daha etkili silahlar yapıyorduk. 
Silah teknolojisindeki ilerleyişimizle çatışmaların boyutları da arttı. 
Sosyal varlıklar olarak gruplar oluşturduk ve bu gruplar kaynaklar için savaşmaya başladı. Bu mücadelede kaçınılmaz olarak silahları birbirimize yönelttik ve kendi ırkımızı öldürmek için etkin yollar geliştirdik. 
Tarihimizin bir noktasında, türümüz arasındaki şiddet iyiden iyiye arttı. Grup bazındaki çatışmanın —savaşın habercisi— en eski kanıtı Kenya, Nataruk'ta bulunmuştur. Araştırmacılar 2012 yılında yaklaşık on bin yıl boyunca bozulmadan kalan yirmi yedi bedene ulaştı. Öldüklerinde o zamanlardan sonra kurumuş olan bir göle atılmışlardı. 
Bu bir soykırımdı. Sekiz erkek ve sekiz kadının kalıntıları ile cinsiyetleri tespit edilemeyen beş yetişkinin kalıntılarına ulaşıldı. Ayrıca altı tane de çocuk vardı. Kadınlardan biri gebeliğinin ileri evrelerindeydi ve diğer üçüyle birlikte onun da elleri bağlanmış gibi görünüyordu. 
Bedenlerden en az on tanesi, başlarına aldığı ağır darbeler nedeniyle öldüğüne dair net belirtiler gösteriyordu; kafataslarında çatlaklar 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vardı ve elmacıkkemikleri kırıktı. Bu tür silahlar, o zamanlar Doğu Afrika'da yaşadığını düşündüğümüz göçebe insanların sıradan avcılık setlerinin bir parçası olamazdı. Bu da önden planlanmış acımasız bir saldırıyı düşündürse de bu katliama neyin neden olduğunu bilmemiz 


asla mümkün olamayacak. 


Nataruk'ta bir grup insana karşı gerçekleştirilen planlı bir saldırıya dair ilk kanıtlar bulunmaktadır. Bu, tarihimizi kaydetmeye başlamamızdan bir milenyum kadar önce gerçekleşmiştir ancak grup bazındaki çatışmanın insan doğasının bir parçası olduğunu düşünebiliriz. Tarih 


boyunca hep savaş halinde olmuşuzdur. 


İnsanlar bu karmaşanın nedenini uzun zamandır incelemektedir. 
Tüm savaşlar hem birbirinden farklıdır hem de birbiriyle aynıdır. Her bir savaş; taraflar, onların erişebildiği teknolojiler, çatışmanın coğrafyası ve diğer faktörler açısından benzersizdir. Ancak temeldeki sorun benzerdir. En eski tarihi bilgilerden biri Pe/oponnesos Savaşları kitabında yer almaktadır. Sparta ve Atina arasında yirmi yıldan uzun süren savaşları anlatan bu kitap, büyük Yunan tarihçisi Thukydides tarafından MÖ 
431 yılında yazılmıştır. Bu kitapta, bizleri savaşa yönelten sebeplerin 


korku, gurur ve merak olduğu yazmaktadır. 


Evrimle ilgili konularda her zaman üç unsur söz konusu olmuştur: üremek ve genlerinizi aktarmak için hayatta kalmak amacıyla yırtıcılardan korkmak; akraba olduğunuz türlerin taşıdığı genleri korumak için gurur, kibir ya da grubunu koruma güdüsü; genlerinizin hayatta kalmasını sağlayacak çevre, besin ve erkekler için dişilere ulaşım gibi kaynakların korunması merakı. Ancak bu evrimsel teorilerin insanları savaşa yönlendiren nedenler olduğunu söylemek istemiyorum. Çatışmalar için temel nedenler yüzeysel olarak benzer görünse de evrimsel prensipleri, gerçek savaşların yaşanmasına neden olan karmaşık siyasi ve dini nedenlere bağlamak düşünsel bir ahmaklık ve saçmalıktır. Evrimin, bir topluluktaki üyelerin yakın akraba olmaları ve bu sayede paylaştık - 


ları genlerin çok fazla olması nedeniyle hayatta kalma konusunda ortak 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bir hedefleri olması için çalıştığına dair bir fikir olan akraba seçimi, milliyetçiliğin makul bir temsili değildir. 

Ülkeler akraba değildir. Seçilimin etki edeceği anlamlı biyolojik farklılıkların oluşmasını sağlamak için insanlar rasgele, geçici ve istikrarsız ulus bağlarıyla bağlıdır. Bu durum siyasi ve dini farklılıklar nedeniyle gerçekleşen karmaşalarla daha da güçlenir. Protestan, Katolik, Mormon Hıristiyanları ya da Sünni ve Şii Müslümanları anlamlı genetik ayrılıklar göstermezler. Bu gruplar arasındaki karmaşalar temelde biyolojik değil siyasidir. Dünya genelindeki insanlarda büyük genetik farklılıklar varken, bu doğal ayrım sınırlar ya da inanışlarla çok uyumlu değildir ve ırk konusundan bahsettiğimizde genlerimiz- de var olan insan çeşitliliklerini ima etmiyoruzdur. İnsanları ırklara ayırırken genel olarak kullandığımız karakteristik özellikler ten rengi, saç yapısı ve üst gözkapağı şekli gibi gözle görülebilir anatomik özelliklerdir. Bunlar genetik olarak kodlanmıştır ancak insanlarda görünür olmayan genetik farklılıkların küçük bir kısmını oluştururlar ve ırklarla uyum göstermezler. Kendilerini Afrika kökenli Amerikalı olarak tanımlayan milyonlarca insan, köken olarak Avrupalı olan Amerikalılardan daha koyu tenli olsalar bile anlamlı ya da aydınlatıcı bir şekilde genetik olarak aynı grupta sayılamaz. Çoğu genetik çeşitlilik, topluluklar arasında değil toplulukların içinde gerçekleşir ve bu nedenle bir milyar Çinliyi doğu Asyalı olarak etiketlemek önemsiz gibi görünse de aslında göz şekilleri birbirine dünyadaki herkesten daha çok benzeyen bu topluluk, biyolojik olarak oldukça karmaşıktır. Böyle düşünürsek, savaşlar için doğrudan evrimsel nedenler bulmamız imkânsızdır çünkü bunun için gerçekte yansıtılmış olmayan genetik özcülük ya da saflık gerekmektedir. 


Bir organizmanın genlerinin geleceğe aktarımının garanti altına alınması için diğer organizmaların ölmesi evrimin doğasında vardır. 


Savaşmak, beslenmek, üremek, rekabet ve asalaklık evrimsel değişimin 


* İnsanların birbiriyle bağlantılı olmaması ve insanlık tarihini şekillendiren genetik konuları, bir önceki 


kitabım Bugüne Dek Yaşamış Herkesin Kısa Bir Tarihi nde (İndigo Kitap, 2017) detaylı olarak ele alınmıştır. 
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birincil etmenleridir. Tehditler ve şiddet için aletlerin benimsenmesini gerekli görsek de doğada görmediğimiz şey; savaş tanımına uyan, hayvan grupları arasındaki stratejik, önceden planlı, uzun süredir devam 


eden silahlı çatışmalardır. 


Dikkate değer tek bir istisna vardır: şempanzeler. Bonobolar gerginlikleri ve çatışmaları dindirmek için (daha sonra bundan detaylı bahsedilecek) coşkulu bir cinsel birleşmeyi tercih ederken, en yakın kuzenleri olan şempanzeler çok daha sistematik bir şekilde vahşilerdir. 
Bunu onlarca yıldır biliyoruz ancak şempanze topluluğunda var olan şiddetin derecesi konusundaki anlayışımız aşk yazından” hemen sonra daha da gelişti. Pzx (bayağı şempanze) cinsindeki iki tür arasındaki zıtlık, hippi karşıt kültüründeki “savaşma, seviş” sözüyle özetlenmektedir. 
Bonobolar sevişenler, şempanzeler ise savaşanlardır. Tanzanyadaki Gombe Stream Ulusal Parkı'ndaki şempanze çatışmalarının oranını ilk fark eden Jane Goodall olmuştur. 1970'lerin başında daha önceden birlik olan bir toplulukta, kuzey ve güney gibi ayrışmalar görülmeye başlandı. Bu bölünmenin nedenini kimse bilmese de Goodall bunu Humphrey'nin, Leakey adındaki bir alfa erkeğinin yerine geçmesiyle açıkladı. Bazı şempanzeler Humphrey'yi takip etmeye başlarken, güneyden gelen diğerleri belli ki onun zayıf olduğunu düşünüp Hugh ve Charlie ismindeki iki erkek kardeşe sadakatlerini ilan etmişlerdi. 
Ardından her iki taraf da karşı tarafın toprağına baskınlar düzenledi. 
Planlanmış cinayetler ya da düşman erkeklerin sert dövüşleri ile şiddeti giderek artan savaşlar baş gösterdi. Sonunda kazanan Humphrey'nin birliği oldu ve ısrarla devam eden dört yıllık çatışmanın ardından, asilerin hepsi ortadan kaldırıldı. 

Ngogo şempanzeleri, Uganda'daki Kibale Ulusal Parkı'nda yaşar. 
Araştırmacılar onları on yıl boyunca takip ettiklerinde daha güçlü ve daha sistematik bir şiddet ile belirgin bir savaş stratejisi gördüler. Birkaç haftada bir genç erkekler, bölge sınırında bir araya gelip sessizce 


* Aşk yazı: 1967 yılında ABD'de oluşan hippi hareketini tanımlamak için kullanılan terim. (çn.) 
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sıraya giriyor ve kendi sınırlarını koruyorlardı. Buna benzer on sekiz keşif gezisi esnasında şempanzelerin komşu bölgeye sızıp diğer gruptan bir erkeği ölümüne dövdükleri, sonrasında da onu parçaladıkları ve parçalanmış uzuvlarının üzerinde zafer kazanmışçasına dolandıkları görüldü. Bu tür ölümcül çatışmalarla geçen on yılın ardından, Ngogo şempanzeleri baskın düzenledikleri toprakları tam olarak topraklarına kattı. 


Batı Tanzanyadaki Mahale Dağlarında bir grup şempanze da benzer şekilde sınırlarını zorlayıp yetişkin erkekleri tamamen ortadan kaldırdıktan sonra komşu bölgeyi istila etti. Bir mafya eylemiymişçesine saldırıyı gören de olmadı, herhangi bir cesede de ulaşılamadı. Ancak durum, bu şempanzelerin bölgesel saldırılar esnasında öldürüldüğünü düşündürdü. 

Veri çok az olsa da bilimcilerin kimi zaman “şiddet koalisyonu” olarak adlandırdığı (insanların savaş davranışları tanımını hatırlatmamak için) ölümcül gerginliğe dair vakalar çok fazladır. Bu tür savaş benzeri davranışları şempanzelerde tetikleyenin insanlar olduğuna dair bir görüş vardır. Sürekli onların bölgelerini taciz ederek, ormanlarını yakıp yıkarak, topluluklarına hastalık salarak ve onları avlayarak şempanze toplulukları içinde gerginlik yarattık. Sonuç olarak artan şiddetin ürünü de cinayetler oldu. Gombe şempanzeleri örneğinde, insanlar bu şempanzeleri gözlemleyebilecekleri alanlara doğru çekebilmek için yıllardır onlara muz sunmaktadır. 


Bizim davranışlarımızın onları etkilediği fikri test edilebilir bir hipotezdir ve 2014'te bilimsel olarak değerlendirilmiştir. Eğer artan şiddet ve gerginliğe insan davranışları neden olduysa insanların yakın olduğu bölgelerde bu tür davranışları daha çok görmemiz beklenir. 
Bu çok kapsamlı bir çalışmadır: 18 şempanze bölgesi, 426 yıllık bir 


* Bir diğer şempanze şiddeti örneğine bakacak olursak, 2017 yılında araştırmacılar, başarılı Mahale grupları içinde korkunç bebek öldürme vakalarına rastlamıştır. Bir erkek bir bebeği doğduktan saniyeler sonra kaçırmış ve onu birkaç saat sonra bir ağaçta yemiştir. Bu zamana kadar belki de sadece beş şempanze doğumu insan gözlemciler tarafından izlenmiştir çünkü dişiler doğum yaptıktan sonra saklanmaya meyillidir. Bu da bir tür şempanze doğum iznidir. Bunun nedeni kesinlikle bebek ölümünün önüne geçmektir. 


İnsanlar ve Diğer Hayvanlar |“ 


araştırma süresince kaydedilen şiddet ve öldürme davranışları... Bölge veya kaynak çatışmaları için başvurulan şiddet ve rekabetin, nüfus yoğunluğuyla (özellikle de erkek nüfusu) arasında güçlü bağlar; insan hareketliliğine yakınlıkla arasındaysa zayıf bağlar vardır. Tanzanya ve Uganda'da şiddet koalisyonunun (az önce bahsedilen) etkileri büyük toprak kazançlarıyla sonuçlanmıştır. Evrimsel olarak bakıldığında, bu durum daha çok meyve ağacı anlamına gelmektedir ve daha bol besin, daha sağlıklı bir nüfus ve daha fazla yavru şempanze demektir. 


Bu nedenle şempanzelerdeki şiddet koalisyonunu da içeren ölümcül gerginlik en iyi şekilde bir adaptasyon stratejisi olarak anlaşılır. Zaman ve genler açısından, bizler şempanzeler ile bonobolara yakınızdır ve onlarla benzeşen karmaşık davranışlarımızı açıklamak için evrimsel bir ilişki kurma isteği her daim mevcuttur. Şiddete eğilim, bu üç grup insansı maymun ataları arasında mı yoksa sadece bonobolarda mı mevcuttur? Ya da durum bunun tam tersi midir, yani cinsel çatışmalar hepsinde vardı da sadece bonobolar mı bunları sürdürdü? Bunlar oldukça haklı sorular olsa da her iki soru ile ilgili de çok az veri vardır ve kıyaslamalar bilimsel temkinlilikle yapılmalıdır. Diğer büyük maymunlardan uzaklaştığımız altı milyon yıl içerisinde onların da evrim geçirdiklerini unutmayalım; şempanzeler hayatta kalma şanslarını artırmak için şiddet uygulama konusunda evrim geçirmişlerdir. Onların şiddet eğilimi, kendimizi anlamak adına model olarak alınmaması, kendi içinde anlaşılması gereken bir konudur. Bizler, şempanzelerin davranışlarının bizimkine benzemesine yetecek kadar çok savaştık. 


İnsanların ve diğer hayvanların daha az imrenilecek bazı özellikleri- ne yapılan bu tur, bazı durumlarda şiddetin, aşırılığın ve kimi zaman ölümcül olmanın, hayatta kalma çabasının bir parçası olduğunu ve evrenselliğini göstermektedir. Hayatta kalmak, sizin genlerinizi paylaşmayan insanların zararınadır. Evrim teorisinde sık sık silahlanma yarışından bahsederiz çünkü av, yırtıcıyla rekabet edebilmek için evrim geçirir ve buna karşılık olarak yırtıcı da evrim geçirir. Bu ebedi mücadele, aynı türden olup farklı cinsiyetten olanlarda da, her türden farklı cinsler 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arasında da mevcuttur. Makroskopik ve sevimli bir örnek verelim: Gece kelebekleri yönlerini sese dayanarak bulan yarasalara av olurlar. Arizona bölgesinde yaşayan kaplan gece kelebeği yenmemek için kurnaz bir numara geliştirmiştir. Yarasaların sevmediği iğrenç bir kimyasal salgılar ama aynı zamanda onların duyabileceği çok tiz bir ses de çıkarır. Yarasa bu kelebeklerden birini yediğinde, bu uyarı sesini onlarla bağdaştırır ve sonrasında bu kelebeklerden sakınırlar. Mikroskobik ölçekte, bizi yok ederek var olmak isteyen organizmaların saldırılarıyla mücadele edebilmek için tüm bağışıklık sisteminiz savunma ve saldırı stratejileriyle donanmıştır. Sonuçta insanlardaki doğal ölüm nedenleri, bizlerin kendimizi ortadan kaldırma çabalarımızdan çok daha ileridedir. İnsan hayatı üzerinde olumsuz anlamda en büyük etkiyi yaratanlar aslında en küçük etmenlerdir: veba, İspanyol gribi, verem, AIDS suçiçeği ve sıtma; muhtemelen tarihimizde en ölümcül olan hastalık sıtmadır. 

Yine de birbirimize zarar verme konusunda oldukça başarılı olduk. 
Şüphesiz beyinlerimiz, ustalığımız ve yeteneklerimizle, öldürme konusunda hem kişiler arasında hem de küresel anlamda daha da ustalaşmışızdır. Nükleer silahlarla yıkımlara neden olduğumuz günler geride kaldı ve bunun hem genlerimiz hem de türümüz için iyi bir şey olduğunu anlamak için bir evrim teorisyenine ihtiyacımız yok. Savaşa girme nedenlerimizi evrim teorisi açısından savunmak zordur ve bu da şempanzelerin savaşa benzer davranışları sadece bizlerden taklit ederek geliştirdiği fikrini destekler. Çoğu kültürde diğer insanları öldürmek yasaktır, üstelik Semavi dinlerde bu durum kutsal sayılmaktadır. Hz. İsa ve Hz. Muhammed'in yolundan gidenler tarafından bu düşüncenin bir insanın ışığını söndürmek olarak düşünülmesi, bir kuraldan ziyade bir rehber olarak yorumlandığını düşündürür. 


Çiftçilik ve Moda 


Fiziksel özelliklerimizin sınırlarını aşabilmek için alet kullanımında uzmanlaştık. Bu yetenekler genetik olmaktan ziyade neredeyse tamamen öğretilir özelliktedir ancak bu yeteneklerin geliştirilmesine imkân sağlayacak biyolojik bir temel olması gerekir. Teknolojiyi kullanan hayvanlarda da gördüğümüz gibi bazı yetenekler öğrenilir ve bazıları biyolojik olarak kodlanır. Ancak hiçbiri düşünce yoluyla geliştirilmez. 
Kültürümüzün parçası olan ve diğer hayvanlarda da belirgin eşdeğerleri görülen incelenmeye değer birkaç özellik daha vardır. İkisi de bu tür bir alet değildir ama insanların çevrelerini geliştirerek yeteneklerini artırmalarına örnektir. Her ikisi de alet kullanımını gerektirir ve her ikisi de insanoğlu için oldukça önemlidir. 


Bunların ilki tarımdır. Cansız nesneleri kendi yararları için kullanan organizma örneklerini gördük. Sünger kullanan yunus örneğinde, bir hayvan ikinci bir hayvanı avlamak için üçüncü bir hayvan kullanıyordu. 
Beslenmek için kullandığımız başka bir teknik daha vardır ve bu teknikte diğer organizmaları yetiştirip belirli besinleri elde etmeyi amaçlarız. İnsanlar buna çiftçilik der. Tarım, insanları geri dönüşü olmayan bir şekilde değiştirip içinde bulunduğumuz çağın temellerini attı. 
Kısa süre içinde avcı-toplayıcı olmaktan çıkıp kendi besinini elde eden çiftçilere dönüştük ve bu sırada da medeniyeti ortaya çıkaran tekerleri kullanmaya başladık. Yaklaşık 10 bin yıldır tarım, baskın endüstri ve teknolojidir. Tarımın ortaya çıktığı sıralarda, Mezopotamya'da çavdar 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ya da Levant'ta küçük kızıl buğday gibi yeni tahıl ürünlerinin yetiştirildiğine dair kanıtlar vardır. Yabandomuzlarının ve koyunların Avrupa ve Asya genelinde birden fazla yerde evcilleştirildiği görülmektedir. Bin yıl içinde son Buz Devri'nin de sona ermesiyle, insanların bulunduğu her yerde tarım ortaya çıkmaya başladı. İnsanların artık besinleri elde etmek için mevsimleri ya da göç eden hayvanları takip etme zorunluluğu sona ermişti. Kalıcı alanlar oluşturulup nadas yılları için hasatlar depo edildi. Çiftçilik, plan ve öngörü gerektirir. Neyin, nasıl ve ne zaman büyüyeceğini tahmin etmek gerekir. Bu da kendi içinde teknolojik gelişimi tetikler; saklamak için kaplar, besinleri süzmek için süzgeçler, toprağı sürmek için saban ve kürekler... Bunun genel etkisi değerli bir ürünün merkezileştirilmesi ve daha fazla insanı çekmesidir. Böylece ekonomik dengesizlik ortaya çıkar ve ticaret de hemen arkasından gelir. Bu yaşam tarzı daha sabit olduğundan, besin arayışları yaygınlaşmış, uygulamalar kuşaktan kuşağa aktarılmış ve aileden topluluklara dönüşen kalabalıklara öğretilmiştir. 

Çiftçilik bizlerin kemiklerini ve genlerini de değiştirmiştir. Hızla değişen pek çok özelliğimizin yanı sıra genomumuz da beslenme konusundaki değişimi yansıtmaktadır. Tarıma dayalı yaşam tarzlarındaki değişimi DNA'mızda gözlemleyebiliriz. Bunun en klasik örneği süt içmektir. Avrupa'dakiler ve yakın zamanda Avrupa'dan göç edenler hayatları boyunca süt içmiştir. Günümüzde ve tarih boyunca çoğu insan için süt içmeyi bırakmanın kökeninde mide şikâyetleri yatar çünkü laktoz adındaki süt şekerini kırmak için gerekli olan enzim sadece bebeklik sırasında çalışır. Ancak 7 bin yıl kadar önce belirli bir zamanda, muhtemelen Avrupa'nın kuzeybatısında insanlar, bu enzim için gerekli olan gende bir mutasyon geliştirdi ve bu enzim insanların hayatları boyunca işlevini sürdürmeye devam etti. Bundan öncesinde süt veren hayvanlar bizlere eşlik ediyordu ve muhtemelen sütlerinden elde edilen yumuşak peynirleri yiyorduk. (Sütü peynire çevirmek laktoz şekerini ortadan kaldırır. Bu nedenle peynir hiçbir 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soruna neden olmadan tüketilebilir.) Ancak çiğ sütlerini içmiyorduk. 
Bu mutasyondan sonra çiftçilik uygulamalarımızla birlikte üretim araçlarını kontrol altına aldığımız yeni bir protein ve yağ kaynağı elde ettik. Bunun bize getirisi oldukça açıktır ve sadece doğa tarafından değil, hayatlarımız ve bir araya geldiğimiz organizmalar ile birlikte seçilmiştir. Ve artık DNA'mıza işlenmiştir. 


Dokuzuncu sayfada dipnot olarak belirttiğim üzere bu zamana kadar hiçbir organizma birbirinden bağımsız varlık göstermemiştir. 
(Bu tanıma meydan okuyan virüs, canlı olarak sınıflandırılmaz.) Bu kesinlikle doğrudur. Yırtıcıların avlarına bağımlı olmaları gibi besin ekosistem ağları da hassas bir şekilde birbirine bağımlıdır. Tarım farklıdır. Simbiyotik yetiştiriciliğin endüstriyel olarak işlenmesi; yetişen bir ürün elde etmek için sistematik bir çalışmanın ortaya konması anlamına gelir. 7 bin yıl önce sütlerini sağdığımız keçiler evcilleştirilerek değiştiriliyordu ve artık bizim neden olduğumuz bu değişimi yansıtıyorlar. 


Tarım bizleri tarih boyunca ileriye götüren ve medeniyete erişmemizi sağlayan önemli bir kültürel gelişimdir. Ancak tek çiftçiler bizler değiliz. 

Belgesellerdeki yaprak kesen karıncalar bir bitkiden kopardıkları devasa parçaları taşımalarıyla ünlüdürler. Ancak aradıkları besin yaprak değildir. İstedikleri şey doğrudan değilse de mutualist bir evrimle yine kendi ürünleri olan Lepiotaceae ailesindeki mantar hücrelerinde barınan üründür: Karıncalar mantarları besler, mantarlar da karıncaları. 
Tıpkı sürülmüş toprak gibi, yapraklar da mantarların üzerinde yetiştiği bir alt katman görevi görür ve bu da karınca kolonilerinin temel besinidir. 

Yaklaşık 200 çeşit yaprak kesen karınca vardır ve bu, 20 milyon yıldır onların varlıklarının bir parçasıdır. Tıpkı bizim tarım yoluyla besin üretmemiz gibi onlar da mantar yetiştirmeye mecburdurlar; yani tamamen bu yolla hayatta kalırlar. Bağımlılık da karşılıklıdır: Mantar, 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gongylidia adında besleyici karbonhidratlar ve lipitlerle dolu ipçikler geliştirir ve karıncalar da bunları kraliçeleri ve larvaları beslemek için daha kolay biçer. Gongylidia, mantar-karınca tarımının dışında var ol- 


mamaktadır. 


Bu simbiyozun daha farklı bir aşaması da vardır. Yaprak tarhları, başka bir mantarın neden olduğu enfeksiyona eğilimlidir ve karıncalar bunları elleriyle (daha doğrusu altçeneleriyle) temizlemektedir. Ayrıca bedenlerinde ve özel endokrin bezlerinde Psewdonocardia bakterisini taşırlar. Bu bakteriler mantar enfeksiyonlarına saldıran antibiyotikler üretir. Bu, pek çok seviyedeki mutualizmin şaşırtıcı bir tanımıdır: Bir hayvan mantar yetiştirir, bunu yaparken bakteriyi gübre olarak kullanır ve her biri birbirine bağımlıdır. Evrim son derece zekidir ve karıncalar- 


dan öğreneceğimiz çok fazla şey vardır. 


İnsanoğlu için çok önemli olan ikinci kültürel etmenin doğanın geri kalanında anlaşılması çok daha zordur. Bu etmen, kendimizi nasıl süsledigimizdir. Ne giydiğimizi ya da saçımızı nasıl taradığımızı önemsememek deliliktir. Defilelerdeki inanılmaz kıyafetler çoğumuz için şaşırtıcı olabilir ancak fiziksel görünüş, çevremizdekilere gönderdiğimiz önemli mesajlar içerir. Cinsel seçilim, evrimsel değişimin önemli bir parçasıdır ve bu konudan bir sonraki bölümde daha detaylı bahsedeceğiz. Ancak başlangıçta şunu söyleyebiliriz: Sağlık, güç, iyi genler ya da doğurganlık göstergesi olan sinyaller, dişilerin (genellikle) çiftleşmek istedikleri partnerleri seçmelerine yardım eder. Dişilerin yumurtalarına yatırımları, erkeklerin spermlerine olan yatırımlarından daha büyüktür: Yumurtalar spermden daha büyük, daha nadir ve daha değerlidir. Bu dengesizlik, tüm hayvanlar aleminde davranışları belirler. Bunun en çarpıcı göstergelerinden biri, çoğu erkeğin sergilediği abartılı tavırlardır. Genelde verilen örnek tavuskuşunun kuyrugudur: Böylesine gösterişli bir yelpaze metabolik olarak zordur ve aç bir 


tilkiden kaçmak istediğinde işini zorlaştırır. Ancak böylesi bir gösteriş, 


İnsanlar ve Diğer Hayvanlar | 5 


genellikle iyi genleriniz olduğu anlamına gelir ve bir dişiye kendi genlerinin hayatta kalması için karşısındakinin doğru bir hedef olduğunu düşün- 


dürür. 


Bu sebeple cennetkuşlarında ve her şekil ve boyuttan böcekte, tuhaf kuyruklarla gösterişli vücut uzantıları görürüz. Azgın Amerikan antiloplarının gösterilerini, birbirleriyle mücadele eden ıslıklı tavşangilleri ya da uzun kuyruklu dul kuşunun Afrika otlaklarındaki komik sıçrayışlarını görürüz. Bakımlı erkekler ne kadar iyi olduklarını göstermek isterler. 


Dişi bir ıslıklı tavşan, Amerikan antilobu ya da dişi tavuskuşu için bu iyi bir görüntü olabilir. Ancak bunlar kesinlikle moda değildir. Abartılı ve gösterişli tavırlar nesiller boyunca yavaş yavaş aktarılır. Bir özelliğin boyutundaki rasgele değişim, bir erkekte daha büyük bir şekilde ortaya çıkabilir ve dişilerin daha büyüğe doğru kayan istekleri, bu ikisinin çiftleşmesi anlamına gelebilir. Nesiller arasında özelliklerin boyutları tuhaf bir hal alana kadar değişebilir. Tüm türlerde, erkeklerin özellikleri abartılı bir hale dönüşürken, dişilerin abartılı olana karşı istekli oluşu da bunu destekler. 


Bazı canlılar kendilerini süsler. Farklı amaçlarla olsa da çoğunlukla savunma için çevredeki bir şeyleri hatta kimi zaman başka canlıları üzerlerine takarlar. Bu durum, alet kullanımından farklı olsa da onun bir uzantısıdır ve aslen sudaki canlılarla ilgili bir olgu olarak görülür. Majoidea ailesinden yüzlerce yengeç, kabuklarını birçok nesneyle süsler. Bu emek isteyen bir süreçtir ve kabukları bir şeylerin yapışması 


* Neredeyse tüm durumlarda, abartılı tavırların sahibi erkeklerdir. Dişilerin çabası yumurtalarını en iyi erkekle birleştirmek içindir ve erkekler ellerinden geldiğince fazla dişiyle çiftleşirler. Bu nedenle erkekler, dişilere erişmek için kendi aralarında mücadele eder ve dişilerin seçim yapması gerekir. Bu da doğal seçilimin en önemli kollarından biri olan cinsel seçilim kavramının temelidir. Ancak biyoloji, istisnalarla çevrelenen ya da onlarla zenginleşen bir bilimdir ve dişilerin etkileyici süslerinin olduğu örnekler de bulunmaktadır. 
Deniziğnesi, kıvrılmayan bir denizatı türüdür. Bu türün dişileri doğurgan dönemlerinde, soluk renkli erkeklere kıyasla daha renkli hale gelir. Benzer şekilde dişi Avrasya dağ cılıbıtı da canlı bir renk alır. Her iki örnekte de çocuk yetiştirme işinin çoğunu erkekler yapar. Tesadüfen dağ cılıbıtı kelimesinin İngilizcesi olan “dotterel” kimi zaman “yaşlı ahmak” anlamında kullanılır. Gerçi bu da kuşun uysal ve masum yaratılışına uyumludur. Muhtemelen. 
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için cırt cırt bantları andıran tüylerle doludur. Kimi zaman bunu sadece kamuflaj olarak kullanırlar ama zaman alması ve bu nesnelerin sıklıkla yapışkan bitkiler ya da hareketsiz yumuşakçalar olması nedeniyle bunların püskürtücü olarak kullanıldığını düşünüyoruz; çünkü yırtıcılar yengeçlerin orada olduğunu kesin olarak fark ediyor. Birçok böcek larvası tam vücut kalkanları oluşturur ve çoğu zaman bunu püskürtücü, koruyucu ve kamuflaj görevi görecek dışkılarıyla yapar. Suikastçı yarım kanatlılar avlarının cesetlerinden yapılmış bir sırt çantası taşırlar ama bunu düşmanlarının içine korku salmaktan ziyade kamufle olmak için yaptıkları düşünülür. 


Bizim modadan anladığımız şey, bu suikastçıların ve askerlerin yaptıklarıyla benzeşmez. Kimi zaman giyim tarzımızın cinsel seçimlerimizle bağlantısı vardır, kimi zaman ise yoktur. Bazı evrim psikologları, giyim tarzlarının eş seçimini yansıttığını ortaya koyabilmek için araştırmalar yapmıştır ancak ben bunu genel anlamda kabul etmiyorum. Moda şüphesiz ki geniş omuzlar, dar beller ya da belirgin parlak ve geniş gözler gibi arzu edilen özellikleri yansıtır. Yazar Desmond Morris aşırı popüler ancak bilimsel anlamda şüpheli olan Ç:p/&k Maymun adlı kitabında rujun, kadınların dudaklarını cinsel olarak uyarılmış genital bölgelerine benzettiğini söyler. Bu, kısmen cazip bir sav olabilir ancak dikkatle incelendiğinde doğru olması için hiçbir kanıt yoktur. Doğru olsaydı ruj sürenlerin seçildiğini veya ruj süren kadınların daha verimli olduğunu görürdük. Bu sav, ruj tarzındaki ve rengindeki değişiklikler ile insanlık tarihi boyunca çoğu kadının ruj sürmemesine rağmen sağlıklı nesiller doğurduğu bilgisini açıklamamaktadır. Bu, yalnızca bilimin “tesadüfi hikâyelerinden” biridir. Kulağa ilginç gelen bir iddiaolsa da test edilmesi ya da kanıtlarla desteklenmesi mümkün değildir. 


Sigmund Freud ise kravatın penisi simgelediğini söylemiştir. Gerçi o daha pek çok şeyin penisi simgelediğini düşünüyordu. Yıllar içinde insanlar; kravatın erkeklik organına benzetilmesinin nedeninin ince ve uzun olması, aşağı doğru sallanması, tam olarak kasıkları işaret etmesi ve güçlü hissetmeyi seven erkekler tarafından takılması olduğunu 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düşünmüştür. Ancak bu durum papyon için geçerli değildir. Ya da kaşkol için de. Ya da günümüzde ve insanlık tarihi boyunca geniş kravatlar takmadığı halde sağlıklı kuşakların kökeni olan erkekleri de açıklamaz. 
Fırfırlı yakalar birkaç yüzyıl boyunca Batı Avrupada meşhurdu ancak kasıkları işaret etmiyordu, ayrıca Tudor Hanedanlığı son derece iyi üremişti. Bu iddialar da modanın dünyayı radikal olarak değiştirmekte ya da tarih boyunca radikal olarak değiştirmiş olduğu fikrini açıklamaz. 
Ofise beyaza boyanmış bir yüz, jokey pantolonu ve kabartılmış bir perukla gittiğinizi düşünün. Ya da kravat takmak yerine fırfırlı bir yaka takıp vatkalı bir ceket ve kasıklık giydiğinizi... 


Bu sezon moda olan bir pantolon kesimi, bir sonraki sezonda unutulabilir. Bir süre gotik tarzda, tek renkli kıyafetler giydim ve suratsız görünmeye çalıştım. Ancak sonra hip-hop ile ilgilenmeye başladım. 
Oscar Wilde modayı “tahammül edilemeyecek kadar çirkin olduğundan altı ayda bir değiştirilmesi gereken bir şey” olarak tanımlar. Ancak kravat, kürk yaka ya da havalı şapkalar takmak ve düğme iliğine bir zambak geçirmek o zamanlarda da şimdi de komik bulunuyor olabilir. 
Kabilecilik çok insani bir harekettir ve biyolojik evrim ile ilgisiz olduğu düşünülüp göz ardı edilemeyecek olsa da kabileler geçicidir ve belki de doğal seçilimin boyunduruğuyla aramıza mesafe koymamıza güzel bir örnek olabilir. İnsan olmayan hayvanlarda modayı ya da geçici hevesleri yansıtan anlamsız davranış değişikliklerine dair örnekler bulunmaz. 


Julie vakasını düşünün. 2007 yılında Julie yeni bir akım başlattı ve sonrasında da bu akım sürdü. O zamanlar on beş yaşında bir gençti ve belki de neşeli ve değişken gençlik havasını üzerinden atmaya başlıyordu. Bu, yeni bir şey denemesine engel olmadı. Bir gün kulaklarından birine sert bir ot parçası yerleştirmeye karar verdi. Bu onun tarzı olmuştu. Günlük işlerine kulağından sallanan otla devam etti. Dört yaşındaki oğlu Jack annesinin yeni görüntüsünün güzel olduğunu düşünüp bunu taklit etmeye karar verdi. Julie'den beş yaş daha genç olan Kathy zamanının çoğunu Julie ve gruptaki diğerleriyle geçirirdi. 
O dabir süre sonra ot modasına uydu. Ardından Val geldi. Diğer yakın 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arkadaşlar da onları takip etti ve toplamda on iki üyelik gruptan sekizi bu modayı uygulamaya başladı. 


Julie bir şempanzeydi. 2012 yılında öldü ama başlattığı akım ait olduğu yerel grupta devam etti ve Kuzeybatı Zambiya, Chimfunshi Wildlife Orphanage Trust'ta (Chimfunshi Vahşi Yaşam Yetimhanesi Tesisi) yaşayıp Julie'nin grubuyla ara sıra karşılaşan ama tam olarak onlarla birlikte takılmayan en az iki şempanze grubuna da etki etti. Bu şempanzeleri inceleyen primatologların son raporları, Kathy'nin ve Val'in hâlâ tek kulaklarına ot taktıklarını söylüyor. 


Şempanzelerde bize çok benzeyen sosyal davranışlar görürüz. Bunların çoğundan kitabın başka kısımlarında da bahsedilecek. Bu, bilim literatüründe “uyumsuz rasgele gelenek” —ya da bir diğer deyişle “moda”— adıyla tanımlanan davranışları şempanzelerin benimsemesinin 


tek belgesi olabilir. 


Şempanzelerin diğer şempanzeleri nedenlerini anlamadığımız şekilde taklit etmeleriyle ilgili de birkaç örnek vardır. Uganda'nın Budungo bölgesinde yaşayan yetişkin bir şempanze olan Tinka'nın her iki eli de neredeyse tamamen felçliydi çünkü yerli avcıların çalı domuzlarını ve duiker adı verilen küçük geyikleri yakalamak için kurdukları çok sayıdaki tuzaktan birine ellerini kaptırmıştı. Elleri kanca şeklinde kaskatı kesilmişti ve sol başparmağı kısmen hareket edebiliyordu. Sağ elindeki parmaklarını hareket ettiremiyordu ve ellerini işlevsel bir şekilde kullanamıyordu. Tinka'nın aynı zamanda kuvvetli bir alerjisi vardı. Vücudunun belirli yerlerinde tüyleri dökülmüştü ve derisi kaşınıyordu. Bunun nedeni muhtemelen akarlardı. Ellerini kaşınmak için kullanamaması ve vücudundaki akarları kovamaması durumu daha da kötüleştiriyordu. 
Şempanzelerin günlük yaptıkları biyolojik ve sosyal işlevleri olan kişisel bakım gibi normal ve gerekli işleri yerine getiremiyordu. Tinka bunun yerine kendi kafa kaşıma yöntemini geliştirmişti. Bu yöntem kendisini bir dala sabitleyip bacağıyla iğneli bir sarmaşığı kendine doğru çekerek başını sarmaşığa doğru ileri geri sürtmekten ibaretti. 
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Kulağa gayet enteresan geliyor. Bu örnek, çevreden faydalanmak ve gerekli aletleri üretmek amacıyla çevrenizi kullanmak için oldukça etkili bir yeteneği işaret ediyor. Maymun, ayı, kedi ve birçok diğer memeli sırtlarını ağaçlara, kayalara ya da ev mobilyalarına sürterek kaşır. Daha da ilginç olanı Tinka bunu yapmaya başladıktan sonra arkadaşlarının çogunun da aynısını yapmaya başlamasıydı. Toplamdaki tamamen sağlıklı yedi şempanze, Tinka'nın tarzını kopyaladı. Tamamı ondan daha gençti ve beşi dişiydi. Sarmaşığa sürtünerek kaşınma vakası 21 farklı olay- da kayda alındı. Bu kaşınmanın kaydedildiği yerlerden sadece birinde Tinka yakınlardaydı. Bu nedenle, onu taklit edenlerin, kendilerinden yaşça büyük olan bir şempanzeye yağcılık yapma derdinde olmadıklarını söyleyebiliriz. Bu yöntem sadece moda olmuştu. 

Bunlar çok nadir rastlanılan örneklerdir. Belki de bu şempanzelerin bilişsel durumunu temsil etmeyen sıradışı ve acayip örneklerdir. Ancak gerçektir. Belki de Tinka'nın yöntemi birinin başını kaşımasının en doğru yoludur. Anahtar nokta, bunların en azından doğrudan uyarlanabilir davranışlar olmamasıdır. Bu şempanzeler davranışları sadece topluluğa uymak için taklit etmektedirler. Bunun dışında belirgin bir neden yoktur. 


Aletlerle, silahlarla, hatta modayla yeteneklerimizi diğer hayvanlardan daha ileri taşıdık. Bazı aletlerin kullanıldığını görsek de hayvanlardaki şiddet işaretleri ve nadir estetik tercihler, farklılıkların çok net olduğunu gösterir. Bizlerin kavrayışı ve ustalığı, bize nesneleri üretmek için gerekli imkânı vermiştir. Böylece etkili alet kullanıcılar olduk ve uzun bir süredir çevremizi değiştirebilen canlılara dönüştük. Öyle ki sonunda yüz binlerce yıldır teknolojiye bağımlı hale geldik. 

Ancak insanların keyif aldığı daha eski yöntemler de vardır. Bu yöntemler, daha temel evrimsel bir prensibe hizmet eden, asıl amacını fazlaca aşacak şekilde gelişen davranışları kapsar. Bir sonraki bölümde diğer hayvanların bizlerin sekse olan çarpıcı hevesini taşıyıp taşımadığını ya da nasıl taşıdığını inceleyeceğim. 


SEKS 


Uzaylı bir doğa bilimcisini düşünün: Dünya dışından gelen bir bilimcinin dünyamızı ve dünyadaki yaşamı inceleyip bizleri ve doğanın geniş çerçevesi içindeki yerimizi gözlemleyeceğini varsayın. Bu bilimci yaşamla dopdolu bir dünya görecektir. Her yerde kimi daha büyük gruplar halinde bulunan canlı hücreler vardır ve bu hücrelerin içinde kodlanmış mesajlar dolanır. Hepsi birbirine bağımlıdır. Bilimci zamana göz gezdirerek gezegenin var oluşunun dokuzda sekizi boyunca yaşamın var olduğunu ve bu zaman boyunca sadece birkaç çarpma yaşandığını ve hiç duraksama olmadığını görür. Bu hücrelerin ya da organizmaların kalıcı olmadığını da anlar. Hepsi kendilerinin yeni versiyonlarını üretir 


ve sonuç olarak yaşamın aralıksız zinciri devam eder. 


Uzaylı bilimci insanların hem biyolojisiyle hem de davranışlarıyla özel olarak ilgilenmektedir. İnsanların iri olduklarını (ancak en iri olmadıklarını), sayıca fazla olduklarını (ancak en kalabalık nüfus olmadıklarını) ve her yerde olduklarını (ancak bunun da sadece yakın zamanda olduğunu) görecektir. Bizler sayıca ya da kendi tarzımızdaki taksonomimizin temsilcileri olarak sayıca en fazla değilizdir. Memeliler yavrularını beslemek için süt üreten tüylü canlılar— dünya üzerinde küçük bir organizma grubunu oluşturur. Bilinen sadece 6 bin tip vardır ve bunların beşte biri de farklı türdeki yarasalardan oluşur. Ayrıca birkaç primat türü vardır ve onlardan daha az sayıda büyük insansı maymun bulunur. Bunların hiçbiri son birkaç milyon yıldır dünya üzerinde 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yürüyen, “insan” olarak tasarlanmış ve yaşayan tek büyük insansı maymun olan Homo sapiens kadar kalabalık değildir. 


Homo cinsinin yıllar içinde birkaç üyesi olmuştur ancak tam olarak bir sayı üzerinde karar kılınamamıştır. Bazıları yirmi birinci yüzyılın ilk yıllarında keşfedilmiştir. Bunlardan bazıları Endonezya'daki Flores Hobbitleri adındaki adalı küçük Homo fforesiensis, diğeri de 2013 yılında Güney Afrika'da karanlık bir mağaranın derinliklerinde bulunan kısmen daha büyük ilkel insan Homo naledi'dir. İki tür de yer olarak değilse de zaman olarak bizlerden birileriyle karşılaşmıştır. Bunun yanı sıra sadece bir diş, birkaç kemik ve tüm genomlarından bilinen insanlar Denisovalılar vardır. Bunların bir tür adları yoktur çünkü yaşayan türleri sınıflandırmamız anatomiye dayanır ve onların kalıntıları yeterli değildir. DNA'larına bakarak bizlerden ve bildiğimiz diğer tüm hayvanlardan farklı olduklarını biliyoruz. Tüm bu karanlığın içinde bizim için net olan şey, Homo sapiens'in hayatta kalan son insanlar olduğu, ayrıca bizim yeni ve cinsel olarak uyumsuz olduğumuz topluluklarla birleşme 


imkânımız olmadığından son insanlar olacağımızdır. 


Belirgin bir şekilde aynı anda birçok yerde bulunmamıza ve bu konuda başarılı olmamıza rağmen, meraklı bilimci en azından şimdilik çok da dayanıklı olmadığımızı görecektir. 300 bin yaşındayız; ailemizden olan büyük insansı maymunlar tam olarak on milyon yıl var olmuşlardır. Karşılaştıracak olursak, kimi zaman gezegen dışından gelen ve 66 yıldır benzerine rastlanmayan bir etki nedeniyle hayatta kalamayan dinozorlarla dalga geçsek de onların dünyadaki varlıkları bizden çok daha uzun sürmüştür. Bizler, Paris büyüklüğünde bir meteorun etkileriyle baş etmek zorunda kalmadık. Aslında dinozorlar o kadar uzun süre var oldular ki biz insanlar, büyük Tyrannosaurus rex'e, İyrannosaurus rex'in ikonik stegosaurus'a' olan zamansal yakınlığın- 


dan daha yakınız. 


* Kabaca: Dinozorlar 66 milyon yıl öncesinde, 250 milyon yıl kadar yaşamışlardır. Stegosaurus 155-150 milyon yıl önce; cyrannosaurus ise 68-66 milyon yıl önce yaşamıştır. 
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Tüm bu canlıların neden bu şekilde davrandıkları konusunda evrensel kurallar oluşturmaya çalışan bu uzaylı, çeşitli yetenekleri ve yaşam şekillerini inceleyecektir. En yüzeysel incelemede bile insan davranışlarının bir yönünü yok saymak mümkün değildir. Bizler, diğer insanların üreme organlarına temas etmek için çok fazla zaman, çaba ve kaynak sarf ederiz. 


Eğer başka gezegenden gelen araştırmacı eşeyli bir varlık değilse" karşılaştığı durum biraz kafa karıştırıcı olacaktır. Çoğunlukla iki farklı insan tipi olduğunu fark eder. (Gerçi tarih boyunca her kültürde ya biyolojik olarak ya da tercihen bu iki tipin arasında bulunanlar da olmuştur.) İnsanların büyük bir kısmının 10 yaşını geçene kadar sekse özel bir ilgi göstermediğini, sonrasında da neredeyse hepsinin ilgi gösterdiğini görür. Uzaylı veriyle ilgilenir ve sekse ilgi göstermeye başlayan çoğu insanın hayatı boyunca 15'ten az cinsel partneri olduğunu gözlemler.” 
Aynı zamanda mastürbasyon yapabilen bütün insanların kendi cinsel organlarına dokunmayı sevdiklerini de not eder. 


Bu yüzden dışarıdan gelen birinin gözünden seks, insan eylemlerinin en büyük ve en hareketli kısmıdır. Cinsel organa dokunma yönündeki belirgin eylemlerden bazıları, yeryüzünde hiç tüylü canlı yürümezken, hatta ağaçlar ve şu anki kıtalar henüz yokken deniz canlılarında gerçekleşmiştir. Uzaylı, 400 milyon yıl öncesinden kocaman, korkunç, zırh kaplı ve jilet dişli olan, Devoniyen döneme ait Dunkleostens adındaki balığın, partneriyle karnından çiftleştiğini —günümüzde hâlâ birçok köpekbalığının kullandığı misyoner pozisyonunun ilk balık versiyonu— ve 


* Birçok karmaşık organizma öyle değildir. Örneğin tekerlekli hayvanlar, kurdu andıran çok küçük hayvanlardır. Bir milimetrenin onda biri uzunluğundadırlar ve suyun olduğu neredeyse her yerde bulunabilirler. 
Yüzlerce tekerlekli hayvan türü sadece dişidir ve erkeklerini gereksiz olduklarını düşünerek 50 milyon yıl kadar önce sepetlemişlerdir. Bu şekilde gayet iyi yaşamaktadırlar. 


* Bu sorularla ilgili detaylı veri bulunmamaktadır. Ancak bildiğimiz şey yeterince açıktır. Matematikçi Hannah Fıy'a göre, heteroseksüel kadınların bildirdiği ortalama cinsel partner sayısı yaklaşık yediyken, heteroseksüel erkeklerde durum 13'tür. Ancak Fry, bazılarının (özellikle erkeklerin) binlerce seks partneri olduğunu söylemesi nedeniyle, ortalama sayıların çok da güvenilir olmadığını söyler. Ayrıca sayıların artması durumunda, kadınların net olarak sayıları bildirmeye, erkeklerin ise genellikle beşin katlarına yuvarlamaya eğilimli olduklarını biliyoruz. İkisi de geçerli tahmin teknikleridir ama kadınların tekniği küçültmeye dayanırken, erkeklerinki abartmaya dayalıdır. Çok ilginç. 
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iç içe geçip iç döllenmenin nasıl gerçekleştiğini gözlemlemiş olur. (Yaşayan çoğu balıkta görüldüğü gibi erkekler, asılı kalmaları için çok sağlam “kenetlere” sahiplerdir.) 


Hem insanların hem de diğer hayvanların karşı cinsleri bir araya geldiğinde cinsel organa dokunma eylemlerinin gerçekleşeceği farklı yöntemler vardır ancak cinsel birleşme oldukça eskidir. İnsanlar bundan hâlâ keyif almaktadır. İstatistikçi David Spiegelhalter, cinsel hayatımızı tanımlayan sayılarla bizi şaşırtır. Sadece Britanya'da senede 900 milyon ya da kabaca saatte 100 bin heteroseksüel birleşmenin yaşandığını tahmin eder. Eğer bunu hayattaki yedi milyar insana oranlarsak, dakikada 166.667 gibi bir sayı ortaya çıkar. 


Bu iki ayaklı canlı, doğadaki fiziksel paylaşım için neden bu kadar çok emek harcamaktadır? 


Elbette herkes bu sorunun cevabını bilir: seks yoluyla üremeyi sağlamak için. Bu eşeyli tüm türler için geçerlidir. Yumurtalardan ve spermlerden gelen genetik materyalin birleşimi, aynı canlının yeni ama aslında farklı bir versiyonunun gelişimini başlatır. Seksin öncelikli amacı çocuk yapmaktır. Dişiler erkeklerle, erkekler de dişilerle birlikte olmak ister. Evrimsel gerekliliğin bu iki üyesi arasında bolca günah yaşanmıştır. 

Sanırım insanlardaki cinsel faaliyetlerin tamamının çocuk yapmak için gerçekleşmediğini söylemeye gerek yoktur. Bunun belirgin başka nedenleri vardır; eğlenmek, bağlanmak ya da duyuları uyarmak bu nedenlerden bazıları olabilir. İnsanlarda sekse harcanan emeği ve bu eylemin çok sık gerçekleştiğini gören uzaylı antropoloğumuz, tüm cinsel birleşmelerin gebelik ve küçük bir insanın gelişiyle sonuçlanacağı gibi bir kanıya varır. Britanya'da her yıl yaklaşık 770 bin bebek doğar. Gerçi buna düşükleri ve kürtajları da ekleyecek olursak sayı yılda 900 bine yükselir. 

Bu da Britanyada gerçekleşen 900 milyon birleşmenin, yüzde O,l'inin gebelikle sonuçlandığı anlamına gelir. Bir bebekle 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sonuçlanabilecek her bin cinsel birleşmeden sadece biri bebekle sonuçlanır. İstatistik bilimine bakılacak olursa bu çok da önemli bir veri değildir. Burada sadece vajinal birleşmeden ibaret heteroseksüel eylemleri hesaba katıyoruz. Homoseksüel davranışları ve bireysel eylemler gibi gebelikle sonuçlanamayacak cinsel faaliyetleri de hesaba katarsak, o zaman seksin boyutlarının öncelikli amacını aşırı derecede aştığı görülecektir. O halde insanlardaki seksin gerçekten üreme odaklı olduğu söylenebilir mi? 


İnsanlar diğer hayvanlardan farklıdır. Hayatta kalmamızı doğrudan desteklemeyen eylemlerde bulunarak doğal seçilimin sınırlarını esnettiğimiz söylenebilir. İnsanların evrimi son birkaç binyıldır, daha basit biyolojimiz ile zekâmız, hilelerimiz ve ustalığımızla şekillendirdiğimiz kültürümüz arasındaki karmaşık bir ortaklık olmuştur. Bu da üremek ve genlerimizi aktarmak için duyduğumuz isteğin en azından daha öncekilere oranla karmaşık ve çılgın bir hal aldığı anlamına gelir. 


Yine de kimse verimli bir tür olmadığımızı iddia edemez. Şu anda tarihin herhangi bir döneminden daha fazla sayıda yaşayan insan vardır. 1977'ye kadar bunların hepsi bir kadın ve erkeğin seks yapmasıyla gerçekleşmişti.” Nüfus artışı korkunç derecelere ulaştı. Viktorya döneminin başlarında bir milyarı bulduk ve 1927'de iki milyar olduk. Arıcak iki ile üç milyar arasındaki süreden sonra, günümüzde hayatta olan yedi milyar insana ulaşana kadar geçen süre giderek daha kısa sürdü. Bunun nedeni daha fazla seks yapmamızdan ziyade, hastalıklarla, bebek ölümleriyle ve ölümle daha iyi baş edebilmemizdir. Etkili ve yaygın doğum kontrol yöntemlerinin nüfus artışı üzerinde pek de bir etkisi yoktur. 
Ancak seks ve üreme konularındaki arzumuz ile var olan kaynakları dengelemeyi küresel olarak denediğimizde etkili olacağı söylenebilir. 


* Tüp bebek yöntemi, annesinin Kasım ayında gebe kaldığı Louise Brown'ın 1978 yılının Temmuz ayında doğmasıyla başlamıştır. Kadın ve erkekten alınan yumurta ve spermin birleştirilmesiyle gerçekleşir ve dolayısıyla eşeyli üremedir. Bazı tahminler o zamandan beri beş milyon tüp bebeğin doğduğu yönündedir. 
Kimi zaman tüp bebeğin, özellikle de “preimplantasyon genetik tanı” yöntemiyle belirli hastalıklardan arındırılmış embriyoların seçiliminin insan evriminde önemli bir etkisi olup olmayacağı şeklinde sorular alıyorum. Bence etkisi olmayacaktır çünkü sayılar oldukça azdır. Ayrıca bu, çok teknik ve pahalı bir süreç olduğundan insanların sadece küçük bir kısmı için ulaşılabilir durumdadır. 
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Cinsel yaşamımız ile ilgili istatistiklere, geçmişi bırakın, yirmi birinci yüzyılda bile ulaşmak çok kolay değildir ancak eskisinden daha fazla seks yaptığımızı söylemek için elimizde az da olsa veri vardır. 


Söz konusu seks olduğunda üremeye yönelik eylemler, diğer tüm cinsel etkinliklerin yanında sönük kalmaktadır. Doğal yaşamın geri kalanına kıyasla seks hayatlarımızı düşündüğümüzde, “Bu normal mi?” 
sorusu karşımıza çıkar. Cinsel etkinliklere çok fazla zaman ayırırız ancak bu birlikteliklerin çok azı bebekle sonuçlanır. Seks, biyolojik bir gerekliliktir ve sekse olan ilgimiz belli ki diğer temel hayvani içgüdülerden çok daha fazla evrim geçirmiştir. Ancak bizler de hayvanız. Sekse olan tutkumuz bizi diğerlerinden farklı kılar mı? 


Kuşlar ve Arılar 


Oldukça basit görünen ama hayvan krallığı içinde aslında inanılmaz derecede çeşitli ve karışık olan eşeyli üremenin temelleriyle başlayalım. 
Bahsedeceğimiz bazı seks tanımları bize tanıdık gelirken, bazıları daha az tanıdık olacak. (En azından öyle olmasını umuyorum.) Ancak kendi cinsel davranışlarımızın karmaşıklığını anlamak için diğer hayvanların cinsel hayatlarını kısaca incelemeliyiz. 


Eşeyli olmanın pek çok yolu vardır ancak bu yollar genel anlamda iki kategoride toplanır. Bunlardan ilki bizlerin bilindiği üzere dişi ve erkek olarak adlandırdığımız iki cinsiyetin bulunduğu yoldur. Memelilerde cinsiyet, kromozom adı verilen belirli bir DNA grubu tarafından belirlenir. Her bir ebeveynimizden 23 kromozomluk birer set alırız ve bunlar birbirleriyle eşleşir. Kimi zaman çiftlerden biri eşleşmez: Dişilerde iki tane X kromozomu, erkeklerde de bir X ve bir Y kromozomu bulunur. Dişinin yumurtası X bulunduran bir kromozom setini içerirken, her sperm her biri ya X ya da Y içeren başka bir set kromozom bulundurur. Sürüngenlerde, kuşlarda ve kelebeklerde durum bunun tam tersidir. (Farklı ancak alakasız bir not Onlarda erkekler WW, dişiler WZ'dir.) 

Ancak bu, cinsiyeti belirlemenin tek yolu değildir. Bazı hayvanlarda, erkeklik ve dişilik belirli kromozomların varlığıyla değil, yavruya nerede gebe kalındığıyla belirlenir: Çoğu sürüngen için cinsiyet sıcaklığa bağlıdır ve bu da diğer yumurtaların yerleştirildiği yerden bir derece 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farklı olmasının bile yumurtanın dişi ya da erkek olmasını belirleyeceği anlamına gelir. Bazı sürüngen türlerinde, bir grubun en ortasındaki yumurta kısmen daha sıcak olacak ve bu sayede erkek olarak gelişecektir. 
Tuhaf bir Yeni Zelanda sürüngeni olan tuatara için durum bunun tam tersidir. Timsahlarda, çok sıcak ya da soğuk yumurtalardan dişiler, orta sıcaklıktaki yumurtalardan erkekler çıkar. Benzer örnekler uzayıp gider. 
Kadın ya da erkek olmanın bizdeki yolu, diğer pek çok yol arasından sadece biridir. 


Eşeyli bir organizma olmanın ikinci geniş kategorisinde onlarca ya da binlerce cinsiyeti olan türler bulunur. Bunlar çoğunlukla mantarlar ya da cinsiyetleri olmadığı sanılan ama aslında olan diğer maya mantarı tipleridir. Bireyler arasında değişken olan ve yeterince farklı oldukları için seksin mümkün olduğu potansiyel eşleri işaret eden “çiftleşme türleri” adındaki DNA kesitlerine sahiplerdir. Mantarlar için eş bulmak oldukça zordur çünkü çok yavaş ilerlerler ve bu nedenle seks çok sık gerçekleşmez. Bu nedenle sizinle aynı cinsiyetten olduğunu anlayacağınız başka bir yalnız mantarla karşılaşmanız gibi bir talihsizlik tam bir felaket olacaktır. Böylece oldukça fazla seçenek bulunur ve en iyi yol sizinle aynı çiftleşme türünden olmadığı müddetçe elinizden geldiğince fazla partnerle eşleşmenizdir. 


Mantarların dışında, çoğu eşeyli organizma erkek-dişi kategorileri- ne ayrılır. Maya mantarlarının birçok değişimine kıyasla, söz konusu erkek ve dişiyi içeren eşeyli üreme olduğunda, eylemin kendisi baş döndürücü şekilde farklılıklar gösterir. Penisin vajinanın içine girmesi tek yol değildir. Bu, daha önce de bahsettiğimiz, tarihöncesindeki Dunkleostens örneğinde olduğu gibi eski bir tekniktir. Tahtakurusu, Cimex lectularius gibi çoğu böcek, içeri girmek için belirli bir giriş derdinde değildir. Erkek, partnerinin karnını tırpan benzeri çok sivri bir aedeagus (penis ile eşdeğerdir) ile deler. Spermler, dişinin iç organları vasıtasıyla yumurtaya giden yolu bulur. Buna “travmatik döllenme” adı verilmektedir. 
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Çoğu havyan seksi partnerinin içine girerek gerçekleştirmez; bunu dış döllenme yoluyla yapar. Çoğu balıkta da olduğu gibi erkek ve dişi Chinook somonları sperm ve yumurtalarını suya bırakırlar; yumurtaları saran yumurtalık sıvısı oldukça seçici bir filtre görevi görür. Bazı spermler, bu jelin içinde hızlı yüzme konusunda diğerlerinden daha başarılıdır. Bu yetenek, genetik olarak dişiler tarafından belirlenir. Sıvı, en iyi ve genetik olarak en uygun yüzücüyü seçer. Kuşların penisi yoktur. “Genital öpücük” yoluyla kloak çıkışı/girişi denilen bağırsağın dışa açılan son noktasında, spermlerinin yumurtayla buluşması sağlanır ve bu karışım dişi tarafından içeri alınır. Çoğu kuşta süreç budur ama sürecin farklı olduğu kuşlar da vardır. Arjantin'deki kara başlı dikkuyruk, dişinin dolambaçlı ve sarmal vajinasının tersi yönünde kıvrımlı olan sarmal bir penise sahiptir. Böylece dişi, yavrulamasını sağlayacak olan partnerini kısmen kontrol edebilir. 


Üreme hakları konusundaki mücadele çok şiddetlidir ve seksin tek amacı dişiyi döllemek değil, aynı zamanda başka bir erkeğin baba olmasına engel olmaktır. Tüm spor müsabakalarında olduğu gibi burada da savunma ve saldırı stratejileri vardır. Savunma için; tüm hayvanların pek çoğu başka bir erkeğin spermlerini başarılı bir şekilde aktarmasına engel olan fiziksel bariyeri, çifddeşme tıpasını kullanır. Saldırı için; bazı erkek sinekler, başkalarının çabalarını engellemek için zehirli meni salgılar. Bazı balıklar ve sinekler spermlerini belirli yerlerde saklar ve bir dişiyle halihazırda kaç erkeğin seks yaptığına ve kendilerinin hangi sırada olduğuna göre spermin ne kadarını salgılayacaklarını ayarlar. En basit taktik işleri bittikten sonra ya da cinsel birleşme devam ederken etrafta dolanmayı sürdürmektir. Köpekler bunu yapar ve bazen bir çift köpeği halka açık parklarda yarım saat kadar bütünleşmiş halde görebilirsiniz. Dişi, erkeği arkasında sürükler. Köpek penislerinin düğüm adı verilen (ya da daha bilimsel adıyla 54/bws glandis) sert dokulu bir kısmı vardır. Bu da köpeğin boşaldıktan sonra ereksiyonunun uzun sürmesini 


ve vajinaya daha uzun süre tutunmasını sağlar. Böylece başka bir erkek 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aynı pozisyona geçemeyecektir. Bu çok gelişmiş bir yöntem olmasa da oldukça etkilidir. 

Erkeklerle dişilerin bunu yapmasının pek çok yolu olsa da çoğu hayvan türünde iki cinsiyet yoktur. Eşeyli üreme, iki cinsiyetin varlığını ön plana çıkarsa da her zaman iki farklı tip organizmanın ya da cinsiyetin olması gerekmez. Çoğu canlı çift cinsiyetlidir ve tek bedende her iki cinsiyetin de özelliklerini taşır. Çiçekli bitkiler de elbette bu kategoriye girer. Hem polen hem de tohum taslağı taşırlar. Bunlar, yumurta ve spermin botanikteki karşılığıdır. Kayıtlarda yer alan en eski eşeyli üreme, Bangiomorpha pubescens gibi mükemmel bir adı olan ve şimdilerde Kanada'ya ait bir bölgede, yaklaşık bir milyar yıl önce bulunan bir alg tarafından gerçekleşmiştir. Bu fosillerin mikroskobik parçalarında yu- 


murta ve sperme eşdeğer olan eşeyli sporları görmek mümkündür. 


Dişi komodo ejderi gerektiğinde eşeysiz üreme kapasitesine sahiptir. 
Bu da herhangi bir erkekle bir araya gelmeden de —yani doğuştan itibaren bakire kalarak— gebe kalabilecekleri ve bir babadan cinsiyet kromozomu almadan tüm yavrularının erkek olacağı anlamına gelir. Komodo hayat tarzı bakımından son derece yalnızdır ve potansiyel partnerlerle çok sık karşılaşmaz. Böylece bir erkekle karşılaşmasına gerek kalmadan kendi oğullarıyla çiftleşebilir. (Ancak bu son çaredir çünkü çoklu nesiller arasında bu iyi bir fikir değildir; babadan gelecek yeni genetik bilgiler olmadan, kısa süre içinde tehlikeli bir şekilde akraba ilişkilerinden 


olumsuz etkileneceklerdir.) 


Bir de yassı solucanlar gibi organizmalar tarafından gerçekleştirilen oyunlar vardır. Bir çift hermafrodit Psewdobiceros hancockanus üremek istediğinde, birbirlerinin etrafında dolanır ve silahlarını çekerek agresif bir güreşe tutuşur. Bu eylem “penis eskrimi” şeklinde bilimsel bir isme sahiptir. Sivri organıyla diğerinin başını parçalayan solucan kazanır ve kaybedeni, bu ilişkideki dişi rolünü kabullenmeye mecbur bırakır. 
Kaybeden solucan, spermi alarak yumurtayı taşıyan taraf olur. Sperm 


üretmek yumurta üretmekten daha kolaydır. Yavruları taşımak ise daha 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da zordur ve bu nedenle erkek rolünü üstlenmeyi başaran solucan çocuksuz kalıp yeni bir solucanla karşılaşmaya hazır hale gelir. Böylece romantizm ölür. 


Hayatın mükemmel evrim ağacında, yassı solucanlar bize en az digerleri kadar uzak hayvanlardır ama penis eskrimi, memeliler de dahil çok daha yakın canlılar arasında da gerçekleşir. Birçok balina bu şekilde atışır ve bizlerin daha da yakın memeli kuzenleri olan bonobolar kargaşaları çözmek, arkadaş edinmek ve yaklaşan bir yemek için heyecanlandıklarını belli etmek istediklerinde bunu yaparlar. (Gerçi bu eylem, tam bir birliktelikten ziyade sadece rekabet amaçlıdır.) 

Lapinagiller, hani balığı ve palyaço balığı çift cinsiyetlidir. Bu balıkların katı sosyal hiyerarşileri vardır. Tüm yavruların annesi baskın bir dişidir. Eğer baskın dişi palyaço balığı ortadan kalkarsa ya da av olursa, onun hormonlarının yokluğunda, grubun içinden bir erkek —genel olarak en büyük olan— toplumsal katmanları tırmanır ve kendi kendine radikal bir cinsiyet değişikliğine gider. Testisleri körelir ve yumurtalıkları gelişir. Birkaç gün içinde bir dişiye dönüşür. Kabarır ve baskın dişinin yerini alır." 


Doğadaki toplumsal yapı, cinsiyetlerin düzenlenmesinde büyük rol oynar. Arılar, eşekarıları ve karıncalar çift cinsiyete sahiptir ancak eşitlik onların kolektif fikirlerinden çok uzaktır. Erkekler sadece yarı genoma sahiptir ve hayatları sadece iki işten ibarettir: kraliçeyi ve koloniyi korumak, istenildiğinde dişilerle seks yapmak. Bu erkekler tam anlamıyla seks köleleridir. Eğer bu böcekler bizim soyumuzdan uzak görünüyorsa o zaman memelilerin iki türünün de benzer sistemler kullandıklarını söylemeliyim. Çıplak kör fareler ile Damaraland kör farelerinin toplumsal yapıları, doğurgan bir kraliçe ile çiftleşen birkaç erkeği içerir. Bunun dışındakiler kısır erkek işçilerdir. (Kimi tünel kazıcıyken kimi askerdir.) 


* Baskın dişi palyaço balığının ortadan kalkması, 2003 yılında gösterime giren mükemmel Kayıp Balık Nemo filminin başlangıç sahnesidir. Gözü pek başrol oyuncusu sürüdeki en küçük ve geride kalan tek yavrudur. Büyük bir maceradan önce babası tarafından büyütülür. Bu filmin biyolojik olarak daha gerçekçi versiyonunda baba Marlin, fiziksel olarak bir dişiye dönüşüp kendi oğluyla seks yapmalıydı ama sanırım o zaman filmin hikâyesi daha farklı ve muhtemelen daha az popüler olurdu. 
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Bir seks kölesi olmak, en iyi evrimsel taktiği son bir akşam yemeği randevusu ayarlamak olan Avustralya'da yaşayan Redback örümceği olmaktan daha iyidir. (Spermini, alıcı bir dişiye aktardıktan hemen sonra dişi tarafından yenir.) Eğer dişi, erkeği yiyorsa kaygılıdır ve yavruları için besleyici yiyecekler elde etme çabasındadır. Bu nedenle ilk erkeğin spermlerinin yerini alacak başka bir erkek örümcekle çiftleşmesi çok olası değildir. Bu strateji “üretimsel yamyamlık” olarak bilinir ve muhtemelen var olan seksilikten en uzak tanımdır. 


Hayvanlarda görülen bir diğer Hört modeli daha iyi bilimsel bir isme sahiptir. Toplumsal sınıflara ayrılan organizmalarda, dişiler ara sıra alfa olmayan bir erkekle çiftleşmek zorunda kalırlar ama bu, alfa yerine geçen erkek için her zaman kolay olmaz ve ölümcül riskler taşır. Hızlı bir cinsel birleşme gerçekleştirmeye yetecek süre boyunca baskın erkeğin dikkatini dağıtmaya yarayacak pek çok taktik vardır. Kır kırlangıcı, hızlı ve dikkatli bir çiftleşme gerçekleştirebilmek için yukarıdan bir tehdit geldiğine dair uyarı gönderir. Bu uyarıya kanan kuşlar, bu hayali saldırıya karşı kendilerini korurlar. En göze çarpan örnek mürekkepbalığı Sepia plangon'dur. Fırsatı değerlendirip bir dişiyle güvenle seks yapmak isteyen erkekler, baskın erkeklere dönük taraflarındaki desenleri değiştirip dişi gibi görünürler. Baskın erkekler, çiftleşme için mücadele etmeleri gerektiğini fark etmez ve arka plandaki erkek, normal şartlarda baskın erkeğin öfkesine neden olacak bir şekilde dişiye yaklaşma şansı bulur. Bu çirkin ihanet, literatürde “kleptogamy” yani çalınan eş olarak bilinir ama kimse bu ismi kullanmaz. Büyük evrim biyoloğu John Maynard Smith, bu ihanete daha iyi bir isim verdi ve bu isim evrimle ilgili camialarda evrensel olarak kullanılmaya başlandı: “gizli becerme stratejisi” 

Bu eylemlerin bizimkilerle çok benzeşmesi ya da bizimkilerden çok farklı olması yüzünüzü ekşitmenize —ya da onaylarcasına başınızı sallamanıza— neden olabilir. Bu davranışların bazılarının bizde de var olması ortak atalarımızla bağdaştırılabilir. Bu noktada dikkatli olmalıyız. 
Erkek ve dişi tarafına sahip organizmaların gerçekleştirdiği üreme çok 


ol İnsanoğlunun Kitabı: 
“İ Biz Oluşumuzun Hikâyesi 


eskilere dayanır ancak belirli organizmalarda bunun nasıl gerçekleştiği birbirinden bağımsızdır. Doğada gördüğümüz seks eylemleri bizdekilere çok benzer görünse de bizde eşdeğerlerinin olması şart değildir. 


Elbette en kalabalık ve başarılı yaşam birimleri —bakteriler ve arkeler- seks yapmazlar ve sadece ikiye bölünerek ürerler; genlerini geleceğe aktarmak için ikiye ayrılırlar.” Ancak canlılar arasında (bitkiler ve maya mantarları) seks, evrimsel sırt çantanızda bulunması gereken akıllıca bir taktiktir ve bizlere kimi zaman çok tanıdık, kimi zaman ise çok yabancı görünen birçok açıdan evrim geçirmiştir. 


* Onlarınki de bir tür sekstir ve genler bir hücreden diğerine aktarılır. Biri bir pilus (Latincede “mızrak” anlamına gelir) geliştirir ve diğerine küçük bir DNA halkası aktarır. “Yatay gen transferi” adı verilen bu süreç, insanların son zamanlarda antibiyotik direnci sebebiyle büyük bir kriz yaşamasının nedenidir. Bir zamanlar işe yarar olan bir özellik (ölümcül olabilecek bir ilaca karşı direnç) bir hücrede evrim geçirir. Hızla ve istenilen zamanda aktarılabilir. Bu, aynı zamanda yaklaşık 2,4 milyar yıl önce, kompleks yaşam ortaya çıkmadan önce yaşam ağacının köklerinin bir ağaca benzememesinin, belirgin dalları olmayan dolaşık bir örümcek ağını andırmasının da nedenidir. Güneşin altındaki milyarlarca hücrenin her birinden genlerin aktığı bir ağ... 


Otoerotizm 


Seksin öncelikli amacı üremektir ve doğada bebek yapmak için birçok yol olmasına rağmen gördüğümüz üzere, insanlarda durum öyle değildir. Soru, neden üremeyle sonlanmayan seksin bu kadar yaygın 


olduğudur. 
Çiçekli bitkilerin, tekerlekli hayvanların ya da nadiren komodo 


ejderlerinin aksine kendi kendine döllenme bizlerin yapabileceği bir şey değildir ve otoerotizm bizlerde işe yaramaz. Mastürbasyon konusundaki sayılar da yine çok net değildir; yıllar içinde birçok araştırma yapılmıştır. Bu noktada araştırmanın nasıl yürütüldüğü, sorulan sorular, yaş aralıkları ve daha birçok değişken vardır. Bu değişkenlerin neredeyse tamamı, cinsel kapasitesi olan insanların büyük bir çoğunluğunun önceki yıllarda mastürbasyon yaptığı sonucuna varmıştır. 
Bazı anketler erkeklerin yüzde 90'ından fazlasının bunu yaptığını söylemektedir. Bu verileri birçok zeminde filtreleyebiliriz ama ben, ABD Ulusal Cinsel Sağlık ve Davranış Araştırması'nın bildirdiği, üç farklı yaş grubu dışında,” kadınların ve erkeklerin tamamının önceki yıllarda en az bir kez mastürbasyon yaptığını söyleyen daha muhafa- 


zakâr sayıyı seçiyorum. 


* Sadece 17 yaşından küçük kızlar, 60 yaşından büyük kadınlar ve 70 yaş üzeri erkeklerde, bu sayı yüzde 50'nin altına düşmekteydi. Araştırma sonuçları birçok sebeple değişkenlik gösterir. Buna anketin yüz yüze yapılması da dahildir. Bu durumda sayılar düşer. Ayrıca erkekler cinsel etkinlikleri i normalin üzerinde gösterme eğilimindeyken, kadınlarda durum bunun tam tersidir. 
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Sayılarla çok ilgilenmemizin nedenlerinden biri de bu konuyla bağlantılı tarihi utancımızdır. Meşhur antik Yunan anatomi uzmanı Galen, kadınlarda mastürbasyonun vücuttaki gerginliği aldığını söylerken, Samuel Pepys davranışlarını kâğıda döktüğü sırada kendini çok rahat hissetmediği için bunları şifreli bir şekilde günlüğüne yazmıştı. On sekizinci yüzyılın başlarından sonralarına kadar mastürbasyon, Avrupa'daki kiliseler tarafından büyük bir günah olarak görüldü. Diğerleri de bunun sağlık için son derece kötü olduğu kanısındaydı. İsviçreli doktor Samuel-Auguste Tissot 1760 yılında, onanizmin derine inen tehlikeleri üzerine bilimsel bir tez yayımladı. Bu tezde, 20 gram kadar spermin kaybedilmesinin, sağlık için bir kilodan fazla kan kaybedilmesinden daha kötü olduğunu yazdı. Sanırım belirtmeme gerek yoktur ama bu fikir pek doğru sayılmaz.” Kahvaltılık mısır gevreği imparatorluğunun kurucusu John Harvey Kellogg da insanoğlunun vücut sıvılarının sakıncalı yayılmasıyla benzer şekilde ilgiliydi ve mısır gevreği üretiminin yanı sıra erkeklerin şeytani mastürbasyonuyla mücadele edecek yiyecekler ve şaşırtıcı bir anti-onanist aparat geliştirmişti. Bu, takan kişinin 


erekte olması ihtimaline karşı iç tarafı iğnelerle kaplı metal bir kılıftı. 


Mastürbasyonu sonlandırmak için çabalayanlar, amansız bir dalgaya karşı umutsuz bir mücadele veriyordu. Net sayı ne olursa olsun, tüm insanların mümkün olduğunca mastürbasyon yaptığını söylemek hiç 


de mantıksız sayılmaz. 


Ancak bu davranış sadece insanlarla sınırlı değildir. Mastürbasyon yapmak doğada son derece sıradan olduğu için, bu hayvanları sadece listelemek daha kolay olsa da ben sıradışı bazı durumları kısaca anlata- 


cağım. 


* İstatistikçi David Spiegelhalter'in mükemmel kitabı Sayılarla Seksin (Ayrıntı Yayınları, 2018) bu noktada insanların cinselliği konusunda okunması önerilir, Çok net, içe işleyen, kapsamlı, sağlam ve oldukça eğlenceli bir kitaptır. 

” Tissot, LOnanisme kitabında mastürbasyonun, “gücün, hafizanın ve hatta mantığın zayıflamasına; görüşün buğulanmasına, sinir bozukluklarına, gut ve romatizmaya, üreme organlarının zayıflamasına, idrarda kana, iştah bozukluklarına, baş ağrısına ve diğer birçok hastalığa neden olacağını” yazdı. Bu semptomlardan herhangi birini yaşarsanız lütfen tıbbi yardım isteyin. 
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Çoğu ebeveyn, hayvanat bahçesinde erkek bir primatın gözlerinin önünde mastürbasyon yapışını çocuklarına açıklamak —ya da çocuklarının dikkatini dağıtmak— zorunda kaldığı o tuhaf anla yüzleşmiştir. 
Primatlarda yaklaşık 80 türün erkeği ve 50 türün dişisi sık sık mastürbasyon yapmalarıyla bilinir. El kullanmadaki ustalık bu işi kolaylaştırsa da tek başına gerçekleştirilen cinsel eylemler için eller belli ki çok da gerekli değildir. Kafeste yetişen çoğu deniz memelisi genital bölgelerini boşalana kadar sert yüzeylere sürterler. Erkek filler, uzun ve eğimli dişi fıl vajinasında yönlerini bulabilmek için tutma özelliği olan kaslı penislere sahiplerdir. Genç erkekler de bu kaslar sayesinde penislerini ritmik olarak kendi karınlarına vurup boşalırlar. Antarktika'daki erkek Adelie penguenleri yuvarlanarak kendilerine sürtünürler ve bir dişinin olma- 


ması durumunda yuvarlanırken spermlerini yerlere dökerler. 


İnsanlardaki mastürbasyonun yoğunluğu konusundaki en basit açıklama, bunun keyif verici olmasıdır. Hayvanlara, tek başlarına cinsel etkinliklerde bulunmaktan hoşlanıp hoşlanmadıklarını soramayız veya aldıkları zevki ölçmek için herhangi bir yol da yoktur. Asıl konu, bunu tam olarak neden yaptıklarıdır. 


Galapagos'taki deniz iguanalarının kendilerini uyarmak için üremeyle ilgili çok güzel bir nedeni vardır. Dişiler her mevsimde yalnızca bir kez ilişkiye girer ve erkeklerin de boşalmak için tam olarak üç dakikaya ihtiyaçları vardır. İri erkekler, küçük olanlar birleşmeyi bitirmeden önce dişinin sırtından onları çeker. Ancak daha küçük erkek iguanaların kurnaz bir taktiği vardır. Sekse başlamadan önce boşalır ve spermlerini özel bir kesede tutarlar. Böylece daha iri bir erkek tarafından kendilerine meydan okunacak ve zaman bulamayacak olurlarsa, o üç dakikaya ge- 


rek kalmadan hayati önem taşıyan keselerini çıkarıverirler. 


Ancak üreme amacı taşımayan birçok salgı da vardır. Akademik literatürde bunları açıklamak için bazı ilginç fikirler bulunur: Fazla ve istenmeyen spermin boşaltılması bunlardan biri, cinsel gösteri olarak kendiliğinden boşalma bir diğeridir. Bir Afrika antilobu olan 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tsessebe'nin (Damaliscus /unatus) kızışma döneminde, çiftleşmeden önce bir dişiyi koklayarak boşalması bir tür gösteridir. Xerws inauris sincaplarında durum bunun tam tersidir. Bir dişiyle çiftleştikten sonra ikinci kez kendi kendilerine boşalırlar. Bu sincaplar, özellikle de baskın erkekler hiç seçici değillerdir. Durumu açıklayan en mantıklı teori, bunun hijyenik nedenlerle yapıldığı, erkeklerin cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı tüplerini boşaltarak kendilerini koruduğudur. 


Tüm bu örnekler var olan evrimsel paradigmalarla uyumlu görünüyorsa da mastürbasyonun birçok örneği buna uymaz. Zevk prensibini —bunun sadece iyi hissettiren bir eylem olduğunu— kabul etme konusunda küçük bir bilimsel isteksizlik söz konusudur. Belki de bunun nedeni zevkin ve tüm duyguların zihnimizde oluşması ve zihnin de diğer canlılarda ulaşılması güç bir alan olmasıdır. İnsanlar neşelerini dile getirebilir ve bunu tam olarak söyleyebilirler. (Çok iyi hissettiriyor!”) Bu sayede hislerinin gerçek olduğuna güvenebiliriz. Hayvanların duygu durumlarını değerlendirmek için sadece işaretleri kullanabiliriz. Okşanan bir kedi ya da bir köpeğin sahibi için hevesle sıçraması yeterince açıktır. Bu karakteristikleri binlerce nesil sonrasında evcil hayvanlara kazandırmış olmamız ya da bu zevkin ifadesi veya arayışının sadece türler arasındaki ilişki için geçerli olması söz konusu değildir. Bir duygunun varlığına yönelik bu mantıklı nedenlerin hiçbiri, duygunun gerçekliğinin önüne geçemez. Bir hayvanın duygu durumunu değerlendirmeyi amaçlayan deneylerle çok nadir karşılaşırız. Kitabın sonlarına doğru bir kemirgenin hayal kırıklığını ve pişmanlığını ölçme konusundan bahsedildiğini göreceksiniz. Sıçanların, insanlar tarafından gıdıklanmaktan hoşlandığını gösteren çalışmalar mevcuttur. Buna, kahkahaya benzeyen ses ötesi bir işaretle ve #ewdensprünge -tam anlamıyla neşeyle sıçramak— olarak adlandırılan ani sıçramalarla tepki verirler. Bildiğim kadarıyla, şu sorunun cevabını bulmak için hiçbir çalışma yapılmamıştır: “Mastürbasyon sana kendini iyi hissettiriyor mu?” 


Sanırım kendimizi doğal dünyanın geri kalanından ayırarak, hayvanların da bazen insan benzeri davranışlarda bulundukları 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düşüncesinden uzaklaşıyoruz. Bilimde çok sayıda gözlemi kapsayan kurallar oluşturmak ya da keşfetmek isteriz. Antropomorfik (insana benzetmeye dayalı) açıklamaları bir kenara itmeliyiz. Ben, çok basit ve mantıksız derecede iyimser açıklamalara kendimizi fazlasıyla kaptırdığımızdan şüphe ediyorum. Bir evrimsel stratejiyi sağlama alan otoerotizmin bir bölümü, üremeye dayanmayan seksle kolaylıkla ve kesinlikle özdeşleşebilir. Ancak mastürbasyon çok yaygındır ve en azından memelilerde, genellemelerin yetersiz kalmasına neden olacak kadar yoğun bir yaratıcılık içerir. 


Acil servis doktorları, sıradışı ve hayali uyarılmaların neden olduğu tuhaf yaralanmalardan dolayı gelen hastalarla ilgili hikâyeler anlatırlar. 
1950'lerden itibaren var olan cinsel gelenekleri bilimsel açıdan ve çekinmeden inceleme konusunda öncü olan ünlü Alfred Kinsey, erkeklerin üretraya nesneler sokması konusundaki soruları da dahil ettiği seks anketleriyle birtakım araştırmalar yapmıştır. Beceriklilik konusunda deniz memelilerini yargılamamalı, haklarını vermeliyiz. Bir erkek balinanın, elektrikli yılan balığını penisine sararak mastürbasyon yaptığı bir vaka bile rapor edilmiştir. 


Ağız Dolusu 


Cinsel eylemler, üreme organlarının anatomisiyle sınırlı değildir. 
Ağız; çene, dudak, dil, diş ve başka birçok mekanik özelliğe sahip karmaşık bir anatomik yapıdır. Aynı zamanda hislerin yuvasıdır. Dokunma, Isı ve tat sinirleriyle dolu bir his merkezidir. Ağzın bu özellikleri sadece yemek yemek ya da iletişim kurmak için değil, cinsel eylemlerin de içinde olduğu çeşitli faaliyetleri yerine getirmek için de kullanılır. 
Erotik tarih kayıtlarında ya da Yunanistan'ın ve Roma'nın klasik sanat eserlerinde oral seks çok büyük rol oynamaz. Bunun nedeni hijyenik sebepler olabilir. Bu konuda da istatistiksel verilere ulaşmak kolay değildir ama yakın zamanda 4 bin erkek ve kadın üzerinde uygulanan bir anket, yetişkinlerin yüzde 84'ünden fazlasının üremeyle sonuçlanmayan oral seks yaptığını ortaya koymuştur. Oral seks sadece insanlar arasında mı yaygındır? Bunun cevabı kesinlikle “hayır”dır. 


Başlamadan önce anatomik sınırlamaları olan bir oral seks vakasına kısaca göz atalım. Henry Havelock Ellis 1927 yılında yayımlanan Sıudies in the Psychology of Sex (Seks Psikolojisi Konusunda Çalışmalar) kitabında keçilerden bahsetmiştir: 


Keçiler konusunda uzman olduğu bilinen bir beyefendiden keçilerin kimi zaman penislerini ağızlarına alıp orgazm olduklarını, dolayısıyla ken- 


di kendilerine oral seks yaptıklarını öğrendim. 
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Bunu yapabilmek büyük bir başarı olacaktır. İnsanlarda fiziksel olarak zorlayıcı olsa da Kinsey Raporu, ankete katılan erkeklerin yüzde 2,7'sinin kendilerine başarıyla oral seks yapabildiklerini ortaya koyar. 
Öğrenciliğim zamanında seks bağımlısı olan rock müzik ilahı Prince'in kendine oral seks yapabilmek için kaburga ameliyatı geçirdiğine dair kesinlikle doğru olmayan bir efsane vardı. Bu düşünce, temelde insan kültürü için çok da sıradışı değildir. Tüm toplumlar efsaneler yaratır. 
Hepsi de Hıristiyanların anlattıkları gibi evrenin yoktan var olduğu, Adem'in topraktan yaratıldığı gibi dünya ile ilgili efsaneler değildir. 
Daha da çarpıcı olan, kendi kendini yaratan Mısır Tanrısı Atum'un, kendine oral seks yapması ve spermlerini etrafa saçıp hava ile su tanrılarının oluşmasını sağlamasıdır. Yani insanlar muhtemelen çok uzun zamandan beri bu konu üzerine kafa yoruyorlar. 

Erkeklerin kendine oral seks yapması insanlar arasında nadir görülürken, kadınların kendine oral seks yapması fiziksel olarak neredeyse imkânsızdır. (Araştırmalarıma göre bu konuda literatürde herhangi bir kayıt yok.) Yine de oral seks, insanlar arasında üremeye yönelik olmayan seksin çok görülen ve popüler bir şeklidir. Bunu zevkli olduğu için yaparız ve bu konuda da yalnız değiliz. Oral seks hayvanlar arasında da yaygındır ve bunun nedenlerini incelemek hayvanlarda çok daha zordur. Heteroseksüel oral seks kısa burunlu meyve yarasaları Cynopterus sphinx arasında da şaşırtıcı şekilde yaygındır. Dişiler, cinsel birleşme sırasında partnerlerinin penisini (baş aşağı sallanırken, arkadan) yalar. 
Bu da muhtemelen seksin uzaması gibi mantık dışı bir etkiye neden olur. Bu yarasaların bunu neden yaptıklarına dair pek çok bilimsel teori vardır ama ne yazık ki hiçbiri “çünkü bunu yapabiliyorlar” şeklinde basitçe özetlenemez. Uzayan cinsel ilişki dölleme olasılığını artırır ya da partnerin korunmasını —başka bir erkeğin şansını denemesini— engeller. 
Bu, cinsel yolla bulaşan hastalıkları engellemenin başka bir yolu da olabilir: Kısa burunlu meyve yarasalarının salyası antibakteriyel ve mantar önleyici özelliklere sahip olabilir. Bunu cinsel birleşme sırasında vajinal sıvıya eklemek, klamidyaya ya da diğer enfeksiyonlara karşı güvenilir bir yöntem olacaktır. 
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Tam olarak oral seks sayılamasa da (anatomik nedenlerden ötürü), erkek dağ bülbülü Pruwne/a modularis, rakip erkeğin spermlerini çıkarmak için dişinin kloakını gagalar. Bu dağ bülbülleri günde yaklaşık yüz kez seks yaparlar. Her birinin saniyenin onda biri kadar sürmesi, bu etkileyici bilginin daha az önemsenmesine neden olmaktadır. 


Oral sekse dair bu iki örnek fazla amaca yönelik ve kaba görünüyorsa oral sekse dair ilk rapor farklı bir bakış açısı geliştirmenize neden olacaktır. 2014 yılımda yayımlanan bu rapor, akraba olmayan iki erkek bozayının Hırvatistan, Zagreb Hayvanat Bahçesinde altı yıl boyunca her gün oral seks yaptığını yazar. Görev dağılımı her zaman aynı olmuştur ve eylemin kendi de zamanla tahmin edilebilir bir hal almıştır. Ayılardan biri yanlamasına uzanan diğer ayının yanına yaklaşır ve oral sekse başlar. Diğeri bu sırada inlemeye benzer sesler çıkarır. Bu eylem genelde bir ila dört dakika sürer ve çoğunlukla oral seks yapılanın boşalması ve kaslarının kasılmasıyla sona erer. Bu ayılar kafeste büyümüştür ve bu davranış, en azından oral seksin hiç gözlemlenmediği vahşi hayatta yaşayan ayılarla kıyaslandığında sıradışı olabilir. Araştırmacılar, ayıların yavruyken annelerinden ayrıldığını ve bu davranışın, anne sütü emmenin yokluğundan doğduğunu tahmin etmektedir. Nasıl ortaya çıkmış olursa olsun, davranışın zevk verdiği için devam ettiğini düşünmek oldukça mantıklı görünür. 


Oral seksi gerçekleştirmemizin nedeni zevktir. Diğer hayvanlarda görülen üremeye yönelik olmayan cinsel eylemlerin bizimkiyle aynı sebepten gerçekleştirilmesi, bilimciler tarafından dikkate alınmaz. Bilimcilerdeki bu isteksizlik doğru olsun olmasın, işin aslını öğrenmek pek mümkün değildir ancak hayvanlardaki oral seksin —Hırvatistan'daki ayılarda olduğu gibi— zevki de içerdiğini bize düşündürecek örnekler az sayıdadır. Eşeyli olsun ya da olmasın, bazı hayvan davranışlarının zevk almak için yapılabileceği düşüncesine açık olmalıyız ancak bunu degerlendirme konusunda henüz yeterli değiliz. Değerlendirmeler yeterli olana kadar seksten alınan zevk sadece bizimle sınırlıdır. 


Bolca Sevgi" 


Otoerotizm, oral seks ve kendi kendine oral seks, üremeye yönelik olmayan sekse verilebilecek örneklerden bazılarıdır. Doğal dünyadaki cinsel davranışların çılgınlığı bizlerin hayal gücüne meydan okur. Bunlara şaşırmak keyifli olsa da seks, çoğu hayvan için sadece üreme amaçlı olma özelliğinden evrimleşmiştir ve bu hayvanlara biz de dahiliz. Bu, yapılan eylemlerin binlerce farklı amacının da birbiriyle aynı olduğu ya da benzer eylemlerin aynı evrimsel kökene sahip olduğu anlamına gelmez. Görünen o ki çoğu otoerotik eylemin bizlerde olduğu gibi sadece zevk verdiği için gerçekleştirilmesi muhtemeldir. Tüm davranışların evrim geçirmiş belirli bir işlevi olduğunu düşünmek gibi bir hataya düşmemeliyiz: Hayvanlar da duyusal uyarılardan keyif alırlar. Sıçanlar gıdıklanmaktan, kediler okşanmaktan ve Hırvat bozayıları oral seksten hoşlanıyor gibi görünmektedir. 

İnsanlar birçok cinsel davranış sergiler ve bunların çoğu üremeye yönelik değildir. Bu davranışların bazıları hayvanlarda da görülür. 
İnsanlar arasındaki homoseksüel ya da heteroseksüel, tekeşli, çokeşli ya da benim düşünmediğim farklı kombinasyonlardaki sağlıklı bir cinsel yaşamın, çiftlerin bağlanmasına ve ilişkilerde dengeyi sağlama- ya yardımcı olacağına şüphe yoktur. Çoğu durumda seksin verdiği haz asıl neden olsa da ikinci bir neden de çiftler arasında sosyal bağları 


* (Tr) Bolca Sevgi: Led Zeppelin müzik grubunun “Whole Lotta Love” şarkısına gönderme yapılmaktadır. (ed.n.) 
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kuvvetlendirmesidir. Bizim dışımızda sadece bir hayvan, benzer bir istekle gerçekleştirdiği geniş bir cinsel repertuara sahiptir; bu yüzden etologlar ve psikologların cevabını aradığı soru onların da seksi benzer nedenlerle yapıp yapmadıklarıdır. İnsanların, gorillerin (Geri/z gorilla), orangutanların (Pongo pygmaeus) ve şempanzelerin (Pan iroglodytes) dışında, büyük insansı maymunların beşinci üyesi bonobolardır (Pan paniscus). Bonobolar, şempanzelere çok benzediğinden eskiden cüce şempanze olarak adlandırılırlardı ve ancak 1950'lerde ayrı bir tür olarak sınıflandırıldı. Kendi cinslerinden olan kuzenlerinden çok daha küçük oldukları söylenemez. Çok büyük farklılıklar olmasa da morfolojik olarak farklıdırlar: Bonobolar sadece Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Kongo Nehri kıyısında ağaçlık bir alanda küçük gruplar halinde ağaçlarda yaşarlar ve burada yaşayan 10 binden az bonobo kalmıştır. 
Şempanzelerden daha az kaslıdırlar ve omuzları daha dar, kolları kısmen daha uzun ve incedir. Pembemsi kırmızımsı dudakları ve koyu renk yüzleri vardır. Püsküllü saçları genellikle başlarının tepesinde düz durur. 


Tüm büyük insansı maymunlar gibi onların toplulukları da oldukça yapılandırılmıştır. Sıradışı bir şekilde bonobolar anaerkil bir düzene sahiptir. Toplumsal grupları baskın dişiler yönetir ve bu baskın dişiler, erkeklerin statülerini kıdemli dişilerle ilişkilerine göre belirler. Birbirine sıkı sıkıya bağlı gruplar oluştururlar ve özellikle de kızışma ve çiftleşme istekleri açısından erkekleri kontrol ederler. Primatlar için sıradışı olan bir diğer şey de dişilerin olgunlaştıkça doğuştan ait oldukları gruptan uzaklaşmaları ve baskın dişinin hoş karşılaması halinde yeni bir klana geçmeleridir. 

Dişilerin birbirlerine bağlılıklarını ifade etmelerinin bir yolu üreme organlarını coşkuyla birbirine dokundurmalarıdır. (Bilimsel literatürde buna “GG sürtme” adı verilir.) İki dişi birbirine yaklaşır ve klitoris olduğunu düşündüğümüz kısımlarını birbirlerine bir dakika boyunca ritmik olarak sürter. Klitorisleri uyarılır ve kimi zaman bunu yaparken çığlık atarlar. Sıklığı değişse de bazı gözlemler, bu eylemin her iki saatte bir yapıldığına işaret eder. Bonobo kültüründe bu dişi dişiye cinsel 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temas sıradışı olmaktan uzaktır. Dişilerin kendilerini yeni toplumsal 


gruplara sevdirmelerinin temel yolu budur. 


Bonobolar, tüm canlılar arasında kesinlikle en azgın olanıdır. GG sürtme sadece dişilerle sınırlı değildir. Bu eylem cinsiyet, yaş, hatta cinsel olgunluk gözetmeksizin her türlü çift arasında gözlemlenebilir. Dişiler erkeklerle, erkekler başka erkeklerle, her ikisi de yavrularla bunu yapabilir. Erkekler GG sürtmeyi, birbirinin üzerine çıkarak yani yüz yüze gelmeyecek şekilde, kabaran penislerini birbirine sürterek yapar. 
Ağaç dallarında asılı oldukları sırada da kimi zaman erekte olan penis- 


lerini yüz yüzeyken birbirlerine sürterler. 


İnsanların cinsel davranışları ile ilgili istatistikler çoğunlukla tahminlere dayanır ama sanırım bir kişinin gün içinde birden fazla kişiyle birden çok cinsel temas sağlaması sıradan bir durum değildir. Ancak ortalama bir bonobo için bu gayet olağandır. 


Fakat dişi bonobolar, şempanzelerle hemen hemen aynı oranlarda gebe kalıp yavrularlar. Her 5-6 yılda bir kez yavrularlar. Kaba bir hesap yapalım; 5 yıl boyunca günde on birleşme yaşandığını (bu sıkça gözlemlenen bir durumdur) ve aynı sürede sadece bir yavru doğduğunu düşünürsek, yaklaşık 18.250 cinsel birleşmeden birinde yavrulama gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Bu, insanlarda her bin cinsel birleşmeden birinin gebelikle sonuçlandığına dair, daha önce bahsettiğimiz istatistikle benzeşmemektedir. Burada tamamlanmamış veri setleriyle çalıştığımızı söylemeliyiz. Ancak hayali uzaylı bilimci, sonunda en yakın kuzenlerimizle ortak bir davranış sergilediğimizi görecektir: İki tür de seksi ve üremeyi birbirinden net bir şekilde ayırmaktadır. 


Bonoboların seks hayatıyla ilgili daha fazla çalışmanın yapılmasına şaşmamalı; çünkü yakın evrimsel akrabalarımız olduklarından, muhtemelen kısa burunlu meyve yarasaları ve çıplak kör farelere kıyasla, seks hayatları bizlerle daha kıyaslanabilir durumdadır. Orgazm sayılarına bakarak, “Savaşma, seviş” inancıyla bir arada olan hippi topluluklarında yaşadıklarına dair pek çok iddiada bulunulmuştur. Bu güzel düşüncenin 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ataerkil, hiddetli ve cani şempanze kültüründe tam tersi olduğu düşünülmüştür. Her zamanki gibi gerçek bundan çok daha farklıdır. 


Erkek şempanzeler statü elde etmek için kavga ederler ve statülerini sağlama almak için de öldürürler. Dişilerin baskın olduğu ve erkeklerin statülerinin, hayatları boyunca çevrelerinde bulunup bağımlı oldukları annelerine yakınlıklarına göre belirlendiği bonobolarda bu durum asla gözlemlenmemiştir. Ancak bu, bonoboların her şeyin çözümünü kibarca sekste bulan, barışsever maymunlar oldukları anlamına gelmez. 
Yabani bonobolarda ölümcül öfke belirtilerine rastlanmıştır. Çoğu bonobo davranışı hayvanat bahçelerinin doğal olmayan ortamlarında incelendiğinden, gerçekler sonuçları tamamen çarpıtabilir. Bu çevreler kimi zaman yapay olarak aşırı baskın dişiler yaratabilmekte ve bu dişiler zor zamanlarında aşırı şiddete başvurabilmektedir. Hayvanat bahçelerindeki bazı erkek bonoboların el ve ayak parmakları sıklıkla eksiktir. 
Hatta Stuttgart Hayvanat Bahçesinde penisi iki baskın dişi tarafından ısırılmış bir bonobo yaşamaktadır. 


Hayvan davranışlarını yorumlamak insanlara oldukça cazip gelir ve üremeye yönelik olmayan cinsel faaliyetlerimizin varlığını evrimsel köklerimizle açıklamak da sıklıkla başvurulan bir yoldur. Ancak kanıtlar ikna edici değildir. Bunların kökende evrimsel olduğuna; bonobolarda, maymunlarda, yunuslarda, susamurlarında ve tegularda gördüklerimize benzer kökenlerden türediklerine dair güçlü çıkarımlarda bulunmak mantıklı değildir. (Kısa süre sonra bundan bahsedeceğiz.) Bonobolar da şempanzeler de bizlerin atası değildir. 


En yakın evrimsel kuzenlerimizle ilgili çalışmalardan bahsedildiğinde genellikle bu türlerde görülen davranışların bizdekileri de açıkladığına dair bir görüş vardır. Büyük insansı maymunlar birbiriyle, susamurlarıyla olduğundan daha yakındır ama birbirlerinden evrimleşmemiştir. 
Üçümüz (şempanzeler, bonobolar ve insanlar) ortak atalara sahibiz. 
Bonobolar ile ilgili asıl enteresan olan şey evrimsel tarihleridir. Kongo, Afrika'nın ortasından kıvrılıp akan geniş bir nehirdir. Bonobolar 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özellikle sol kıyıda yaşarlar. Yakın zamana kadar oraya nasıl ulaştıklarını anlamaya çaba sarf etmemiştik. Homo (insan) türü olarak bildiğimiz dal ile Pzn (şempanzeler ve bonobolar) türlerinin doğumuna neden olan dal Afrika'nın bir yerlerinde altı ya da yedi milyon yıl önce ayrılmıştır. Bu zamana ve yere ait çok az fosil vardır ama insandan çok şempanzeye benzeyen Sahelanthropus tchadensis canlısı, son ortak atamızın kim olacağına dair fikir yürütmelerde son derece mantıklı bir adaydır. 
Bu dönem insansı maymunların evrim tarihinde oldukça karmaşık bir zamandır ve köklerimizin nasıl, nerede ve ne zaman ayrıldığına ya da 


ayrımın ne kadar net olduğuna dair bilimsel bir fikir birliği yoktur. 


Ancak bir süre sonra kalıtımsal hatlarımız ayrılmış ve şempanzeler ile bonobolar ayrı bir dal oluşturmuşlardır. İnsan nüfus tarihçelerini DNA kullanarak yeniden yapılandırabileceğimiz gibi kimin kiminle (ve ne zaman) çiftleştiğini de genetiği kullanıp, yaşayan şempanze ve bonoboların DNAllarını kıyaslayarak bulabiliriz. Bu inceleme, şempanzeler ile bonobolar arasında en az 1,5 milyon yıldır gen akışının olmadığını açığa çıkarır. “Gen akışı”, başarılı üremeye yönelik seksin bilimsel adıdır. Kongo Nehri kıyılarındaki tortul kalıntılarının analizi, bunların 30-40 milyon yaşında olduğunu ve çoğu kara hayvanı ile olası gen akışı için aşılmaz bir bariyer oluşturacak kadar güçlü olduğunu ortaya koymuştur. Sürekli değişen hava durumu sırasında medcezirlerle doğal dalgalanmalar yaşanmış ve böylece yaklaşık iki milyon yıl önce dalgalar yeterince kısalarak küçük bir kurucu nüfusun Kongo'yu geçmesine imkân tanımıştır. Bu yolcular sonsuza dek, uzak olan kıyıda mahsur kalmış ve o zamandan beri de köprünün diğer tarafında yaşamışlardır.” 
Böylece bonobolara has tüm o özellikler ortaya çıkmıştır. 

Çoğu türleşme bu şekilde gerçekleşmiştir. Küçük bir grup, büyük bir gruptan ayrılır ama farklılıkların tüm nüfusta görülmesi şart 


* Nehrin yada köprünün diğer tarafı kullanımı, on dokuzuncu yüzyıl Londra'sında, Thames Nehri'nin güney kıyısındaki tiyatrolarda çok sözü geçen, kimi zaman heyecan verici kimi zaman dokunaklı melodramları küçümseyen bir kullanımdır. Bunu göz önünde bulundurarak, bonoboların köprünün diğer tarafında kalmaları beni mutlu ediyor. 
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değildir. Her tür davranış ya da yer konusunda yalnız olabilir: Bir grup, meyve veren bir ağacı farklı zamanlarda kullanmaya başlayabilir. 
Bu da diğer türlü geçilemeyecek bir nehir için tek yön bilet demektir. 
Gruplar birbirinden ayrıldıklarında yavrularlar ve bu yeni nüfusun kurulduğu gen havuzu kendi yolunda ilerlemeye başlar. Bonoboların cinsel özgürlüklerinin filizlenmesine neden olan ilk atalarında küçük farklılıklar bulmak zor değildir. Şempanzelerin canlı ve doğurgan oldukları anlamına gelen şiş üreme organlarının sergilenmesi de dahil olmak üzere, kızışma dönemi gösterileri, en doğurgan oldukları döneme denk gelir. Dişi bonobolar, aslında olduklarından daha uzun süre doğurganlıklarının zirvesinde görünürler. İnsanlarda, genellikle regl döngüsü bittikten birkaç gün sonra en üst seviyeye ulaşan yüksek doğurganlık dönemini simgeleyen gözle görülür işaretler yoktur.” 
Bonoboların doğurganlık ipuçlarını belirgin sinyallerden daha ileriye taşımaları, bizlerin seks hayatları için ipucu sayılır. Kızışma dönemini etkileyen doğal genetik farklılıkların, bonoboların atalarının kurucu topluluklarında doğal seçilim yoluyla sağlamlaştırılmış olması mümkündür. 


Bu tür benzerliklerden gereğinden fazla anlam çıkarma konusunda temkinli olsam da kendi evrimimizi düşünürken bu benzerliklere anlam yüklemeden edemiyorum. Pan ve Homo türleri evrimleşmeden çok uzun zaman önce ortak ataları paylaştığımız Pan cinsindeki iki türle de ortak özelliklerimiz bulunur. Birbirlerinden hem genetik hem de davranış açısından farklılaşmışlardır. Bonoboların genetiği, kurucu topluluktaki birkaç küçük değişikliğin, davranışlarda radikal bir değişikliğe ve tamamen farklı bir topluluk yapısına yol açmış olabileceğini göstermektedir. (Pan paniscus, Pan troglodytesten daha az vahşidir ve tartışmaları 


* Birçok insan fiziksel ve davranışsal işaretler olduğunu iddia eder: Bunlara meme simetrisi, yüz kızarması, koku, yürüyüş, kıyafet seçimi ve dahası da dahildir. Genellikle bu çalışmalar az sayıda örneğe sahiptir ya da metodolojik olarak kusurlu veya sorgulanabilir niteliktedir. Bunların en ünlülerinden biri striptiz kulüplerindeki kadın kucak dansçılarının, yumurtlama dönemlerinde, regl dönemlerinde olduğundan daha fazla bahşiş aldıkları yönündeki araştırmadır. Bilim, kısa hikâyeleri veriye çevirmek için sayılara güvense de, bu çalışma kendi adlarına bilgi veren sadece 18 dansçının iki regl dönemleri hakkında verdikleri bilgilere dayanmaktadır ve işinin uzmanı olan her bilimci bu çalışmanın ne yazık ki yetersiz olduğunu söyleyecektir. 
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çözüp toplumsal hiyerarşiyi sağlamak için şiddet kullanmaktan ziyade cinsel teması tercih eder.) 


Biz ikisini de yapmayız. Bonobolar mükemmeldir ama aynı zamanda bir ada türüdür ve ada türleri genellikle evrimsel tuhaflıkları yansıtır. Coğrafi izolasyon nedeniyle hem genetik hem de davranışsal açıdan tuhaf olabilirler. Bu, yaşadıkları hayatı kendi yaşamımızı anlamak için temel alamayacağımız anlamına gelmez ama şu gerçekle yüzleşmeliyiz: Bonoboların cinsel hayatları bizimkinden ya da seks hayatımızın almasını istediğimiz şekilden (kulağa çok yorucu geliyor) çok farklıdır. Bonobolarda cinsel temas, bizdekine kıyasla çok farklı bir işleve sahiptir. 
Üremeye yönelik olmayan seksin oranları kıyaslanabilecek olsa ve başlangıçta benzer genetik temelleri paylaşsa da güdü ve evrimsel tarihler farklıdır. Bizler karmaşaların üstesinden gelmek, birbirimizi selamlamak ya da güzel bir yemeğe ulaşmak için birbirimizin üreme organlarına dokunmayız; en azından kibar toplumlarda. Kendi cinsel tercihlerimizi, kusurlarımızı ve eğilimlerimizi aklamak için bu araştırmaları yapmak mantıklıdır ancak bir kez daha söylemeliyiz ki bunu yapmamızın tek nedeni hoşumuza gitmesi de olabilir. 


Homoseksüellik 


Olası tüm cinsel eylemler arasında sadece bir tanesi bebekle sonuçlanır. Burada pek değişken olmayan bir ölçek vardır: Gebelik ya olasıdır ya da değildir. İki bireyde iki farklı cinsiyet olmasını gerektiren organizmaların doğası nedeniyle, seks yapıp bebek sahibi olmamanın kesin yollarından biri aynı cinsiyetten biriyle birlikte olmaktır. Gelecekte yumurta ve spermin gebeliği başlatmak için genetik olarak uyumlu hale getirilmesinin farklı yolları bulunabilir. İkisi de tamamen başkalaşmış olan hücrelerdir. Olgunlardır ve yeni bir hayat başlatmak için benzer bir hücreyle buluşmaya hazırlanırken, tüm DNAlarını karıştırıp ikiye bölmüşlerdir. Ancak ileride, bu olgunlaşma sürecini geri sarıp her bir hücre tipini farklı yönlere çevirmemiz mümkün olabilir. 
(Örneğin bir spermin tersine çevrilip yumurta olması ya da bunun tam tersi sağlanabilir.) Bu şekilde, aynı cinsiyetten her bir ebeveynin 


genomuyla, iki kadın ya da iki erkek de teoride çocuk sahibi olabilir. 


Bu henüz mümkün değildir. Mümkün olana kadar da iki erkek ya da iki kadın bir araya geldiğinde, yumurtayı dölleyip gebeliği başlatmak için gerekli genetik uygunluğa sahip olamayacaktır. Bu nedenle homoseksüellik, üremek için evrimsel zorunluluklardan bağımsız olan bir cinsel kimliktir. 

Kaç insanın homoseksüel olduğu ile ilgili onlarca farklı istatistikten alıntılar yapabilirdim ama bunların hiçbiri birbiriyle tutarlı sayılar içermiyor. Bu çalışmaların hiçbirinde kolay ya da ner nüfus 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istatistiklerine imkân sağlayacak tutarlı davranış örüntüleri de bulunmuyor. Bazı insanlar küçük yaşlardan itibaren homoseksüelken, bazıları da baştan itibaren heteroseksüeldir. Birçok kişi ise bu ikisinin arasındadır. Yani aslında homoseksüel ya da heteroseksüel olsa bile, bir kereliğine, ara ara ya da düzenli olarak homoseksüel, biseksüel ya da heteroseksüel deneyimler yaşamış veya bu tür düşüncelere sahip olmuştur. Bazı çalışmalar yetişkinlerin yüzde 20'sinin aynı cinsiyetten kişileri çekici bulduğunu gösterse de aynı cinsiyetten biriyle birliktelik yaşayanların oranı bunun yarısı kadardır. 


Evrimin kapsamı düşünüldüğünde, bu nüfus istatistiklerinin kesinliği çok da önemli değildir. Homoseksüellik bir gerçekliktir ve yüz milyonlarca insan kendilerini homoseksüel olarak tanımlamaktadır. Homoseksüel ilişkinin ardından gebeliğin gelmesi imkânsızdır ve bu da görünüşte uyumsuz bir eylem olduğu anlamına gelir. Belirli bir davranışın evrimsel keşfini araştırırken bu durum sorun yaratır. 
Gebelikle sonuçlanmayan bir cinsel davranış nasıl olur da bu kadar yüksek oranda sergilenir? Bu davranış, insan olan hayvanlar ile insan 


olmayan hayvanlar arasına sınır çizen eylemlere bir örnek midir? 


Görünen o ki durum bu değil. Homoseksüellik doğada da fazlaca görülür. Konuyla ilgili örneklerden bazıları daha önce verilse de, karmaşık toplumsal nedenlerden ötürü, gruplarının tüm üyeleriyle —İngilizlerin havadan bahsetmesi gibi— sürekli cinsel temas halinde olan bonobolarla kıyaslanmak çok doğru olmayacaktır. 


Zürafaları ele alalım. Zürafalar evrim biyologları tarafından birçok sebeple çok sevilir. Yaşayan hayvanların en uzunu olduklarından, o zarif boyunlarının ilgi odağı haline gelmesi öncelikli bir nedendir. 
Boyunlarının abartılı şekli, artık terk edilmiş olan teorinin yardımıyla evrimin nasıl gerçekleşeceğine örnek olarak tarih boyunca verilmiştir. Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, Chevalier de Lamarck, evrim fikrini —basit şekliyle hayvanların zaman içinde nasıl değiştiklerini— düşünen ilk kişi değildi ancak bu konu üzerinde ciddiyetle 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düşünen, yazan ve yayın yapan ilk kişiydi. Zürafalar ya da on dokuzuncu yüzyılda anıldığı şekliyle came/opard Lamarck'ın taslağının 
büyük bir kısmını oluşturuyordu. Charles Darwin'in doğduğu 1809 
yılında Lamarck, hayvanların zaman içinde neden değiştiklerine dair teorilerini savunduğu Philosophie Zoologigwe (Hayvanbilimsel Felsefe) kitabını yayımladı. Zürafanın en lezzetli akasya yapraklarına ulaşmak amacıyla gerinebilmesi için uzun ve esnek bir boyna sahip olduğunu iddia ediyordu.” Bunu yaptıklarında, boyunlarında “sinir akışkanına” benzer bir şey akıyor ve bu da tepki olarak boyunlarının uzamasıyla sonuçlanıyordu. Bu uzunluk yavrularına geçiyor ve süreç bu şekilde tekrarlanıyordu. 


Elli yıl sonra 7örlerin Kökeni yayımlandı ve edinilen özelliklerin kalıtsal olduğu fikrini tamamen gölgede bıraktı.” Bir yaşamın deneyimleri, bir sonraki nesle aktarılacak şekilde DNA'yı değiştirmezdi ve bu nedenle doğal seçilimin, etki ettiği genler üzerinde ya çok az etkisi vardı ya da hiç yoktu. Darwin, Lamarck'ın devrim niteliğindeki fikirlerinin doğru olmadığı kanıtlanmış, önemli, titiz ve büyük bilimciler kümesine düşmesine neden oldu. Günümüzde Lamarck'ın; yanılgısıyla kimi zaman alay ederiz ancak bu, onun titiz çalışmasına çok büyük bir hakarettir. 
Onun fikirleri, en önemli biyologların en önemli bilimsel teorileri tarafından gölgede bırakılmıştır. Tüm bilimciler yanılmalıdır çünkü bu sayede doğru olanı keşfeder ve ona adım adım yaklaşırlar. Paris'teki Jardin des Plantes'ta bir heykel vardır. Bu heykelde kızı, yaşlanmış ve gözleri görmeyen Lamarck ile konuşmaktadır. Heykelin kaidesine şu 


* Antik Yunancada zürafanın karşılığı, biyolojik adlandırmanın “gördüğünü söyle” felsefesiyle yapılması nedeniyle kam /opardalis tir. Camel (deve) olmasının nedeni boyunun uzunluğudur ve /£opard (leopar) olmasının nedeni de üzerindeki noktalardır. 


** Charles Lyell, Lamarck'ın evrimini, Principles of Geology (Jeolojinin Prensipleri) (John Murray, 1837) kitabının ikinci cildinde eleştirmiştir. 

*** Epigenetik, genetiğin önemli bir parçasıdır. DNA nın çevreden komutlar almasını sağlayan birkaç mekanizmadan biridir. Ama son yıllarda, epigenetik özelliklerin, canlının yaşamı süresince edinilip yavrularına aktarılmasının sorgulanması moda haline gelmiştir. Bu da Yeni Lamarkçı tarzı bir evrim olabilir. Bazı epigenetik özelliklerin nesiller boyu aktarıldığına dair bazı kanıtlar vardır ancak bunlardan hiçbiri kalıcı değildir. Bu nedenle Lamarck'ın kalıtım fikrinin doğru olduğuna, doğal seçilim ya da Darwin'in evrimi sağlamlığı üzerinde herhangi bir etkisi olduğuna dair kanıt yoktur. 
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sözler kazınmıştır: “Gelecek nesiller sana hayranlık duyacak ve ben intikamını alacağım baba.” 


Lamarck'ın evrim teorisini veriler yerle bir etmişti. Edinilen özelliklerin kalıtımsal olduğu düşüncesi hatalıdır ve bunun pek çok nedeni var. Öncelikle, sonraki nesillere bilgiyi aktarabilecek bir mekanizma hiç keşfedilmemiştir. Birbirinin ardından gelen nesillerin deneyim sonucu bir özelliği değiştirdiğine de rastlanılmaz. Hayvanat bahçelerindeki kutup ayıları, karda çok zaman geçirmemelerine rağmen beyaz renklerini yitirmezler. Daha da can sıkıcı olanı zürafaların çoğunlukla omuzları hizasındaki yaprakları yemesi ve bu durumda daha lezzetli yaprakları yemek için esnemeleri fikrinin gözlemden doğmamış olmasıdır. Yine de zürafaların boyunları Darwin'in evrim teorisi için oldukça yol göstericidir. Bizler ve fareler kadar çok omurgaya sahiplerdir. Ancak elbette onlar çok daha büyüktür. Bu boyun aynı zamanda rekürren laringeal sinire de —bizlerde ve çok daha uzak akrabamız olan balıklarda da bulunur— ev sahipliği yapar ve bu da boğazı sinir sistemine bağlar. Zürafalarda bu sinir, inanılmaz biçimde yaklaşık dört buçuk metre dolanır ve doğrudan kalbin en tepesinden akan bir ana arterin çevresinden geçer. Bizdekiyle aynı işlevi görse de sadece zürafaların uzun boynunda gereksiz yere uzamıştır. Anatomik olarak zürafalarda da bizde de aynı yerde olması, Darwin'in “sakar, savurgan ve acemi” olarak tanımladığı, doğadaki kör ve etkisiz evrimin bir özelliği ya da işaretidir. 

Bu güzel boynun kökeni cinsel seçilimle bağdaştırıl mıştır. Tavus kuşunun kuyruğu gibi aşırı ve biraz tuhaftır. Bu nedenle çoğu eşeyli canlının erkeğinde gördüğümüz abartılı özelliklerden biri olabilir. 
Zürafaların seks hayatları tam da burada ilginç bir hal alır. Boyunları, kesinlikle cinsel ve toplumsal davranışlarının önemli bir kısmını oluşturur. 1958'den beri zürafalarda sıklıkla görülen erkek erkeğe güreş “sarmaş dolaş öpüşme” olarak adlandırılır. Boyunlarını birbirlerine dolayıp kızışırlar. Boyunların birbirine dolanmasını, neredeyse dik açıyla eğilmesini ve bu hayvanların normalde sahip oldukları 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zarafetin yerini, boynuzlarını vuran geyiklerin zarif gücünü hiç andırmayan sakar bir öfkeyle beceriksiz bacaklara bırakmasını izlemek inanılır gibi değildir. 

Sarmaş dolaş öpüşme, ergen insanlardaki gibi genellikle seksin ön sevişmesidir. Bu eylem, erkeklerin bir dişiyle birlikte olmadan önce erkek erkeğe giriştikleri rekabete benzer. Mücadele ederler ve biri yukarı çıkar. Zürafalardaki asıl fark, ağır bir boyun mücadelesinin ardından, erkeklerin genellikle tam bir cinsel birleşme yaşamalarıdır. 
Gözlemleyip anlamlandırmaya çalıştığımız çoğu ilginç vahşi hayvan davranışında olduğu gibi bu alanda da çok fazla çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle sayılar çok yüksek değildir ve sağlam sonuçlara ulaşmak zordur. Ancak zürafalarda cinsel temasların büyük kısmı iki erkeğin sarmaş dolaş öpüşmesini ve ardından da anal seks yapmasını içerir. Sarmaş dolaş öpüşmelerin her seferinde birbirlerinin üzerine çıkmayı denemez ya da bu konuda başarılı olamazlar ama çoğu durumda bunu yapan iki erkek erekte olan ve kılıflarından çıkan penisleriyle dalaşırlar. 


Zürafalar çoğu zaman cinsiyete göre ayrılmaya meyillidirler. Sarmaş dolaş öpüşme davranışı neredeyse her zaman erkekler arasında görülür. 
Tanzanyadaki ulusal parklarda üç yıldan uzun süren ve 3.200 saatten daha uzun bir süreyi kayıt altına alan bir raporda, 16 erkeğin başka erkeğin üzerine çıktığı vaka görülmüştür ve bunların dokuzunda penisler kılıfarından çıkmıştır. Doğa bilimciler başta bunun baskınlık gösterisi olduğunu düşünseler de bu fikri destekleyen başka bir eylem (genelde mütevazılık ya da kasılma ile desteklenir) görülmemiştir. Aynı dönemde sadece bir erkeğin, bir dişinin üzerine çıktığı görülmüştür. 17'de 16 
vaka, yüzde 94'e denk gelmektedir. 

Zürafaların neden bu şekilde davrandıklarını bilmiyoruz. Bu araştırmanın yapıldığı dönemde muhtemelen heteroseksüel birleşmenin * Buna, 2000 yapımı Gladyatör filminde de rastlanmıştır. Oliver Rced'in canlandırdığı Romalı hayvan ve 


kole taciri Antonius Proximo, başka bir satıcıya öfkeyle hayvanlarının çoğalmadığını söyler ve dişlerini sıkarak, “Bana homoseksüel zürafalar sattın,” der. 
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sonucu olarak 22 yavru doğdu. Bu da çoğu birleşmenin gözden kaçtığı ama aynı zamanda erkek erkeğe birleşmelerin daha fazla yaşandığı anlamına gelmektedir. Bu veri ve diğer gözlemler erkek zürafaların, dişilerle çok fazla seks yapmadığı anlamına gelir. Yaptıklarında da dişinin idrarını yalayıp koklarlar ve sonra da birkaç gün boyunca onu takip ederler. Dişiler umursamaz bir taktikle sadece ileri yürüyerek erkeğin birlikte olma teşebbüsünü tekrar tekrar engellerler. Sonunda birleşmeyı istediklerinde sabit dururlar. 


Bilimsel açıdan temkinli olmak gerekse de zürafaların cinsel birlikteliklerinin çoğunu homoseksüel erkek ilişkilerinin oluşturduğunu söylemekte sakınca yoktur. Mantık, genellikle homoseksüel olan bir cinsin çok uzun süre hayatta kalamayacağını söyler. Ancak bir türün varlığını sürdürebilmesi için 10'da 1 gayet iyi bir orandır ve üç yılda doğan 22 yavru da iyi bir sayıdır. Dişi zürafalar, sene boyunca sadece 
birkaç gün doğurgan ve çiftleşmeye hazırdırlar. Gebelik süreleri de 15 
ay kadar sürer ve sık sık üremeye meyilli değillerdir. Homoseksüel birliktelikler, toplumsal bazı anlamları olan eylemlerdir ancak bir hiyerarşi ya da baskınlık göstergesi değildir. Konuyla ilgili bundan daha fazlasını 


bilmiyoruz. 


Sıçanlar, filler, aslanlar, makaklar ve en az 20 yarasa türü de dahil, diğer birçok hayvan da homoseksüel seks yapar. Dişilerin homoseksüelliğine dair daha az belgelenmiş örnek vardır ama bunun nedeni insanlarda da diğer hayvanlarda da dişilerin cinselliğine dair daha az veri bulunmasıdır. Bilimin birçok alanında olduğu gibi erkek davranışlarını anlamlandırma konusunda tarihi bir çarpıklık bulunmaktadır. 
Bildiğimiz lezbiyen ilişkilerde var olan biyolojik prensipleri daha iyi anlamlandırırız. Çiftçiler keçilerde, koyunlarda ve tavuklarda görülen homoseksüel eylemleri sorun etmezler. Hatta ineklerin birbirinin üzerine çıkmasını doğurganlık için iyi bir işaret olarak bile yorumlarlar. Tegu kertenkeleleri eşeysiz üreyebilirler. Komodo ejderlerinde de gördüğümüz bakire doğumları, dişilerin birbirinin üzerine çıkarak yumurtlamayı başlatmaları sayesinde gerçekleşebilir. Bonobolar gibi 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sırtlanlar da anaerkil bir düzende yaşarlar. Dişiler erkeklerden daha baskın, daha agresif ve daha kaslıdır. Aynı zamanda sıradışı bir cinsel organları vardır. Klitorisleri kocaman, sert ve erkeğin penisinden birazcık küçüktür. Dişiler sosyal bağlar kurup hiyerarşiyi sağlamlaştırmak için sık sık birbirlerinin klitorislerini yalarlar. 

Homoseksüelliğin zaman içinde varlığını nasıl sürdürdüğüne dair çok sayıda fikir olsa da bu davranış, evrimsel bir karmaşayı yansıtır. 
İnsanlarda erkek homoseksüelliği ile bağlantılı olan DNA bölümleri- ne dair kanıtlar vardır. Bu, medyanın düşüneceği şekliyle “gey geni” değildir çünkü karmaşık davranışlar “için” genler bulunmaz. Bunun yerine, genetik kodun belirli kısımları, genellikle homoseksüellikle bağlantılı olan versiyonlarda karşımıza çıkar. (Gerçi bu konudaki veriler kısıtlıdır.) Bunlar size yapmacık ve anlamsız geliyorsa bu, genetik ve karmaşık sosyal davranışlar konusunda henüz bu aşamada olduğumuz içindir. Neredeyse hiçbir insan özelliği DNA'daki tek bir değişiklikle belirlenemez. Birbiriyle bağlantılı ve birbirine ufak tefek katkıları olan çok sayıda genetik faktör, yaşanan deneyimlerle birlikte hareket edecektir.” 


Genetiğin dışında, erkeklerde homoseksüelliği inceleyen çok sayıda ikiz çalışması vardır. Tek yumurta ikizleri (neredeyse her zaman) birebir DNA'lara sahiplerdir ve bu nedenle herhangi bir davranış farkı, genetik olmayan yani çevresel faktörlerden kaynaklanır. Çok sayıdaki çalışma sonucunda bol miktarda yüzde ortaya çıksa da tamamı, ikizlerden birinin homoseksüel olması durumunda, diğerinin de homoseksüel olmasının ayrı yumurta ikizlerine kıyasla daha olası olduğunu göstermektedir. Aynı şekilde çalışmalar, daha küçük bir erkek çocuğunun homoseksüel bir ağabeyi olmasının kendisinin de homoseksüel olması ihtimalini artırdığını da göstermektedir. 


* İnsanlar üzerinde yapılan çoğu araştırmada olduğu gibi burada da erkeklerle ilgili bilinenler, kadınlarla ilgili bilinenlerden daha fazladır. Özellikle de homoseksüel kadınların genetiğiyle ilgili çok az araştırma bulunur. Lezbiyenler genellikle gey erkeklerden daha değişkendir ve bu da cinsel davranışlarının ve kimliklerinin, yaşamları süresince değişime daha açık olduğu anlamına gelir. 
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Homoseksüelliğin genetik bir bileşeni olduğuna şüphe yoktur. Tüm davranışların bu tür bir temeli vardır. Pek çok gen, içinde bulunduğu çevreyle bir araya gelerek biyolojik özelliklere etki eder. Üreme başarısını azaltan genler, önünde sonunda ortadan kalkar çünkü bunları taşıyan bireyler genlerini aktaramaz. Evrim biyologlarının aklındaki soru, bu genlerin kendilerini gen havuzundan dışarı neden çıkarmadıklarıdır. Homoseksüel erkeklerin çocuklarının olması ihtimali daha düşüktür ve bu yüzden ilk bakışta söz konusu genlerin, genomdan çıkmaya meyilli olduğu düşünülür. 

Bu sorunun ilk potansiyel cevabı, bütünüyle homoseksüel olma durumunun tarihte nadir görülüyor olmasıdır. Burada bir terminoloji sorunu ortaya çıkar çünkü cinsel davranışlara modern ve batıya ait bir mercekten bakmayı tercih ederiz. Günümüzde homoseksüellikten bahsetme şeklimiz genellikle sadece bir davranış tanımı olmaktan ziyade bir kimlik temsilidir. Genel anlamda sınırı aşmamak için çabalasam da söz konusu insanlardaki homoseksüellik olunca, buna engel olmak mümkün değil. Burada günümüzde cinsiyet uyumsuzluğu ya da cinsel uyumsuzluk olarak adlandırdığımız konudan bahsediyorum. Aynı cinsiyetten insanlarla cinsel ilişkide bulunmak, her zaman günümüz kültüründe olduğu şekliyle değerlendirilmedi ve şu anda da örneklerin çoğunu, kişilerin “oldukları şey” yerine “yaptıkları şey” şeklinde yorumlamak gerekir. Bu düşünceyle devam edecek olursak, aynı cinsiyetlerin birlikteliği antik Yunan'da, Romada, Amerikan yerlilerinde, Japonya'da ve diğer tarihi topluluklarda kültürel olarak farklı şekillerde kabul gördü. 


Bu örneklerin çoğundaki insanlar sadece homoseksüel değildi. 
Bu nedenle üreme ve farklı cinsel davranışlar için genetik temelin devamlılığı herhangi bir engelle karşılaşmadan sürdürülebildi. Hayvanlardaki homoseksüellik de her yerde görülse de onlarda da egemen tercih bu değildir. Hayvanlarda, canlının sadece aynı cinsiyetten partnerlere ilgi duyduğu bazı vakalar vardır: evcilleştirilmiş koçlardan yaklaşık yüzde 8'i sadece diğer koçlarla cinsel ilişkiye girmektedir. Bunu 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açıklamak için birden fazla fikir ileri sürülmüştür ve bilimde çoğu zaman olduğu gibi cevap, tüm bu fikirlerin birleşimi olabilir. 


Evrimsel biyolojideki temel fikirlerden biri akraba seçilimidir. Doğa tarafından seçilenin (bireyler, gruplar ya da türlerden ziyade) gen oldugu kavramı üzerinde durulur. Bir genin gelecekte de var olmasının en iyi yolu, bu genlerin üremesini güvence altına almakla yükümlü olan bir vücudun içinde bulunan aynı bencil güdüye sahip diğer genlerle olan birlikteliğidir. Bu, değişmeyen ve evrimin temeli olan bir teoridir ve özellikle de arı, karınca ve eşekarısı gibi erkeklerin üremede gerekli olmadığı toplumsal organizmaların davranışlarını açıklar. Çok sayıda yavrunun DNAları, yavrulayan anneleriyle ortaktır. Böylece doğurgan dişilerin hayatta kalmasını ve her ikisinin de genetik olarak çoğalmasını sağlamak üzere katkıda bulunan kısır erkeklerin olduğu bir sistem ortaya çıkar. 


Akraba seçilimi, homoseksüelliğin, uyumsuz görünmesine rağmen evrim tarihi boyunca devam etmesini sağlayan bir mekanizma olarak görülür. Homoseksüel erkeklerin ısrarla var olmalarını açıklamaya çalışırken iki tip akraba keşfedilmiştir. “Gey amca hipotezi”, homoseksüel bir erkeğin yakın akraba olmasının, büyütülmesine, korunmasına ve beslenmesine yardım ettiği oğlan ya da kız yeğenin hayatta kalma olasılığını artırdığını söyler. Biyolojik olarak genlerinin büyük kısmı aynı olacaktır ve kendisinin bir yavrusu olmamasına rağmen gey amcanın genleri hayatra kalacaktır. Bu örnek de ortak genlere sahip bireylerin kendilerine ait olmayan yavruların hayatta kalmasına yardım ettiği eşeyli organizmalardaki üremeye dair diğer örneklerden farklı değildir. Gey amcalar bu açıdan, aile üyelerinin evrim için önemli olduğu bir diğer örnekle benzerdir: “büyükanne hipotezi” (bu aynı zamanda menopozun varlığını da açıklar). Kadınlar doğurganlık dönemlerinden sonra sorumluluklarından sıyrılıp doğrudan ölüme gitmezler. Bunun yerine kalıp DNA:sının dörtte birini paylaştıkları torunlarının yetiştirilmesine yardım ederler. Bu popüler bir fikirdir ve doğru olabilir ancak insanlardaki veriler çok fazla değildir. Daha yaşlı dişiler tarafından yönetilen, 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karmaşık toplumsal yapıları olan ve menopoza girdiği bilinen üç türden biri olan (pilot balinalar da üçüncü türdür) katil balinalarda da durum böyle olabilir.” Gey amca fikri, büyükanne hipotezinin homoseksüel eşdeğeridir. Sorun her ikisini de destekleyen yeterli verinin olmamasıdır. 


Verilerin daha ikna edici olduğu başka bir açıklama daha vardır. 
2012 yılında yapılan bir çalışmada, homoseksüel erkeklerin büyükanneleri ve teyzelerinin, heteroseksüel erkeklerin büyükanne ve teyzelerinden çarpıcı şekilde daha fazla sayıda çocuğa sahip olduğu yazılmıştır. 
Bu kadınların doğurganlığındaki artış, erkeklerdeki verimsizliği yeterince dengelemektedir. Bu da erkeklerin homoseksüelliğine neden olan genetik temelin, kadın akrabalarında doğurganlığı artıranla aynı kod olduğunu ima eder. Bu, söz konusu durumun nedeni olmak zorunda değilse de, asıl neden dengenin, belirgin genetik miras kaybını karşılamaya yetecek kadar değişmesi olabilir. Bu ilginç bir fikirdir ve eldeki veriler inandırıcıdır ancak henüz çalışma çok yeni. Çok sayıda örnek olsa da sonuç sadece tek bir çalışmadan gelmekte ve daha fazla çalışmanın yapılması gerekmektedir. Sadece homoseksüel tercihleri olan koçlarda da durumun böyle olup olmadığı henüz araştırılmamıştır. 


Hayvanlarda homoseksüellik çok yaygındır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, zürafaların ya da diğer hayvanların neden homoseksüel davranışlar gösterdiklerini bilmesek de bunun nedeninin insanların cinselliği ile ilişkili olduğunu düşünmememizdir. Sadece insan davranışları arasında bile, erkekler arasındaki cinsel eylemlerin gey temelli olmaktan ziyade, ritüelistik olduğuna dair birçok örnek vardır. 
Papua Yeni Gine'nin Eastern Highlands ilindeki Sambia kabilesi sperm yutmanın, erkekliğe geçiş için gerekli bir ritüel olduğuna inanır. Ergenliğe ulaşan erkek çocuklar, kendilerine birkaç yıl boyunca oral seks yapacak genç bir kadınla birlikte olana kadar, yıllar boyunca kendilerinden 


* Bu bilginin büyük bir kısmı, Pasifik'in kuzeybatısında Granny (büyükanne) isimli bir katil balina tarafından yönetilen sürünün üzerinde yapılmış on yıllık bir çalışmadan ileri gelir. Bu katil balina, 40 yıl boyunca tek bir yavru doğurmamıştır ancak hu topluluk üzerinde uzun bir süre içinde elde edilen nüfus sayımı verileri, bir erkeğin hayata kalmasının, annesinin ölümünden —özellikle de menopoz sonrasında- etkilendiğini gösterir. Granny 2017'de uzun ve güçlü bir hayatın ardından öldü. 
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daha büyük bir erkeğe oral seks yapar. Bazı erkekler aynı cinsiyetten biriyle yaptığı eylemleri bir kadınla birlikte olduktan sonra terk etse de bazıları terk etmez. Antropologlar erkeklerin homoseksüel davranışlarının sadece ritüelistik olduğunu ve bu nedenle erotik bir yanı olmadığını iddia eder. Bu bana oldukça zayıf bir iddia gibi geliyor çünkü sperm salgılamak için cinsel tahrik bir ön koşuldur. 


Yeni Gine'deki Marind-Anim erkekleri, hayatları boyunca diğer erkeklerle anal seks yapmaktan zevk alır ve bunu spermin mucizevi özellikleri olduğuna dair inançlarıyla bağdaştırırlar: Sperm, okların ve mızrakların ucuna sürülür. Bunun hedeflerini bulmalarına yardım edeceğine inanılır. 
Erkekler, kadınlar ve çocuklar spermi içer. Anal seks yoluyla spermi vücuda almak da erkekliğin güçlenmesinin bir yolu olarak görülür. 


İnsanlarda ve diğer hayvanlarda çeşitli şekillerdeki cinsel eylemler, seksin sadece çocuk sahibi olmak için kullanılmadığını gösterir. Kimi zaman bir davranışın başka bir davranışımızın evrimsel öncülü olduğu ya da tam tersi, iyi bir özelliği olduğu için paralel olarak ortaya çıktığı gibi hatalı bir kanıya varırız. Doğadaki etkileyici şenlik, seksin önemli olduğunu ve yapılması gerekeni yapmak için evrimin ulaşılabilir imkânlar kullanmanın bir yolunu bulduğunu gösterir. Çoğu insan, biyolog François Jacob tarafından söylenen, doğal seçilimin tamirci olarak tanımlandığı ilkeyi bilir. Ben de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Teddy Roosevelt'in sözlerini dile getirmekten hoşlanıyorum: “Bulunduğunuz yerde, sahip olduğunuz şeyle yapabildiğiniz ne varsa yapın.” 

Evrim, sürekli değişen çevreye uyum sağlamak için yeni şeyler denemekte kullanılabilecek ve deneme yanılma yöntemiyle bir araya getirilen parçalar icat etmiştir. Eşeyli üreme belli ki canlıların cephanesinde bulundurması gereken faydalı bir yetenektir ve kompleks yaşamın okyanusları, gökleri ve yeryüzünü doldurmadığı zamanlardan beri, 


* Nedenini tam olarak bilemesek de eşeyli üreme, eşeysiz üremeden iki kat daha etkisizdir. Genlerin iki cinsiyet tarafından karıştırılmasının, aksi takdirde bir canlının hayatta kalma şansını azaltacak parazitlerden kurtulmanın iyi bir yolu olduğunu biliyoruz ancak henüz elimizde sayısal veriler bulunmuyor. Onlarca yıldır evrimsel biyolojide bu bir problem ve hâlâ araştırma yapmak için seçilecek en heyecan verici konulardan biri. 
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en az bir milyar yıldır bizimledir. O zamandan beri hayatta kalmayı olası kılacak fırsatlar yaratmak için iki ebeveyn tarafından yavrulama- nın temel işlevi defalarca kez seçilmiştir. 


İnsanların homoseksüel davranışlarını analiz edebiliriz. Tersine evrim uygulayarak bir kişinin tercihlerine ya da “tipine” sebep olan biyolojik ve toplumsal ipuçları çıkarabiliriz. Bu tercih ya da tipler arasında sarışınlık, kibarlık, atletik bir fizik; aynı cinsiyetten kibar sarışın atletik tipler ya da erkekliğe geçiş için Papua'ya özgü kültürel ritüeller sayılabilir. Tüm davranışlar gibi cinsellik de sadece genler tarafından değil, çevre tarafından da programlanmıştır ancak bu sırada biyoloji ve deneyimler arasında gizemli etkileşimler gerçekleşmiştir. 


Buna kaçınılmaz şekilde sebebiyet veren politik bir konu vardır. Homoseksüellik insan olmayan hayvanlarda çokça görülür. Görünüşte, evrimin genel prensiplerine aykırı olsa da seksin etolojisine baktıkça, bunun bilim açısından bir problem teşkil etmek zorunda olmadığını daha iyi görürüz. 

Komik bir örnekte, 2017 yılının Kasım ayında Maasai Marada anal seks yapan iki iri erkek aslana dair (bunu sık sık yapıyorlardı) raporlara ve fotoğraflara cevaben, Kenyalı bir resmi görevli bu aslanların, bunu yapan insanları taklit etme ihtimallerinin olduğunu söylemiştir.” Zürafalarla ilgili durumu öğrendiğinde ne düşüneceğini bir düşünün! 

Bu ne kadar komik olsa da Kenya da dahil dünya genelinde pek çok ülkede homoseksüel erkek ve kadınlar sıkıntı yaşamış, işkence görmüş, hapse atılmış, öldürülmüş ve her yerde önyargılarla baş etmişlerdir. Tarih boyunca işkenceleri haklı çıkarmak için conira naturam (doğa karşıtı) savı kullanılmıştır. Homofobik fanatikliğin doğasında ne olursa olsun, bilim onların yanında değildir. Gördüğümüz üzere, homoseksüellik doğaldır ve her yerdedir. 


* Kenya'daki filmlerin etik denetçisi olan Kenya Film Sınıflandırma Kurulu Başkanı Ezekial Mutua, aynı görüşmede, lüzumsuz yere kendi durumlarını da nediğe kavuşrurmuştur: “Hayvanları biz yönlendirmiyoruz.” 


Ölüme Kalmayacak Bu Dünya” 


Gebelikle sonuçlanma ihtimali tam olarak yüzde sıfır olan son bir cinsel eylemden de kısaca bahsedelim: nekrofili. Bu eylemin, insanlarda düşüncede mi (çoğu insan ölülerle cinsel ilişkiyi gerçekten yaşamayı istemez, aksine bununla ilgili fanteziler kurar) yoksa uygulamada mı var olduğuna dair çok fazla veri olmasa da nekrofili çoğu ülkede yasadışıdır. Nekrofilinin kanunlar karşısındaki konumu küresel olarak değişkenlik gösterir: İngiltere'de bu eylemin yasadışı olduğu ancak 2003 
yılında belirtilmiştir. Amerika'da ise nekrofili ile ilgili federal bir bildiri yoktur. Her eyaletin kendi görüşü vardır. Ölülerle seks yapmak, bir parafili (anormal bir psikopatolojinin göstergesi olan olağandışı sapkınlık) olarak görülür.” Tartışma götürmeyecek bir konu olsa da bunun çok sayıda hayvanda gerçekleştirildiği görülür. 

Hayvanların hayvanat bahçesindeki tavırları genelde tuhaftır. Doğal yaşam alanlarında insanlar tarafından rahatsız edilmediklerinde sergileyecekleri tavırlar, kısıtlandıklarında değişiklik gösterir. Yine de kafeste yaşayan çoğu hayvan, ziyaretçilerin hayvanat bahçesine gittiklerinde karşılaşmayı beklemedikleri tavırlar sergilerler. Bu tavırlara bir örnek, 


* Ölüme Kalmayacak Bu Dünya: Dylan Thomas'ın “And Death Shall Have No Dominion" adlı şiiri gönderme yapılıyor. (çn.) 

** Journal of Forensic and Legal Medicine (Adli Tıp) dergisinde 2009'da çıkan bir rapor, nekrofili için on sınıftan oluşan yeni bir sınıHandırma sisteminden bahsetmiştir. Bu sınıHar arasında; canlı olan partnerleri ölüymüş gibi davranmaktan zevk alan oyunculur, ölen sevgililerinin bedenine yasla bağlanan romantik nekrofiller, normalde nekrofili ile ilgilenmese de ortaya çıkan bir fırsatı değerlendiren fırsatçı nekrofiller, kurbanıyla seks yapabilmek için cinayet işleyen cani nekrofiller de bulunuyordu. 
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1960'lardan beri erkek pilot balinaların ölü dişilerle seks yapmaya çalışmasıdır. 


Ancak bu eylem, sadece doğal olmayan kafes ortamında gerçekleşmez. Nekrofiliye vahşi yaşamda da sıkça rastlanır. Güney kutbunun keşfinin ilk günlerinden beri Adelie penguenlerinin ölülerle seks yaptığı bilinir. Kaptan Scott'ın son ve ölümcül keşif girişiminde, gemideki bilimci bunu belgelemiştir. Penguenin davranışının “şaşırtıcı bir ahlaksızlık” olduğu düşünülmüş ve bu durum Kral Edward dönemindeki hassas ortam için fazla çirkin bulunmuştur. Dolayısıyla bu bilgi, halka Yunanca olarak yayımlanacak geniş rapordan çıkarılmış, sadece seçilmiş bir grup yürekli İngiliz bilimciyle paylaşılmıştır." 

2013 yılında Brezilya'da Sa/yator merianae türünden iki erkek tegu 
kertenkelesinin iki gün boyunca ölü bir dişi kertenkeleyle seks yaptıkları gözlemlenmiştir.” Dişi bu süre içinde şişip çürümüştür. Bu eylem, muhtemelen dişilerin cinsel ulaşılabilirliğine işaret eden feromon sinyallerinin sürmesinden kaynaklanan biyolojik bir kaçınılmazlıktır. 
Erkek kurbağalar ve yılanların da aynı şekilde bir tır tarafından ezilip başı kopmuş dişilerle seks yaptıkları kaydedilmiştir. 2010 yılında yayımlanan can sıkıcı bir raporda, erkek susamurlarının dişilerle başarıya ulaşana kadar tekrar tekrar cinsel ilişkiye girdikleri, bu sırada kimi zaman dişilerin boğulmasına, kimi zaman da ölmesine neden olacak yaralar (karın ya da vajina yırtıkları gibi) oluşturdukları yazılmıştır. Erkeklerin bunun ardından birkaç gün boyunca ölü dişilerle seks yapmaya devam ettiği de görülmüştür. Daha da şaşırtıcı olan, bunu sadece aynı türden susamurlarıyla değil bayağı fok türüyle de yaptıkları görülmüştür. 


* Rapor, Kaptan Robert Falcon Scott'ın 1910-12 yıllarında gerçekleştirdiği ve Scott'ın ölümüyle sonuçlanan keşif gezisi sırasında, bilimci George Levick tarafından yazıldı. Levick genç erkek penguenleri, “tepeciklerin eteklerinde takılıp, orada yaşayanları ahlaksız hareketleriyle sürekli rahatsız eden yarım düzine ya da daha fazla üyeden oluşan bir çete” olarak tanımlamıştı. 

*” Raporunun başlığını “Karşı konulmaz ölü gelin: Brezilya nın güneydoğusundaki bir şehir parkında erkekler, ölü bir dişi tegu kertenkelesiyle (Sa/vator merianae) iki gün boyunca birlikte oldu," şeklinde atan yazar Ivan Sazima ya saygılarınıla. 
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Belki de insan olmayan hayvanlarda görülen davranışların bizim davranışlarımızla benzeşmek zorunda olmadığını bir kez daha söylemenin zamanı gelmiştir. İnsanlarda nekrofili davranışını tetikleyen patoloji, diğer hayvanların bilimsel olarak yorumlayabileceğimiz ya da bilemeyeceğimiz dürtüleriyle alakalı değildir. 


Nekrofili iğrenç olsa da dikkatli deneysel planlarla, cinsel biyolojinin bir kısmını anlamak için gereklidir. Daha önce erkekler arasındaki sperm yarışından, dişiler için çarpışırken bireysel bir yarıştan ziyade bir boşalma yarışında olduklarından bahsetmiştim. Bazı kuş türlerinde erkeklerin, eşlerinin canlı olup olmadığıyla çok da ilgilenmedikleri görülmüştür. Bilimciler bu ilgisizliği cinsellik biyolojisini incelemek için kullanmıştır. Araştırmacılar, yakın zamanda ölen dişi kuşlar bulup bunları bir dala yapıştırdılar. Erkekler ise çiftleşip kloak öpücüğünü gerçekleştirdikten sonra uçarak uzaklaştılar. Biyolojik zorunluluklarını yerine getirmişlerdi ancak araştırmacılar laboratuvar analizi için spermlerini oradan aldı. 


Seks ve Şiddet 


Seks bireyler arasında gerçekleşen fiziksel bir eylemdir ve daha önce de bahsettiğimiz nedenlerden ötürü cinsel eğilimler erkek ve dişiler- de tam olarak eşleşmeyebilir: Yumurtaya ve sperme yapılan metabolik yatırım dengesizdir ve bu uyumsuzluk cinsel seçilimi teşvik eder. Bu evrimsel güç sayesinde, erkekler ve dişiler arasında boyut, üreme organı (birincil cinsel özellik), süslenme (ikincil cinsel özellik) ve davranış gibi fiziksel farklılıklar olduğunu görürüz. Cinsel zorunluluklarda bir uyuşmazlık olduğu gerçeği ile seksin fiziksel bir eylem olması gerçeği, fiziksel çekişmelerin cinsel eylemlerde sık karşılaşılan bir durum olduğu anlamına gelir. 


Bu paragraftaki kelimeler, kabalaşmamak için özellikle dikkatli seçilmiştir. İnsan olmayan hayvanlardaki cinsel davranışları tanımlarken kullandığımız dil sorunludur. Sadece insan davranışlarını ifade eden belirli kelimeler vardır ancak bu davranışlar, insan olmayan hayvanlardakilerle benzerlik taşır. “Transaksiyonel seks” e (çıkar için seks) yönelik birçok örnek vardır. Örneğin yuvalarını inşa etmek için taşa ihtiyaç duyan dişi Adelie penguenleri, eşi olmayan bir erkekle seks yapıp, sonrasında onların zulasından taş alırlar. Medyada bu “fahişelik” olarak yer alır. Rhesus maymunları, daha üst statülü maymunların ya da östrus dönemindeki dişilerin arkadan çekilmiş üreme organlarının resimlerine bakabilmek için, bir ürünün ticaretini yaptıklarını (bu durumda ürün sudur) gösteren bir çalışma vardır. Medyada bu 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çalışma, “maymunlar pornografik görüntü için ödeme yapmayı seviyor” şeklinde yer almıştır. 

Hayvanlardaki seksin sıklıkla şiddet içerdiği düşünülür. Bu noktada dikkatli davranmalıyız. İnsanlardaki cinsel şiddet çok ciddi bir suçtur ve tecavüz, şiddetin en büyük hali, kişinin bağımsızlığının ihlalidir. Ancak en eski yazılardaki cinsel şiddet ve tecavüz betimlemelerine bakıldığında, bu suçun kültür kadar eski olduğunu görürüz. Buna Zeus'un tecavüzüne uğrayan Hera, Antiope, Europa ve Leda; Hades'in tecavüzüne uğrayan Persephone; Kalypso tarafından tecavüze uğrayan Odysseus da dahildir. Musevilerin dini kitabı Tanah'ın ilk kitabı Yaratılışta Lot, bakire iki kızına öfkeli bir güruhun onlara tecavüz etmesine izin vermelerini önerir. Kızlar bu teklifi reddetseler de melekler tarafından kör edilirler. Melekler Sodom'u yakar. Lot ile ailesi kaçar ama eşi arkasına bakar ve tuzdan bir heykele dönüşür. 


Tecavüz, bazı psikologlar tarafından insanlar için evrimsel bir strateji olarak değerlendirilir. Bence bu aptalca bir düşüncedir. Belki de “öylesine hikâyelerin” en zararlı ve tartışmalı olanıdır. Tecavüzün doğrudan evrimsel bir faydası olduğuna dair bu belirgin toplumsal ima- ya bakmaksızın, bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşıldığında bunun bir iddiadan öte olmadığı anlaşılır çünkü bu düşünceyi destekleyen veri çok anlamsızdır.” Evrimsel psikolojinin büyük kısmında olduğu gibi bu davranışın da, günümüzde evrim geçiren ve tarihimizin ilk zamanlarında doğal seçilim tarafından desteklenen bir davranışın kalıntısı olduğu düşünülmektedir: Buzul Çağı'nda, tecavüz eden erkekler, dişilerle onların rızasıyla birlikte olan erkeklerden daha fazla çocuğa sahip olmuştur. 
Bu nedenle zorlayıcı seksi destekleyen genler çoğalmış ve günümüze 


kadar ulaşmıştır. Konuyla ilgili iddialar şu şekilde devam eder: Tecavüz 


* Randy Thornhill ve Craig Palmer tarafından yazılan A Natural History of Rape: Biological Bases of Sexual Coercion (Tecavüzün Doğal Tarihi: Cinsel Baskının Biyolojik Temelleri) (The MIT Press, 2000) kitabında konudan net bir şekilde bahsedilmiştir. 

* Burada, sadece kadınların erkekler tarafından tecavüze uğramasından bahsediyorum. Bu, hakkında en fazla veriye sahip olduğumuz suç. Erkek erkeğe tecavüz de (ve daha az da olsa kadın kadına tecavüz) elbette vardır ancak gebelikle sonuçlanamaz ve bu nedenle var olduklarına dair güçlü evrimsel bir iddia yoktur. 
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kurbanları genelde gençtir ve doğurganlıklarının zirvesindedir. Bu nedenle kurbanların erkekler tarafından seçilmesi, gebelik olasılığını en üst seviyeye çıkarmak amacını taşır. İkincisi de bu yaşlardaki kadınların, recavüzcülerle mücadele etmesi daha olasıdır. Bu da seçtikleri partnere saklamak istedikleri daha büyük bir üreme yatırımları olduğu ve teca- 


vüzcüler için daha arzulanan hedeflere dönüştükleri anlamına gelir. 


Bunlar korkunç iddialar, kanıtları olmayan ve kolayca uçup gidecek savlardır. İlk iddia daha da sorunludur. Tecavüz en az rapor edilen suçlardandır. İstatistikler değişse de tecavüzlerin neredeyse hiçbirinin resmi suç istatistiklerinde belgelenmediğini çünkü kurbanların polise gitmediğini söylerler. Örneğin İngiltere'de 2017 yılında tecavüzlerin sadece yüzde 15'inin polise bildirildiği tahmin edilmektedir. Bu sayılar, tezin merkezini oluşturan, erkeklerin kadınlara özellikle en doğurgan oldukları dönemde saldırarak tecavüz ettikleri iddiasını değerlendirmek için yeterli değildir. Çok sayıda tecavüzcü, doğurganlığı muhtemelen sona ermiş ya da daha düşük seviyelere inmiş olan yaşlı kadınlara saldırır. 
Ayrıca gebe kalamayacak çocukların tecavüze uğradığına dair de birçok örnek vardır. Tecavüzlerin büyük bir kısmı evliliklerde ya da uzun süren tekeşli ilişkilerde meydana gelir ancak eşler arasındaki tecavüze dair herhangi bir istatistik mevcut değildir. Bununla birlikte eşler arasındaki baskıcı seks, tecavüzün, genleri yayma konusunda karşılıklı anlaşmaya dayalı seksten daha güçlü olduğu fikrini ciddi şekilde baltalar. Bu iddialardan herhangi birini destekleyen gerçekler olsaydı —ki yok— o zaman da, evrimsel temele, evrimsel başarı ölçütü olan ciddi bir delil gerekirdi: Tecavüz eden erkeklerin, etmeyenlerden daha fazla çocuğu olması gerekir. Bu konuda elimizde ne bir veri ne de bunun gerçek olabileceğine 


dair bir bilgi bulunmaktadır. 


Tecavüzün evrimsel bir strateji olduğunu savunanlar, kendi karşıt savlarını da söylemektedir: Eğer tecavüz doğrudan evrimsel bir temele sahip değilse o zaman evrimin bir yan ürünüdür. Bu da benzer şekilde aptalca bir ifadedir çünkü daha önce de gördüğümüz üzere tüm davranışlar evrimin yan ürünüdür. Bunların olumlu yönde seçilen 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uyarlamalar olduğunu söyleyemeyiz. Buz dansında ya da tüplü dalışta yetenekli olmak, doğa tarafından doğrudan seçilmiş olamaz ve öyle olmamıştır da. Bu nedenle onlar da evrim geçiren beynimizin, aklımızın ve bedenlerimizin yan ürünüdür. Bu iddianın çok zayıf olması, doğal seçilimin çok güçlü olduğunu düşündürür. Ancak öyle değildir. Tecavüzün, biyolojik bir stratejik temele dayanan doğal bir tarihi olduğunu iddia etmek, evrimsel psikolojinin en aşağı noktası olabilir. Bu durumda sadece “öylesine bir hikâye” olarak düşünüp alay etmek, entelektüel aldatıcılığını küçük görmek olacaktır. 


Bu konuyu incelemek için diğer hayvanların cinsel davranışlarına döndüğümüzde pek çok sorunla karşılaşırız. Hayvanlarda şiddet içeren ya da görünüşte zorla yapılan seksin çok fazla örneği vardır ancak bunlardan herhangi birini tecavüz olarak adlandırıp adlandıramayacağımız koca bir soru işaretidir. Tecavüzün belirli bir yasal anlamı vardır. Tanımlardan çoğu kurbanın rızasının olmaması durumunu işaret eder. Bu nedenle tecavüz insan olan hayvanlara özgüdür ve “tecavüz” kelimesini diğer türler için kullanırken çok dikkatli olmalıyız çünkü insan olmayan bir hayvanın rızasından söz etmemiz mümkün değildir. 


Şiddet içeren seks de erkeklerin kadınlara olan saldırıları gibi (tersine nadiren rastlanır) yaygındır. Görünen o ki zorla çiftleşme, hayvanlarda da lepistesten orangutanlara kadar pek çok türde görülür. Dişiler birleşmeye direndiğinde erkekler bunu görmezden gelir. Şempanzeler, dişileri pes ettirmek için ısırır, saldırır, çığlık atar ve dalları onların üzerine 


doğru iter. 


Bunun dışında daha güç algılanan taktikler de vardır. Dişi ve erkek semenderler, birçok diğer dış döllenme görülen hayvan gibi “ampleksus” adı verilen sarılı-güreşme şeklinde bir pozisyonda seks yaparlar ancak kırmızı benekli semender Norophthalmus viridescens için cinsel eylem tam olarak bu değildir. Bunun yerine güreşin ardından erkek, spermatofor adındaki küçük sperm paketini bırakır. Dişi ya bunu almayı ya da oradan uzaklaşmayı seçer. Ancak erkekler durumu dengelemek 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için hormonal salgılarını ampleksus sırasında dişinin derisine sürer. Bu da dişinin spermi içine alma ihtimalini yükseltir. Erkekler, dişileri etkili bir şekilde uyuştururlar. 


Bir diğer taktikten de gözdağı vermek şeklinde bahsedilir ancak cinsel zorbalık bu duruma daha uygun bir tanımdır. Gerris gracilicornis türünden, dişi suda koşan böcekler, diğer birçok su böceğinden farklı örtülü bir üreme organına sahiptir. Bu da bir nevi bekaret kemeri gibidir. Bir erkekle ilişkiye girmelerinin tek yolu, kendi rızalarıyla üreme organlarını ortaya çıkarmalarıdır. Bu fiziksel engel, erkeklerin güreşip dişinin üzerine çıkabileceği, dişinin de yorucu olmasına rağmen ona karşı koyacağı ya da pes edeceği, şiddet içeren sekse karşı koymaları için evrim geçirmiştir. Bu nedenle gracilicornis için şiddet içeren seks söz konusu değildir. Ancak sık sık dile getirdiğimiz üzere, evrim sizden daha zekidir ve bahsettiğimiz durumda çok sinsidir. Erkek suda koşan böcekler, düzenli olarak suyun yüzeyine vurup başka bir diğer böceğin, büyük sandal böceğinin dikkatini dişinin üzerine çeker. Sandal böcekleri, suda koşan böcekleri yer. Dişiler bu tehdide, erkeklerin üzerlerine çıkmasına izin vererek cevap verir. Bu sayede erkek su böceği, suya vurmayı bırakır 


ve ölümcül saldırının önüne geçilmiş olur. 


Bu şiddet eylemleri, erkekler ve dişiler arasındaki üreme mücadelesini düzenlemek için evrimin şaşırtıcı faaliyetlerini gösterir. İnsan davranışlarına benzer görünseler ve kullandığımız dil bize tanıdık gelse de bu kıyaslamaların birbirinin yerini tam olarak tuttuğu düşünülmemelidir. 
Genel anlamda dişiler seçiciyken, erkekler ayrım gözetmez. Bu stratejilerin matematiği de bunu açıklamaktadır. Tacizin, gözdağı vermenin ve şiddetin dişiler için bir bedeli vardır ve bu bedel dişinin genel anlamda üremeye uygunluğunu azaltabilir. Bu, bir yaralanma, başka biri tarafından yenme riski ya da tercih ettiği erkeklerle seks yapmaya zamanının kalmaması gibi durumlardan kaynaklanabilir. Stratejisi ne olursa olsun, dişilerin taktiği genelde şiddetin bedelini azaltan ya da en aza indiren 


özelliklere evrim sayesinde sahip olmaktır. 
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Seksteki şiddetin tamamını açıklamak kolay değildir. Daha önce bahsettiğimiz susamuru örneğinde, dişi susamurlarının ölmelerine neden olacak kadar coşkulu bir şekilde içlerine girilmelerini istemediklerini düşünmek mantıklıdır. Bu, açıklaması zor bir evrimsel stratejidir. Burada dişinin ödemesi gereken bedel, en ağırıdır ancak bu durum erkeğin yararına da değildir. Ölü bir dişi gebe kalamaz ve dolayısıyla erkeğin genleri varlığını sürdüremez. Bu davranışın şaşırtıcılığı, erkek susamurlarının aynı vahşi eylemi başka türler, gebe kalması söz konusu olmayan ve ölümcül sonuçlar doğuracak şekilde bayağı foklar üzerinde de uyguladıkları gerçegiyle daha da artmaktadır. Her iki türün de kaynaklar için mücadele edecek olması nedeninden yola çıkılırsa öldürme eylemi belki açıklanabilir ancak onların ölü bedenleriyle seks yapmak kafa karıştırıcıdır. 

Alfred Lord Tennyson'ın “In Memoriam A.H.H.” şiirinde söylediği gibi, Doğanın dişleri ve pençeleri kanlıdır.” Tennyson'ın bu sözlerle semenderleri ya da suda koşan böcekleri kastetmediğini düşünüyorum. 
Artık ünlü olan bu sözle Tennyson, Darwin öncesi doğanın duyarsızlıgını ima ediyordu. Doğa vahşi değildir. Sadece kayıtsızdır ve bu davranışlar, kötülükten ziyade diğer canlılara karşı sergilenen umursamazlığı göstermektedir. Sadece insanlar zalimleşebilir ve cinsel şiddet ile tecavüz, ahlakdışı ve cezai eylemlerdir. İnsan olmayanların davranışlarını bu şekilde tanımlamak tecavüzü önemsizleştirir. 

Ancak yunuslarla ilgili konuşmamız gerekir çünkü onların cinsel davranışları endişe verici ve tartışmalıdır. Yunuslarla tuhaf bir ilişkimiz vardır. Zekâlarıyla, zarafetleriyle, tutuldukları havuzlarda ve vahşi doğada bizim için yaptıkları numaralarla bizi sık sık şaşırtırlar. Ayrıca çok hoş gülümseyen yüzleri vardır. Yunus, birkaç farklı deniz memeli grubunun informal adıdır. Buna yunusgiller (okyanus yunusu) ile nehirler ve ırmaklarda yaşayan üç tür de dahildir (İndus, Yeni Dünya ve tuzlu su yunusları). Onlar hem zekidir hem de iri ve karmaşık 


* Çin nehir yunusu ya da Yangtze nehir yunusu başka bir cinsi temsil eder ancak bunların en sonuncusu resmi olarak 2002'de görülmüştür. 2007 yılındaki olası gözlem kanıtlanamamıştır. Bu, soylarının tükenmiş olduğunu göstermez. Belki sonuncu ya da sondan bir öncekiydi. Bunun pek de bir önemi yok. Nüfusları bire ya da ikiye indiğinde, türlerin hayatta kalması için hiç umut yok demektir. 
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beyinlere, karmaşık topluluklara sahiplerdir (bkz. sayfa 42). Özellikle de şişe burunlu yunuslar en iyi Avustralya'da Shark Bay'de incelenmiştir (ancak bunlar incelenen tek tür değildir). İki ya da üç erkek yüzüp birlikte avlanan bir çete oluştururlar. Buna “birinci dereceden” ikili ya da üçlü denir. Bazen iki çift bir araya gelip ikinci dereceden ortaklık oluşturur. 

Bu Shark Bay yunusları aşırı derecede acımasızdır. Çiftleşme mevsimi geldiğinde, çoğu eşeyli türde olduğu gibi dişilere ulaşmak adına zorlu bir yarış başlar. Doğada genelde olduğu şekliyle bu yarış tek tek erkekler arasındadır. Şişe burunlu yunusların farklı taktikleri vardır: Çeteler oluştururlar. İşbirlikleri, erkeklerin eş bulma stratejilerinin önemli bir kısmıdır: Birinci dereceden partnerler bir dişiyi seçer, üzerine gidip seks yapmak için onu bir yere çeker. Bu da şiddet içeren bir eylemdir. (Bu bir tahmindir çünkü nadiren bu tür bir durumla karşılaşılmıştır.) Bu agresif çevirme sırasında dişiler tekrar tekrar kaçmaya çalışır ve dörtte bir oranında da kaçmayı başarırlar. Erkekler bu girişimi hızla ilerleyerek kısıtlar ve dişiye kuyruklarıyla vurup kafa atar, onu ısırıp teslim olmasını sağlayana kadar onunla mücadele ederler. İkinci dereceden ortaklıklarda da aynısı yapılır ancak takımda bir dişiye beş ya da altı erkek düşer. Bu ortaklıklardaki erkekler genellikle yakın akrabadır. Bu nedenle genlerini gelecek nesillere aktarmak için yaptıkları şey, evrim teorisiyle son derece uyumludur. Kimi zaman daha geniş “süper ortaklıklar” kurulur ve bu ortaklıklarda birkaç ikinci dereceden ortaklık bir araya gelir. Sayıları 14'e kadar çıkan erkek yunusların oluşturduğu grup, yalnızca tek bir dişiyi kuşatır. 


Şiddet içeren birleşmenin doğrudan doğruya gözlemlenmediği bilinmelidir (en azından bildiğim kadarıyla). Birleşme öncesi davranışlar ve dişiler üzerindeki şiddetin fiziksel kalıntıları gözlemlenerek kanıt elde edilir. Çoğu insan espriyle karışık, yunusların sevimli ve zeki olmalarına rağmen tecavüz ettiklerini söyler. Cinsel şiddetin, yunusların üreme stratejisinin bir parçası olduğuna şüphe yoktur. 
Bu tavır acımasızcadır ancak davranışlarını insan davranışlarıyla eş 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tutmama; sevimli, zeki ve korkunç olarak yorumlamama konusunda 


dikkatli olmalıyız. 


Yunuslarda görülen bir diğer olumsuz davranış da bebek öldürmedir. Bu da popüler medyada cinayet olarak adlandırılsa da, birçok diğer organizmada da hem erkekler hem de dişiler, bir üreme stratejisi olarak kendi türlerinden yavruları öldürürler. Dişi bir aslan, yavrularına bakarken bir yıldan uzun süre süt verir ve bu süre içinde çiftleşmez. Tek başına ya da grup halinde dolaşan erkekler, yeniden yavrulaması ve kendi yavrularını doğurması için bu dişinin yavrularını öldürür. Tanzanya'daki anne-kız şempanze ekiplerinin, sebebi belli olmasa da diğer ebeveynlerin bebeklerini öldürüp yedikleri görülmüştür. Alfa dişisi mirketler, ikincil dişilerin yavrularını öldürür; bu sayede o dişilerin, kendi yavrularının bakımına yardım etmesini sağlar. Dişi çitalar, birden fazla erkekle birlikte olup spermlerinin karışmasını sağlayarak bu konuların üstesinden gelir ve her bir yavrusunun farklı bir babası olur. 


Birçok yunus yavrusunun büyük yaralarla sahile vurduğuna dair raporlar vardır. 1990'lardaki bir çalışma, keskin olmayan bir cismin kafalarına vurmasından, birden çok kaburga çatlağından, akciğer yırulmalarından ve yetişkin yunusların ısırıklarıyla uyumlu derin yaralardan dolayı dokuz yunus yavrusunun öldüğünü ortaya koy- 


muştur. 


Yunuslar katil ya da tecavüzcü mü? İkisi de değil çünkü insanlara ait yasal terimleri başka hayvanlar için kullanamayız. Bu davranışlar bize göre iğrenç mi? Evet, öyle ama doğa bizlerin düşüncelerini umur- 


samaz. 


Hayvan davranışlarının bazı acımasız gerçeklerine doğru yaptığımız bu gezi, doğanın acımasız olabileceğine dair bir hatırlatma olmalıdır. 
Var olma çabası mücadele demektir ve mücadele, karmaşayla ve bazen de ölümcül şiddetle sonuçlanır. Bu davranışları tanıyoruz çünkü insan- 


lar da mücadele eder ve kimi zaman korkunç derecede zalim olurlar. 
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Ancak bizlerin şiddete başvurması zorunlu değildir. Zihnimizin evrimi, bizlere katliamları olası kılacak aletler yapma yeteneği vermiş olabilir fakat aynı zamanda, evrimsel kuzenlerimizin sahip olmadığı seçenekler de sunmuştur. Bizler farklıyız çünkü davranışsal moderniteyle var olma çabamızı doğanın acımasızlığından uzaklaştırabildik. Bu sayede başkalarını öldürmemiz gerekmez ya da hayatta kalabilmek için dişileri sekse zorlamak zorunda kalmayız. Soru, bunu yapabilmeyi nasıl becer- 


diğimizdir. 


II 


HAYVANLARIN EN ÜSTÜN OLANI 


Herkes Özeldir 


İnsanın Türeyişi kitabında Darwin, insanların ve diğer canlıların zihinleri arasındaki farkı ele alır. Hayali bir insansı maymunun bilişsel yetenekleri üzerine yorum yapar ve bu maymunların taşla fındığı kırabildiklerini ancak taştan bir alet yapamadıklarını söyler. Bu insansı maymun, “doğaüstü muhakeme yeteneğine sahip değildir, matematik problemlerini çözemez, Tanrı'yı düşünemez ya da doğanın güzellikleri- ne hayranlık duyamaz.” 


Ancak Darwin devam edip, “sevgi, hafıza, dikkat, merak, taklit, mantık gibi his ve becerilerin” diğer hayvanlarda başlangıç aşamasında olduğunu söyler. İnsan zihni ile diğer hayvanların zihni arasındaki farkın “tür değil, bir derece farkı” olduğunu yazar. 


Bu tanım, yazıdan alınmış güzel bir örnektir ve temeli farklı olmayan, sadece farklı kümelerde bulunan şeyleri tanımlamak için biyolojik evrimin dışında kalan tüm alanlar tarafından da sahiplenilmiştir. 


Temel olarak bizlerin evrimini anlattığı düşünülürse, artık bunun doğruluğundan emin değilim. Daha önce de gördüğümüz gibi teknolojide, sekste, modada diğer hayvanlardan farklıyız. Ancak bizlerle onlar arasındaki farkın, çizginin üzerinde olmamızdan kaynaklandığı yönündeki çıkarım sorgulanmalıdır. Bizlerin alet kullanımı, bir karga ile yunusunkinden hatta bir şempanzeninkinden çok daha kapsamlıdır ve bu, sadece onlardan daha ileride olan konumumuzla açıklanamaz. Cinsel arzularımız ve eğilimlerimiz bazı hayvan davranışlarıyla 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benzerlik gösterebilir ancak bonoboların çeşitli fiziksel mekanizmaları bize tanıdık gelse de onlarda görülen coşkulu cinsel davranışlar, çok farklı bir toplumsal işleve hizmet eder. Öte yandan bizim oral seksten aldığımız zevk, Zagreb'deki iki sıradışı ayınınkinden çok farklı olmayabilir. Julie'nin kulağındaki ot, günümüzde bizim kendimizi abartılı bir modayla donatmamızın başlangıç aşaması olabilir mi? 


Kültürümüz, diğerlerininkinden sadece kapsam bakımından üstün değildir. Başka türlerde bu tür bir kültür bulunmamakta ve bilginin aynı ve farklı nesiller arasındaki aktarımına Homo sınıfı dışında neredeyse hiç rastlanmamaktadır. 


Belki de “tür farkı değil, derece farkı” ifadesi insan hayvanının hikâyesini anlamak için fazla basittir. Belki de evrimimizin karmaşıklığından zevk almalı, üstün olduğumuzu düşünmeden ya da onları yargılamadan sadece farklı olduğumuzu bilmeliyiz. 


Bu nasıl ortaya çıktı? Bizler neden farklıyız? Bunu öğrenmek için bizleri bir varlıktan başka bir varlığa, insana dönüştüren unsuru bulmak için uğraşıyoruz. Hikâyemizde ve belli bir seviyeye kadar bilimde harekete geçmiş bir şeyler olsun isteriz. Netlik yakalamak için araştırır ve tatmin olmayı umarız. Biz de araştırmamız sırasında nasıl biz oldu- 


gumuzun hikâyesini ortaya çıkaracağız 


Asıl sorun şu: Evrim bu şekilde işlemez. Kökenlerimizdeki gerçek bazı dönüşümleri anlatmak için benzetmeler yapılsa da, dramalar gerçekleşmemiş senaryoların ortaya çıkmasına neden olur. Dünya üzerindeki yaşam hikâyesinin düğümleri vardır. Bu önemli olaylara az rastlansa da evrimin gidişatının sonsuza dek değiştiği belirli anlar vardır. Örneğin yaklaşık iki milyar yıl önce kompleks yaşamın doğuşu (bir hücrenin digerinin içine urmanması ve bu sayede yaşam ağacındaki diğer her şeyin çoğalmasına neden olması) bunlardan biridir. Bu olay sadece bir kez gerçekleşmiştir. Dinozorların 150 milyon yıl süren hükümlerini sona erdiren sadece bir göktaşıydı ve bu olayın ardından küçük memeliler ile küçük kuşların dolduracağı bir boşluk oluştu. Bunlar inkâr edilemez 


Hayvanların En Üstün Olanı 


olaylardır —-bir gün içinde her şey değişmiştir ancak yaşam tıpkı kendi hayatımız gibi dağınık ve yavaş bir şekilde evrim geçirir. Dakikalar içinde sonlanmış olsa da bizler dört milyar yıllık biyolojinin, birkaç yıl boyunca diğer organizmaların içinde ve arasında yaşamanın ve kendi çevremizin ortak eseriyiz. 


Kendi hikâyemizi düşünmek kolay değildir. Tarihöncesine dair kanıtlar çok azdır. Bu nedenle geçmişe ait parçaları bir araya getirip hikâyeler oluşturmaya çalışırız. Kendi evrimimizi ve varlığımızı anlama yeteneğimize engel olan iki faktör vardır. Zaman bize karşı hareket eden bir kavramdır. Evrim söz konusu olduğunda zaman kavramını anlamak çok zordur ve yaşanmış bir hayatla neredeyse hiç ilgisi yoktur. Sadece bizden iki ya da üç nesil gerisini ve ilerisini —büyük büyükanne ve babamızı ya da torun çocuklarını— makul bir şekilde düşünebiliriz. Ancak türlerimizin kökeni söz konusu olduğunda, binlerce yıldan ya da daha fazlasından bahsediyoruzdur. Örneğin Homo habilis iki milyon yıldan daha uzun bir süre önce ortaya çıkmıştır. Bu dönem, yüz binlerce ne- 


sille doludur. 


Başka bir sorun daha vardır: Bizler için nadir anların ya da biricik nedenlerin anlaşılması, milyonlarca yılın gizemli sistemini çözmekten daha kolaydır. Bilim, karmaşıklığı anlama konusunda farkında olmadan hem tanecikliği hem de doğrusallığı teşvik etmekten sorumludur çünkü bedenimiz, aklımız ve evrim hikâyemiz gibi aşırı iç içe geçmiş sistemleri bu şekilde inceleriz. Bir çağ öncesine ait olan toprağın içinden bir diş ya da dil kemiği buluruz ve bunları inceleyerek tüm bilgileri elde etmeye çalışırız. Sonra da elde ettiğimiz verileri, eski çağlarda yaşayan insanların hayatlarına dair büyük bir çerçeveye yerleştirmeye çalışırız. Ya da tek bir geni alıp, insanlarda nasıl değiştiğine ve insanların bu geni dünyanın nerelerine götürdüğüne bakarız. Bu etmenlerin her biri dört boyutlu —dört boyutlu; çünkü yaşayan organizmalar fiziksel çevrenin yanı sıra zamanın içinden de geçerler— dev bir yapbozun parçasıdır. Bir tür olan insanın yaptığı her şey benzersizdir ve dünyanın her yerinde görülür. 


Ço a 


<g| İnsanoğlunun Kitabı: 
“İ Biz Oluşumuzun Hikâyesi 


Böylece sürekli yeni fikir ve veriler ortaya atarak kendi hikâyemizi anlamamızı baltalayacak önyargıları ya da nesneleri yok saymaya çalı- 


şırız. 


Ancak neden farklıyız? Biyolojik evrimi kültürel evrimden ayırmak aslında birbirine bağlıdırlar— ikisi arasında hatalı bir ayrıma neden olur. Biyoloji kültürü, kültür de biyolojiyi etkiler; ancak parçaları yerlerine yerleştirmeden önce yapbozun her bir parçasına bakmalıyız. Önce biyolojik olanla —evrimsel açıdan bakıldığında DNA ile- ilgilenelim! 


Genler, Kemikler ve Zihinler 


Genler kalıtım birimleridir. Geleceğe taşınmak üzere doğa tarafından seçilirler. Doğa, bir genin fiziksel özelliğini —fenotip— görür ve davranışın hayatta kalma şansını artıracak bu anın ardından, onu sağlama alan DNA başarılı olur ve bu özellik, diğer nesillere aktarılır. Genler, hayatlarımızın üzerine kurulduğu taslaklardır. 


DNA'nın bir yaşama nasıl dönüştüğüne dair bilgimiz son birkaç yıldır iki nedenden dolayı radikal şekilde değişti. Bunlardan ilki, kodun aslında nasıl çalıştığına, genlerin insanlar arasında nasıl doğal varyasyonlar oluşturduğuna, varyasyonların dünya genelinde nasıl dağıldığına ve hatalı genlerin nasıl hastalıkla sonuçlanabileceğine dair bitmek bilmeyen arayışımızdır. Kod, 23 kromozoma dağılmış, çoğu hücrenin merkezindeki küçük çekirdekte tutulan, üç milyar DNA harfinde gizlenen genlerin içinde yazılı biyolojik veriyi saklar. Hepimiz etkileyici bir şekilde aynı gen setine sahibiz ancak bir genin her bir tekrarı kısmen farklıdır ve bu farklılıklar, insanlar arasında doğal farklılıklar oluşturur. Hâlâ almamız gereken uzun bir yol olsa da genomların nasıl çalıştığı ve bu temel harf dizilimlerinin nasıl canlı biyolojilere dönüştüğü konusunda güçlenmekte olan bir anlayışa sahibiz. İki kişi ne kadar yakın akrabaysa genleri de birbirine o kadar benzer. Bu durum ailelerde, türlerde ve türler arasında geçerlidir. 
Aynı genlere sahip olduğumuz için farklılıkları kıyaslayabilir ve bu farklılıkların anlamlı olup olmadığını inceleyebiliriz. Amerikan İngilizcesi ile İngiliz İngilizcesi aynı kelime için pek çok farklı yazıma sahiptir ancak 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gri renk anlamına gelen grey ile yine aynı anlama gelen gray kelimeleri Adantik'in her iki yanında da aynı anlamda kullanılır. Yazım farkına rağmen anlam değişmez. Öte yandan cazip gelmek anlamındaki appe4/ kelimesi ile korkutmak anlamındaki 4ppa/ kelimesinin arasında tek bir harf farkı olsa da bir harfin silinmesi, anlamı neredeyse tamamen tersine çevirir. Yazım hatalarının genetik eşdeğerlerinde kopyalanan kodları kontrol eden proteinler tarafından hatalı düzeltilen harfler DNA zaman içinde hafifçe değişir. Bu hatalar sabit bir oranla birikir. Yani bireyler ile türlerin genleri arasındaki farklılıklar, bu yazım hatalarının atalardan birinin sperminde ya da yumurtasında ortaya çıktığı ve ardından çocuklarına aktarıldığı andan itibaren ilerlemeye başlayan bir saat gibi hareket eder. Genom diziliminde son birkaç yıldır gerçekleşen kapsamlı ilerlemeler, biyolojik kodu kolayca, ucuz ve çabuk çözmeyi mümkün kılmıştır. Artık yaşayan milyonlarca insanın ve diğer hayvanların petabayılarca DNA:sına sahibiz. 


Genetiğin son yıllarda büyük ölçüde değişınesinin ikinci nedeni de daha önce bahsettiklerimizle aynı sebeplerdendir ama onlarca, yüzlerce hatta yüz binlerce yıldır ölü olan insanların genomlarına uygulanmıştır. 
DNA şaşırtıcı derecede sabit bir veri depolama şeklidir. Canlı hücrelerde yazım denetimi ile düzenlemeler yapan ve kopyalandığı her seferde hataların kısıtlandığından emin olan proteinler tarafından aktif bakımla korunur. Ölü bir hücrede bu düzeltmelerin hiçbiri yoktur ancak DNA doğru şartlarda —tercihen kuru ve soğuk bir ortamda, mümkün olduğunca az organizmanın olduğu bir yerde— binlerce yıl boyunca var olabilir. Ölülerin genleri sayesinde, başka şartlar altında zaman içinde yok olacak genetik ilişkileri yeniden kurabiliriz. 


Genetikteki bu iki gelişme ile kalıtımı anlama konusunda yeni bir çağa ulaştık. Sadece güçlü istatistiklerle ortaya çıkarılabilecek küçük ve güç algılanan kalıpları görmek için genom dizilimi formunda işlenen bol miktardaki veri, işte bu çağa ulaşmamızı sağlamıştır. Bu yeni yöntemler sayesinde, ilk insanların bugünkü halimize nasıl ulaştığını anlama konusunda ilerleme kaydedebiliriz. 


24-223 


Türler, DNA'ları tarafından değil, morfolojileri tarafından belirlenir. Bu sınıfandırma, tarihi nedenlerden dolayı vardır: Linnaeus on sekizinci yüzyılda binominal isimlendirme sistemini bulduğundan beri organizmaları sınıflandırmak için bu sistemi kullanıyoruz; Homo ve sapiens ile Pan ve troglodytes örneklerinde olduğu gibi cinsin ardından tür geliyor. Her insan benzersiz bir genoma sahip olsa da aynı türden olduğumuza karar vermemize yetecek kadar fazla benzerlik taşırız. Tüm yaşayan insanlar tipik olarak aynı sayıda kromozoma sahiptir. Her bir kromozom, DNA tarafından oluşturulmuş uzun bir iptir. Her bir ipin bazı kısımları genlerden oluşur. İnsanda 20 bin kadar olan gen sayısı, bu 23 çift kromozoma dağılmıştır. Goriller, şempanzeler, bonobolar ve 


orangutanlar 24 kromozoma sahiptir. 


Kromozomların her biri farklı boyutlardadır ve bizdeki 2 numaralı kromozom en büyük olanlardan biridir. DNA'mızın yüzde 8'ini temsil eder ve yaklaşık 1200 gene ev sahipliği yapar. Bu kadar büyük olmasının nedeni, belki de altı veya yedi milyon yıl önce tüm büyük insansı maymunların ortak atalarından birinin kromozom anomalisine sahip 


bir çocuk doğurması olabilir. Bu yaşamı başlatmak için yumurta ile 


* İnsanların fazladan ya da bazı durumlarda gerekenden az kromozoma sahip olduğu, ancak canlının yaşamasına engel teşkil eemeyen birkaç kromozom anomalisi vardır. Bunlardan en iyi bilineni Down sendromudur —21 numaralı kromozomun iki yerine üç kopyası olması durumu— ancak bunun dışında Klinefelter (bir erkekte fazladan X bulunması ve sonuç olarak XXY olması) ve Turner (bir kadının eşleşmemiş bir X kromozomu olması) sendromları da vardır. 
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spermin şekillendiği sırada, tüm kromozomlar kusursuz kopyalanmamış, bunun yerine iki tanesi öğütülüp birbirine yapışmıştır. Bütün büyük insansı maymunların kromozomlarını dizersek, bizdeki 2 numaralı kromozomdaki genlerin şempanzelerde, orangutanlarda, bonobolarda ve gorillerde iki ayrı kromozoma dağıldığını açıkça görebiliriz. 


Bu büyüklükteki çoğu mutasyon tek kelimeyle ölümcüldür ya da korkunç felaketlere neden olur ancak bu insansı maymun şanslı oldugundan, tam olarak işleyen ama ebeveyninkinden oldukça farklı bir genomla dünyaya geldi. O andan itibaren 23 çift kromozomun kalıtımsal dizini bize kadar ulaştı. 


Artık diğer insanların, Neandertallerin ve Denisovalıların tüm genomuna sahibiz ama rahatsız edici bir şekilde kromozom verileri, kemiklerinden elde edebileceğimiz DNA parçalarında tutulmaz. Bizlere yakınlıklarına dayanarak onların da 23 çifte sahip olduklarını düşünmek mantıklı olacaktır ancak sinir bozucu bir şekilde seyrek bulunan DNA yüklü kemiklerden daha nitelikli numuneler alabileceğimiz güne kadar bundan emin olamayız. Onlarla çiftleştiğimizi biliyoruz. Farklı kromozom sayıları, her zaman olmasa da genellikle üreme başarısının önündeki büyük bir engeldir. Yaşayan atgillerin (yani atın, eşeğin ve zebranın) 16ile 31 çift arasında değişen kromozom sayısı olmasına rağmen birbirleriyle çiftleştiklerine dair net kanıtlar vardır. Ancak kimse 


bunun nasıl olduğunu henüz anlayamamıştır. 


Eski insanlara ait çoğu aile ağacı numunesinden DNA örneği almayı başaramadık ve atalarımızın kalıntılarının çoğu DNA nın muhafaza edilmesine engel olacak kadar sıcak olan Afrikada bulunduğu için de bunu başaramayacağız. Şempanze, bonobo, goril ve orangutan ayrımından sonraki tüm insansı maymunların 23 çift kromozomu olduğu düşünülüyor. 


Genler, proteinlere dönüştürülür ve proteinler de vücutta eylemler gerçekleştirir. Buna saçların ya da kas hücrelerindeki liflerin oluşması; yağlı ya da kemikli hücre parçalarının üretimi; gıdaları, enerjiyi ya da atıkları işleyen enzim ve katalizörlerin görev alması gibi pek çok iş 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dahildir. Genler arasındaki küçük farklılıklar, proteinlerin şekli ve etkinliği üzerinde değişiklikle sonuçlanır ve bu da bazı insanların mavi, bazılarının kahverengi göze sahip olmasına ya da bazı insanların bebeklikten sonra sütü işleyebilmesine —çoğu insan bunu yapamaz veya bazı insanların kuşkonmaz yedikten sonra idrarının kokmasına, bazılarının ise kokmamasına (bazı insanlar bunun kokusunu alırken bazıları alamaz) neden olur. Genetik farklılıklar, fiziksel farklılıklara dönüşür. 
DNA'nın bu belirli dizilimine genotip denir ve kodladığı fiziksel özellikler de fenotiptir. 


DNA rasgele değişir ve bu mutasyonlar, fenotipin organizmanın hayatta kalması için faydalı ya da zararlı olması durumuna göre seçilir. Genellikle kötü mutasyonlar zamanla ayıklanır çünkü bunlar, kendilerine sahip olan canlının genel uyumluluğunu azaltır. Bu sırada iyi olanlar da yayılır. Bazen ikisi de varlığını sürdürür: Beta globin geninin kusurlu bir versiyonuna sahip olmak, sıtma için koruyucu bir görev görür; bunun iki kopyasına sahip olmak, orak hücre anemisi olacağınız anlamına gelir. Çoğu sadece taşınır: Genetik mutasyonlar iyi ya da kötü değişiklikleri şifrelemez. 

Diğer büyük insansı maymunlarla aynı gen setlerine sahip olsak da bu genlerin çoğu kısmen farklıdır ve birkaçı insan genomu için yenidir. 
Bu farklılıklar bizleriz. Nesiller arasında geçen zaman içinde genlerin ve genomların değişip yeni bilgiler oluşturmasının birçok yolu vardır. 
Sonunda bir türün benzersiz kombinasyonu haline gelecekleri bir yöne doğru ardı ardına seçilebilirler. Hepsinden bahsetmeyeceğim çünkü tamamı tüm canlılarda yaşanır. Ancak mutasyonların yaşandığı bazı mekanizmalar, benzersiz insan genomumuzun oluşumuyla alakalıdır ve bunlara daha yakından bakmak gerekir. 

* Göz rengi genetiği, okullarda genetiği anlamanın ölçütlerinden biri olarak oğretilir. Aslında gözler, kalıtımı anlamakta ne kadar yetersiz olduğumuzun göstergesidir. Bir genin kahverengi versiyonu, mavi versiyonuna baskın olsa da iris pigmentasyonunu belirleyecek pek çok diğer gen vardır. Bu da en açık mavıden neredeyse siyah renge kadar bir göz rengi tayfının olduğu ve ebeveynınin göz rengine bakarak bır çocuğun göz rengine karar vermenin imkânsız olduğu anlamına gelir. Dahası ebeveyndeki herhangi bir renk kombı- 


nasyonunun, çocukta herhangi bir renk ortaya çıkarması da olasıdır. Genetik, ıyı anladığımızı sandığımız özellikler konusunda bile karmaşıktır ve olasılıklarla doludur. 


gi) İnsanoğlunun Kitabı: 
—lİ Biz Oluşumuzun Hikâyesi 


KOPYALAMA 


Bir senfoni bestelediğinizi ve sadece tek kopyası olan bir nota kâğıdının üzerine elle yazdığınızı hayal edin. Melodiyi denemek isterseniz elinizdeki tek kopyanın üzerine düzenlemeleri yazıp her şeyi berbat etme riskini alacak kadar çılgın davranmazsınız. Elinizdekinin fotokopisini çekip bunu çalabilir ve bu sırada da orijinal senfoninin yedek olarak korunduğundan emin olabilirsiniz. Genom kopyalamalarını bu şekilde düşünürsek hata etmiş olmayız. Çalışan bir gen yararlı olmak zorundadır ve onun rasgele mutasyon geçirme özgürlüğü yoktur çünkü çoğu mutasyon vücuda zarar verir. Ancak bu geni içeren DNA kesitinin tamamını kopyalarsanız kopya değişmekte özgür olduğundan belki de ev sahibi orijinal işlevini yitirmeden yeni bir rol edinir. Primat atalarımızın iki renkli görüşten üç renkliye geçişi bu şekilde olmuştur: X kromozomundaki bir gen, retinada duran ve belirli bir ışık dalga boyuna tepki veren bir proteini kodlar. 
Böylece belirli bir rengin tespit edilmesine olanak sağlar. Mavi renk, 30 
milyon yıl önce kopyalandığından ve yeterli düzeyde mutasyon geçirdiginden görüşümüze eklenmiştir. Yeni işlevin kalıcı olması için bu sürecin, yumurta ve spermin şekillendiği mayoz bölünme sırasında gerçekleşmesi gerekir çünkü yeni mutasyon, yavrunun yumurta ve sperm olacak hücreleri de dahil tüm hücrelerinde kalıtımsal olacaktır. 


Primatlar genom kopyalamasına yatkın görünür. Genomumuzun yüzde 5 gibi bir kısmı, DNA kesitlerinin kopyalanmasından oluşur ve yaklaşık üçte biri bize özeldir. Genomun kopyalanan kısımlarının analiz edilmesi her zaman sorunlu olmuştur; bunun nedeni kopya olmaları ve birbirlerine çok benzemeleridir. Ancak genetik uzmanları, sabır ve kararlılıkla bunları ayırmaya başlamış, bu sayede neden çok fazla kopyamız olduğu ve insansı maymun kuzenlerimizden daha güçlü olmamızı sağlayan genlerimiz olup olmadığı gibi konulara ışık tutulmaya 


başlanmıştır. 


Şimdiye kadar bizlere has gibi görünen şaşırtıcı kopya adaylarından bir 


avuç gen tanımlanmıştır. Hepsinin sıradışı isimleri vardır. 2018 yılının 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Haziran ayında NOTCH2NL isimli bir insan geninin kısmen farklı bir versiyonu, birçok benzerinin arasından ortaya çıkarılmıştır ancak bu yeni versiyon şempanzelerde bulunrnamaktadır. NOICH2NLnin eski bir versiyonunun tüm insansı maymunların ortak atalarından birinde yanlış bir şekilde kopyalandığı düşünülüyor. 3 milyon yıl önce bozuk versiyon bizim soyumuzda kendiliğinden düzeltilirken, şempanzelerde bozuk kalmıştır. Bu genin benzersiz insan versiyonunun tam olarak ne yaptığını bilmiyoruz ancak görünen o ki beyin zarını bağlayan ve daha fazla nöron üretip beynin gelişimini destekleyen radyal glia adındaki beyin hücresi tipinin gelişimine destek olmaktadır. Genlerin, her zaman olduğu gibi mutasyon sonucu kırıldıklarında nasıl bir etki meydana getirdiklerine bakarak ne işe yaradıklarını öğreniriz. Mutasyona uğramış NOTCH2NL geninin bağıntılı olduğu hastalıklardan biri de 


beyin boyutunun küçülmesine neden olan mikrosefalidir. 


Bizler SRGAP2 adı verilen bir genin dört kopyasına sahipken, diger insansı maymunlar bu genin sadece bir kopyasını bulundurur. Bu kopyalamaların belirli zamanlarda gerçekleştiğini görebiliriz: İlki 3,4 milyon yıl önce yaşanmıştır; bu versiyon daha sonra biri 2,4 milyon yıl, diğeriyse 1 milyon yıl önce olmak üzere iki kez daha kopyalandı. Yapacağınız bir sonraki şey, genin aktif olduğu dokulara bakmaktır. Durum burada gerçekten ilginç bir hal alır. Birinci ve üçüncü kopyalar çok bir şey yapmıyor, sadece genomumuzda oturup paslanıyormuş gibi görünür. Ancak ikinci kopya, beynimizde görevi olan bir genle sonuçlanır. 
Korteksteki nöronlarda bulunan dendrit adındaki dala benzer uzantıların yoğunluğunu ve uzunluğunu artırmak gibi özel bir etkisi olduğu görülmektedir. Bu tür sinirsel örüntülenmeler insanlara özgüdür: Fare beyinlerinde bu yoktur ancak insan versiyonunu fare nöronlarına yerleştirdiğimizde, fareler şişman ve yoğun dendritler geliştirirler. Genin bu versiyonu, SRGAP2C, 2,4 milyon yıl önce atalarımızın beyinlerinin boyutu belirgin bir şekilde değiştiğinde ortaya çıkmıştır. Taşları parçalayıp yontarak Oldowan alet takımları elde etmeye başlamamız da bu dönemlere denk gelir. 
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Bağlantılar gayet belirgin görünüyor ancak sözlerim sadece tahmine dayalı. Gerçi muhtemelen bu yorumlar çok da saçma olamaz. Bu üç unsur (yeni genin ortaya çıkışının zamanlaması, beyindeki olası işlevi ve o sırada hangi davranışın ortaya çıktığı) birbirine oldukça bağlantılıdır. Şimdilik en fazla bunu söyleyebiliriz. Bu, beyinlerimizin şu anki haline gelmesini sağlayan tek gen değildir ancak tam olarak ne yaptığını bilmesek de bunu sağlayan birkaç genden biri olabilir. Beyinlerimiz ile diğerlerinin beyinleri arasındaki farkları ortaya koymamız için ipucu niteliği taşırlar, ayrıca zaman içinde daha fazla genetik ipucu da ortaya çıkacaktır. Ancak bunların hiçbiri tek başına tetikleyici olmamıştır. Sa- 


dece evrimin bizleri şekillendirdiği resmin birer parçasıdırlar. 


YEPYENİ GENLER 


Diğer genetik kaynaklardan kopyalama ve transfer, doğanın var olan araçları seçme yeteneğidir: Evrim tamircidir. Evrimin sıfırdan yarattığı da olur. Buna e novo (sıfırdan) mutasyonlar diyoruz. Görünürde anlamsız olan bir DNA kesiti mutasyona uğrayıp okunabilir bir cümleye dönüşebilir. 

DNA'da kodun çalışmasını sağlayan dört harf vardır ve gende protein oluşturmak için belirli bir sırayla bağlanmış üç harflik parçalara (her biri bir amino asidi kodlar) yerleşmişlerdir. Örneklemek için dili kullanacak olursak; harflerimiz (29 tane), kelimelerimiz (herhangi bir uzunlukta olabilir) ve cümlelerimiz (bu da herhangi bir uzunlukta olabilir) vardır. Genetikte sadece dört harf vardır ve tüm kelimeler üç harf uzunluğundadır. Gen, cümledir ve dillerde olduğu gibi herhangi bir uzunlukta olabilir. Bir gen sıfırdan oluşturulduğunda dahi evrim geçirmiş olmalıdır. Başka yerde evrim geçiren kopyalamaların ve eklentilerin tersine, de novo genler genomumuza çalışma düzeniyle eklenmez. 
Bir kitapta her kelimenin bir amacı olmalıdır: Genomlar, kelime ya da cümle haricindeki rasgele dolgu parçaları olan DNA'larla doludur. Bu yüzden şöyle bir harf dizisi olduğunu düşünün: 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AKİRİBİRAYIVAR 


Dikkat ettiyseniz, bunun basit bir cümle olduğunu görmüşsünüzdür. B harfini eklersek, ortaya şu çıkar: 


BAKİRİBİRAYIVAR 


Aralarına boşluk eklerseniz kelime başına üç harf düşer ve şu hale gelir: 


BAK İRİ BİR AYI VAR 


Sadece bütün harfler doğru sırada olursa cümle bir anlam kazanır. 
Genetikte buna “açık okuma çerçevesi” denir. Genlerde boşluklar yoktur ancak hücreler yine de üç harfli yapıyı anlarlar. Bir harf yığını şans eseri anlamlı bir cümleye dönüştüğünde, de novo genler ortaya çıkar ve birden hücrelerin mekaniğiyle anlaşılır hale gelip proteine dönüşür. 
Ortaya çıkan protein bir şekilde kullanılır. Eğer kullanılırsa o zaman bu 


yeni geni edinen organizma, bu geni sonraki nesillere aktarır. 


2011 yılında, insanlarda 60 yeni gen tanımlanmıştır ve bu sayı daha 
da artacaktır. Henüz bu genlerin ne yaptığını bilemesek de kısa olmaya eğilimli olduklarını biliyoruz. Ortaya çıkma şekilleri düşünülürse bu kulağa mantıklı gelmektedir; dizilim uzadıkça, açık okuma çerçevesinin çökme olasılığı da o kadar artar. Bunların insanlara özgü olması, insanların belirleyici genetik karakteristikleri oldukları anlamına gelmez. Çok fazla şey yapmıyor olabilirler: Atalarımızdan kalıtım yoluyla geçmiş ya da kopyalanmış olup, bizlere özgü olmak üzere evrim geçiren genler, genomumuzda ezici bir üstünlükle daha yaygındır. 


İSTİLA 
Dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da genetik olarak tamamen insan olmadığımızdır: Genomumuzun yaklaşık yüzde 8'i herhangi 


bir atadan kalıtım yoluyla geçmemiştir. Bunun yerine, kendi kopyalarını canlandırmak isteyen diğer varlıklar tarafından DNA'mıza zorla 


«| İnsanoğlunun Kitabı: 
“lİ Biz Oluşumuzun Hikâyesi 


sokulmuştur. Bu virüsü, fabrikaya giren ve normal planları kendininkilerle değiştirip fabrika sahibinin istediklerinin üretilmesi yerine, kendi istediklerinin üretilmesini sağlayan bir gaspçı gibi düşünün. Bir virüs, hücresel fabrikalarımızın barikatlarını aştığında kendi DNAsını (ya da RNASını) da beraberinde getirir ve bunu ev sahibi genoma yerleştirebilir. Bunun üzerine ev sahibi hücre, sadece virüsün isteklerini yerine getirip yeni virüsler oluşturur. Çoğu kez bu eklenti kötüye işarettir. Soguk algınlığının ya da diğer birçok virüsün çoğu semptomu, bağışıklık sistemimizin bir dış istilaya ya da virüsün isteği üzerine hücrenin kendi kendine zarar vermesine tepkisi şeklinde gerçekleşir. Bazen eklenti, bir hücrenin bölünmesini frenleyen genin ortasına yerleşir ve düzensiz bölünmeye (tümöre) neden olur. Ancak kimi zaman öylece sadece durup hiçbir şey yapmaz. Bir virüsün DNA: yerleşiktir ve çok da büyük önem taşımaz. Bu, yüzde 8'lik kısmı oluştururken evrimimiz sırasında sayısız kez olmuştur. Kıyaslamak gerekirse bu, toplamda asıl genlerimizi kapsayandan daha fazla DNA ve Y de dahil birkaç kromozomdan fazlasıdır. Bu ölçüye göre erkekler, erkek olmaktan ziyade virüslerdir. 


Bu yabancı DNA'nın vücudumuzda yaptıkları değişiklik gösterir ama bir örnek diğerlerinden daha fazla öne çıkar ve bu da plasentanın oluşumu sırasında yaşanır. Vücudumuzun her yerinde belirli dokularda sinsityum gibi güzel bir isme sahip olan hücreler yer alır. Bazı kas dokularının, kemiklerin ve kalp hücrelerinin gelişimi sırasında gerçekleşen, hücrelerin birbirine bağlanması işlemi sırasında oluşmuş birden çok çekirdeğe sahiplerdir. Plasentadaki sinsityum, belirli bir amaç için üretilen ve çok gerekli olan daha da güzel isimli sinsityotrofoblast dokularını oluşturur. Bunlar, gelişen plasentanın, rahim duvarını istila eden ve anne ile embriyo arasındaki ara bağı oluşturan ince uzun parmaklardır. 


* RNA, DNA'nın kuzenidir. Çok benzer bir nükleik asittir (-NA kısmı) ancak simgesel nitelikteki ikili sarmal yapıdaki iki diziden oluşan DNA'nın aksine, RNA tek dizi şeklindedir. Bir genin proteine dönüştüğü süreçte, genellikle DNA, RNA molekülüne kopyalanır. Bu da daha sonra proteini oluşturan bir dizi amino aside çevrilir, Bazı virüsler genetik materyalleri i DNA olarak depolarken, HIV virüsü gibi diğerleri sadece RNA taşır. Bu da ev sahibi hücreyi enfekte ettiğinde DNA'ya dönüşür ve integraz adındaki virütik bir proteini kullanarak ev sahibi genorna dahil olur. 
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Bunlar vasıtasıyla sıvılar, atıklar ve besinler karşılıklı alınıp verilir. Bu aynı zamanda, annenin bağışıklık sistemini bastıran bir dokudur. Annenin bedeninin, büyüyen çocuğu yabancı bir varlıkmış gibi otomatik olarak reddetmesine engel olur. Bu hücreler, bir yaşamın bir sonrakine hayat vermesini sağlayan insan üremesinin kesişim noktasındadır. Bu plasenta hücrelerinin oluşmasını teşvik eden genler insana ait değildir. 
Primatlar bunları yaklaşık 45 milyon yıl önce virüslerden almıştır; virüsteki genler, ev sahibi hücre ile virüsün birleşmesini teşvik edip bagışıklığın bu enfeksiyona tepki vermesine engel olmayı amaçlar. Ancak artık seçilmiş ve genomumuzla birleşmişlerdir. Şimdilerde başarılı bir gebelik için olmazsa olmazlardandır. Elbette memeliler 45 milyon yıldan daha uzun bir süredir plasentaya sahip ve bu, evrimdeki gerçekten tuhaf ve mükemmel bir hikâye. Gerekli sinsityotrofoblastı barındıran fareler de yine bir virüsten edinilmiş benzer bir gen setine sahiptir. Ancak bu, bizimkinden tamamen farklıdır. Bu, yakınsak evrimin moleküler düzeydeki şaşırtıcı bir örneğidir. Viral bir genetik programının edinilmesi, memelilerin gelişimini birkaç kez hemen hemen aynı şekilde tetiklemiştir. 


Eller ve Ayaklar 


Biz, insanlara özgü olan kombinasyonlardaki gen kopyalarına sahibiz. Ve yine sadece bizde bulunan gen versiyonları barındırıyoruz. Belirli genlerin vücudumuzda ne yaptığından bahsedebiliriz. 


Bu kitapta hayvan davranışları ile bizimkileri kıyasladık. Bunu genetik kıyaslamayla sürdürebiliriz. Genel anlamda tüm organizmalarla paylaştığımız ve kökenleri milyarlarca yıl öncesine dayanan çok sayıda genimiz vardır. Bunlar biyokimyanın çok temel parçalarını kodlamaya meyillidir. Tüm hayvanlarla, memelilerle, primatlarla ya da büyük insansı maymunlarla paylaştığımız ortak genler vardır. Genetik soy araştırmaları benzer evrimsel aile ağaçları gösterir ancak bunlar kusursuz değildir. Bunun en büyük nedeni evrimsel ağaçların gerçek ağaç gibi şekillenmemiş olmasıdır. Sadece birkaç nesil geride, karışık örümcek ağları haline dönüşmüşlerdir çünkü atalar soyumuzda birden fazla yere sahiptir. İşte tarihöncesi çağdan uç bir örnek: Homo sapiens ile Homo Neandertalensis soyları, yaklaşık 600 bin yıl önce ayrılmıştır. Sonrasında Homo sapiens 50 bin yıl kadar önce onların topraklarına gitmiştir ve bu türler karşılıklı seks yapmıştır. Bu gerçekleşene kadar, ikisi de bağımsız olarak evrim geçirmiştir. Bunu Neandertal genomunun dizilimini incelediğimiz için biliyoruz. Avrupalıysanız net bir şekilde onlardan gelen DNA'ya sahipsinizdir ve bu DNA o zamanlarda edinilmiştir. 
Birkaç bin yıl içinde onlar gitmiş olsa da DNAları bizde var olmaya devam etmiştir. Neandertal DNASı, yaşayan Avrupalıların ten ve saç 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pigmentasyonu, boy, uyku örüntüsü ve hatta birkaç yüz bin yıl önce henüz bu kötü alışkanlık icat edilmemiş olsa da sigara içmeye yatkınlık” gibi biyolojik özelliklerini sinsice etkiler. Evrim ağacı açısından, gerçekten Avrupa kökenliyseniz Neandertal DNASsının sizlere introgresyonu (geri melezleme) bir döngüyü andırır. Ağaçlar döngüye sahip değildir. 
Genler çoğunlukla aile ağaçları arasında geçiş gösterse de ağaçların kendisi dağınık olabilir ve genler bir diziye, başka yönlerden, eski kuzenlerden, hatta önceki konuda gördüğümüz gibi bir virüsten gelebilir. Bir yumurta ile sperm her ürediğinde, genlerin karıştığı normal süreç aracılığıyla da zaman içinde yok olabilirler. 


Ataların karmaşıklığına rağmen bizdeki DNA ile Denisovalılar, Neandertaller ve diğer büyük insansı maymunlardakini kıyaslayabilir, gördüğümüz farklılıkların önemli olup olmadığını anlamaya çalışabiliriz. 


HACNSI aslında bir gen değildir.” “Geliştiren” adı verilen 546 harflik bir DNA uzantısıdır. Bunun on altısı, şempanzelerin sahip olduğundan belirgin bir şekilde farklıdır. Gen olmamasının nedeni herhangi bir proteini kodlamamasıdır ama geliştiriciler (ya da kodlamayan diğer DNA kesitleri), genler için düzenleyici görevi görür. Çekirdeği olan her hücre, her geni içerir ama her hücre, herhangi bir anda aktif olmak için her gene ihtiyaç duymaz. Geliştiriciler, genlerin başlangıcında yer alıp bu genin aktif olması için yönerge görevi görür. Genellikle cümleleri sıralı olarak başından sonuna doğru okuruz. İngilizcede bu sıralama soldan sağa doğrudur. Genler, genomun her yerinde küçük noktalar halinde işaretlenmiştir ve her yöne doğru, her sıralamayla ve her kromozomun üzerinde okunabilirler çünkü bir kitabın aksine, asla tek seferde 


* Tesadüfe bakın ki bir yerde alakasız bir şekilde doğal olarak bulunan genetik bir değişken, tütündeki kimyasalları metabolize etme şeklimizi etkilemiştir. 

** Bu isim “human-accelerated conserved non-coding seguence 1” (insandan ivmelenen korunumlu protein kodlamayan dizilim 1) anlamındadır. İnsandan ivmelenen denmesinin nedeni dizilimdeki tekli farkların çok hızlı edinilmiş gibi görünmesidir. Bu aynı zamanda sadece bize has bir işleve sahip olduğunu da gösterebilir. Genler genellikle ve tarihsel açıdan proteini kodlayan DNA'lar olarak düşünülürler. Bu çok kesin bir tanım değildir çünkü genetik elementler (özellikle de proteine çevrilmeden kendi başına işlevi olan RNAlTları yapan DNA'lar) ortaya çıkar. Neyse, muhtemelen evrim ve biyolojinin çoğu zaman işleyen ama birçok istisnası olan kurallarla dolu olduğunu anlamışsınızdır. Bu gayet doğru. Fizikçilerin asla bu tür problemleri yoktur. Şanslı insanlar! 
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okunmazlar ve bir plan doğrultusunda tasarlanmamışlardır. 1 numaralı kromozomdaki bir gen, 22 numaralı kromozomun üzerindeki bir geni aktif hale getirebilir. Geliştiriciler ve DNA'nın diğer düzenleyici kesitleri bu belirgin karmaşayı yönetir. 

Bir geliştiricinin işlevini, nerede ve ne zaman aktif olduğuna bakarak test edebiliriz. Ayrıca deneme amacıyla fare embriyolarını, şempanze ve insan versiyonlarıyla değiştirebiliriz. HACNSI, beyin de dahil birçok dokuda aktiftir ancak özellikle de pençeye dönüşmek üzere gelişmeye başlayan önayaklarda çok etkindir. HACNSI'in şempanze versiyonunda uygulanan aynı deney, aynı bölgelerde çok yoğun etkinlik olmadığını göstermiştir. Arka bacakların oluşacağı bölümlerde de benzer bir etkinlik vardır. Bu DNA kesiti geliştirici olduğundan ve kendi başına bir gen olmadığından, ellerdeki ve ayaklardaki artan etkinlik, ellerde ve ayaklarda farklı olması olası diğer genlere bağlanma konusundaki rolünün bir göstergesidir. İnsan ellerindeki maharet, özellikle de başparmağımızı yönlendirebilmemiz (bizde diğer dört parmağa göre daha uzundur) diğer insansı maymunlardan daha yetenekli olduğumuz alet yapımında gereklidir. Diğer taraftan da ayaklarımızın yeteneksiz ve ayak parmaklarımızın kısa olması da iki ayağımızın üzerinde durmamız için önemlidir. El ve ayaklarımızın morfolojisindeki değişiklikte bu kısa DNA parçasının hızlı evriminin önemli bir rolü olduğu ve bu sayede belirgin ve benzersiz bir şekilde insan olabildiğimize dair şaşırtıcı bir 


teori vardır. 


Benzersiz insan karakterinin genetik temeline şaşırtıcı ipuçları sunan daha fazla gen listeleyebilirim ve bundan daha fazlası da yakında keşfedilecektir. Özellikle beyin gelişiminde yer alan genler şaşırtıcıdır çünkü bizler büyük ve ilginç beyinlere sahibiz. Aynı şekilde, büyük ve ilginç beyinlere sahip olduğumuz için sinir materyallerinin gelişimi ve yapımında görev alan çok sayıda genimiz vardır. Bazıları yeni nöronların gelişimini desteklerken, diğerleri nöronlar arası bağlantıları geliştirir. 
Bazıları beynin özellikle de sezgilerimiz ve kişiliğimizin merkezlendiği neokorteks gibi belirli alanlarında aktiftir. Bu adaylardan çoğu pek çok 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iş yapar çünkü evrim tamir eder; zaten var olan bir şeyin uyarlanması ve yeniden kullanılması, sıfırdan bir şey icat etmekten daha kolay ve daha etkilidir. 

Bazı genler kendi başlarına ilginçtir (ancak bazıları çok sıkıcıdır) ve her insanda bulunan diğer 20 bin genin yanı sıra bu ilginç genlerin ne yaptıklarını, nasıl evrim geçirdiklerini, biyolojimizin geri kalanıyla nasıl iletişim içinde olduklarını ve işler yolunda gitmezse ne olacağını öğrenmek için çalışıyoruz. Ayrıca işleyen bir bedende bunların birbirleriyle nasıl bir ilişki içinde olduklarına da bakmalıyız. 


Dilden Kaysın” 


Daha derinlemesine incelenmeyi hak eden bir gen vardır. Bu gen, tarihimiz ile ilgili söyleyecek çok şeyi olan, evrimin derecesini ve evrimden nasıl bahsettiğimizi etkileyen bir gendir çünkü konuşma yetisi için gereklidir. Hikâye, 1990'larda Londradaki Great Ormond Street Hospital'da başlar. Kısaca KE olarak bilinen bir aile, nadir görülen bir sözel apraksi tipi nedeniyle tedavi görüyordu. Bu da ailenin çoğu üyesinin sesleri hecelere, heceleri kelimelere ve kelimeleri de cümlelere dönüştürmekte belirgin bir zorluk yaşadığı anlamına gelmekteydi. Üç nesil boyunca 15 kişi bu semptomları gösterdi. En belirgini de diğer sözel hataların yanı sıra “araba” yerine “aba”, “top” yerine “pot” diyen çocuklardı. Daha ileri incelemeler ailenin hastalıktan etkilenen üyelerinin sadece kelimelerin telaffuzunda değil, aynı zamanda yüzlerinin ve ağızlarının temel ama belirgin hareketlerinde de sorun yaşadığını gösterdi. Aynı durumlar bir aile içinde birden fazla nesilde görüldügünde, bir soyağacı çizip bunu taşıyan aile üyelerini işaretleriz. Böylece sperm ve yumurta oluşurken gerçekleşen genomun rasgele değişiminin, hastalığa neden olan DNA'nın, soy içinde etkisini azaltmaktansa bu bireylerde varlığını sürdürdüğünü tahmin edebiliriz. KE ailesindeki kalitüm örüntüsü, tek bir genetik kusurun buna neden olduğunu gösterdi. 
İşler şu anda çok daha karmaşık olsa da klinik genetik tarihinin o zamanlar tanımladığı çoğu hastalık —kistik fibrozis, Huntington hastalığı 


* Dilden Kaysın: (Trippingly on the Tongue) Shakespeare'in Hamlet eserindeki konuşmadan. (çn.) 
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ya da hemofili gibi— aslında tek bir genden kaynaklanıyordu. Genetiğin bu eski zamanlarında, araştırmacılar bir geni takip etmek için soyağacını bu şekilde kullanırdı; 1998 yılında Simon Fisher ile ekibi bu ailenin konuşma ve dil problemlerinin tek nedenini buldu. Sorun FOXP2 isimli bir gendi ve bu gen, o zamandan beri genetik ve evrim konuların- 


da bir sembol haline geldi. 


FOXP2 geni bir transkripsiyon faktörünü kodlar." Bunlar, tek işlevi DNA'nın çok belirgin parçalarına (daha önce bahsedilen geliştirici HACNSI gibi) kenetlenmek olan proteinlerdir. Bu sayede bir gen, ikinci, üçüncü vs. genin etkinliğini kontrol edebilir ve gelişmekte olan bir embriyodaki farklı hücreler ile dokuları belirlemeye yardım eden karmaşık etkinlikler tetiklenmiş olur. Tüm genler önemlidir ancak bazıları diğerlerinden daha önemlidir ve transkripsiyon faktörleri de daha önemli olanlar kategorisindedir. Rahimde bir embriyo oldugunuz zamanlarda, tek bir hücreden trilyonlarcasına dönüştünüz. Bu trilyonlarcasının her biri farklı dokularda belirli işlerle uğraşan farklı hücre tipleri olarak dikkatlice ayarlandı. Transkripsiyon faktörleri, embriyonun gelişiminde önemli bir role sahiptir. Kontrolcüler olarak çalışır, ustabaşı gibi görev alarak hücrelerin şekilsiz formlarının hangi ucunun baş, hangisinin kuyruk olacağına karar verirler. Yerine yerleştiğinde, diğer transkripsiyon faktörleri “beyin bu uca gider”, “beyin alanında gözler buraya gelir”, “göz bölgesinde retina buraya gider”, “retinada fotoreseptörleri buraya gelir” ve “fotoreseptörler arasında bulunanlar rodlar olur” gibi net planlar yaparlar. Embriyo geliştikçe detaylar daha da açık bir hal alır ve dokular, olgun hallerine ulaşmak için farklılaşır. FOXP2, gelişen embriyonun geniş çerçevesinin tam orta yerinde çalışır ve daha fazla hücrenin büyümesini emretmek gibi öncelikli bir etkisi vardır. Bir embriyoda nerede aktif olduğuna baktıgımızda, beynin belirli yerlerinde nöronların her türlü gelişimini net * Genleri nasıl yazdığımız konusunda kışa ama sıkıcı bir nor: Bir gen, proteini kodlar; her ikisi de genelde ayhı tasarıma sahiptir ancak genler italik harflerle yazılır. FOXP2 geni, FOXP2 groteinini kodlar. Ayrıca 


insan genleri büyük harfle yazılırken, eşdeğer bir fare geni küçük harfle yazılır ama mantık onlarda da aynıdır. Foxp2, Foxp2'yi kodlar. 
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bir şekilde yönettiğini görürüz. Buna motor devreleri, bazal gangliyon, talamus ve beyincik de dahildir. 


Genin nerede aktif olduğu konusu genetikçilerin cephanesindeki silahlardan biridir. Ayrıca proteinin özünü çıkarıp neyle etkileştiğini görebiliriz. Bu, moleküler bir balık tutma gezisi gibidir. FOXP2 ile avlandığımızda hiç seçici olmadığını görürüz ancak hedefleri, konuşma bozukluklarıyla eşleştirilen ve CNTNAP2 olarak bilinen kısa bir DNA 


uzantısı gibi cazip ipuçları sunar. 


Bu durumda, kusurlu olması halinde, konuşma ve dil sorunlarına sebebiyet veren bir gene sahip oluruz. Bu gen, konuşmayla yakından bağlantılı farklı doku parçalarında aktiftir. Diğer hayvanlar ağız yoluyla iletişim kurar ancak kapsamlılık açısından, bizim dilimiz, en yakın rakiplerini bile her açıdan açık ara farkla geçer. Karmaşık bir sözdizimi ve dilbilgisi kullanarak konuşan tek organizma olduğumuzu düşünürsek, kendimizi diğer hayvanlardan ayırmak için dil yeteneğimizin genetik bir temeli olması çok önemlidir. 

FOXP2 bizlerde sıfırdan oluşmamıştır. Transkripsiyon faktörlerinde genelde olduğu gibi o da son derece eski bir gendir. Memelilerde, sürüngenlerde, balıklarda ve bir şekilde ses çıkaran çoğu kuşta bulunur. 
Dişilere kur yapmak isteyen ötücü kuşlar, diğer erkeklerden yeni şarkılar öğrendiklerinde, onlarda bulunan FOXP2 versiyonunun beyinde aktif hale geçtiğini biliyoruz. 

Şempanzelerdeki FOXP2 geninde, proteini oluşturan 700 amino asitten sadece 2'si farklıdır ancak bunun sonucu açıkça görülebilmektedir: Biz konuşuruz, onlar konuşamaz. Bu gen, Neandertallerde de bizimkiyle aynıdır fakat onların DNASsının farklı kısımları, bu genin yaptığı işte değişiklikler meydana getirir. Dinozorların soyları tükenmeden önce, yaklaşık dokuz milyon yıl öncesinde, ortak atalara sahip olduğumuz farelerdeki FOXP2'nin sadece dört amino asidi farklıdır. 
* Prelkans konusundaki olası bir iitienaylar Bazı hayvanlarin ilecişimi daha yükesk ya'da daha alçak İekanıa 


sahiptir ve bu nedenle bizim onları duymamız mümkün değildir. 166'ıncı sayfada da bahsedildiği gibi fillerde durum böyledir. 
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Faredeki #oxp2 geninin nerede aktif olduğuna baktığımızda, gelişim sırasında beyindeki yerinin tamamen eşit olduğunu görürüz. Faredeki genlerin kopyalarından biri deney için alındığında fare anormallikler gösterir. Bu anormalliklerden biri yavruların çıkardığı ses ötesi gürültünün miktarının azalmasıdır. (Eğer iki kopya çıkarılırsa yavru fare 21 


gün sonra ölür.) 


FOXP2'nin insanların konuşma yetisi ve dilbilgisi için çok gerekli olması, bizlerde fareler ve şempanzelerden daha farklı bir versiyonunun bulunması ve Homo sapiens'te pozitif bir seçilimden geçmiş olması, bu genin basitçe önemini gösterir. Ancak söz konusu genin son derece önemli olmasına rağmen yine de hayati bir önem taşımadığı da aşikârdır. 


Bedeni farklı açılardan parçalara ayırabiliriz; üstelik genetik çok ince bir anatomi alanıdır. Daha geniş bir perspektiften yaklaşırsak, bir sonraki yararlı önerme anatominin kendisi olacaktır. Sonuçta genler, vücudumuzda toplanan hücreleri yöneten proteinleri kodlar. Anatomi zamanla değişir: Embriyoloji tek bir döllenmiş yumurtanın embriyoya nasıl dönüştüğünü, gelişim genetiği de büyümeyi yönlendiren genleri inceler. Genellikle sadece yetişkin ses yolunu düşünürüz ancak çocukların olgunlaşmamış şekilde doğduğunu söylemeye gerek yoktur. Bu da konuşmanın gelişmesini anlamakla ilişkilidir. Dil, ağzınızda sadece tat alma tomurcuklarıyla bezenmiş halde duran bir organ değil, geniş ve becerikli bir kastır. Kökü gırtlağa uzanır, üstelik ihtiyacımız olan hareketi ve tat almayı sağlamak için yoğun bir şekilde sinirlerle kaplıdır. 
Yeni doğan bir bebeğin dili neredeyse her zaman ağzın içinde durur ve gırtlaktaki hava akışı buruna bağlı olduğundan, bebek emerken de ne- 


VER 


fes alabilir. Çocuklar büyüdükçe, dil gırtlağa doğru alçalır ve bu da “i 


« » 


ve “u” gibi bazı sesli harflerin celaffuzunu mümkün kılar. 

Boğazımızda hiyoid adında ve nal şeklinde çok önemli bir kemik bulunur. Çenenin altındadır, uçları geriye doğru bakar ve yutkundugumuzda aşağı yukarı hareket eder. Anlaşılması güç olsa da 12 farklı 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kas bağlantısına ev sahipliği yapacak şekilde biçimlenmiştir. Bu da bize ne kadar kapsamlı bir kemik parçası olduğu konusunda fikir verir. Kuşlarda, memelilerde ve sürüngenlerde hiyoidin farklı versiyonları vardır ancak bizdeki, diğerlerinden daha karmaşıktır. Bu da bize çok doğal gelen, gırtlağımızdaki ve yüzümüzdeki kasların hassas motor kontrolü sayesinde çıkardığımız sesler için gerekli olan karmaşık anatomik mimarinin bir yansımasıdır. İsrail'deki Kebara Mağarası'nda bulunan bir numuneye bakarak Neandertallerin de benzer detaylı hiyoidlere sahip olduğunu düşünüyoruz. Genel anatomileri bizimkinden farklıydı; hem de onlardaki hiyoidin bizdekinden farklı olduğunu düşünmemize yetecek kadar. Yine de bunların hiçbiri Neandertallerin konuşamadığını düşünmemiz için yeterli değildir; benzer genetikleri, sinir yapıları ve anatomileri vardı. Şimdilik söyleyebileceğimiz tek şey 


budur. 


FOXP2 insan evriminde çok önemlidir ancak aynı zamanda bilimin evrimi için de büyük önem taşır. Bozulduğunda belirli bir nörolojik kusura neden olduğu belirlenen ilk genlerden biridir ve doğamızda diğer birçok genden daha önemli bir etkiye sahip olduğundan seçilmiştir. Bazı yerlerde adı “dil geni” olarak geçer ve aslında modernliğimizi tetikleyen unsurdur. Bir süre sonra konuşmanın davranışlarımız üzerindeki etkisine geleceğiz ancak anatomi ve davranış konularında genetiğin gizemli bir şekilde karmaşık ve az anlaşılmış olduğunu bilmemiz çok önemlidir. FOXP2'nin önemli olduğunu görebiliyoruz ama beyinde tüm hücre gruplarında aktiftir ve bu nedenle diğer biyolojik fonksiyonlar üzerinde de etkisi vardır. KE ailesinin sorunları sadece konuşmayla sınırlı değildi. Denek, İngilizcenin genel kurallarına uygun olsa da (“glev” ve “slint” gibi) hiçbir anlam taşımayan kelimeleri, gerçek kelimelerden ayırması beklenen sözcüklerle ilgili görevlerde de zorluk yaşıyordu. Bu, psiko-dilbilimi ilgilendiren bir etkidir ve yine, motor ve bilişsel yeteneklerimiz arasındaki karmaşık etkileşime işaret eder. 

Başarılı bir yirminci yüzyıl dilbilimcisi olan Noam Chomsky, diğer canlıların tek yapabildiği homurtu çıkarıp el kol hareketi yapmakken, 


Hayvanların En Üstün Olanı | © 


insanların içinde dil alevini tutuşturan bir kıvılcım, bir düğme olduğuna dair hayalperest bir fikir ileri sürmüştür. Chomsky'nin zaman ölçeği binlerce nesli temel alır ve bu son derece makuldür; ancak yine de tek bir tetik üzerine kurulu olan, odaklı bir doğrusallığı ima eder. 


Evrim bu şekilde işlemez. Modern genetik, insanların eskiye oranla daha hareketli olduklarını, Afrika'nın içinde ve dışında sürekli karşılıklı çiftleştiklerini göstermiştir. Bu gerçekler, uzak geçmişimizdeki doğrusal bakış açısını desteklemez. Dahası, konuşma tek unsur değildir. Konuşma konusundaki fiziksel kapasite, anatomisiyle ve bu anatomiyi destekleyen sinir kontrolleriyle, konuşmanın sinir kontrolünden farklı değildir. Biz, birbiriyle bağlantılı olan küçük dişliler ve parçalardan oluşan bir sistemiz. Beyinlerin nasıl geliştiğini ve genlerin bu süreçte ne yaptığını hesaba katmamız lazım. Sinir dokusu, yüksek ölçüde uzmanlaşmıştır ve her biri genetik olarak belirlenmiş kendi kimliğine sahip yüzlerce farklı hücre tipinden oluşur. Hücreler sinir dokusuna dönüşür, bu yola girdiklerinde gelişip göç eder ve kendilerini, bitişik hücrelerle ya da milimetreler veya santimetreler kadar uzakta olan (bir nöronsanız bu çok uzak bir mesafedir) hücrelerle bağlantı kuran sinapslarla ve dendritlerle bezer. Doğduktan sonra, nöronlarınız arasındaki bağlantının kısaltılıp düşünme ve öğrenmeyi kolaylaştırması için sağlamlaştırıldığı ergenlik yıllarınıza gelene kadar, beyniniz yıllarca sinaptik budama sürecinden geçer. Tüm bunlar, genler ve onların çevreyle etkileşimi tarafından kontrol edilir. Mesele şu ki, bu çılgınca karmaşık binanın inşaat projesinde yer alan bu genin, farklı dokular üzerinde fazlaca etkisi bulunmaktadır ve burada yüzlerce olmasa bile düzinelerce gen rol alır. 


Konuşma, oldukça karmaşık ve birbiriyle bağlantılı, düzinelerce biyolojik olaya dayanan, duyulabilir bir üründür. Bunun için iyi yapılanmış bir hiyoid gerekse de tek başına bu da yeterli değildir. Kavrama, soyutlama ve tanımlama gibi psikolojik bir temel oluşturmanın yanı sıra gırtlakta, dilde, çenede ve ağızda bulunan kas tellerinin motor kontrolünü ayarlama yeteneğine sahip bir nörolojik çerçeve, kesinlikle 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gerekli olsa da yeterli değildir. Elbette konuştuğumuzda, kulak zarımızı titreten ve benzer şekilde karmaşık olan duyma sürecini başlatan hava partiküllerini harekete geçiririz. Kulak ya da hava olmadan konuşma olamaz. Genler taslak, beyinler çerçeve ve çevre de tuvaldir. Bu kısımların her birini sadece daha geniş resmi anlayabilmek için ayırırız ama 


hepsinin aynı anda var olduğunu düşünemeyiz. 


Konuşma edinimini, hatta insanlarda var olan tüm karakteristiklerin edinimini anlamanın daha iyi bir yöntemi, hem seçilim ve genetik sürüklenme modeli hem de kültür ve genlerimiz arasında değişen etkileşim sayesinde, dilin gelişeceği çerçevedeki bir FOXP2 seti mutasyonu olabilir. Neandertallerin de aynı çerçeveye sahip olup olmadıklarını bilmiyoruz. Maddi kültürlerine, morfolojilerine ve bizlerde aynı, şempanzelerde farklı olan FOXP2 versiyonuna bakacak olursa, öyle olduğunu hayal etmemiz gayet mantıklı olur. Sanırım onlar da konuşuyorlardı ancak bunu netleştirmek için benim en azından şimdilik anlayamadıgım zekice bir deneye başvurmamız gerekecek. 


Şimdi Konuş 


Konu dilin kökeni olduğunda, konuşmanın herhangi bir kalıntı bırakmıyor oluşu sorun yaratır. 


Konuşmanın biyolojisi yeterince karmaşıktır ancak gördüğümüz üzere, bu konuda dikkat edilmesi gereken, kabiliyetten daha fazlasıdır. 
Karmaşık iletişim, davranışsal modernite olarak adlandırdığımız kavram için —yani bugünkü halimizden farklı olduğumuz geçmişle kıyaslarsak şimdiki halimiz için— gereklidir. Bu konuya daha sonra geleceğiz. 

Biyolojik olarak konuşmaya programlıyızdır. Dile yeşil ışık yakan nörolojik, genetik ve anatomik şablonlara sahibiz. Çevremizdeki insanların seslerini taklit ederek dili edinme yeteneğine de sahibiz. Bazı kuşlar da buna sahip. (Aşk şarkılarını birbirlerinden öğrenirler.) Her kuş türünün birkaç farklı ötüşü vardır ve çoğunun bölgesel lehçesi olsa da (bazı balinalarda olduğu gibi) iyi eğitimli bir kulak, sesleri dinleyerek kuş türlerini tanımlayabilir. Bunun aksine, insanlar şu anda 6 bin farklı dil konuşmaktadır ve bunların tamamı sürekli evrim geçirirken, çoğu da ortadan kalkmak üzeredir. Muhtemelen on binlerce kelime biliyorsunuzdur. Bunları istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Çevremizdekilerden sözdizimini ve dilbilgisini de öğreniriz. Beyinlerimiz, dil edinimine özel bir yazılım platformu olarak düşünülebilir. Çocuğu olan herkes, öğretilmemesine rağmen çocukların bir kuralı genellediği için dilbilgisinde sevimli hatalar yaptığını bilir. Dört yaşındaki kızım swim (yüzmek) fiilinin geçmiş zamandaki haline (5wam olması gerekirken) 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swimmed diyor çünkü beyni, geçmiş zamanda gerçekleşen eylemleri, genel olarak fiile “-ed” ekini ekleyerek ifade ettiğimizi öğrendi. Bir dilbilgisi kuralını, bir diğer kelimeye aktarmak gibi kalıtsal bir yeteneğimiz olsa da kuralların istisnalarını öğrenmemiz gerekir. Kısacası beynimiz mükemmel şekilde güçlü bir yazılım platformudur. 


Kelimelerin zamanla anlamları da değişir. Kelime hazinemizi genişletmek, detaylandırmak için sürekli uygun” kelimeler eklenir; bazı kelimeler de dilbilimin çöplüğünü boylar. Öfkeli dilbilgisi uzmanları, dilin hayal edilen bozulmamış halinden uzaklaştığını sürekli düşünürken, kelimelerin ve dilin kullanım sırasında devamlı evrim geçirdiğini, bir kelimenin orijinal anlamının şu anda kullanılan anlamıyla aynı olmak zorunda olmadığını fark etmezler. Dilbilimciler, kelimeler ve diller için başarılı bir şekilde evrim ağaçları çizmeye çalışırlar. Bu, evrimsel biyolojiden daha zordur çünkü bir kemiğin zaman içinde taşa dönüşmesi mümkünken, konuşulan kelimelerin yankılanması mümkün değildir. 
Yine de diller arasında tarihi ilişkiler kurar ve evrimsel dil ağaçları yapılandırırız. Bunlar büyük ölçüde bilgilendirici olabilir: Varsayımsal bir Ön Hint-Avrupa dili; Slav dili dalları, Germen uzantıları ve Latin kökenli dil dalları olan bir Avrupalı gövdenin oluşmasına neden oldu. Bir Hint-İran gövdesinden de İran'ın ve Anadolu'nun dilleri ile yüzlerce başka dil ve lehçeler oluştu. Bu tür ağaçlar, insanlar dünyada hareket ettikçe diğer dillerden sürekli yatay bir şekilde gerçekleşen kelime çalma işini açıklamaya meyilli değildir. 

Bir önceki paragrafta Hintçeden, Anglo-Sakson dilinden, Norveççeden, Latinceden ve 7/4e Simpsons'tan alıntı olan İngilizce kelimeler kullandım. İngilizler, William'ın fethiyle 1066 yılından beri büyük bir kelime istilasıyla karşılaştılar: Britanya adası halkları, Vikinglerin Britanya sahiline musallat oldukları yıllarda, sürekli Eski Norveççe kelimeler edindiler; Romalılar beraberlerinde Latinceyi getirdi. İnanılmaz derecede zengin olan İngilizce, hem genetik hem de kültürel açıdan 


* (İng) cromulent. The Simpsons dizisinin yedinci sezonunun “Lisa the Iconoclast” adlı bölümünde dile getirilen, uygun anlamındaki kelime (1996). 
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tarihi yansıtan bir geştalt karışımı temsil eder. Genetik, tarihi göçleri haritalandırmakta ilerledikçe, kim olduğumuz ve ne konuştuğumuz arasında şaşırtıcı ilişkiler olduğunu görürüz. Vanuatu yerlilerinin MÖ 
400 yıllarında, Bismarck Adaları'ndan gelen başka bir toplulukla tamamen yer değiştirdiği görülmektedir ancak değişim sırasında aynı dil korunmuştur. Bu uç örnekte bir dilin kültürel aktarımı, genlerden ta- 


mamen ayrı düşünülmektedir. 


Kelimelerdeki Sembolizm 


Beyninizde depoladığınız tüm kelimeler ve anlamlar ile henüz öğrenmediğiniz kelimeler, ihtiyaç duyduğunuzda erişeceğiniz basit bir arama tablosunda yer almaz. Kelimeleri anlarsınız. Bir buruna bakarsanız ve baktığınız şeyin bir burun olduğunu anlarsınız çünkü deneyimleriniz sayesinde burunların nasıl göründüğünü bilirsiniz. “Burun” kelimesini okuyup o anda bir buruna bakmıyor olsanız da bahsettiğim şeyi anlarsınız. Üstelik aklınızdaki resmi zenginleştirmek için başka kelimeler ve sıfatlar ekleyebilirim; eğer büyük kırmızı bir burun düşünürseniz üç bağımsız kavramı (boyut, renk ve nesne) birbiriyle bağlamış olursunuz ve bunları hayali bir nesnenin sembolik tanımı olarak kaynaştırmanın yanı sıra, gerçeğe dayanmayan, soyut ancak yine de anlayabileceğiniz bir resmi hayal edersiniz. Sembolizmin esnekliği karmaşık ve zekicedir. 


Yansıma sözcükler dışında, dilbilimciler genellikle kelimelerdeki sembolizmin tesadüfi olduğunu düşünür. “Çıtırı” kelimesi benzer bir sesi ifade eder. Dewx, zwei, ni, e pedi, rua, nünpa ve #svey kelimelerinin tamamı, birden büyük ve üçten küçük bir sayıyı ifade eder ancak bu kelimelerin her birinin aynı anlama gelmesinin herhangi bir nedeni yoktur. 

İspermeçet balinasını düşünün! Orostopçunun Galaksi Rehberi kitabındaki Magrathea gezegeninde beklenmedik bir şekilde dünyaya gelir. 
Hayata gelişine şaşırmış bir halde, aşağı düşerken neşeyle kelimelerin kökenini düşünür: 


* Sırasıyla Fransızca, Almanca, Japonca, Sotho dili, Maori dili, Lakotaca ve Yidiş. 
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Vay canına! Hey! Bana doğru hızla gelen bu şey de ne? Çok çok hızlı. 
Çok büyük, düz ve yuvarlak; geniş sesletimi olan bir ismi olmalı... Uu... 


Vaa... Yuvarlak! İşte bu! Bu güzel bir isim: yuvarlak! 


Benimle dost olur muydu acaba? 


Zavallı balina! Altındaki ölümcül toprak için mantığa aykırı bir şekilde, sıfırdan bir isim bulduğunda, kendi dağarcığında kısıtlı kelimesi vardır. “Yuvarlak” kelimesinin “yer” kelimesiyle (İngilizce karşılıkları sırasıyla 
round, ground) fiziksel bir benzerliği olduğu çıkarımında bulunur. 2016 
yılındaki bir çalışma, belirli kelimelerin kısmen ayrılmaz yani evrensel olduğunu gösterdi. Dilbilimciler, dünya dillerinin yüzde 62'sinden aldıkları “temel” olarak tanımlanabilecek yüz kelimeyi inceledi. Bu kelimeler arasında “siz” ve “biz”, “yüzmek” ve “yürümek”, “burun” ve “kan”, “dağ” ve “bulut” gibi zamirler, temel eylem fiilleri, vücudun bölümleri ve doğaya verilen isimler bulunuyordu. Analiz olasılıksaldı. (Yani birbiriyle ilgisi olmayan dillerdeki kelimelerin seslerinin birbirine benzemesinin daha mümkün olması ihtimalini hesaplamak için istatistiği kullanıyordu.) 
620-750 nanometre dalga boyundaki elektromanyetik spektrum enerjisinin görsel tanımını yapmak için kullandığımız İngilizce kelime, kırmızı anlamına gelen red'dir. Zaman ve yer açısından yakından ilişkili olan diger Avrupa dillerindeki red kelimesinin karşılıkları da “r” harfiyle başlar: rouge, rosso, rot. Ancak “r” harfi, bu dillerle ilişkisi olmayan Hint-Avrupa dillerinde de tesadüfen kırmızı anlamına gelen kelimelerin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Yüzlerimizin tam orta yerinde bulunan, içinde iki delik olan ve kokuyu almak için kullanılan çıkıntı dünyanın çoğu yerinde, burundan gelen bir ses olan “n” harfini barındıran bir kelimeyle anılır. 


Bu, benzer harfleri barındıran kelimelerin ortak bir kökten geldiğini ifade etmez ancak konuşmayı etkin kılan nörolojik çerçevenin, bazı kelimelerin belirli seslere yönelmesine neden olan temel dilbilgisini belirlediğini gösterir. Beyinlerimiz bizi, tanımladığı şeye bir şekilde benze- 


yen seslere yönlendiriyor olabilir. 
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Yine de bu etki ilişkisiz diller arasında çok azdır ve tespit etmek için derin bir veri analizi gerektirir. Kelimelerdeki sembolizm genellikle kendiliğinden var olmaz. Burun için dünya genelinde kullanılan kelimeler, içlerinde burundan gelen bir harf barındırmaya meyilli olabilir ancak nez, Nase, hana, nko, ihu, phasu ve noz kelimeleri burun değildir. 
Sadece burnu tanımlamaları için çoğunluk tarafından belirlenmişlerdir. 

Bu yüzden tüm diller, bir şeyi bir diğerine benzetme yeteneği üzerine kurulmalıdır. Bildiğiniz on binlerce kelimeyi kullanarak bunları sıralayabilir, anlamlı olacak şekilde öğrenilmiş bir sözdizimi oluşturabilir ve her seferinde bunları uygulayarak konuşmanızın tarumar olmamasını sağlarsınız. Bu çok zekice değil mi? Cümledeki anlamı karşılaması için bilmediğim sıradışı ve modası geçmiş bir kelime kullanmak istedim. Bu 


yüzden “tarumar” kelimesini buldum. 


Kelime; bir nesneyi, eylemi ya da duyguyu temsil eden sembolik anlam birimidir. Ancak bir papağan, papağan gibi tekrarladığında, ürettiği seslere sembolizmi uyguladığını düşünmeyiz. Sadece taklit ediyordur. 
Aynı zamanda sembolik el kol hareketleriyle sözsüz iletişim de kurarız. 
Bu durumda hareketlerin, ardından gelen eylemi yansıtması gerekmez. 
Bazı hareketlerimiz, istenen eylemi işaret eder. Tıpkı “oradan buraya” derken mesajımızı vermek için parmağımızı sürekli salladığımız gibi. 
Bazıları ise öyle değildir ve hareketin anlamını belirleyen kültür olur. 
Avcunuzu karşıya doğru açıp elinizi kaldırdığınızda bu çoğu kültürde “dur” ya da “merhaba” anlamına gelir. Bu el işareti; elini kaldırmış çıplak adam resimleri şeklinde, Pioneer 10 ve 11 uzay gemilerinde de, Samanyolu'nda yaşayan uzaylılarla karşılaşmaları ihtimaline karşı altın-alüminyum plaklar üzerine çizilmişti. Bunun her zaman biraz tuhaf olduğunu düşünmüşümdür çünkü bu el işareti “avcumu açıp yüzüne bir yumruk indirmek istiyorum” ya da “lütfen beni becer, sonra da türümü yok et” anlamına da gelebilir. Neticede eli olan uzaylılar bu kültürün farkında olmadığından, insanların anladığı şeyin tam tersini 


anlayabilirler. 
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Bu şüphe, şempanzelerin ve bonoboların sözsüz sembolik işaretlerinin anlaşılmasıyla doğrulanmıştır. Bir bonobonun kolunun üst kısmını tutması “üzerime çık” anlamına gelirken, şempanzelerde bu hareket, özellikle de yavrulara “yaptığın şeyi kes” mesajını verir. Kolun üst tarafını kaşımak bir bonobo için “ilişkiyi başlat” anlamına gelirken, bir şempanze için “benimle gel” demektir. Bir bonobo için kolunu kaldırmak 


“üzerine çıkacağım” demekken bir şempanze için “şunu al” demektir. 


Normalde bonobo işaretlerinin çoğu “birleşmeyi başlat” ya da “GG sürtmeyi başlat” anlamına gelir (bkz. sayfa 100). Bunlardan en belirgini bacaklarını iki yana açıp, üreme organlarını ortaya çıkarmaları ve “ilgilenir misin” der gibi bakmalarıdır. Pioneer uzay gemilerini bulan uzaylıların, bonobolar kadar azgın olmamasını umalım. Şempanzeler genellikle kasıkları konusunda saplantılı değillerdir ancak bu kısmi masumiyete rağmen bir dal sallamak ya da omza hafifçe dokunmak her iki Pan türünde de “hadi başlayalım” anlamına gelir. El işaretlerinin sembolik olduğunu ve öğrenildiğini söyleyebiliriz. Bunun tek nedeni, bahsedilen eyleme benzemek zorunda olmamaları değil (gerçi birinin üreme organını göstermesi, gayet açık bir anlama sahiptir), anlamın iki 


ayrı türde farklı algılanmasıdır. 


Ayrıca diğer memelilerin de sesli sembolizm konusunda yetenekli olduklarını biliyoruz. Çayırköpekleri ve vervet maymunlarının yırtıcılara karşı özel uyarı sesleri vardır ve bu sesi duyduklarında ona göre hareket ederler. Maymunlar için düşük sesli bir homurtu, üzerinde uçan bir kartala karşı uyarıdır. Bunun üzerine maymunlar yukarı bakıp ağaçların altına saklanırlar. Bir leopar gördüklerinde nefes nefese hoo-haah diye bağırarak ağaçların, leoparı kaldıramayacak kadar ince dallarına doğru ilerlerler. Çok tiz bir çığlık, yılanlara karşı uyarıdır ve buna verdikleri tepki, iki ayaklarının üzerine kalkıp zemini incelemeleri olur. 

Duyulabilen sembolizm sadece primatlarla sınırlı değildir. Cırcırböcekleri ve diğer binlerce böcek geceleri bedenlerinin iki kısmını birbiri- 


ne güçlü bir şekilde sürtüp ses çıkarır ve cinsel olarak müsait oldukları 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mesajını verir. Bu sadece, “Buradayım ve hazırım,” demek değildir çünkü değişen tonla nerede olduklarını belirtirler ya da seks dışında, uyarı için de bu sesi kullanırlar. Böceklerden bahsederken başka bir örneği de unutmamamız gerekir: Balarılarının sallanarak sergiledikleri dans, duyulamayan ancak suya ya da lezzetli nektarlara olan mesafeyi veya oraya giden yolu göstermek için sembolik bir işarettir. 


Hayvanların iletişim kurması şaşırtıcı değildir. Şimdiye kadar insan olmayan hayvanlar konusundaki keşiflerimiz, belirgin mesajlarla ya da sembolik işaretlerle bilgiyi aktarma yeteneklerinin oldukça yaygın ve sıradan olduğunu göstermiştir. Şimdiye kadar elde edilen kanıtlar, en azından kelime dağarcıklarındaki anlam birimlerinin sayısı bakımından, bu yeteneğin bizdekine benzemediğini göstermiştir. Kitapta daha önce de bahsettiğim gibi, doğanın tamamını gözlemlemiş olmamız mümkün değil ve henüz keşfetmediğimiz konularda biraz daha temkinli olmalıyız. Fillerde görülen sesaltı iletişimi, 1980'lerin ortasından beri biliyoruz. Bu sayede bizim duyma sınırımızın altındaki frekansları kullanarak diğer fillerle iletişim kurar ve çok az sorun yaşayarak kilometrelerce yol gidebilirler. Yunusların ve bazı balinaların hava ticreşimlerini sudaki seslere nasıl çevirebildiklerini giderek daha iyi anlıyoruz. 
Bu iki deniz memelisi, bizdeki gırtlağa benzerlik gösteren yapılara sahiptir ancak tıpkı dişsiz balina ailesi gibi, diğer balinalardaki durumun 


da ne olduğunu bilmiyoruz. 


Birçok büyük insansı maymun kafeste yaşarken, bilimci bakıcılarından aldıkları komutlarla, gelişigüzel sembolik işaretlerden oluşan kelimeler öğrenirler. 1980 yılında Georgia State Üniversitesinde doğan bonobo Kanzi gibi bazı ünlü primatlar ya da 1971'de San Francisco Hayvanat Bahçesinde doğan goril Koko (2018 yılının Haziran ayında öldü) yüzlerce işareti temel bir dil olarak kullanabilmiştir. Bu işaretler, sadece ezberlenmiş midir yoksa gerçekten anlayarak mı sergilenmiştir bilmiyoruz. Bir köpek “yürüyüş” ya da “park” kelimelerini duydugunda, bahsedilenin ne kadar güzel yeşil bir alan olduğunu bildiğinden değil, bu kelimelerle neşeli bir gezmeyi daha önce de tekrar tekrar 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bağdaştırdığından heyecanlanır. Eşim ve ben eskiden çocuklara orta- da potansiyel bir dondurma sürprizi olduğunu düşündürmemek için Fransızca bir kelime olan g/2ce'i (şekerleme) kullanırdık. Ancak köpekler gibi Fransızca bilmeyen çocuklarım da kısa sürede bir parka gittiğimiz zaman cümlenin içinde g/ace kelimesini kullandığımızda, ardından 


dondurma geleceğini anlamaya başladılar. 


Kafeste tutulan bu insansı maymunların kelime dağarcığında, belirgin bir şekilde yüksek sayıda (üç yaşındaki bir çocuğunki kadar), yani yüzlerce işaret mevcuttur. Ancak insan olmayan insansı maymunlar dilbilgisi kavramından ya da cümle oluşturma yeteneğinden yoksundur. 
Üç yaşındaki bir çocuk dört kelimelik bir cümleyi kolaylıkla kurabilir: Ben gerçekten dondurma istiyorum. Diğer insansı maymunların hiçbirinin iletişiminde yapı ya da fil çekimi kavramı yoktur. Çocukların yaptığı şey temel olarak farklıdır. Genler, zekâ, anatomi ve çevre; çocukların öğrendiği karmaşık, soyut, keyfi ve sembolik kelimeleri, dilbilgisini, sözdizimini ve dili yerleştirdikleri tuvali hazırlar ve çocuklar bu süreci 


zorlanmadan atlatır. 


Sözel ya da en azından duyulabilir sembolizm de işaretsel sembolizm de insanlarla sınırlı değildir. Bu kitaptaki diğer örneklerde olduğu gibi hayvanlarla benzer davranışlarımızın ortak bir evrimsel kökene sahip olduğu imasında bulunurken dikkatli olmalıyız. Bizdeki ve ses çıkaran diğer hayvanlardaki FOXP2'nin genetiği bir gerçeği gösterir: Ağzımızla ses çıkarmanın genetiği, sinirbilim ve anatomik mekanikler, kuşlardan maymunlara, yunuslardan bizlere kadar (ancak uzuvları ve diğer vücut bölümleriyle ses çıkaran böcekler bu gruba dahil değildir) net bir evrimsel geleneğe sahiptir. Bu sembollere —ses ve el kol hareketi— anlam yüklemek, belirli türlere özgüymüş gibi görünebilir ancak bizler kapsam açısından onlardan çok daha ilerideyiz. 

Düşüncelerimiz ve diğer insanların düşünceleri hakkında konuşmalı, tanımlar yapmalı, soyut düşünmeli, tahminde bulunmalı ve bilgi alışverişi yapmalıyız. Belki vahşi yaşamda, bizlerin meraklı 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zihinlerinden uzakta yaşayan gorillerin iletişimi, henüz göremediğimiz bir mekanizma sayesinde kapsamlı bir şekilde gerçekleşiyordur. Gorillerin iletişimi, bizim neyi nasıl yaptığımızı anlamak için evrimsel ve nörolojik kalıplar olarak değil, gorillerin yaptıklarıyla uyumlu olması için evrim geçirdi. Dil şimdilik bize özgüdür. 

Bize özgüdür ancak muhtemelen Neandertaller de bizim gibiydi. Ve muhtemelen kalıntılarından daha fazlasını bulacak olsak Denisovalı insanların da potansiyel konuşucular olduklarını keşfedebiliriz. 


Kelimelerin Ötesindeki Sembolizm 


Biz, sahip olduğumuz yazılım ve donanımı kullanarak konuşuruz. 
Diğer insansı maymunlardan şu anki halimize dönüşmemizi sağlayan 
bir geçiş anahtarı yoktur. Dil kapasitesinin bir bütün olarak yaklaşık 70 
bin yıl öncesinde oluştuğunu düşünüyoruz çünkü Afrika'dan yayılma o dönemde gerçekleşmiştir ve bu toplu göç sırasında, dağılan kalabalıklar dili daha kapsamlı hale getirmiştir. Eğer haklıysak ve Neandertaller ile Denisovalılar da kapsamlı bir dil kullandılarsa, o zaman şu iki seçenekten birinin olası olduğunu düşünebiliriz: Ya dil 600 bin yıl önce, bizim de dahil olduğumuz üç insan grubunun birbirinden henüz ayrılmadığı zamanlarda da mevcuttu ya da kapsamlı dil kullanımı için gereken fiziksel kapasite hem bizde hem onlarda mevcuttu ve bizler bağımsız olarak konuşmaya başladık. 

İnsanlardaki konuşma ve dil nasıl gelişmiş olursa olsun bu geçiş süreci ya şans eseri ya da seçilim yoluyla, gerekli ama tek başına yetersiz parçaların bir şekilde tetiklenmesiyle gerçekleşti. Bunun bir devrimden ziyade geçiş olduğu gerçeği, sürecin zaman aldığı anlamına gelir. Ancak bunun ne kadar zaman aldığına dair bir fikrimiz yok. Diğer büyük insansı hayvanlardan ayrılmamız 6 ya da 7 milyon yıl önce gerçekleşti. Bu geçişin o tarihten daha sonra yaşandığını biliyoruz. Beynimiz yaklaşık 2,4 milyon yıl önce belirgin şekilde büyüdü ve sonrasında da büyümeye devam etti. Bu nedenle bu geçiş, kesinlikle daha sonra yaşanmış olmalı; çünkü küçük bir beynin, tamamen işlevsel bir konuşmayı 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ve dili destekleyecek kapasiteye sahip olduğunu düşünmüyoruz. 
Fas'taki ve Doğu Afrika'daki örneklere bakacak olursak, Homo sapiens 
300 bin yıl önce ortaya çıktı ve 100 bin yıl öncesinde, bugün sahip 
olduğumuzla neredeyse aynı bedenlere sahiplerdi. 


Sanat 40 bin yıl önce de vardı. Bu, sembolizm anlayışımız için oldukça büyük bir adımdır. O zamanlar gezegenin dört bir yanındaki insanlar, bilimcilerin kimi zaman “dört dörtlük” dedikleri davranışsal moderniteyi sergilemeye başlıyordu. Endonezya'daki Sulawesi Adasının güneyinde yer alan dev bir kıstakta, binlerce yıldan daha uzun bir süre boyunca insanlara ev sahipliği yapmış büyük mağaralar bulunur. Mağaralardan birinin girişinden yaklaşık sekiz adım sonra 1,5 metrelik çizimden oluşan bir duvar resmi yer alır. Uzun zaman önce ölmüş birinin, duvara bastırdığı elinin çevresine kırmızı toprakboya sürerek çizdiği 12 el (aslında bu, ellerin kendisinden ziyade gölgeleridir çünkü sadece kalıpları görülür) bulunmaktadır. Yanında şişman bir domuz ve babirusa adında bir geyik domuzu çizimi vardır. Bunlar yaklaşık 35 bin yıl önce çizilmiştir ve bilinen en eski el izleri 39 bin yıllıktır. 


Aynı zamanlarda Avrupadaki insanlar da çok benzer şekillerde sanat yapıyorlardı. Güney Fransa'da, o zamanlardan günümüze ulaşan, şaşırtıcı güzellikte olan ve yetenekli ellerden çıkmış resimlerin yer aldığı pek çok mağara vardır. Montignac yakınlarındaki Lascaux Mağaraları; 6 bin şekli, av canlandırmasını, at ve bizonları, kedigilleri, soyu tükenmiş İrlanda geyiği Megaloceros giganteus'u ve asla anlayamayacağımız soyut sembolleri barındıran ve 17 bin yıl öncesine ait muhtemelen en meşhur Buzul Çağı galerisidir. İnsanlar bunları duvarlara kömür ve kantaşı kullanarak çizmiş ve kalıcı olmaları için üzerlerine hayvan yağları ile kil sürmüşlerdir. Görseller nefes kesicidir. 

Batıya gidecek olursak, Chauvet-Ponr-d'Arc Mağarası, Avrupa'daki en eski duvar sanatına sahiptir. Burada da yine kabartma canlılar, avlar 
ve avcılar (mağara aslanları, sırtlanlar, ayılar ve panterler) bulunur. 2016 
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yılında yapılan en güncel çalışmaya göre, bunların en eskisi 37 bin yıl önceye dayanır. 


Bir de Löwenmensch, yani Hohlenstein-Stadel'in Aslan Adam'ı vardır. Almanya'nın Suabiya bölgesinde, Nürnberg ve Münih arasındaki tepelerde, ismi bilinmeyen bir ressam tarafından yapılan ve bu zamana kadarki en önemli el sanatlarından olan eserlerin yer aldığı mağaralar bulunur. Yaklaşık 40 bin yıl önce bir kadın ya da bir adam bu mağarada veya bu mağaranın yakınlarında bir yerlerde, çevresindeki av kalıntılarıyla orurmuş olmalı. Tüylü bir mamuttan bir diş parçası alıp bunun aklındaki şeyi yapmak için doğru şekle ve boyuta sahip bir malzeme olduğunu düşünmüş olmalı. Şimdi soyları tükenmiş olan mağara aslanları, o zamanların zalim yırtıcılarıydı ve insanlar ile avlayıp yedikleri diğer hayvanlar için tehlike arz ediyorlardı. Bu kişi aslanları ve ne kadar yenilmez olduklarını düşünmüş, belki de insan vücudunda bir aslan gücüne sahip olmanın nasıl bir şey olacağını merak etmiştir. Belki bu kabile, korku ve şaşkınlık nedeniyle, mağara aslanlarına saygı bile duyuyordu. Sebep ne olursa olsun bu ressam, bu mamut dişi ile taştan bir 


bıçağı alıp bu dişten hayali bir figür yaratmıştır. 


Bu, birkaç hayvanın vücut bölümlerinden oluşan fantastik bir yaratık ya da bir canavardır. Denizkızlarından yavru geyiklere ya da insan başlı atlara, görkemli maymun-adam Tanrı Hanuman'a, Japonların yılan-kadın 7xre-onnasına ve Bavyeralı biraz ördek, biraz sincap ve biraz tavşan olan boynuzlu ve vampir dişli tuhaf, sinsi canavar Wolpertinger'e kadar uzanan canavarlar, tarihin büyük çoğunluğunda tüm insan kültürlerinde var olmuştur. Günümüzde, melez canlılara karşı 40 bin yıldır var olan ilgimizin en üst seviyesine ulaşmış durumdayız. Genetik mühendisliği, bir hayvanın özelliklerinin diğerine aktarılması yoluyla melez canlılar üretmekte. Bu sayede, derin denizlerdeki kristal denizanası Agworea victoria'nın genlerine sahip olan ve karanlıkta parlayan kedilere ve örümceklerin ipek yapma özelliğine sahip keçi 


memelerine ulaştık. 
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Bunların bildiğimiz ilk örneği Löwenmenseh'tir. Sıradışı bir çalışma olmanın yanı sıra, yaklaşık 30 santimetre uzunluğunda aslan başlı bir insan figürüdür ve evrimimizi anlamak için önemli bir parçadır. 
Ressamın köklü bir yeteneğe, iyi motor kabiliyetlere ve doğru kemiği seçip bu figürü yontmak için iyi bir plana sahip olduğunu; dolayısıyla öngörülü biri olduğunu gösterir. Doğayı iyi tanıdığı ve insanların hayatına etki eden ekosistemdeki hayvanlara saygı duyduğu anlaşılmaktadır. 
Asıl önemli olan, var olmayan bir şeyi hayal etme isteğine sahip olduğu gerçeğidir. 

Figür, üreme organından anlaşıldığı kadarıyla insandır ve sol kolunda âdeta dövmeyi andıran yedi çizgi vardır. 1939 yılında Hohlenstein-Stadel'deki mağaranın derinliklerinde, neredeyse gizli olan bir mahzende, diğer nesnelerin de yer aldığı (yontulmuş boynuzlar, kolyeler ve boncuklar) bir odacıkta bulunmuştur. Bu nesnelerin muhtemelen totemik önemi olan değerli şeyler olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Vogelherd Mağarası'nın yakınlarında bir mamut, vahşi at ve başı yontulmuş bir mağara aslanı figürleri bulunmuştur. Belki de o zamanlarda mağara aslanı törenlere ait bir simgeydi ve Aslan Adam'ın kolundaki kesik izleri de bu hayali canavarla ilgili önemli bir anlam 


taşıyordu. Belki. 


Birkaç kilometre doğuda, eskilerden gelen başka bir sembol daha bulunur: Hohle Fels Venüsü. Tarihöncesinde yapılmış pek çok kadın bedeni heykeli örneği vardır. 1860'larda Dordogne'de bu örneklerin ilkini keşfeden ve belirgin açıklığın dişilik organı olduğunu söyleyerek heykelciğe Vönus Impudigue (Arsız Venüs) adını koyan 8. Vibraye Markizi Paul Hurault sonra, bu tarz heykellere genellikle Venüs figürü adı verilmiştir. Hohle Fels Venüsü, bu figürlerin en eskisidir ve muhtemelen 
40 bin yaşındadır. Aynı zamanda insan bedeninin de en eski tasviridir. 

Venüs aynı zamanda soyut bir sanat eseridir. Belirgin bir şekilde insan bedenidir ama realizmin çok uzağında olan orantısız özellikleri 


vardır. Memeleri çok iriyken kafası çok küçüktür. Dev bir beli ve şiş 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bir üreme organı vardır. Bu abartılı cinsel özellik Yontma Taş Devri'nden kalan bazı Venüs heykelciklerinde de görülür. Bu da doğurganlık tılsımları ya da doğurganlık tanrıçaları olduklarına dair söylentilerin doğmasına neden olmuştur. Kimileri bunların pornografik olabileceğini de söylemiştir. Erkeklerin kadınları cinselleştirerek tasvir etmesine sık rastlansa da Venüs heykelciğinin yapımına yol açan sebebi bilemiyoruz. 
Günümüze kadar ulaşan birkaç Venüs figürü arasındaki benzerlikler, varlıklarının cinsel bir yanı olduğuna işaret ediyor. Bunların doğurganik tılsımı olduğunu düşünmek, Yontma Taş Devri'ne ait bir sanatçının fantezisi olduğunu düşünmek kadar şüphelidir. Başların neden küçük olduğundan emin değiliz. Kendi başınızı tam olarak göremeyeceğinizden, kendi bakış açınızdan başınızın daha küçük görünmesi veya aşağı doğru baktığınızda memelerinizin orantısız şekilde büyük görünmesi perspektifle ilgili olabilir; ama bu düşünce, sanatçının başka insanların başları ve vücutlarını görmüş olabileceği gerçeğini açıklamamaktadır. 
Belki de bu sanatsal bir tercihtir. Eğer bir milyon yıl sonra bir Francis Bacon portresi ya da herhangi bir anlamı olmayan bir Bayeux duvar halısı keşfedilirse, bu sanatçıların akıllarında ne olduğu merak konusu olabilir. Yontma Taş Devri'ndeki sanatçıların tam olarak ne düşündüklerini asla bilmeyeceğiz. Bildiğimiz tek şey, zihinlerinin bizimkinden farklı olmadığı. 

Almanya'da bu dönemlere ait fütler ya da blok fütler de bulunur. 
Bunlar sessiz kuğu, mamut ya da kızıl akbaba kemiklerden yapılmış, parmak delikleri olan içi boş tüplerdir. Vurmalı çalgılar ya da davullar da daha önceden ortaya çıkmış olabilir çünkü bir şeylere vurarak ritmik sesler çıkarmak, parmaklarınızı kullanarak farklı sesler çıkarabileceğiniz bir alet yapmanızı sağlayacak hayal gücünü gerektirmez. (Tüm baterist- 


lerden özür diliyorum.) 


Bu tarihlerin netliğiyle ilgili bazı anlaşmazlıklar vardır. Taşları ve onların üzerindeki sanatı tarihlendirme teknikleri her zaman görüş birliğine varılabilen bir konu değildir ve yapılacak bir hatanın sınırları binlerce yıl demek olacaktır. İnsan evriminin kapsamlılığını düşünecek 
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olursak net tarihlerin aslında çok da önemli olmadığını görürüz. 40 
bin yıl öncesinden kalmış, son derece açık ve anlaşılır halde olan, farklı şekillerde figüratif sanat tasvirleri vardır. Bunlar hayal gücünün, soyut düşünmenin, müziğin ve ince motor yeteneklerin net kanıtlarıdır. Bu 


tarihlerde insanlarda bir şeylerin değiştiği söylenebilir. 


Coğrafi yayılım önemlidir çünkü Endonezya ile Avrupa arasında uzun bir mesafe vardır. Avrupa'daki mağaralarda bulduğumuz sanat eserleri de aynı zamanlara aittir ve bu da iki anlama gelir: Endonezyalı ve Avrupalı sanatçıların ataları bu tür eserleri yapmak için gerekli olan yeteneğe halihazırda sahipti (yani on binlerce yıl öncesinde de bu yeteneğe sahiplerdi) ya da Endonezya'daki insanlar çizim yapmaya aynı dönemde Avrupalılardan bağımsız başladılar. Sanatsal kalıntılara coğrafi kayıtlarda pek rastlamadığımız için, onların sanat eserleri konusunda cimri olduklarını düşünmek de bir fikir olabilir. Ortak sanatsal ataların olduğu fikrini gerekçelendirebilmek için coğrafi olarak Avrupa'dan Endonezya ya yayılan daha eski sanat eserlerini görmeliyiz. 


Tüm bu eserler modernizmin net işaretleridir. Bu sanatçılar “dört dörtlük” idi. Zengin bir kültüre sahiplerdi ve çevrelerine karşı saygılıydılar. Bu da doğadaki ve kabilelerindeki konumlarının duygusal olarak farkında olduklarını gösteriyordu. Cinselliği düşünüp var olamayacak gerçekdışı canlıları hayal ettiler. Bu davranış sonraki 10 ya da 20 bin yılda tüm dünyaya yayılmış olabilir ve bunun tek bir merkezden türemiş olması da zorunlu değildir. Daha da belirgin örneklerin kanıtları Sibiryada, Avustralya'da, kuzeydoğu ve güneydoğu Asya'da bin yıl sonra görüldü ancak bu insanların yeni bilişsel yeteneklerini doğrudan bir soy yoluyla elde ettiklerini düşünmemeliyiz. Bu yetenekler farklı yerlerde kendi başlarına da evrim geçirmiş olabilir. Küresel olarak nasıl ortaya çıkmış olursa olsun, ilk sanatçılar müzik ve resme sahiplerdi, moda olan 


şeyler giyiyorlardı. Aslında onlar, bizdik. 


2018 yılına kadar, sadece bizim onlar gibi olduğumuzu sandık. Kuzey İspanya'nın Cantabria sahilinde büyük mağaralar vardır. 
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Birinin derinliklerinde El Castillo olarak bilinen kırmızı ve siyah boyalı, 
45 santimetrelik çerçeveleri andıran geniş kareler bulunur. Bu çerçevelerin birinin içinde büyükbaş sayılabilecek ama ne olduğundan tam anlamıyla asla emin olamayacağımız bir hayvanın arka bacaklarının hatları yer alır. Başka birindeyse muhtemelen bir bizona ya da ata ait bir hayvan başı bulunur. Aynı zamanda çizgisel işaretler, geometrik şekiller ve neredeyse Picasso'nun 1955 yılında yaptığı Don Kişot'un silüet resmini andıran tuhaf bir şekil de bulunur. 

Bu resimler ve İspanyol mağara sanatının diğer iki örneği, 2018'in ilk zamanlarında tarihlendirilmiştir ve tamamı 64 bin yıldan daha eski gibi görünmektedir. Bu dönemde Avrupada yaşayanlar Homo sapiens değildi. Homo Neandertalensis'ti. Neandertaller, türler arası çiftleşme yoluyla bugünkü Avrupalıların çoğunun kısmen de olsa atası olmuştu. 
Doğrudan atalarımız, Afrika'nın dışına çıkmaya başlamadan yüz binlerce yıl öncesinde Neandertaller Avrupa'daydı. Biz onların topraklarını istila etmeden 20 bin yıl kadar önce Neandertaller avlarını düşünüyor, avladıkları hayvanların resimlerini duvarlara çiziyorlardı. 

Figüratif sanatın ilk örnekleri bizler tarafından değil, kuzenlerimiz tarafından yapılmıştı. Bir süredir Neandertallerin de kültürü olduğunu biliyoruz ve onların potansiyel ses yeteneklerinden de daha önce bahsettik. Cebelitarık kayasının altında bulunan mağaralar, Neandertal etkinliğinin zengin bir kaynağıdır. Onların kültürlerini, beslenme şekillerini ve sanata benzer örnekleri ortaya sermektedir. Gorham Mağarası'nda üç taş oyununun kalıntılarını andıran, bir dizi büyük çizik vardır. Çizgiler planlanarak yapılmıştır. 40 bin yıl önce çizilen bu çizgilerin her biri içın elli darbeden fazlasının gerektiği düşünülmektedir. Cebelitarık'ta bu etkileyici sahayı yöneten bilimciler, bunun yapılışını canlandırmaya çalıştı ve bu işaretlerin, et kesimine ya da deri dikişine benzer bir nedenden kaynaklanmış olamayacaklarına karar verdiler. Bu çizgiler planlanarak çizilmişti ve belirgin bir amacı yoktu. 

Daha da geri gidebiliriz. Neandertaller bu dünyayı terk edip biz- 


ler son insanlar olmadan on binlerce yıl önceki modern davranışlara 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dair birkaç net kanıt bulunur. Bildiğimiz kadarıyla Neandertaller Afrika'ya hiç gitmediler. Kuzey Afrika'daki Blombos Mağarası, Hint Okyanusu'na bakmaktadır. 70 bin yıl öncesine ait olan ve modern insanların yaşam tarzlarını yansıtan kemikten yapılmış aletler, usta avcılık izleri, denize ait kaynakların kullanımı, uzun mesafe ticareti, süslenmiş deniz kabukları, toprakboyası taşının içine dikkatle kazınmış çapraz geometrik desenlerden oluşan dekorlar da dahil birçok kanıtın kaynağı burada bulunmuştur. Pinnacle Pointteki mağaraların yakınlarında bilinmeyen bir nedenden yapılmış, mikro mühendisliği yansıtan kuvarzit bıçaklar ve kırmızı toprakboya maddeleri bulundu. Bu antikaların tarihi, yaklaşık 165 bin yıl öncesine dayanır. Java'daki Trinil'de daha da öncesine ait tatlı su midyesi kabuğu fosilleri bulunur ve bunlara, çift kabuklu yumuşakçayı andıracak şekilde uca doğru sivrileşen birkaç santimetrelik çizgiler çekilmiştir. Net olmasa da 380 bin ila 640 bin yaşındadırlar. Bu tarihler, kasıtlı veya yarar gözetmeyen diğer elişi kanıtlarının hepsinden daha önceki bir döneme dayanır. O zamanlar Javadaki tek insanlar evrimsel kuzenlerimiz Homo erectus'lardı. 


45 bin yıl önceki sözde “bilişsel devrimden” çok daha öncesinde, 
modern yetenek ve davranışlara dair izler vardır. Ancak çok nadir karşımıza çıkarlar ve kalıcı değillerdir; çünkü kalıntılar arkeolojik kayıtlardan sürekli silinir. Bu maddi kültür, 40 bin yıldan bin yıl önce ya da sonra kalıcı hale gelmiştir. Ancak o zamana kadar Neandertaller ortadan kalkmıştır. 20 bin yıl öncesinde artık hepsine sahip olmuşuzdur: sanat, takı, dövme malzemeleri, mızrak, bumerang ve iğneli zıpkın da dahil diğer silahlar. Ve bunlar dünyanın her yerine yayılmıştır. 


Keşke Senin Gözlerinle Gördüklerimi 
Sen de Görebilseydin” 


Resim, elişleri ve kültür kapsamlı bir zekâ gerektirir. Bu soyut ürünlerin karmaşıklığını ve anlamlarını ailelerimiz ile daha geniş toplumsal gruplara aktarmak için dile ihtiyaç duyarız. Bu özellikleri hangi sırayla edindiğimizi bilemeyiz ve bu evrimin adım adım yaşandığını düşünmek işe yaramayabilir. Bugün olduğumuz halimize ulaşmak için geçirdiğimiz değişimler, parçaları yerine koymamıza imkân vermeyecek kadar yavaş, kademeli ve belirsizdir. 

Dil ediniminin gelişimini, gerekli iskelete sahip olduğu için dil edinimi evrimsel süreçten farklı olan bir çocuğunki gibi düşünebiliriz. Yine de önce nesneleri isimlendirirsiniz (Wağara aslanı), sonra isimlendirilmiş nesnelere eylemler yüklersiniz (yaklaşan mağara aslanı). Ardından daha fazla detay ve yararlı nitelikler yükleyebilirsiniz (44; büyük mağara aslanı yaklaşıyor). Sosyal bir toplulukta bu tür bilgileri aktarmak, tıpkı vervet maymunlarının arkadaşlarını bir kartala karşı uyarması kadar önemlidir. Bu durumun farkındasınızdır ve başka birinin de farkında olduğunu bilmek işe yarar (iki büyük mağara aslanının yaklaştığının farkında mısın?) çünkü bu kişiler, sizi değerli kaynaklarınızı boşa harcamaktan kurtaracak yararlı detaylar verebilirler (yaklaşan iki mağara aslanı tok çünkü az önce Stevei yediler). 


* Blade Runner (Bıçak Sırtx) filminden bir replik. 


g| İnsanoğlunun Kitabı: 
“İ Biz Oluşumuzun Hikâyesi 


Başka birinin zihnini hayal etmek, bilişsel gelişimimiz için önemlidir ve dilin de bunun bir parçası olması gerekir; çünkü bireyler ve topluluklar arasında karmaşık bilgileri aktarmamız gerekir. Bebekler doğduklarında neredeyse anında yüzleri ayırt edebilirler. Bunlar genellikle anneleri ve babalarının yüzleri olur. İnsan yavrularında göz teması doğuştan vardır. Bir nesneye ya da insana, gözlerinin ne kadar süreyle odaklandığını test edebilir ve en çok neyle ilgilendiklerini bulabiliriz. 
Bebekler açık gözleri takip eder. Aylar süren gelişimin ardından başkalarının yüzündeki farklı duyguları (neşe, öfke, üzüntü, korku, tiksinti) anlayabilirler. Yüzleri ve sesleriyle kendi duygu durumlarını da ifade etmeye başlarlar. Acı, açlık, yorgunluk ve korku gibi duygulardan (“bu bana kötü hissettiriyor”) hayatlarının bir bölümünde yaşayacakları diğer insani duygulara kadar hepsini ifade ederler. Birkaç hayvanın da insanların yüz ifadelerini hatta belki de duygu durumlarını bir nebze okuyabildiklerini biliyoruz. Koyunlar insanları tanımakta çok iyidir. 
2017 yılında yapılan deneyler, (Barack Obama'nın yüzü de dahil olmak üzere) belirli yüzleri tanımaları için kolaylıkla eğitilebileceklerini göstermiştir. Gerçi çobanlar, yapılan deneyden önce de bu gerçeğin bir süredir farkındaydılar.” Son derece akıllı olan Yeni Kaledonya kargalarının tehdit arz eden ve iyi niyetli olan yüzleri ayırt edip bu bilgiyi yıllar boyunca hatırlayabildiklerini görmüştük. Sahiplerinin bileceği üzere köpekler de onların duygu durumlarını anlamakta çok iyidir. Ve deneyler sırasında bir insanın kendilerine baktığını fark ederlerse yüz ifadelerini daha çok değiştirirler. 


Başkasının duygu durumunu değerlendirme yeteneği akıl okumadır. Başka bir zihnin ne istediğini ya da neye ihtiyacı olduğunu anlamaya çalışırsınız. Eğer sadece sözsüz ipuçlarını kullanıyorsanız imkânlarınız kısıtlıdır. Bu durum aynı zamanda iletişimin sadece anlık olmasına yol açar ve bu durum da insanların yaptığı bir şey değildir. 
* Bu deney aptalca görünse de koyunlar, Huntington gibi korkunç nörolojik dejeneratif özellikler gösteren 


bazı hastalıklar açısından çok iyi model teşkil ederler. Bu tür beyin anomalilerinin bazı türlerinde nöronlar ölür ve belirli işlevler kaybolur. Buna insanların yüzlerini tanıma yeteneği de dahildir. 
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Elbette hayvanlar geleceği düşünür ve geçmişi hatırlar. Beslenme, üreme ile yavrularının hayatta kalması konularına kafa yorar. Kuşlar ve diger hayvanlar gelecek günleri düşünerek yiyecek depolar ve sonrasında depoladıklarının nerede olduğunu hatırlar. Çoğu somon balığı, hayatlarının büyük bir kısmını okyanuslarda geçirse de doğdukları bölgelere 


geri döner. 


Bu hafıza becerileri bizdekiyle aynı değildir. Biz, uç düzeydeki zihinsel zaman yolcularıyız. Geçmişi düşünürüz ve bunu yarım yamalak ya da ezbere yapmayız. Şu anda 40 bin yıl önce yaşayan, insan Steve'i düşünüyorum. Öleceğini düşünmesine neden olan mağara aslanını gördüğünde zihninden neler geçtiğini (bizim bugünkü düşüncelerimizden çok farklı olmayacaktır) hayal etmek çok da zor değil. Ancak aynı zamanda oturup Löwenmenseh'i ya da iri memeli Venüs heykelciklerini yontan kişinin ne düşündüğünü de hayal edebilirim. Bizler geleceği de düşünebiliriz. Sadece bir sonraki öğünün ne olacağını değil, annemin temmuz ayındaki doğum gününü ya da bir sonraki kitabımın ne olacağını da düşünebilirim. Örneğin, kendi cenazemde hangi şarkıların çalınacağını düşünüp 


misafirlerin bunlardan keyif almasını ummaktan hoşlanırım. 


Zamanda ileri ve geri gidebilmek, başka bir bilinçli varlığın düşüncelerini anlama yeteneğimizi etkin kılar. Bilinçlilik eksik tanımlanmış bir kavramdır ve çoğu insan için birçok anlama gelir. Bunların arasında benlik, duyarlılık, tecrübe etme ve hissetme yeteneği ile pek çok başka şey de vardır. Hayvanların bilinci olup olmadığı sorusuna bolca cevap aranmıştır ama bu sorunun cevabı, bilinç derken neyi kastettiginize göre değişir. Hayvanlar kesinlikle duyarlıdır ve çevreyi tecrübe ederler. Birçok hayvan kendisini tanır ve kendi türünden ya da kendi türünün dışında bir canlının aklıyla ilgilenebilir. Anlatamadıkları bir iç dünyaları mıdır? İleride kendi bilincimizle ilgili nörolojik bir temel oluşturup bunu diğer hayvanlarınkiyle kıyaslayabilecek miyiz? Bunların hepsi daha fazla araştırma ve başka bir kitap gerektirecek önemli sorulardır. 
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Yetersiz tanımlansa da şimdilik bilinci başka bir insanda fark edebiliriz ve doğru olsa da olmasa da genellikle başka hayvanlarda da bunu gördüğümüzü sanırız. Başka bilinçlere karşı çok duyarlı olduğumuzdan, bunun her yerde olduğunu varsayarız. İnsanlar yüzleri bilincin temsilcisi olarak görmeye yatkındır ve hikâyelerdeki hayvanlara (böceklere, su ayılarına, yengeçlere) bilinç tanımıyla hiç uyumlu olmayacak şekilde kişilikler yükler. Pareidolia, psikolojide cansız nesnelerde birtakım yüzler görme durumudur; örneğin bir tost ekmeğinde İsa'yı, Mars'ın yüzeyinde bir insan yüzünü. Beynimiz yüzlerin önemli olduğunu bilir ve bu yüzden arkasında bir zihin olmasa da yüz şekilleri gördüğünü sanır. 
Ayrıca bilince çok odaklandığımızdan, bir yerde var olmayan birilerinin aslında orada olduklarını düşünürüz. Tehlikeli durumlarda birilerinin olduğunu varsayıp davranışlarımızı ona göre ayarlamak oldukça işe yarar. Bir hayvan bunu birçok farklı şekilde yapabilir: Yırtıcı bir tilkinin yada çakalın idrarındaki kimyasal ipuçları, doğuşundan itibaren birçok memeliyi uzaklaştırır. Korkuluklar kuşları aldatır. Biz kuşlardan daha zekiyiz ama tavşanların burnuna sahip değiliz ve bu nedenle görsel ve işitsel işaretlere daha çok odaklanırız. Steve'in yeni yaralanmış bedeninin yanında dolanırken, onun sadece çok da iyi görünmediğini düşünmek yerine, 4 bir mağara aslanının işine benziyor, kaçmalıyım, şeklinde düşünmekte fayda vardır. 


Zavallı Steve! Başka zihinlere fazla odaklanırsak tıpkı yüzlerde olduğu gibi en anlamsız yerlerde bile bir zihin olduğunu düşünürüz. Geceleri ev serinlediği sırada parkeden gelen çıtırtı korkutucudur çünkü beynimiz mantıklı davranıp durumun termodinamikle bağlantılı olduğunu düşünmektense anında bu sesin arkasında bir şeyler aramaya çalışır. Bu konuya fazlasıyla dalmak istemiyorum çünkü bu, bilimsel olmaktan uzak, tahmine dayalı bir konudur. Ancak bu durumun, dinin varlığını açıklamak için önemli bir sebep olduğunu düşünmek mantıklıdır. 
Zihinlerimiz, canlı ya da cansız doğadansa, başka bir bilinçli zihnin varlığını arar. Bu, hayaletleri hayal etmemize yetecek kadar kuvvetli bir güçtür ve muhtemelen tanrı fikrinin başlangıcı da buradan gelmiştir. 
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Neyse ki evrimimiz bir bütün olarak, bizi bu bilişsel kısa devrenin üstesinden gelme ve gerçek olmayan şeylerin nasıl ortaya çıktığını arama yeteneğiyle donatmıştır. Tanrıları zihnimizde nasıl canlandırdıysak, onları dikkatli bir düşünce yoluyla zihnimizden uzaklaştırabiliriz. 


Kendini Bil 


Bu bilişsel bütünün bir diğer kısmı da, sadece diğerlerini değil, kendimizi de bilmektir; bir şeyler yapan ve kendi kararlarını verebilen bireyler olduğunuzu bilmek. Ayna testi, günümüzde davranış biliminin bir standardıdır. Aynaya yansıyan görüntünün, hareketli bir resim ya da sizin hareketlerinizi taklit eden biri değil de siz olduğunuzu anlayabilir misiniz? Bu test, bir organizmanın görsel olarak kendisinin farkında olup olmadığını test etmek için oluşturulmuştur. Testin bazı versiyonlarında katılımcının alnına kendisi farkında olmadan biraz boya sürülür ve boyanın olduğu yere dokunmaya çalışıp çalışmadığı test edilir. 
Bu sayede kişi, aynadaki yansımasında bulunan boyanın aslında kendi alnında olduğunu anlar. Çocuklar iki yaşına geldiklerinde ellerini başlarındaki boyaya doğru götürürler. Bir bebeğiniz varsa bu, altı aydan itibaren kolaylıkla ve keyifle yapılabilecek bir deneydir. 


Birkaç hayvan da bu testi geçmiştir ve bu nedenle övgüyü hak eder. 
Şişe burunlu yunuslar ve katil balinalar, ayıbalıklarının aksine bu testi geçmiştir. Üç filin başlarına ayna olmadan göremeyecekleri kırmızı çarpı işaretleri çizilmiş ve aralarından Happy isimli bir tanesi bunu fark edip tekrar tekrar hortumuyla ize dokunmaya çalışmıştır. Süper akıllı kuşlardan da şu ana kadar sadece tek bir saksağan, yansımanın aslında 


kendi bedeni olduğunu fark etme yeteneği sergilemiştir. 


* Kontrol amacıyla filin başına kokusuz transparan bir diğer çarpı işareti daha çizilmiş ve Happy bunu tamamen yok saymıştır. 
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Bilişsel evrimin geniş çerçevesinde aynaların ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu merak ediyorum. Bu test kesinlikle soyut ile gerçeği birbiriyle ilişkilendiren bir düşünme seviyesini göstermektedir (“Bu benim; ama aynı zamanda tam olarak ben değilim”) ama iddialı çıkarımlarda bulunmak için fazla iddialı bir testtir. Çoğu organizma duyusal veriyi temel olarak görme duyusuyla bağdaştırmasa da bu test görsel tanımayı test eder. Bir köpek elbette ayna koklama testinde daha başarılı olacaktır, değil mi? Ayrıca bu test, bir kurnazlığı da test etmektedir. Hayvanlar muhtemelen ayna olmasa da kendi deneyimleri sırasında bedenlerinin bölümlerini görüp tanıyabilirler. Bu onların kendilerini bizden daha az tanıdığı anlamına mı gelir? Öyle olduğunu sanmıyorum. Goriller bu testi geçememiştir ancak kafeste yaşayıp insanları tanıyanlar belki geçebilirdi. Ayrıca gorillerde göz teması genellikle aşırı saldırganlığın göstergesidir ve bu yüzden belki de bir goril resmine bakarak zaman geçirmeleri istendiğinde, bu bilişsel kapasitelerini yansıtamayacaktır. 1980 yılında psikolog B. F. Skinner da güvercinleri ısrarla eğiterek, ayna deneyinin önemine meydan okumuştur. 
Yiyecek verilen güvercinlere başlarını eğerlerse aynada görebilecekleri noktalar gösterilmiştir. Birkaç günlük eğitimin ardından güvercinler bedenlerindeki işaretleri sadece aynaya bakarak tanıyabilmişlerdir. Bir 


avuç yem karşılığında ayna testini geçmeyi öğrenmişlerdir. 


Ayna testinin geçersiz olduğunu söylemiyorum. Kendini tanımak, güçlü kavramaya sahip bir zihnin özelliğidir ancak kendinizi tanımanızın başka pek çok yolu daha vardır. Bu, antroposentrik (insanı evrenin merkezi kabul eden düşünce) bir testtir çünkü kendini aynada görebilmenin, ruh halinin önemli bir belirtisi olduğu varsayımına dayanır. 
Kara kurbağaları, nemli deliklere geri döndükten sonra uzun bir süre sakince otururlar; ancak bu dayanıklılık göstergesi kurbağa için önemli olsa da bunun bir tür sinirbilimsel kıstas olduğunu düşünmeyiz. Geleneksel olarak beş duyudan bahsederiz ancak aslında bundan çok daha fazlası vardır. Propriosepsiyon bunların en önemlilerindendir (bir kişinin kendi bedeninin uzaydaki varlığının farkında olması), bir diğeri de 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interosepsiyondur (bir kişinin bedeninin iç durumunun farkında olması). Tamamen hareketsiz oturmaya çalışın (bir kara kurbağası gibi) ve bedeninizdeki kalp atışlarını hissetmeye odaklanarak sayın. Kalp atışları aynı zamanda uzayda, çevreden bağımsız bir canlı olduğunuza dair bir duyunun en temel ifadeleridir. 

Kendinin farkında olmak, her şeyden ayrı bir varlık olduğunuzu anlamak için önemlidir. İnsan olmanın ve başka bir hayvan olmanın bilinçli deneyimlerinden biridir. 


Hiçbir Şeyden Pişman Değilim” 


Bilinçli deneyimler çerçevesinde, bir insan özelliği olan psiko-fizyolojik durumlara —ya da normal insanların dediği haliyle duygulara— katlanır ve bunlardan keyif alırız. Duyguları diğer hayvanlarla ilişkilendirmek oldukça heyecan vericidir. Evcil hayvanlarımız bazen neşeli ve mutlu ya da bitkin ve çaresiz görünürler. Moxie isimli kedimiz korkunçtur; somurtkan, soğuk ve ters. Bana aşağılık bir uşakmışım gibi davranıp benimle her türlü temastan kaçar. Diğer kedimiz Looshkin ise sonsuz coşkusu, genellikle mutlu, şefkatli ve biraz çılgın dış görünüşüyle daha çok bir köpeği andırır. Kullandığım antropomorfizme (onlara insan özellikleri yüklemeye) bir bakın! Aslında içsel deneyimleriyle ilgili neler düşündüklerini ya da duygu durumlarını hiç bilmiyorum. Başka bir hayvan; kedi, yarasa ya da insan olmanın nasıl bir şey olduğunu bilemeyiz. Onların deneyimlerinin de bizimkiler gibi olduğunu ve duygu durumlarının da bizimkiler gibi yansıtılacağını düşünmek gibi bir yanılgıya düşeriz. 

Darwin, on dokuzuncu yüzyılda bu konuyla yakından ilgileniyordu ve düşüncelerini 1871 yılında bir kitaba dönüştürdü. O zamandan beri hayvan davranışı uzmanları hayvanların duygularını anlamaya ve bunları mantıklı bir şekilde açıklamaya çalıştı. Bir yöntem de temel duyguları karmaşık olanlardan ayırmak yönündeydi: Mutluluk, üzüntü, tiksinme ve korku basit ve ilkel duygularken; kıskançlık, tatmin ve 


* (Fr.) Je ne regrette rien: Bir Edich Piaf şarkısı. (çn.) 
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pişmanlık daha karmaşık ve beyinle ilgili duygulardır. Ölenlerin başında bekleyen gorillerin ya da 2008 yılında bir gazetenin, yavrusunun cansız bedenini taşırken fotoğraflaması sonucu ünlü olan, Münster Hayvanat Bahçesinde yaşayan 11 yaşındaki goril Gana'nın iç acıtıcı tasvirlerine bakılırsa, keder ya da yas birçok primat ve filde gözlenmiştir. 


Bu örnekleri, hayvanlardaki karmaşık duygu durumlarının hikâyelere dayanan kanıtları olarak kabullenmemek, gereksiz şekilde kat ve bilimsel bir kalbe sahip olmayı gerektirir. Gelgelelim, halen daha onlara ne hissettiklerini soramadığımız ve karmaşık duygularını anlatmalarını isteyemediğimiz için tam anlamıyla engellenmiş haldeyiz. Ancak beyinleri daha iyi okumamızı ve bir hayvanın duygu durumuyla ilgili bilimsel çıkarımlar yapmamızı mümkün kılacak sinirbilim yöntemlerinin var olduğu bir çağdayız. Bu yeni tekniklerle hayvanların deneyimlerinin de bizimkiler gibi olup olmadığını anlamaya başlıyoruz. Bu çok yeni bir alan ancak bir örneği incelememizde fayda var. 

Fransız şarkıcı Edith Piaf hiçbir şeyden pişman olmamıştır ama çogumuz bunu çokça tecrübe etmişizdir. Pişmanlık, oldukça belirgin ve karmaşık bir duygudur. Önemi sonradan anlaşılan ve alınan yetersiz kararın hissettirdiği hayal kırıklığıdır. Piaf gibi çoğu insan pişmanlığı küçümser ve geçmişte olanlar için kendini üzmenin gereksiz olduğunu düşünür. Lady Macbeth, on dördüncü yüzyıla ait bir diğer Fransız deyimini' şu şekilde dile getirir: 


Çaresi olmayan şeyler 


Dikkate alınmamalı: Olan olmuştur. 


Bu cümle ne kadar hayranlık uyandırıcı olsa da işler Macbeth'in istediği gibi gitmemiştir. Bazı insanlar, yaptığınız şeyler yerine sadece yapmadığınız şeyler için pişman olmanız gerektiğini söyler. Bu, kulağa çok 


* Mezguantja est la chose fecte, ne peut pas bien estre desfecte. Türkçeye, “ancak bir şey yapıldıktan sonra artık geri alınamaz” şeklinde çevrilebilir. 
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hoş gelse de pek uygulanabilir değildir ve insanları motive etmek için üstünkörü seçilen sözlerden biridir. Ben, Katharine Hepburn'e daha 


çok katılıyorum: 


Çok fazla pişmanlığım var. Eminim herkesin vardır. Aptalca şeyler yapar, pişman olursunuz... Duygularınız varsa ve bunlardan pişman olmu- 


yorsanız o zaman belki de aptalsınızdır. 


Pişmanlık belirgin bir şekilde olumsuz bir duygudur: Bir şeyler şu an olduğundan daha farklı olmadığı için hayal kırıklığı hissetmek, bir konudaki başarısızlığınız ya da verdiğiniz kötü bir karar için üzgün ya da gergin olma durumudur. Pişmanlık hissiyle birlikte doğal olarak gelişen bir düşünce vardır: “Daha farklı davranabilirdim, davranmalıydım.” 
Kısa süreli ve önemsiz pişmanlıklar söz konusu olduğunda, “O zamanlar bana iyi bir fikir gibi gelmişti,” demeyi severim; ancak daha kalıcı ve önemli sorunlar olduğunda tercihim, “Eve gitmeden bir kadeh şarap 


daha içmek, işte tam da ihtiyacım olan şey,” cümlesinden yana olur. 


Bu duyunun hissedilmesi için gerekli olduğu varsayılan bilinçli düşünce çok karmaşıktır. Zihinsel zaman yolculuğunun iki açısına ihtiyaç duyarsınız. Öncelikle geçmişi kavramak; o zaman birden çok seçeneginiz olduğunu bilmek ve olayların alternatif bir şekline bağlı olarak hayali sonuçları canlandırma yeteneğine sahip olmak gerekir. Ayrıca farklı bir gelecek düşünme yeteneği de gereklidir. Son olarak pişmanlık, hatalarınızın arasında kaybolmaktansa, özgür iradenizin simgesi olarak bu hatalardan ders çıkarmanız için gereklidir. “Bir dahaki sefere farklı davranacağım ve böylece daha yararlı ya da en azından daha az zararlı olacak.” Bunu hep yaparız. Pişmanlığın bir duygu olarak varlığı, pek çok insani özelliğe bağlıdır. Fakat farelerin de pişman oldukları görülmüştür. 

Hayvanlarda gördüğümüz bizimkine benzer davranışların, bizimkilerle aynı olduğunu düşünmemeliyiz; bunu bir kez daha hatırlatmakta 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fayda var. Hayvanlardaki şiddetli ve baskıcı cinsel birliktelikler tecavüz değildir. Ancak daha önce de bahsettiğimiz gibi özellikle bazı yunus ve susamurları davranışlarının insan davranışlarıyla kıyaslanması şaşırtıcıdır. Bir hayvana ne düşündüğü veya ne hissettiğine dair sorular sorabileceğimiz güne kadar, bu benzerliklere şüpheyle yaklaşmalı ve bu tür durumlarda (özellikle yaşanılan olay karmaşıksa) bizimle aynı şeyleri hissettiklerini düşünmekten kaçınmalıyız. Ancak iyi tasarlanmış bir deney bu konuda bize yardım edebilir. 


Bu deneylerden biri Restaurant Row'dur. Minnesota Üniversitesi psikologlarından Adam Steiner ve David Redish tarafından tasarlanan bu testte, karşı köşelerinde dört yemek alanının bulunduğu sekizgen bir platform bulunur. Bir alışveriş merkezinin, farklı tarzlarda yemekler servis eden çok sayıda restoranının bulunduğu yemek katını andırır. 
Restaurant Row'da fareler için dört yiyecek mevcuttur ve bunların üçü muz, çikolata, vişne aromalıyken, biri aromasızdır. Fareler de bizim gibi yemek sırası beklemekten hoşlanmazlar ama her bir aroma, farelere rasgele bir bekleme süresinin ardından sunulacaktır. Ayrıca yemekler için ne kadar süre beklemeleri gerektiğini belli eden ve giderek azalan bir bip sesi vardır. İlk ses tonu ne kadar yüksekse bekleyiş o kadar uzun olur. 
Fareler alana girer; sesi tanıyıp bekleme ve ardından ödül olarak gelen aromayı bağdaştırma konusunda eğitilir. 


Deneyde, farelerin her birinin diğer üç aromadansa bir aromayı tercih ettiği görülür. Deney, farelere en çok sevdikleri aroma için bekleyişin uzadığını göstermeyi amaçlar ama tercihlerine sadık kalmaktansa başka bir aromayı seçme şansı da verir. Örneğin vişne seven bir fare en sevdiği aromaya ulaşmak için 20 saniye beklemelidir. Ancak bu uzun bir bekleyiştir ve fare 15 saniye sonra pes eder. Kalan süre içinde muz aromalı atıştırmalığı almak umuduyla diğer sıraya gider. Ancak muz 
için 12 saniye beklemesi gerektiği ortaya çıkar. Bu da toplamda 27 
saniye bekleyip çok da sevmediği bir yiyeceğe ulaşacağı anlamına gelir. Sabırsızlanarak risk almış ve kaybetmiştir. Bir alışveriş merkezinde çok acıktığınızı ve suşi yemek istediğinizi düşünün. Ancak sabırsız biri 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olduğunuzu ve suşinin hazırlanması uzun sürdüğü için de kuyruğun çok uzun olduğunu varsayın. Bu durumda fikrinizi değiştirip pizza almaya karar verebilirsiniz çünkü onun kuyruğu daha kısadır. Pizza kuyruğuna geçtiğiniz sırada, büyük bir suşi yığınının getirildiğini görseniz ve ardından da hepsi satılsa pizzayı çok sevmediğiniz için kararınızdan 


pişman olursunuz. 


Fareler de fikirlerini değiştirdikleri için pişman olurlar. Bunu nasıl anlarız? Sevdikleri ama ulaşamadıkları aromaya bakarlar. Buna özlemle baktıklarını söylersek antropomorfik (insan benzeri) bir ifade kullanmış olur ve çizgiyi aşarız; ancak yine de başlarını çevirip sevdikleri aromaya dikkatle bakarlar. Bazı durumlarda, daha az sevdikleri bir aromaya ulaşmak için daha az beklerler. Aslında suşi isteseniz de pizza daha çabuk hazırlandığından onu yersiniz. Bu durumda hissedeceğiniz şey pişmanlıktan ziyade hayal kırıklığıdır. Fareler de sadece hayal kırıklığı yaşadık- 


larında başlarını çevirmezler. 


Ancak daha da önemlisi, bir sonraki sefer aynı durumla karşılaştıklarında beklemişlerdir. Sabırsız bir kararın cezalandırıldığını görmüş ve 


daha dikkatli davranmaları gerektiğini anlamışlardır. 


Eğer bu sonuç size farelere has bir davranışı insan davranışlarına benzeterek açıklamak gibi görünüyorsa, Steiner ve Redish'in bu testler sırasında yemek yiyen deneklerinin beyinlerini incelediklerini de eklemeliyim. Orbitofrontal korteks (OFC), pişmanlık yaşadığımız- da nöronların harekete geçtiği bölgedir. Bilimcilerin yönlendirdiği ve gönüllü insanların risk alarak seçimler yapmasının gerektiği bazı deneyler yapılmıştır. Denekler kararlarını verip kaybettiklerinde, farklı tercihler yapmış olsalardı ne kazanmış olacakları onlara gösterilmiştir. 
Yani bilimciler deneklerin beyinlerinde pişmanlık uyandırmak için deneye hile katmıştır. Beyninin bu kısmı hasar almış kişiler pişmanlık hissetmez ve yanlış kararlarının olumsuz sonuçlarından pişmanlık duymaz. Bir fareden nasıl hissettiğini söylemesini bekleyemezsiniz. Bu- 


nun yerine, Restaurant Row'daki farelerin yemek seçimleri sırasındaki 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heyecanlarını gözlemlemek için OFC'leri incelenmiştir. En sevdikleri aroma da dahil her bir aromayı düşünürken belirli hücreleri hareket etmiştir. En sevdikleri aromayı pas geçip daha uzun bekledikleri ve ardından da kaçırdıkları fırsata bakmak için döndüklerinde aynı hücreler harekete geçmiştir. Vişne seven fareler risk alıp muza ulaştıklarında hâlâ vişneyi düşünmektedir. 

Bunlar kulağa çok sevimli gelse de farelerdeki karmaşık insani duygulara dair sinirsel bağlantılar klinik bir potansiyele sahiptir. Pişmanlık ya da vicdan azabı gibi duyguların veya ardından gelen, gelecekte daha farklı ve daha doğru seçimler yapmamızı sağlayacak kaygı gibi hislerin yokluğu, bazı psikiyatrik durumlara işarettir. Hasarlı ya da yanlış tetiklenen devreyi anladığımız yer, onarılmasına ilk başlayacağımız yerdir. 


Çok uzaktan akraba olan iki memelinin pişmanlıklarını ifade ettikleri sırada beyinlerindeki aynı yerin harekete geçmesi, bu duyguyu hayata geçiren mekanizmanın çok eski olduğu anlamına gelebilir. Fareler ve biz on milyonlarca yıllık evrim sonucunda birbirimizden ayrıldık; ancak bu sonuç, onlarla aramızdaki tüm türlerin de pişmanlıklarını benzer şekillerde ifade ettikleri anlamına gelmez. Bunu bilemeyiz. Anlayabilmek için diğer hayvanların da benzer şekilde test edilmesi gerekir. 
Eğer pişmanlık gelecekte aynı durumla karşılaştığımızda davranışımızı değiştirmemize neden olan davranışsa o halde en azından farelerin de pişman olduğundan emin olabiliriz. 


Bir Köye Balık Tutmayı Öğret 


100 bin yıl önceki bir kadın ya da erkek ile siz ya da ben kıyaslandığımızda, aramızda çok az fiziksel farklılık olacağından bahsettik. 
İnsanların tam anlamıyla ortaya çıkmasından önce de dilin olduğundan neredeyse eminiz. Beynimiz, sanatla sadece amatörce uğraştığımız o zamanlarda olduğundan çok da farklı değil. Hatta bizim dışımızdaki sanatçılar olan kuzenlerimiz Neandertallerin beyninden de çok farklı değil. Modernizmin belirtileri, ortaya çıkışından on binlerce yıl öncesinden beri bizimle. 40 bin yıl öncesine ait birçok kanıt, Avrupa ve Endonezya çevresine yayılmış durumda. Afrika ve Avustralya'da, modernizmin Avrupa'da görüldüğü zamanlardan birkaç bin yıl sonrasına ait örnekleri vardır. Bu bilgiler, değişim için genetik bir temeli olasılık dışı kılar çünkü değişim, bu insanlar arasında herhangi bir temas ya da bir gen akışı olmadan dünya geneline yayılmıştır. Eğer dünyanın dört bir yanına yayılan tüm insanların Afrika'dan yola çıktığını ve birbirlerine genetik olarak benzer olduğunu düşünürsek, o zaman karmaşık bir zihni tetikleyecek aynı DNA mutasyonlarını birbirlerinden bağımsız olarak geçirdiklerini düşünmek pek mümkün olmayacaktır. Yontma Taş Devri insanları biyolojik olarak benzerse asıl soru şudur: Binlerce yıldır fiziksel bakımdan buna hazır olmalarına rağmen modernleşmeleri neden bu kadar uzun sürdü? 


Bu yapbozun, anlaşılması zor pek çok parçası vardır. Bunlar zihin kuramı ve bilincin doğası gibi yeni gelişmeye başlayan araştırma 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alanlarıdır. Onlarca ya da yüzlerce yıl boyunca etkileyici felsefe alanında canlılığını yitirmiş olan ve yirmi birinci yüzyılda daha net bilimsel araçlarla incelenmeye başlayan sorulardır. Sinirbilimde uzmanlaştıkça 


bu alanlarda daha iyi bir kavrama düzeyine yaklaşıyoruz. 


Son birkaç yıldır ortaya çıkan, önemli olduğunu düşündüğüm ancak henüz geniş kapsamda tartışılmaya başlanmasa da yakında başlanmasını umduğum bir fikir var. Nüfusun boyutları ve yapısı değişmiş, bu değişiklikleri modernizm takip etmiştir. Toplum düzenini oluştur- 


mamız, dört dörtlük olunmasını sağlamıştır. 


Bu teorinin ilk ipucu, nüfusun, modernizmin başlangıcında daha büyük ölçüde ve birden fazla bölgede artmasıdır. 40 bin yıl önce Afrika'da ve 20 bin yıl kadar önce Avustralya'da bunu gördük. Bu genişlemeler yerel çevreyle bağlantılı olabilir. Basit bir mantıkla düşünecek olursak iklim değiştikçe hayat kolaylaşmış olabilir. Ayrıca bu, büyük göçlerimizin göstergesi de olabilir. Başka hiçbir canlı bu kadar kısa sürede böyle kalıcı şekilde yer değiştirmemiştir: Afrika'yı terk ettikten sonra 
20 bin yıl içinde Avustralya'ya tam olarak yerleşmiştik. 


Tam tersi başka bir etki daha görürüz: Nüfusu artmayan, göç eden ya da büyük bir kitleden ayrılan toplumlarda kültürel kapsamlılıkta gerileme görülür. Örneğin Tazmanya, son Buz Devri'nin bitmesi ve denizlerin yükselmesiyle 10 bin yıl öncesinde bir ada haline gelmiş, Avrupalıların Bass Boğazı olarak adlandırdıkları boğaz ile Avustralya anakarasından ayrılmıştır. Tazmanya yerlileri, izole olarak yaşadıkları bu adada sadece 24 parçalı bir alet takımıyla hayatlarını sürdürmeyi başarmış, Cilalı Taş Devri'nde binlerce yıl içinde düzinelerce başka yeteneklerini kaybetmişlerdir. Anakaradaki Avustralya yerlileri ise aynı süre içinde çok dişli kemik zıpkın da dahil 120 yeni alet geliştirmiştir. 

Tazmanya arkeoloji kayıtlarında, zarif kemik aletlerin yapımı ile soğuk havaya uygun kıyafet üretiminin yavaş yavaş yok olduğunu ve balık tutma tekniklerinin giderek zayıfladığını (belki de en etkileyici kayıp budur) görüyoruz. Kıkırdaklı balıkların avlanması için kullanılan 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kancalar ile zıpkınların, balık kılçıklarıyla birlikte arkeolojiden kaybolduğunu görüyoruz. (Ancak kabuklu deniz canlıları ile sesil yumuşakçaları avlayıp yemeye devam etmişlerdir.) Avrupalılar on yedinci yüzyılda buraya geldiklerinde, yerliler, sömürgecilerin büyük balıkları yakalayıp yeme yeteneklerine hem şaşırmış hem de bundan tiksinmişlerdir. Halbuki 5 bin yıl öncesinde bu, onların beslenme ve kültürlerinin temelini oluşturuyordu. 

Bütünle ilgilenen bilimciler yeteneklerin kültürel geçişinin bir nüfusun boyutu ve yapısından nasıl etkilendiğini anlamak için modeller geliştirdi. Bu sayede modern davranışların geliş ve gidişlerini, sonunda da arkeolojik kayıtlarda yer edişlerini nasıl ve neden tecrübe ettiğimizi test edebilirler. Bunlar, bir fikrin ya da yeteneğin bir topluluğun içinde nasıl aktarıldığı modeliyle eşdeğerdir. Bir nüfusun büyüklüğü ve yogunluğuyla ilgili varsayımsal sayılar ile uzmanlık gerektiren hayali bir görev (bir ok başını şekillendirmek ya da bir Hüt yapmak) için gereken yetenek seviyesini bir araya getirirler; böylece bu yetenek seviyesinin insanlar arasında nasıl aktarılabileceğine dair simülasyonlar oluştururlar. 
Bu tür matematiksel modeller oldukça teknik olsa da şunu söylerler: “Bunlar başkalarına öğretilebilecek belirli yetenekleri olan insanlar. Bir topluluğun nüfusu, öğretimin verimliliğini nasıl etkiler?” 


Cevap, “Aşırı derecede,” gibi görünüyor. Daha kalabalık nüfuslar, karmaşık kültürel yeteneklerin, seyrek olanlara kıyasla daha etkin bir şekilde aktarılmasını mümkün kılar. Yetenek seviyelerinin varlığının korunması nüfusun boyutlarına bağlıdır. (Bu da göçten etkilenir.) 
Modellere göre, kalabalık nüfuslar (özellikle de izole olanlar) etkisiz aktarım sonucu yeteneklerini kaybeder. Nüfus kalabalıklaştığında kültür daha kolay birikir. Bunu sadece biz yaparız. Diğer hayvanlardaki kültürel aktarımla ilgili yüzeysel örnekler olsa da biz bunu her 


zaman yaparız. 


* Londra Üniversitesi Akademisinden Mark Thomas ve arkadaşları ile Harvard Üniversitesinden Joseph Hentichs, adını saymadığımız diğer kişilerle birlikte bu modelin yapımına öncülük etmiştir. 
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Nüfus istatistikleri, nasıl biz olduğumuzla ilgili belirgin bir bağlantıya sahip değil. Belki de bu konunun göz ardı edilmesinin nedeni de budur. Ancak insanların ne olduğuna baktığımız zaman, bu konu çok anlamlı gelir. Bizler sosyal varlıklarız, kendi iyiliğimiz için başkalarıyla iletişime ihtiyaç duyarız. Bizler kültürel aktarıcıyız; DNA'mıza kodlanmamış bol miktardaki bilgiyi aktarırız. Bunu dikey değil, yatay olarak yaparız; çocuklarımıza değil, akranlarımıza öğretiriz ve bu kişilerle genetik olarak yakın akrabalığa sahip olmamız da gerekmez. Bizler çok yetenekli ve yaratıcıyız ancak bu yetenekler, toplum arasında eşit olarak dağıtılmaz. Bazı insanlar, diğerlerinin sahip olmadığı yeteneklere sahiptir ve bir şeyleri nasıl yapmamız gerektiğini öğrenmek istediğimizde bir uzmana danışırız. 

Bunun umduğum kadar popüler bir fikir olmamasının ikinci bir nedeni daha var. Evrim biyolojisinin ilk zamanlarında, bilimciler uzun yıllar boyunca ateşli bir şekilde Darwin'in en büyük fikri olan doğal seçilim için temel bir soruyu araştırdılar: Seçilen nedir? 


Potansiyel cevaplar; genden bireye, aileye, daha büyük gruplara ve türlere kadar uzanır. Tüm bunları, cevabın gen olduğuna dair tartışmasız kanıtla birlikte yirminci yüzyılın ortasında masaya yatırdık. Genler fenotipleri (DNA parçasının fiziksel göstergesini) kodlar ve bir topluluktaki fiziksel göstergelerin farklılıkları, hangisinin daha iyi işlediğini seçmesi için doğa tarafından görünür haldedir. Bu fenotipi kodlayan gen, nesilden nesle aktarılan kalıtım birimidir. Emmeyi bıraktıktan sonra keçi sütünü işleyebilmek için gerekli olan gen, insanlarda besleyici bir içeceğin sindirimine izin vermeyen genin yerine seçilmiştir. 
Kişiler, üreme ihtiyacını tetikleyen bu genlerin taşıyıcılarıdır ve genin varlığını ölümsüzleştirirler. 

Evrime bu gen merkezli bakış açısı yirminci yüzyıl biyolojisinin bazı dev isimleri (Bill Hamilton, George Gaylord Simpson, Bob Trivers ve diğerleri) tarafından keşfedilip geliştirilmiş ve Richard Dawkins'in, popüler bilimin en ünlü eserlerinden biri olan Gen Bencildir kitabında 


Hayvanların En Üstün Olanı |:£ 


ölümsüzleşmiştir. Gayet doğru bilgiler içeren bu kitap artık bir ders kitabı halini almıştır. Bu yeni model seçilimin, uyarlanabilir ve dolayısıyla bizim için faydalı şeylerin kültürel aktarımı adına oluştuğunu ve bunun, sadece genlere değil, nüfusa da bağlı olduğunu söyler. Biz biyologlar haklı olarak grup seçilimi konusundaki fikirlere uzak dururuz çünkü doğru değillerdir. Veriler, evrimin gruplar üzerine etki ettiği fıkriyle uyuşmaz. Ancak kültürel aktarım DNA'da kodlanmamıştır, üstelik yumurta ve spermin oluşumunda gerçekleşip, topluluk içindeki genetik farklılıkları oluşturan belirgin mekanizmadan bazı açılardan muaftır ve 


bu nedenle Darwin'in evrim düşüncesinin de konusudur. 


Bu şekilde anlatıldığında, bir toplumun nüfus yapısının, bilginin ve yeteneklerin topluluk içinde aktarılmasını en üst seviyeye çıkarmak için oldukça önemli olduğu anlaşılacaktır. Bütün insan toplulukları etkin olabilmek için bir iç organizasyona ihtiyaç duyar. Bu modellere bakılacak olursa, bizim modernizmimiz (bugün olduğumuz dört dörtlük insan) kültürü biriktirip aktarmamıza ve bu aktarımın da üyelerinin başarısını sağlamak üzere gelişen bir toplulukta gerçekleş- 


mesine bağlıdır. 


Bu, şu anda aktif bir şekilde araştırılmakta olan bir konudur. Doğru olduğunu düşünsem de mutlaka daha fazla araştırma yapılması gerekir. 
Geçmişimizi ortaya çıkarmak için zeminin henüz çok az bir kısmı kazılmıştır. Atalarımızın genlerinin sadece çok küçük bir kısmından örnekler alınmıştır. Bilimde hep olduğu gibi, cevaplar asla tamamlanmaz. 
Fikirleri şekillendirip yontarız; veriler uyum sağlamazsa onları atar, uyum sağlarsa da geliştiririz. Nüfus biliminin yükselişimiz için önemli bir temel olduğu fikri, henüz yeni bir fikirdir. 

Asıl etkileyici olan Darwin'in bir buçuk yüzyıl önce de aynı şeyleri düşünmesidir. İnsanın Türeyişi kitabında şöyle yazmıştır: 


İnsanlar medeniyette ilerledikçe ve küçük kabileler büyük topluluk- 


lar oluşturacak şekilde birleştikçe, en basit mantık bile her bir bireye, 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toplumsal içgüdülerini ve sevgisini geliştirmesi ve tanımasa dahi aynı ulusun tüm üyelerine yayması gerektiğini söyleyecektir. Bu noktaya bir kez ulaşıldı mı, sevgisinin tüm uluslara ve ırklara yayılmasına engel olan tek 


bir yapay bariyer kalır. 
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Bu kelimelerin büyük bir kısmını yaşadığım yerin yakınlarındaki bir İtalyan kafesinde yazdım. Şu anda cuma akşamının ilk saatleri ve bir uğultu var. Dördüncü kahvesini içen ve bir yığın kitapla oturan tuhaf bir adama benziyorum. İnsan evrimini tam anlamıyla gözlemlemek için restoranların mükemmel yerler olması beni şaşırtıyor. Yan tarafta bir okul, içinde de öğretmenler ve öğrenciler var. Son derece aile dostu bir ortamda, büyükannesi olduğunu düşündüğüm (olmayabilir de) biri tarafından sevilen bir bebek var. İnsanlar tarlalarda yetişen ve ateşte pişen yiyecekleri, inanılmaz karmaşık ağızlarına çatal kullanarak götürüyorlar. Flört eden bir çift gecenin ilerleyen saatlerinde daha da fazla eğleneceğe benziyor. Yönetici, müşterilerle iletişimi sağlayan garsonlarla 


konuşan mutfaktaki şefleri takip ediyor. Ve herkes konuşuyor. 


Bir dahaki sefere bir kafeye gittiğinizde neler olduğunu gözlemleyin. Her iletişim bir bilgi paylaşımıdır. Tüm bu dinamikler, bu insansı maymuna has olan biyolojik ve kültürel evrimin ürünleridir. Farklılık gösteren cinsel tercihlerimiz ile eylemlerimiz vardır ve bunları isteyerek gerçekleştiririz ancak bunlar, başka hayvanlarda görülen davranışlarla benzerdir. Seksi ve üremeyi birbirinden net bir sınırla ayırmış durumdayız. Teknolojiyi, sihirden ayırt edilemeyecek seviyelere getirdik. 

Beynimiz büyüdü ve davranışları, benzermiş gibi görünseler de kimi zaman derecesi, kimi zaman türü değişen bu yeteneklerle gerçek- 


leştirmek için gerekli altyapıyı sağladı. Zekâmız en azından mecazen 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beynimizin ötesine geçti; çünkü insanlar fikirlerini hem zaman hem de mekân aracılığıyla aktaran sosyal canlılardır ve sadece birkaç hayvan bunu etkin bir şekilde yapabilir. Diğerlerinden ayrıldığımız konu, kültürel birikim ve aktarımdır. Çoğu hayvan öğrenir ancak sadece insanlar öğretir. 

Diğer birkaç türde de fikirlerin aktarımı vardır. Avustralya'da teknoloji meraklısı yunus sürüsündeki dişilerin alet kullanımı buna bir örnektir. Yeni Kaledonya kargalarının kimin korkutucu olup kimin olmadığını bilmesi de bir diğer örnektir. Bu tür örneklere çok az rastlanmakta ancak zamanla daha fazlasını bulabileceğiz. İnsanlar bunu milyonlarca yıldır hep yapmıştır. İşimin doğası gereği, her yıl binlerce insanın karşısına geçip onlara öğrendiğim şeyleri anlatırım. Bu insanların neredeyse hiçbiriyle akraba değilim. Bizler bilgiyi biriktirip aktarırız. Bu kitabın 


amacı da bu. Tüm kitapların amacı budur. 


Size bir sır: Bahsettiğim araştırmaların hiçbirini ben yapmadım. Endonezya'ya hiç gitmedim ve atalarımızın ellerinin kalıplarını hiç görmedim; Senegal bozkırında hiç oturmadım ve orman yangınlarını başlatan şempanzeleri asla izlemedim. Shark Bay'e hiç gitmedim ve burunlarına sünger geçiren yunusları gözlemlemedim. Bir gün bunları yapabilmeyi umuyorum. Bazılarınız ve bazı bilimciler bunları tecrübe etmiştir. 
Nedeniyse meraklarını ve dolayısıyla da bizim merakımızı gidermektir. 
Bunları yazmış ve 10 bin yılın birikimi olan bilgilerin doğru olup olmadıklarını incelemişlerdir. Bu fikirlerin doğruluğunu test etmek için başkalarıyla paylaşmış ve böylece insanların daha önce bilmedikleri şeyleri öğrenmelerini sağlamışlardır. Kitabın son kısmında referanslarını verdigim ve adını andığım bilimcilere ait bütün çalışmaları ve bilimsel makaleleri okudum. Bu fikirleri yeni ve bütün bir hale getirmek için kendi öğretme ve öğrenme deneyimlerimi kullandım. Bu bilgileri ben yazdım ve editörlerim ile birkaç bilimci de kendi yetenekleriyle deneyimlerini kullanıp, çalışmamı ve fikirlerimi sorgulayarak daha kolay anlaşılır hale getirdi. Tasarımcılar ve dizgiciler bunları bir araya getirdi. Alice Roberts bazı güzel resimler çizmek için kalemi ve mürekkebini 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kullanıp bilgisini ve yeteneğini kâğıda aktardı. Sonuç olarak sırf bazı fikirleri sizlerle paylaşabilmek için elinizde tuttuğunuz bu eseri hep birlikte ortaya koyduk. 


Her insanın her yolculuğu, milyonlarca yıllık evrim üzerine kurulu binlerce yıllık bilgi birikimi sayesinde gerçekleşir. Kültürümüz, biyolojik evrimimizin bir parçasıdır ve bunları birbirinden ayırmaya çalışmak yanlıştır. Zekâmız evrim geçirmiştir çünkü bu avantajlı ve yerinde bir olaydı. Bilişsel becerilerimiz ile zekâmızın seçilimi sadece evrim geçirdikleri bağlam içinde önemlidir. Genlerimizdeki mutasyonlar, konuşmanın şablonunu ve bu konuşmanın karmaşık iletişime dönüşmesine imkân veren işleme gücünü oluşturan fizyolojik değişimlere neden olmuştur. Bu, düşünce süreçlerimizi güçlendirmiş ve böylece günümüzdeki bilinçli akıllara benzer bir akıl, başka bir aklın düşüncelerini öngörme ihtiyacı üzerine yapılandırılmıştır. Bunların hiçbiri bir anda olmamıştır. Hiçbir şey aniden gelişmemiş, bu zinciri tek bir şey oluşturmamıştır. Zekâmız evrim geçirmiştir ve bildiğimiz gibi evrim yavaş, dağınık ve dolambaçlı bir süreçtir. Evrimin gücü sayesinde gelişen ve engebeli bir sürecin sonucu olarak zamanda yolculuk ederek diğer akılları okuyabilen; konuşmaları, yetenekleri, modayı ve seksten alınan zevki anlamlandırabilen bir akıldan bahsediyoruz. 


Yaşayan bir organizma bütünleşmiş bir sistemdir. İki kromozomun görünüşte felaketi andıran birleşimi pek de mümkün görünmeyen insan genomunun çerçevesini oluştursa da bizleri 00 sapiens yapan tek bir genetik değişim yoktur. Örneğin otomobil gibi bir araç düşünün: Bu araç vites kutusunun, direksiyonun ya da herhangi bir bölümün eklenmesiyle aniden bir otomobile dönüşmemiştir. Kimi çok önemli, kimi daha az önemli tüm parçalar bir araya geldiğinde bir otomobil oluşur. Bir kazada bir uzvunuzu kaybedebilir ya da doğuştan fazladan bir kromozoma sahip olabilirsiniz ama yine de insansınızdır. Yaklaşık olarak motorlu taşıtların sahip olduğu parça sayısı kadar gene sahip olsak da onlardan çok daha karmaşığızdır. Genlerin çok fazla şeyden sorumlu olduğunu giderek daha iyi anlıyoruz. Konuşma için bir gen 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olmasa da FOXP2, bu konuda oldukça önemlidir. Yaratıcılık, hayal gücü, mızrak atma, el mahareti, bilinç ya da kültürel aktarım için belirli genler yoktur. Öncesinde Homo sapiens olmayıp sonrasında tek bir genin mutasyonuyla aniden buna dönüşmemiz gibi bir durum da yoktur. 
Genomlarımız bize özgüdür ve insanlığın ortaya çıkabileceği evrim geçirmiş bir çerçeveyi barındırırlar. 


Hıristiyan kültürlerinde, insanoğlunun sınırlarını yok sayıp lekelendiği Düşüş'ten bahsedilir. Bu hikâye beni çok fazla ilgilendirmiyor. Tersine, bizler yavaşça ve giderek yukarı doğru düşmüş, doğanın düşünce barındırmayan zulmünden uzaklaşmışızdır. Tanrı, insanın günahkâr olduğunu bilir ve dört milyar yıllık evrim sonucu miras aldığımız ilkel dürtülerimizi ne kadar reddetsek de sayılar Hamlet'in meleklerinin tarafındadır. Neredeyse hiç cinayet işlemeyiz ve hiç tecavüz etmeyiz; her zaman üretir, öğretir ve aynı oranda öğreniriz. 


Nasıl bu hale geldiğimizi keşfetmeye devam ettikçe resim daha da karmaşık bir hal alacaktır. Yakın bir zamanda, son 300 bin yıldır bizimle birlikte yaşamış daha modern insan türleri bulacağımızdan şüpheleniyorum. Ve bu süre içinde bizlerle çiftleşmiş olan insanlar da bulacagımızı düşünüyorum. Bu karmaşadan keyif almalı ve bunu yalnızca biz insanların anlayabileceği gerçeğinin tadını çıkarmalıyız. 


Evrim kördür ve evrimsel ilerleme yanlış verilmiş bir isimdir; doğal seçilim, sürekli değişen mevcut duruma göre parçalara ayırıp ayıklar. 
Tüm yaşayan canlılar gibi biz de hayatta kalmak için çabalarız ancak aynı zamanda diğerlerinin çabalarını da kolaylaştırmaya çalışırız. 


Ancak bana öyle geliyor ki küçük düşenlere karşı hissettiğimiz bir merhametle, sadece diğer adamlara değil, en aşağı canlıya da uzanan bir iyilikle, güneş sisteminin hareketlerine ve yapısına işleyen, tanrıyı andıran 


zekâsıyla, mükemmel nitelikli adama saygı duymalıyız. 


Hayvanların En Üstün Olanı | 2 


Charles Robert Darwin bu sözleri 1871 yılında yazdı. Ne olursa olsun o benim kahramanım. Herkesin sahip olduğu birçok önemli fikir konusunda son derece haklı çıkmış olsa da çoğu bilimci gibi bazı düşüncelerinde yanılıyordu. İnsanların evrimsel yolu konusunda haklıydı ancak ne yazık ki erkeklerden aşağı olduğunu düşündüğü kadınların evrimi konusunda yanılıyordu. En azından benzersiz mirasının bir kısmının hatalı olduğunu artık biliyoruz. 


Yine de “adam” kelimesiyle “insanoğlunu” kasteden Darwin, İnsanın Türeyişı kitabını şu sözlerle bitirir: “Tüm bu yüce güçlerle — Adam, kendisinden aşağı olan kökeninin kalıcı izlerini hâlâ bedeninde barındırır.” 


Genlerimiz ve bedenlerimiz temelde en yakın kuzenlerimizden, atalarımızdan ve hatta en uzak akrabalarımızdan farklı değildir. Bizden aşağı olan kökenimize gelince, bu bir değerlendirme meselesidir. Bizi evrim yarattı, yonttu, şekillendirdi ve diğer canlılarda da olduğu gibi kontrolümüzün ötesinde bir güçle bizi işledi. Evrimin nasıl çalıştığını ardımızdaki bu güçlerle anladık ve öğreterek kendimizi, yani bir araya geldiğinde parçalarından daha büyük bir bütün olan hayvanı oluşturduk. 

Bizi incelemek için dünyaya gelen uzaylı doğa bilimciyi hatırlayın. 
Carl Sagan'ın Mesaj adlı romanında, kurgusal bir uzaylı ajan insanoğlunu inceler. (Bizleri binlerce yıldır izlemektedirler.) Hikâyede, onların talimatı üzerine bir bilimci göndeririz ve onunla tanışan uzaylı şunları söyler: 


İlginç bir türsünüz. İlginç bir karışım. Güzel rüyalar da, korkunç kâbuslar da sizin için mümkün. Kendinizi kaybolmuş, uzak kalmış ve yalnız hissediyorsunuz ama değilsiniz. Tüm araştırmalarımızda, bu boşluğu 


dayanılabilir kılan tek şeyin bir diğeriniz olduğunu gördük. 


Dünyada yaşam sonsuzdur. Sonsuzluk, en güzeli şekillendirir. Uçsuz bucaksız bir süredir yaşamla dolup taşan gezegeni anlamlandırmamıza yardım etmesi için bu süreci tanımlarken soyut sınıflandırmalar 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kullanırız. Bu ayrımın bir yerlerinde oturup tüm bunların arasında kendi yerimizi bulmaya çalışırız. Bu kitabı hiç kimseye ithaf etmedim. Bu kitap yalnızca sizin için. 


Aşağıdaki boşluğa adınızı yazıp okumaya devam edin. 


Senin adın 

Sen Homo sapienssin 

Sen mükemmel bir insansı maymunsun 
Sen bir simiyensin 

Sen bir primatsın 

Sen bir memelisin 

Sen bir omurgalısın 

Sen bir hayvansın 


Biz hayvanların en üstün olanıyız. 
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